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JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIŞTEK NÎNE 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HIER KORÊ, 
AUJJDURD'HIJI EFBÎ 


HALTE AUX n1 ASSACRES / PERPETRES PAR TEJ 


ALI KIJRDISTAN. 


Efrîn Direnişi'yle ortaya çıkan sahiplenme aynı zamanda Rojava Devrimi'nin, Efrîn Direnişi'nin ideolojik ve siyasi çizgisinin ne olması gerektiğini de netleştirmiştir. Artık Rojava Devrimi'nin ideolojik ve siyasi çizgisi nettir. 
Bunun dışında bir ideolojik ve siyasi çizgi içine girilemez. Ya da ideolojik ve siyasi çizgi olarak demokratik sosyalist çizgiden, enternasyonalist güçlerin desteklediği çizgiden sapamaz... 


Kürt halkı, Newroz'da Türk devletinin saldırılarına ve tehditlerine karşı boyun eğmeyeceğini, direneceğini, özgür ve demokratik yaşamda ısrar edeceğini açıkça göstermiştir. 
Newroz, Türk devletinin saldırganlığına, Etfrin'i işgaline bir tutum Newroz'u olmuştur. Kürt halkının bu saldırganlığı kabul etmeyeceğini, bu saldırganlığa karşı direneceğini, direnecek gücü olduğunu Newroz'da göstermiştir. 

Kürt halkının on yıllara dayanan bir mü- 


cadele birikimi var. Kürt halkı artık şu ya da bu saldırılarla sindirilecek, kırılacak, özgür ve demokratik yaşam mücadelesinden vazgeçirilecek bir halk değildir. Her saldırı karşısında kendini koruyacak, kendini yeniden üretecek, mücadeleyi kesintisiz sürdürecek bir güce, bir potansiyele sahiptir. 

Kürtlerin mücadelesi öyle bir günlük tepkiyle ortaya çıkmış bir mücadele değildir. Ağır bedeller ödenmiştir. Kürt halkının mücadelesi 


neredeyse her evi, her sokağı, her köyü etkilemiştir. Her köyün, her evin, her sokağın içinde olduğu bir özgürlük mücadelesi söz konusudur. Bu açıdan Newroz'daki tutum, 2018'de güçlü bir mücadeleye dönüşecektir. Türk devletine karşı mücadele koşullar ne olursa olsun sürdürülecektir. 

Zaten PKK öncülüğündeki Kürt Özgürlük Hareketi'nin en temel karakteri; zor koşullarda direnip başarmaktır. 


Rojava'daki koşullarda, savaşan bir halk şeklinde kendimizi örgütlemeye mecburuz 


Rêber Apo'nun İmralı Notları kitabından Rojava'ya ilişkin değerlendirmeleri 


Türkiye'deki Kürt sorununun çözümü, Irak ve Suriye'deki, hatta İran'daki sorunun çözümüdür. Bunun sonrası Ortadoğu demokratik ittifakıdır. 

Suriye'deki uluslararası güçler, iki kampı ayrı ayrı silahlandıracaklar. Biz kendi çıkarlarımız doğrultusunda gerekirse iki tarafla da ayrı ayrı taktik ittifaklar geliştirebiliriz. Süreç, Suriye'de PYD çizgisinin doğruluğunu kanıtlamıştır. 
Suriye'de çözüm PYD çizgisidir. 
Herkes bunu daha iyi anlıyor artık. 
PYD çizgisi demokratiktir. Kendi ordu güçlerini arttıracaklar, ideolojik olarak güçlenecekler. 


Kasım Engin 
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HBDH'nin üçüncü mücadele yılını faşizmin yıkıldığı yıl haline getirelim! 


Duran Kalkan 


Öncelikle şunu önemsedik, evet iki yıl önce ilan edildiğinde önemli bir yankı yaptı, düşmanı korkuttu, dostu umutlandırdı, yüzünü güldürdü, ama birçok çevre bir kaygı içinde veya kendine göre bir yaklaşım içindeydi “acaba ne kadar sürer, çok fazla uzun ömürlü olmayacak, yarın tekrar dağılırlar” gibi sözler ve söylentiler de vardı. 

Bunlar bizim kulağımıza kadar da geldi. Çünkü şunu ifade etmek istiyoruz: Aslında Deniz, Yusuf ve Hüseyin'in idamını önlemek için Mahir Çayan'ın THKO ile birlikte Kızıldere'ye yürüyüşünü ifade ettiği, o büyük devrimci dayanışmadan sonra Türkiye devrimci demokratik hareketi çok uzun ömürlü, kalıcı ve ilişki-ittifaklar kuramamışlardı. 

70'lerin ortasında ADYÖD pratiği vardı, çok kısa sürede sonuçlandı. Düşman kapattı, yenisi geliştirilemedi. Böylece 


uzun vadeli bir etkisi olmadı. 
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Bese Erzincan 
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Efrin direniş gerçeğini 
Newroz zafer ruhuyla tüm Kürdistana yayalım! 


PKK Yürütme Komitesi 


2018 yılı Newrozu'na sömürgeci-soykırımcı TC faşizminin, 
Efrin'i işgal saldırısıyla, bu saldırıya karşı Efrin halkının ve özgürlük güçlerinin, tüm halkımızın ve dostlarımızın özgür ve demokratik yaşamda ısrarlı olan, tüm insanlığın yürüttüğü kahramanca direniş içerisinde giriyoruz. Bu vahşi işgal ve soykırım saldırısı ile buna karşı gelişen çağımızın Özgürlük 
Direnişi 50. gününü geride bırakmış bulunuyor. Tam 50 
gündür NATO'dan ve tüm dünya ve bölge gericiliğinden beslenen AKP-MHP faşizmi tanklarıyla, toplarıyla, uçakları ve helikopterleri ile Kürdistan'ın en şirin kenti olan Etfrin'in dağlarını, bahçelerini, köylerini ve mahallelerini bombalıyor. 

Hiçbir ahlaka ve hukuka sığmayan, ulus devlet sınırlarını bile tanımayarak, başka devletlerin topraklarına saldırarak işgal etmeye kalkan TC faşizmi, yüz yıldır Kürt halkına karşı işlediği soykırım suçunu bugün Etrin'de doruğa çıkarmış bulunuyor. 
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Berfin Nürhag 


baku ark-Siyasal degerlendirme.qxp_Layout 1 27.03.2018 18:59 Page 2 


Hê 


2 Adar 2018 


Demokrasi ve Kürt düşmanları kaybedecek halklar kazanacaktır! 


Serxwebûn 


€ 


çözümü de mücadeleyle sağlanır. Şunu 


Demokratikleşme de Kürt sorununun 


herkes bilmeli; AKP iktidarına çağrılar yaparak ne Önderlik üzerindeki tecrit 


kalkar ne de Kürt sorunu çözülebilir. Kürt sorunu artık AKP iktidarıyla konuşularak 


çözülecek bir sorun değildir. Hatta herhangi bir iktidarla konuşularak 


çözülecek bir sorun değildir. Türkiye'deki zihniyetin ve sistemin değişmesi gerekir. 
Bu da ancak demokrasi mücadelesiyle olur. 
Çünkü demokratik devrim gerçekleşmeden, Kürt sorununun çözülmesinden söz etmek, 


bu yönlü değerlendirmelerde bulunmak gaflet olur. , 


Cemil Bayık 


ürk devleti ve çetelerin işgal saldırısının Efrin'e dayanması iki ay kadar bir 

süre aldı. İşgalci güçler 

Efrin merkezine dayandıktan sonra da direniş yeni bir aşamaya taşırıldı. Bugün direniş yeni bir biçimde, gerilla tarzıyla sürmektedir; ideolojik, siyasi, diplomatik alanda sürmektedir. 
Türk devletinin işgalci karakteri, Suriye üzerindeki hesapları düşünüldüğünde işgalin de direnişin de uzun süreceğini belirtmek gerekir. İki ay süren direniş yeni koşullarda yürütülecek direnişin de nasıl süreceğini ortaya koymuştur. İki aylık direniş hem güncel hem de tarihsel açıdan çok önemli sonuçlar ortaya çıkarmıştır. Efrin Direnişi hem bölgesel alanda hem de Suriye gerçeğinde birçok şeyi aydınlatmıştır. Bu yönüyle özgürlük güçlerinin mücadelesinin her yerde olduğu gibi Suriye'de de büyük bir aydınlatma gücü olduğu görülmüştür. Hatta dünyanın hiçbir yerinde görülmeyecek düzeyde Rojava Devrimci Güçleri ve Efrin Direnişçileri dünya ve bölge gerçekliğini, Suriye gerçekliğini, bu gerçeklik içinde mücadele içinde olan güçlerin konumunu çok açıkça ortaya koymuştur. 
Bu bağlamda Kürt gerçeğini, Kürt sorununu; Kürt sorununa uluslararası güçlerin yaklaşımını, bölgesel güçlerin yaklaşımını; özellikle de Kürt düşmanlığında öncü olan Türk devletinin yaklaşımlarını gözler önüne sermiştir. Tüm bunlar, önümüzdeki dönemde hem Kürdistan Özgürlük Mücadelesi'nin hem de Ortadoğu'daki demokrasi ve özgürlük mücadelesinin daha güçlü aydınlanmış biçimde büyük gelişmeler yaratacağını ortaya koymaktadır. Bu yönüyle direnişe diğer boyutlarıyla bakmak yanında bu boyutunun da kesinlikle ihmal edilmemesi gerekir. Bu boyutun ortaya çıkardığı sonuçlar ve bundan sonra ortaya çıkaracağı sonuçlar da çok iyi değerlendirilmelidir. 


Her şeyden önce Efrîn işgalinin nasıl ortaya çıktığının iyi görülmesi gerekiyor. 
Efrin işgali yerel bir durum olarak ortaya çıkmamıştır. Uluslararası ve bölgesel siyasal durum ve ilişkilerin ortaya çıkardığı bir durumdur. Bunu sadece Türk devletinin ya da çetelerin işgali olarak görmek de gerçekliği izah etmez. Türk devletini böyle bir işgale götüren etkenler vardır. Kuşkusuz Türk devleti Kürt düşmanıdır, soykırımcıdır; nerede bir Kürt kazanımı olursa ona düşmandır; bunlar doğrudur. Yine Türk devleti demokrasi düşmanıdır. Sadece Türkiye sınırları içinde değil, bölgede de demokrasinin gelişmesine karşıdır. Çünkü Kürt düşmanlığıyla demokrasi düşmanlığı iç içe geçmiştir. Kürt düşmanlığı Türkiye'yi demokrasi düşmanlığına zorlamakta, demokrasi düşmanlığı da doğrudan Kürt düşmanlığı olmaktadır. Bu nedenle Türk devletinin, Kürtlerin Rojava'da kurduğu demokratik sisteme tahammül etmesi mümkün değildir. Hem Kürt olarak tahammül etmesi mümkün değildir, hem de demokratik karakterine tahammül etmesi mümkün değildir. Bu açıdan Türk devletinin saldırıları anlaşılır bir durumdur. Ancak Türk devletinin işgali ve saldırganlığı bundan öte bir durumdur. Türk devleti uluslararası ve bölgesel koşulların kendisine yarattığı fırsatı, zemini, imkanı görmeseydi böyle bir işgal harekatına kesinlikle girişemezdi. Girişseydi de büyük bir bozgunu yaşardı. 


Türk devleti Rusya'nın izni ve Amerika'nın sessizliği olmadan Suriye hava sahasını kullanamazdı 


Efrin işgaline kadar Türk devleti savaş uçaklarını Suriye'de kullanamıyordu. 
Bir defa kullandı, Rusya'yla kriz çıktı. 
Rusya'nın izni ve Amerika'nın sessizliği olmadan Suriye hava sahasını kullanamazdı. Suriye hava sahasını kulla- 


namadan da böyle bir savaşa giremezdi. 
Böyle bir savaş büyük bir bozgunla sonuçlanırdı. Eğer böyle bir savaşa girdiyse, uluslararası çıkarların, bölgesel çıkarların el vermesiyle olmuştur. Yine Türk devletinin, Türkiye'nin bütün imkanlarını pazarlayarak, satarak olmuştur. 
Bu gerçekliğin özellikle görülmesi gerekiyor. Rusya niye izin verdi; ABD niye göz yumdu? Rusya ile ABD Suriye'de rekabet içindedirler. Kuşkusuz klasik bir rekabet değildir, soğuk savaş döneminin rekabeti değildir, ama yine de bir mücadele içindedirler. Ama farklı amaçlar doğrultusunda her ikisi de bu işgalin parçası, destekçisi ve teşvik edeni haline geldiler. Rusya, Türkiye'nin Kürt düşmanlığını görerek, bu Kürt düşmanlığını Kürtlerin üzerine sürerek Kürtlerin kendisine ve Suriye rejimine teslim olmasını istemiştir. Rusya hava sahasını bu nedenle açtığı gibi, ABD ile çıkar mücadelesini de Kürtler üzerinden sürdürmüştür. Türk devletinin işgaline izin vererek Türkiye'yi yanına çekme, ABD'den uzaklaştırma, Türkiye'den ekonomik ve siyasi çıkar elde etme, yine Türkiye'yi siyasi bir enstrüman olarak kullanmayı hedeflemiştir. Türk devletiyle Kürtleri teslim alma ve terbiye etme yanında, Doğu Guta'da da çetelerin bulunduğu alanın en sert biçimde ezilmesi karşılığında Efrîn işgaline göz yumulmuştur. Rusya Efrin işgaliyle birçok çıkar elde etmeye çalışmıştır. Çok kirli bir siyasi ve ekonomik ilişki içine girmiştir. 
Askeri işbirliği içine girmiştir. 

Tarihte bu düzeyde insanlık dışı kirli ilişkilere ender rastlanır. Özellikle Ortadoğu'da yüzyıldır Kürtler üzerinde böyle kirli bir politika yürütülmektedir. 
ABD yürütmektedir, Avrupa yürütmektedir, Rusya yürütmektedir, bölge ülkeleri yürütmektedir, hatta dünyanın en ücra köşesindeki bir ülke bile Türkiye'den taviz koparmak için Kürtleri kullanmaktadır. Kürtlerle ilişki kurma mesajı ve- 


-®- 


rerek ya da sınırlı bir ilişki kurarak Türkiye'den birçok şey koparmaktadırlar. 
Kürtlerin sırtından dünyanın ücra köşelerindeki ülkeler bile Türkiye'den ekonomik ve siyasi çıkar elde etmişlerdir. 
Kürt halkının özgürlük mücadelesi tarihi, aynı zamanda birçok ülkenin Türkiye ile kirli siyasi ve ekonomik ilişkilere girme tarihidir. Bu ilişkiler Üçüncü Dünya Savaşı'nın sürdüğü ortamda daha da kirli, daha da kapsamlı, daha da açık hale gelmiştir. Bunun görülmesi gerekiyor. ABD de tersinden Kürtleri kendine bağlama çabası, yaklaşımı içinde olmuştur. Türk devletinin işgalinden bu doğrultuda yararlanmaya çalışmıştır. 
Efrin işgal edilirse Kürtler kendisine muhtaç olabilir, daha fazla bağlanabilir! 
Böylelikle Suriye politikasını daha rahat yürütebilir, daha tereddütsüz, daha önünü görür biçimde yürütebilir. 

Öte yandan Türkiye NATO ülkesidir. 
AKP'den rahatsızlık vardır; AKP'yle kimi sorunlar yaşamaktadırlar, ama Türkiye'yi bırakmak istememektedirler. Bu nedenle de Türkiye'nin Kürt düşmanlığı üzerinden, Kürt'ün sırtından kirli ilişkiler sürdürmek istemektedirler. Onlar da Kürt'ün yarattığı mücadelenin, gücün Türk devleti üzerinde yarattığı korkuyu kullanmaktadırlar. Bu nedenle Efrin işgaline göz yumulmuştur. 
Bununla hiçbir bedel ödemeden, sıkıntıya girmeden karşılığı büyük olacak sonuçlar elde etmek istemişlerdir. Çok kolay, sorunsuz bu sonuçlara ulaşacaklarını düşünmüşlerdir. Ancak Efrin Direnişçileri, Efrin halkı direnerek Türk devletinin kolay zafer elde etmesini engellediği, boşa çıkardığı gibi, daha büyük ve yeni sorunlarla karşılaşmasını beraberinde getirmiştir. Rusya'nın, ABD'nin, Avrupa'nın ve tüm diğer ülkelerin gerçek siyasi yüzlerini, karakterlerini de teşhir etmiştir. Sadece Kürtler değil, bütün dünya halkları bu devletlerin kirli politikaları konusunda bilinçlenmiştir, Ortadoğu halkları bilinçlenmiştir. Kapitalist emper- 


yalizmin ne olduğu, uluslararası güçlerin nasıl insanlık dışı bir politika izledikleri, nasıl kirli bir çıkar ilişkileri içinde oldukları görülmüştür. Yine Ortadoğu halkları, bölgedeki halklar üzerinde nasıl kirli bir politika yürütüldüğünü görmüştür. Bu yönüyle tarihin en büyük bilinçlendirme, netleştirme, gerçekleri açığa çıkarma savaşı olmuştur. Efrin'de yürütülen direnişin her gününün büyük tarihi sonuçları olmuştur. Geleceğe yansıyan sonuçları olmuştur. 


Devletçi sistem kurumlarının tümü halk düşmanıdırlar 


İki aylık savaşta Efrin yakılıp yıkıldığı halde, siviller katledildiği halde, dünyanın her türlü tekniği bir şehir üzerinde kullanıldığı halde, Vietnam'a yağdırılan bombaların yüz katı iki ayda Efrin'e yağdırıldığı halde tüm bu güçler bu soykırım saldırısını seyrederek suç ortağı olmuşlardır. Burada şu gerçek ortaya çıkmıştır; devlete dayanan sistemler sonunda sistem içinde devletlere hizmet etmektedir. Devletçi sistem kurumlarının tümü halk düşmanıdırlar. Birleşmiş Milletlerin tutumu bunun açık ifadesidir. 
Güya Birleşmiş Milletler! İsminde millet kavramı var! Yine çeşitli uluslararası kurumlar, insan haklarını savunduklarını söylüyorlar. BM'nin savaş kuralları var, Cenevre Sözleşmesi'nin savaş kuralları var. Bütün bunlar Efrin'de görmezlikten gelinmiştir. Efrin'e saldırı sadece bir-iki devletin suçlu olduğu bir saldırı, işgal harekatı olmamıştır. Devletlere dayanan sistemlerin, devletlerin çıkarını esas alan sistemlerin ne kadar çirkin olduğunu, ne kadar insanlık değerlerine saldırı içinde olan bir sistem olduğunu da gözler önüne sermiştir. Birleşmiş Milletler'in “dostlar bizi pazarda görsün' ya da 'biz de bir şeyler söyledik denilsin' biçiminde ifade ettiği bazı sözler dışında işgale karşı açık, net bir tutumu olma- 


Serxwebûn 


mıştır. İşgale yönelik bazı eleştiriler, kaygılar ortaya konulsa da arkasından esas olarak direnişçileri töhmet altında bırakan, suçlayan, hatta direnişin kırılmasını açıkça savunan söylemler ifade edilmiştir. Direnişçilerin sivilleri bırakmadığının söylenmesi Türk devletinin tezidir. Türk devleti siviller olmasın da ben elimdeki teknikle Efrin'i dümdüz edeyim, yani savaş suçu işleyeyim diyor. 
Hiçbir savaş kuralına uymadan, insanmış, doğaymış, hayvanmış, yapıymış, binaymış, yerleşim yerleriymiş ayırımı gözetmeden ezeyim, diyor. Böylelikle Kürtlerin Efrin'de kurduğu demokrasiyi dümdüz edeyim anlayışı içinde olmuştur. 
BM de bu anlayışa çanak tutmuştur, bu anlayışı desteklemiştir. 

Zaten Suriye'de başından beri kirli bir savaş yürütülmektedir. Türk devleti bu kirli savaşı 2015-2016'da Kürt şehirlerinde uygulamıştır. Sivilleri öldürerek, tüm yerleşim yerlerini dümdüz ederek direnişçilere karşı savaş yürütmüştür. 
Savaş, yerleşim yerlerini dümdüz etme üzerine yürütülmüştür. Şimdi böyle kirli bir savaş tarzı Ortadoğu'da pratikleştirilmektedir. Buna BM de, ABD ve Rusya da onay vermiştir. Suriye'deki mevcut iktidar da “ben Suriye'nin meşru hükümetiyim demiş, ama bu işgale karşı ciddi bir ses çıkarmamıştır. Suriye'nin iç bir gücü olan Kürtlerin kendi bölgelerinde özgür ve demokratik yaşamından rahatsız olan rejim, dış bir gücün gelip Suriye sınırları içindeki bir toprak parçasını işgal etmesinin karşısında sessiz kalmıştır; açık tutum koyamamıştır. Hakeza İran, karşı olduğunu söylese de pratikte bunun fazla bir değeri olmamıştır. Kimi karşı çıkmalar, işgale karşıyız söylemlerinin aslında Kürtleri kandırmak ve oyalamak olduğu ortaya çıkmıştır. Kürtlere karşı olmadıklarını göstermek ve Kürtlerle karşı karşıya gelmemek için işgale karşı oldukları söylemlerde bulunmuşlardır. Ama pratikte gerçekten bu işgali engelleyecek ne askeri, ne siyasi, ne diplomatik ne de başka bir tutum koymuşlardır. Bütün bunlar bir bütün olarak devletçi sistem içindeki güçlerin, halkların özgürlük ve demokrasi mücadelesi karşısında nasıl ortak davrandıklarını, nasıl suça ortak olduklarını çok açık biçimde ortaya koymuştur. Bu açıdan Efrîn direnişçiliğinin önemli bir aydınlatıcılığı da beş bin yıldır süren, artık halklar tarafından kabul edilmeyen, çürüyen, çöken devletçi ve iktidarcı sistemin ipliğini pazara çıkarmış olmasıdır. Bir yönüyle çürüyen, çöken devletçi sisteme en son darbeyi Efrin Direnişi vurmuştur. Artık Efrin Di- 


( Ortadoğu'da bu kadar krizin, kaosun en temel nedenlerinden biri, devlet ve iktidarın çıktığı topraklarda kriz yaşamasıydı, çöküntüye uğramasıydı. Artık halkların bu beş bin yıllık devletçi sistemi kabul etmemesiydi. Böyle bir döneme girilmişti. Devletçi sistem böyle bir krize girmişti. Halklar üzerinde, toplum ve tarih üzerinde yük olduğundan kendini sürdüremez hale gelmişti. Efrîn Direnişi, devletçi sistemin toplumlar için yük olduğunu, gereksizliğini, ortadan kaldırılması gerektiğini tüm çıplaklığıyla 

ortaya koymuştur. 9 
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renişi'nin ortaya çıkardığı gerçekler karşısında devletçi sistemin iflah olması mümkün değildir. Belki bir süre daha ömrünü sürdürebilir, ama artık iflah olmayacaktır. Devletçi sistem halkların, tarihin, toplumun gazabını, tepkisini, öfkesini üzerine çekecektir. Halkların ahı, mazlumların ahı bu devletçi sistemin kesinlikle iflah olmasına izin vermeyecektir. Efrin Direnişi'nin belki de en önemli tarihsel sonucu budur. 

Zaten beş bin yıllık devletçi sistem Ortadoğu'da iflası yaşıyordu. Ortadoğu'da bu kadar krizin, kaosun en temel nedenlerinden biri, devlet ve iktidarın çıktığı topraklarda kriz yaşamasıydı, çöküntüye uğramasıydı. Artık halkların bu beş bin yıllık devletçi sistemi kabul etmemesiydi. Böyle bir döneme girilmişti. 
Devletçi sistem böyle bir krize girmişti. 
Halklar üzerinde, toplum ve tarih üzerinde yük olduğundan kendini sürdüremez hale gelmişti. Üçüncü Dünya Savaşı'na götüren tarihsel toplumsal etkenlerin başında bu iktidarcı devletçi sistemin krizi geliyordu. Efrin Direnişi, devletçi sistemin toplumlar için yük olduğunu, gereksizliğini, ortadan kaldırılması gerektiğini tüm çıplaklığıyla ortaya koymuştur. Devletçi sistemin krizi Üçüncü Dünya Savaşı'nın temel etkenlerinden olduğu gibi, Üçüncü Dünya Savaşıyla birlikte devletçi sistem daha da zayıflamıştır. Lenin'in dediği gibi ayakları çamurdan heykel durumundadır. Mao'nun dediği gibi kağıttan kaplandır. Devletçi sistem artık güçsüzdür; son demlerini yaşamaktadır. Bu çöküşü daha da hızlandırma onuru da Efrîn Direnişçilerine nasip olmuştur. Efrin Direnişçileri, devletçi sistemin karakterini daha da aydınlatarak, devletçi sisteme büyük darbe vurarak insanlığa tarihin en büyük hizmetlerinden birini yaşatmışlardır. Böylece özgürlük, demokrasi ve sosyalizm mücadelesi veren halklar ve toplumlar için en büyük desteği sunmuşlardır. Tarih bu gerçekliğin altını kalın biçimde çizecektir. 


Efrin halkı topraklarını çetelere, Türk devletine bırakmayacaklardır 


Efrin Direnişi'nin Kürt halkı açısından çok önemli sonuçları olmuştur. Yine Ortadoğu'nun diğer halkları açısından çok önemli sonuçları olmuştur. Kürt halkı açısından, her türlü silahla sürdürülen saldırıya karşı iki ay direniş iradesinin gösterilmesi çok önemlidir. 
Efrin halkı ağır kayıplar ve bedeller ödemesine rağmen iki ay topraklarını terk etmemiştir. Bu, önemli bir duruştur. 
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Kuşkusuz ağır saldırılar ortamında bir kısım halkın göç etme eğilimi içine girmesi de görülmüştür, ama önemli bir bölümü ağır saldırılar altında topraklarını terk etmeme kararlılığı göstermiştir; böyle bir duruş içinde olmuştur. Çetelerin saldırısı karşısında köylerini, şehirlerini terk etmiş olsalar da Efrin'e dönme iradelerini, özlemlerini güçlü biçimde ortaya koymaya devam edeceklerdir. Sınırlı da olsa topraklarına gidip yaşama imkanı bulurlarsa Etrinlilerin topraklarına döneceği açıktır. Topraklarını çetelere, Türk devletine bırakmayacaklardır. Türk devleti demografik yapıyı değiştirerek Kürt soykırımını yapmak istiyor. Bunu açıkça söylüyor. “Efrin Kürtlere ait değildir, Kürtler sonradan gelmiştir” diyerek niyetini açık biçimde ilan etmiştir. Kürt halkı, Efrin halkı bunun bilincindedir. 
Bu açıdan Efrin'in demografik yapısını değiştirip Kürt soykırımını gerçekleştirmek isteyen Türk devletine karşı mücadelesini sürdürecektir. Ne yapıp edip Efrinliler topraklarına gideceklerdir. Efrin'de zaten direniş sürmektedir. Topraklarına dönerek bu direnişin parçası olacaklardır; soykırıma izin vermeyeceklerdir. Göçe zorlandığı yerden Efrin'e yeniden dönmenin planlarını, hesaplarını yapmaktadır. Bu iradesini açıkça dünyaya ilan etmiştir. O toprakların kendilerine ait olduğunu, başkalarının o topraklara yerleşmesini kabul etmeyeceklerini açıkça ortaya koymuşlardır. 


Türk devleti soykırımcı bir savaş tarzı yürütüyor 


Kuşkusuz saldırılar ağırdı. Bu nedenle yapılmayan hazırlıklar nedeniyle ya da Efrin'e gidip oralarda kalırız düşüncesiyle köylerini, şehirlerini bırakmışlardı. Bu tabii yetersiz bir yaklaşımdı. 
Uzun vadeli düşünülmeyen bir yaklaşımdı. Efrin merkezine o kadar yükün birikmesi, yoğunlaşmanın olması, halktan bazı kesimlerin Efrin'den çıkması eğilimini getirmesi gibi sonuçlar doğurmuştur. Yaşanan bu ağır tecrübe sonucu, doğru olanın köyünü ve kasabasını terk etme, bir yere yerleşme değil de, nerede yaşıyorsa orada kalmanın doğru olduğunu düşünerek bundan sonra kendi köyüne, kasabasına, mahallesine, evine dönme mücadelesi içinde olacaktır. Aslında Efrin halkı böyle bir irade ortaya koymuştu. Gerçekten de savaşan halk gerçekliği tanımına denk düşen bir duruş, bir yaklaşım içindeydi. Bunu gösteriyordu. Eğer iyi örgütlendirilseydi, iyi yönetilse ve yönlendirilseydi halk böyle bir eksikliğe ve 


yetersizliğe düşmezdi. Herhalde hesaplanmadı, planlanmadı. Sanki savaş kısa sürecek diye köylerini, mahallerini terk ederek Efrin merkezine yönelme durumları yaşanmıştı. Bu da Türk devletinin saldırılarını ağırlaştırmasını beraberinde getirmişti. Çünkü Türk devleti insansızlaştırıp arkasından da dümdüz etme, yerle bir etme gibi çok kirli bir savaş biçimi sürdürmektedir. Buna soykırımcı savaş tarzı demek lazım. Türk devleti bugüne kadar siyasi olarak, kültürel olarak, toplumsal olarak çok kapsamlı soykırım politikası yürütüyordu. 
Öte yandan yine demografik yapıyı değiştirme, Kürtleri yerinden sürme ve yerlerine başkalarını yerleştirme politikası yürütüyordu. Şimdi buna bir de Kürtlerin yaşadığı bütün alanları yerle bir etme, yaşanılamaz hale getirme, bu temelde de Kürtleri kaçırtma, sonradan da başkalarını yerleştirme biçiminde bir kirli soykırım savaş tarzını da dayatmış bulunuyor. Kürtler bundan sonra bu soykırım savaş tarzını bilince çıkarmak, bu soykırım savaş tarzına karşı nasıl mücadele edilecekse ona göre davranmak ve bu temelde yeni bir mücadele tarzı geliştirmek durumundadırlar. Bu soykırım amaçlı savaş tarzına karşı planlı, programlı, zengin yol ve yöntemlerle mücadeleyi öngörmesi gerekiyor. Soykırımcı savaş tarzına karşı böyle bir mücadele tarzının ortaya konulmasını da soykırımcı sömürgeciliğe karşı mücadelenin bir boyutu olarak ele alınması gerekiyor. Önümüzdeki dönemde Efrin'den çıkarılan derslerle savaşan halk gerçekliğinin bu boyutu da oturtulacak, planlanacak ve bundan sonra savaşan halk gerçekliği böyle bir soykırımcı savaş tarzına karşı da kendisini güçlendirecek, var olma savaşını, özgürlük savaşını sürdürecektir. 

Kürtler Efrin'de yaşadıkları sürgünü yeni yaşamıyorlar. Özellikle Başûrê Kurdistan'da defalarca yerlerinden, topraklarından sürülmüşlerdir. Ama Kürtler ilk toplumsallığın yaşandığı coğrafyanın halkı oldukları için, yerleşim kültürü, vatan kültürü, topraklarına sahiplenme kültürü güçlü olduğu için sonunda yine topraklarına dönmüşlerdir, topraklarında yaşamışlardır, topraklarını bırakmamışlardır. Bu bir yönüyle de Kürtlerin tarih içinde kazandığı en temel özelliklerden biridir. İlk toplumsallığı yaşamak, ilk yerleşim yerlerini kuran halkların sürdürücüsü olmak, atalarının ilk toplumsallığı, ilk kültürü yaratan halklardan olması; tarımı ve hayvancılığı ilk geliştiren halklardan olması, toprağı ilk işle- 


yen halklardan olması Kürtlerde vatan kavramını çok köklü hale getirmiştir. 
Kürtler öyle Türkler gibi nereye giderse orası vatanımızdır diyen ya da başkalarının vatanına el koyarak yaşayan bir halk olmamışlardır. Başından beri kendi işledikleri ve sürdükleri toprakları vatan edindikleri için vatanları ve topraklarıyla bağları çok güçlüdür. Zulüm ve baskı, Kürtleri sindirme, bezdirme, kaçırtma, bu yönüyle göçe zorlama saldırıları, politikaları çok fazla gündemde olmuştur. 
Kürtler de çok göçertilmiştir, gurbetçi halk haline getirilmiştir. Dünyaya dağılan halk haline getirilmiştir. Bu, Kürtler üzerinde uygulanan soykırım politikasının ne kadar yoğun ve ağır olduğunu gösterir. Eğer bu düzeyde yoğun ve ağır saldırılar olmasaydı, bütün halklar topraklarını bırakabilir, ama Kürtler bırakmazdı. Eğer Kürtler dünyaya bu kadar savrulmuşlarsa, bu, Kürtler üzerinde uygulanan soykırımcı sömürgeciliğin ne kadar acımasız, insanlık dışı, ağır bir saldırı olduğunu ortaya koyar. Ama bütün bunlara rağmen Kürtler yine de topraklarından sökülüp atılamamışlardır. 


Savaşan halk gerçekliği ortaya çıkmıştır 


İki yüzyıldır çok planlı ve programlı soykırım saldırıları sürdürülmesine rağmen hala topraklarında vardırlar; topraklarında özgür ve demokratik yaşamı kurma mücadelesi vermektedirler. Zorla sürgün edilseler de göçertilseler de duydukları özlemle bu topraklara yeniden dönme, bu toprakları yeniden yeşertme, bu topraklarda özgür ve demokratik yaşam ısrarını, iradesini göstermektedirler. Bunu Efrin halkı da güçlü biçimde gösterecektir. Türk devleti oraya çeteleri yerleştirmeye çalışacaktır. Kendisine bağlı çeteler ve dışarıdan getirdikleriyle orada yarattığı yeni demografik yapıyla Suriye siyasetinde etkili olmak isteyecektir. Bu kadar çok çirkin, insanlık dışı, alçakça bir soykırım saldırısı vardır; ama Kürtler de bu saldırıyla neyin amaçlandığının bilincindedirler. Kesinlikle Türk devletinin bu politikasını boşa çıkarmak için mücadelelerini sürdüreceklerdir. Kürtlerin eksiklikleri ve yetersizlikleri olabilir, ama bir savaşan halk gerçekliği ortaya çıkmıştır. Onlarca yıldır savaş içinde olan halktır. Eğer son yıllarda Rojava'da çok ağır saldırılar olmasına rağmen Kürtler direnmiş ve ayakta kalmışlarsa, bunun nedeni, Kürtlerin onlarca yıldır savaş içinde olmasıdır; savaş içinde yaşama kültürü ka- 


zanmasıdır. Binlerce Efrinli gencin Bakur'da, Başûr'da, Rojhilat'ta savaşmasıdır. Efrîn halkının, Rojava halkının Kürdistan'ın tüm parçalarında süren savaşın parçası haline gelmesidir. Bu da dışarıdan gelen saldırıların boşa çıkarılmasında önemli bir halk gerçekliğini ortaya koymaktadır. Savaşla yeni tanışmayan, on yıllardır, hatta yüz yıldır savaşla iç içe yaşayan bir Rojava halk gerçekliği vardır, bir Efrin halk gerçekliği vardır. Düşmanın en ağır saldırıları karşısında iki ay direnmesi de bunun ifadesidir. Başka bir halk olsaydı bırakalım iki ayı, iki gün direnemezdi. Zaten Tayyip Erdoğan, AKP-MHP faşizmi böyle düşündüğü için üç saatte, üç günde Efrin'e gireceklerini söylüyorlardı. Ama Efrin halkı işgalcileri iki ay Efrin'in merkezine yanaştırmamıştır. Çok ağır darbeler vurmuştur. Bugün de bu direniş hem 


6 Kürtlerin her direnişi 
ulusal birliği bütün parçalarda güçlendirmektedir. Bir parçadaki direniş bütün parçaları bir araya getirmektedir. Ulusal demokratik duyguları, demokratik ulus anlayışını geliştirmektedir. Efrin Direnişi bunda zirve olmuştur. 
Efrin Direnişi, Kürt uluslaşmasının önemli bir düzeye kavuştuğunu ortaya koymuştur. Bu çok önemlidir. 
Bu gelişme ileride Kürtlerin tüm parçalarda özgür ve demokratik yaşama kavuşmasının güvencesi ve temeli olacaktır. 
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gerilla tarzıyla hem de halkın yeniden topraklarına dönmesi biçiminde sürmektedir, sürmeye devam edecektir. 


AKP-MHP Kürtlerin nerede bir kazanımı varsa oraya saldırıyıor 


Efrin Direnişi'nin Kürt halkı açısından bir dönüm noktası olduğunu da görmek gerekiyor. Kuşkusuz Kobanê Direnişi sırasında da Kürdistan'ın bütün parçaları ve Avrupa'daki halkımız direnişçilerin yanında olmuştu, Kobanê Direnişine büyük bir destek vermişti. 
Ancak Türk devletinin Efrin'e saldırıları karşısında Kürt halkının tepkisi çok daha anlamlı olmuştur. Gerçek anlamda bir ulusal tepki ortaya konulmuştur. 
Kürtler, Türk devletinin saldırısında soykırımı ve Türk devletinin amaçlarını derinden hissetmişlerdir. Türk devletinin sadece Bakurê Kurdistan'daki Kürtlere düşman olmadığı, sadece PKK'ye düşman olmadığı, bütün Kürtlere ve Kürt kazanımlarına düşman olduğu bilinci Efrin Direnişi sürecinde en üst düzeye çıkmıştır. Efrin'deki direnişe Avrupa'daki Bakurlu, Başürlu, Rojhilatlı, Rojavalı bütün halkımızın sahip çıkması, aylardır ayakta olarak Efrin Direnişi'ne destek vermesi bu nedenledir. Kürt halkı, Efrin şahsında bütün Kürtlere saldırıldığını, bütün Kürtlere karşı soykırım saldırısı yürütüldüğünü çok iyi görmüş ve anlamıştır. Türk devletinin Kürt düşmanlığında öncü olduğunu, Türk devletinin bu saldırılarına karşı duruş ve tutum içinde olunmadan Kürdistan'ın hiçbir parçasında özgür ve demokratik yaşamın kazanılamayacağını çok net görmüştür. 
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AKP-MHP faşizmi sadece PKK'ye, YPG'ye saldırmıyor; Kürtlerin nerde kazanımı varsa ona saldırıyor. Zaten yıllardır 'Kuzey Irak'ta yaptığımız hatayı Kuzey Suriye'de yapmayacağız” demediler mi? 
Başür'daki referandum sırasında ve Efrin işgali sırasında Başür halkına, siyasi güçlerine saldırı yapılmadı mı? En ağır hakaretlerde bulunulmadı mı? Kerkük işgalinin en büyük destekçisi olunmadı mı? Kürtlerin Başürâ Kurdistan'da çok önemli mevzilerinin kaybedilmesinde en aktif rolü Türkiye oynamadı mı? Bunu Kürtler gördüler. DAİŞ Kobanö'ye saldırdığında Kürtler direndi. Tayyip Erdoğan Kürtlerin direnişine karşı çok büyük bir öfke duydu. Orası Kürtlere ait değildir, Araplara aittir, Ayn El Arap'tır dedi. Ne biçim bir Kürt düşmanı olduğunu gözler önüne serdi. Yine Kerkük işgali ortaya 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cağını çok iyi anlamışlardır. Bu, çok önemli bir bilinçtir. Kürtlerin gerçek anlamda özgür ve demokratik yaşam bilincine kavuştuklarının kanıtıdır. Bu açıdan en fazla da Başûrê Kurdistan halkı ayağa kalkmıştır. Başûrê Kurdistan halkı, Türk devletinin tehdidini derinden hissetmiştir. Efrin'deki direnişi de kendi direnişi olarak görmüştür. Özellikle Kerkük'ün kısa sürede bırakılması, Kürt partiler arasındaki ilişki ve politikaların yarattığı sonuçlar karşısında Başürâ Kurdistan halkı bir bütün olarak Efrin'e sahip çıkarak aslında Başür& Kurdistan'a sahip çıkmıştır. Kendi özgür ve demokratik yaşamlarına sahip çıkmışlardır; kendi emeklerine, iradelerine ve özgür yaşamlarına sahip çıkmışlardır. 

Efrin Direnişi Kürt uluslaşması açısından çok önemli bir dönüm noktasıdır. 


Kürtler artık halk diplomasisi yapmaktadır 


Avrupa'daki dört parça Kürdistan'dan olan Kürtler ilk defa bu düzeyde bir araya gelmiş, ortak mücadele yürütmüşlerdir. Başûrê Kurdistan halkı ilk defa bu düzeyde diğer parçalardaki mücadeleye, Efrin'e destek vermiştir. 
Yine Rojhilatê Kurdistan'daki halkımız birçok şehirde ayağa kalkarak Efrin Direnişi'ne destek vermiştir. Efrin'e Başür'dan heyetler gitmiştir, Rojhilatlılar gitmiştir, Bakurlular gitmiştir. Dünyanın her yerindeki Kürtler gönüllerini Efrin'le birleştirmişlerdir. Japonya'dan Kana- da'ya kadar, Avrupa'da boydan boya her gün yürüyüşler olmuştur, protestolar olmuştur. Kürt artık halk diplomasisi yapmaktadır. Dünya halklarını 


çıktığında “Kerkük Kürtlere ait değil, Türkmen şehridir” dedi. En son da “Efrîn Kürtlere ait değildir, Kürtler dışarıdan getirilmiştir” diyerek tamamen soykırımcı karakterini ortaya koymuştur. Zaten Bakurê Kurdistan'da her gün tek millet, tek vatan diyerek Kürt'ün vatanını, varlığını inkar ediyor. Mecliste Kürdistan kelimesinin kullanılması karşısında milletvekillerinin başına neler getirildiği bilinmektedir. Niye Kürdistan dedi diye meclisten atılmışlardır. Artık Bakurê Kurdistan'da Kürtlüğüne sahip çıkan, Kürt iradesini ortaya koyan, Kürt halkı için siyasi taleplerde bulunan, özgürlük taleplerinde bulunan bütün Kürtler zindanlara atılmaktadır, işkencelerden geçirilmektedir. Neredeyse kendi kimliğine ve kültürüne sahip olan, özgür ve demokratik yaşam talep eden Kürtlere yaşam hakkı tanınmamaktadır. 
Kürtler tüm bunları görmüştür. Sadece Bakurê Kurdistan'daki Kürtler, AKP-MHP faşizminin Kürt düşmanı olduğunu görmemiştir, Rojava'daki Kürtler de yıllardır görmektedir, Başür'daki Kürtler de görmektedir, dolayısıyla Rojhilatlı Kürtler de görmektedir. 


Efrin Direnişi Kürtlerde çok önemli bir ulusal bilinç ortaya çıkarmıştır 


Efrin Direnişi Kürtlerde çok önemli bir ulusal bilinç ortaya çıkarmıştır. Kürt gerçeğini anlama ortaya çıkmıştır. Kürt sorunu nasıl çözülebilir konusu daha derinliğine kavranmıştır. Türk devletine karşı mücadele edilmeden, Türk devletinin inkarcı soykırımcı politikaları geriletilmeden Ortadoğu'da Kürtlerin özgür ve demokratik yaşama kavuşamaya- 


Kürdistan'ın 20. yüzyılda dört parçaya bölünmesi duyguda, düşüncede, politik bilinçte, reflekslerde de parçalanma yaratmıştır. Son yıllarda Kürtler bütün parçalarda mücadelenin gelişmesiyle birlikte ulusal duygularda bütünleşmede önemi bir gelişme ve adım atmışlardır. 
Kürtlerin her direnişi ulusal birliği bütün parçalarda güçlendirmektedir. Bir parçadaki direniş bütün parçaları bir araya getirmektedir. Ulusal demokratik duyguları, demokratik ulus anlayışını geliştirmektedir. Efrin Direnişi bunda zirve olmuştur. Efrin Direnişi, Kürt uluslaşmasının önemli bir düzeye kavuştuğunu ortaya koymuştur. Bu çok önemlidir. 
Bu gelişme ileride Kürtlerin tüm parçalarda özgür ve demokratik yaşama kavuşmasının güvencesi ve temeli olacaktır. Kuşkusuz bu her parçada devlet kurmayı hedefleme değildir. Ama her parçada Kürtlerin özgür ve demokratik yaşama iradesinin güçlenmesidir ve bütün parçaların diğer parçalardaki özgür ve demokratik yaşam mücadelesine destek vermesidir. Birliğin, bütünlüğün bu temelde ortaya çıkmasıdır. Kürtler duyguda, düşüncede, özgür ve demokratik yaşamda, mücadelede, ortak duygularda, birbirine sahiplenmede bir bütünlük yaşamaktadırlar, bir ulus olmaktadırlar. Sınırlar var olsa da, duygularıyla, düşünceleriyle, eylemleriyle, yaklaşımlarıyla bu sınırları anlamsız hale getirmektedirler. Sınırları sorun yapmadan Kürt'ün birliği gerçekleşmektedir. Kürt'ün özgür ve demokratik yaşamında önemli adımlar atılmaktadır. 
Efrin Direnişi bu konuda çok önemli bir adım olmuştur. Her parçadan, Avrupa'dan Kürtler büyük bir birlik oluşturmuşlardır, mücadele vermişlerdir. 
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ve toplumlarını, siyasi güçlerini etkilemiştir. Kürt'ün birliğinin gücünün neye kadir olduğu görülmüştür. Efrin şehir merkezi işgal edilmeden kısa süre önce Avrupa Birliği'nin Türk devletinin işgaline karşı tutum alması bu mücadelenin sonucudur; Kürtlerin birlik tutumunun sonucudur. Kürtlerin bütün parçalarda ayağa kalkması, Avrupa'da bütün parçalardaki Kürtlerin ortak tutum takınması oportünistçe de olsa Avrupa Birliği'ni karar almaya zorlamıştır. Avrupa'daki birçok demokratik kuruluş, insan hakları kuruluşları, aydınlar, demokratik çevreler, siyasetçiler Efrin Direnişi'nin yanında tutum koymuşlardır. Bunu, Kürt halkının kendi içinde yarattığı demokratik ulus anlayışının, bunun yarattığı gücün diğer halklarda, toplumlarda, siyasi güçlerde yarattığı etki olarak görmek gerekiyor. 


Efrin'e sahiplenme eylemleriyle Başûrê Kurdistan'da da yeni bir dönem başlamıştır 


Efrin etrafındaki bu birleşme yeni bir siyasi zihniyetin Kürdistan'ın bütün parçalarında mayalandığını göstermektedir. 
Efrin'deki demokrasiye sahip çıkılarak, demokratik konfederalizme sahip çıkılarak her parçadaki Kürt siyasi yaşamının demokratikleşmesini isteyen bir eğilimin güçlendiği görülmüştür. Çünkü Etfrin'de bir demokratik sistem vardır. Evet, Kürtlüklerine ve Kürt ulusal değerlere sahip çıkmışlardır, ama bir de Efrin'deki bu demokratik değerler, Kürt halkının kendi kendini yönetme biçimi Kürdistan'ın diğer parçalarını etkilemiştir. Başür& Kurdistan'da halkın bu kadar sahiplenmesinin 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bir boyutu da Efrin'deki yaşamın demokratik karakteridir. Efrin Direnişi'ne sahip çıkarak aslında Başûrê Kurdistan'da, Irak'ta da demokratik bir sistem istediklerini göstermişlerdir. Bu yönüyle Etfrin'e sahiplenmenin güçlü ortaya çıkması, Başür& Kurdistan'daki demokratikleşme eğiliminin gücünü de ortaya koymaktadır. 
Artık Başûrê Kurdistan halkı da siyasi partilerin ve siyasi yaşamın demokratkleşmesini istiyor. Halkın siyasi yaşamda etkili ve güç olmasını istiyor. Bu açıdan Başür'daki Efrin sahiplenmesinin bir de bu boyutunun görülmesi gerekiyor. Sadece Kürt direnişiydi, Kürtlere sahiplenildi denilirse bu yetersiz kalır. Mutlaka Kürt direnişi olduğu için Kürtlerin kazanımlarına sahiplenme vardır, ama esas olarak da Kürt kazanımının, oradaki Kürt toplum gerçeğinin demokratik olması bütün 


6 Efrin'le birlikte Kürtler 
dünyada özgürlük ve demokrasiden yana olan, özgürlük ve demokrasi 

tutkusu olan, özgürlük ve demokrasi için direnen, özgür ve demokratik yaşam kuran bir halk olarak tanınmıştır. Bu açıdan Kürtlerin dünyadaki en büyük diplomasi çalışması, en büyük tanıtım çalışması Efrin Direnişi'yle olmuştur. Efrin Direnişi'yle Kürtler şimdiye kadar olmadığı düzeyde dünyada tanınmışlardır; dünya halklarında ve siyasi 
güçlerinde tanınmışlardır. 9 


Kürtler içinde sempati yaratmaktadır. 
Bütün Kürt toplumu üzerinde etkide bulunmaktadır. Kürtlerde demokratikleşme eğilimi gelişmektedir. Bu yönüyle Efrin'e sahiplenme eylemleriyle Başûrê Kurdistan'da da yeni bir dönem başlamıştır. 
Artık Başûrê Kurdistan'da demokratikleşme, demokratik siyasal eğilim güçlenecektir. Ya da siyasal partiler ancak demokratik anlayışa sahip oldukları takdirde, demokratik yaklaşımlara sahip oldukları takdirde halk tarafından destek göreceklerdir. Bu yönüyle Başûrê Kurdistan'da halkın Efrin'e sahiplenmesi bütün siyasal partilere de demokratikleşme mesajıdır. Başür halkı, bütün siyasal partileri ve siyasal sistemi demokratikleşme doğrultusunda zorlamaktadır. 
Önümüzdeki dönemde Başûrê Kurdistan'daki en önemli gündemlerden biri demokratikleşme gündemi olacaktır. 
Başür halkının Efrin'e desteği ulusal birlik konusunda da bir tutumu ifade ediyor. Ulusal birliğin yaratılmasını en fazla da Başürlu siyasal partilerin tutumu olumsuz etkilemektedir. Onlar tutumlarını açık koymadıkları ve sahiplenmedikleri için ulusal birlik ve ulusal kongre gerçekleşemiyor; ulusal kurumlar ortaya çıkarılamıyor. 2013-14 yılarında bu konuda önemli çalışmalar oldu, ama bu sürdürülemedi. Türk devletinin tutumuna çok fazla bakılıyor. 2013 ve 2014'te ateşkes olduğu için o dönemde bazı girişimlere katıldılar, ulusal birlik çalışmalarının parçası oldular; ne zamanki Türk devleti Kürt halkına, Kürt halkının özgürlük mücadelesine yönelik saldırı başlattı, Başür& Kurdistanlı siyasi partiler de ulusal birlik çalışmalarından kendilerini geri çektiler. Efrin Direnişi etrafında her partiden siyasilerin, halktan insanların, kadınların, gençlerin Efrîn'e yönelmesi, birçok gencin Efrîn'e gidip savaşmak istemesi, önümüzdeki dönemde Başûrê Kurdistan'da da ulusal birlik çalışmalarının güçlenmesine zemin olmuştur. Ya da Başûrê Kurdistanlı siyasal patiler, siyasi güçler halkın bu iradesini dikkate alarak ulusal birlik çalışmalarına biraz daha yakın durmak zorunda kalacaklardır. 

Efrin Direnişi sadece Kürtler tarafından desteklenmedi, Ortadoğu halkları da Efrîn Direnişi'nin yanında oldular. Ortadoğu halkları şunu gördü, Türk devleti demokratikleşmeye karşı, Efrin'deki demokrasiye karşı! Demokrasi düşmanı! 
Nerede bir demokratik gelişme varsa Türk devleti buna düşmanlık yapıyor. 
Kürtlere düşmanlığı Kürtlerin demokratikleşme konusundaki öncülüğünden de ileri geliyor. Hem soykırımcıdır hem de demokrasi düşmanıdır. Soykırımı zaten demokrasi düşmanlığıyla yürütüyor. Demokratikleşmeyi engelleyerek yürütüyor. 
Çünkü demokratikleşmenin olduğu yerde soykırım yapılamaz. Bu açıdan soykırımcı karakteri onu Ortadoğu'da en büyük demokrasi düşmanı haline getirmiştir. Bütün Ortadoğu halkları bunu gördüğü için Efrin demokrasisine sahip çıkmıştır. Ortadoğu halkları, Türk devletinin işgaline karşı çıkmışlardır. Araplar bu işgalin yeni Osmanlıcılık olduğunu, Araplar üzerinde, Ortadoğu'da yeni egemenlik peşinde koşma olduğunu görmüşlerdir. Hem bu yeni Osmanlıcılık anlayışına, hegemonik yayılma anlayışına hem de demokrasi düşmanlığına karşı Efrin Direnişi'nin yanında yer almışlardır. Devletlerin tutumu farklı, ama halkın tutumu farklı olmuştur. 
Kaldı ki Mısır gibi önemli bir Arap devleti de Türk devletinin Efrin'i işgaline açık tutum almıştır. 


Efrin Direnişi, 21. yüzyılda halkları en geniş kapsamda birleştirmiştir 


Kuşkusuz en büyük etkisi dünya halkları üzerinde olmuştur. Dünya halkları Kobanê Direnişinde de Rojava Devrimcilerini, direnişçilerini desteklemişlerdi. 
Ama bu defaki destek daha anlamlı bir destek olmuştur. Bu defaki destek, aynı zamanda Kürt demokrasisine saldırıya karşı destek olmuştur. Kürtlerin Efrin'de kurduğu demokrasiyi sahiplenme içinde olmuşlardır. Özellikle de soykırımcı faşist bir devletin saldırması, kapitalist modernist devletlerin bu saldırıya ortak olması, kapitalizme karşı, devletçiliğe karşı, iktidarcılığa karşı, sömürü ve baskıya karşı bütün halkları Efrin Direnişi etrafında 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( Artık Kürdistan devrimi dünya halklarıyla önderlik çizgisinde ideolojik ilişki kurmaktadır. Teorik ve politik etkide bulunmaktadır. 
Bu yönüyle Efrin Direnişi Önderlik paradigmasının tanıtılması, Hareketimizin çizgisinin dünya tarafından görülmesi konusunda da önemli bir dönüm noktası olmuştur. 
Artık Kürtler ideolojik güçleriyle, demokratik ve sosyalist karakterleriyle dünyada tanınmaktadırlar. Ya da dünyayı böyle etkilemektedirler. Bu karakterleriyle dünya açısından 

çekim gücü olmaktadırlar. , 


birleştirmiştir. Efrîn Direnişi, 21. yüzyılda halkları en geniş kapsamda birleştiren bir direniş olmuştur. Kobanê Direnişinde de önemli bir destek olmuştur, ama Kobanê Direnişi daha çok DAİŞ'in insanlık dışı saldırılarına, sapkınlığına ve vahşetine karşı bir destek olmuştu. Ama Efrin desteği ise tamamen devletçi, iktidarcı sisteme karşı, kapitalist modemiteye karşı, kapitalist modernitenin devletçi, iktidarcı sistemin halk düşmanlığına karşı demokrasiyi sahiplenme biçiminde olmuştur. Zaten Efrin demokrasisiyle direnmiştir. Efrin'i uzun süre direnişçi kılan, en ağır saldırılar altında direnmesini sağlatan da Efrin demokrasisiydi. Direnişçilerin halkla bütünleşmesi ve birliğiydi. 
Halkın direnişçilere verdiği destekti. Efrin demokrasisiyle direndiği için dünyadaki bütün demokrasi güçleri de kapitalizme, emperyalizme, kapitalist modemiteye karşı olanlar da Efrin'i desteklemişlerdir. 
Bu yönüyle Efrin Kürtlerin ilerici, devrimci karakterinin dünya halkları tarafından görülmesi açısından çok önemli bir dönüm noktası olmuştur. Kobanê'de insanlık dışı güçlere karşı direniş öne çıkmıştı; Efrin'de hem bu insanlık dışı güçlere, soykırımcı güçlere karşı direniş, hem de demokrasiyi savunma öne çıkmıştır. 
Efrin, demokratik direnişçi karakteriyle sadece Rojavalı devrimcilerin ve Rojava halkının değil, bütün Kürtlerin yüzü olmuştur. 

Eُfrîn'le birlikte Kürtler dünyada özgürlük ve demokrasiden yana olan, öz- 


gürlük ve demokrasi tutkusu olan, özgürlük ve demokrasi için direnen, özgür ve demokratik yaşam kuran bir halk olarak tanınmıştır. Bu açıdan Kürtlerin dünyadaki en büyük diplomasi çalışması, en büyük tanıtım çalışması Efrin Direnişi'yle olmuştur. Efrin Direnişi'yle Kürtler şimdiye kadar olmadığı düzeyde dünyada tanınmışlardır; dünya halklarında ve siyasi güçlerinde tanınmışlardır. Kürtler öyle geri bir halk olarak değil, insanlığın en ileri değerlerini, en demokratik değerlerini savunan halk olarak tanınmıştır, görülmüştür. Desteklerin büyüklüğü ve yaygınlığı da bundan kaynaklanmıştır. 
Efrin Direnişi'nin ortaya çıkardığı bu gerçek Kürt halkının bundan sonraki özgürlük mücadelesine büyük güç katacaktır. Efrin Direnişi'nin ortaya çıkardığı Kürtlerin özgürlük, demokrasi ve sosyalizmden yana bir halk olduğu gerçeğiyle halklar bundan sonra Kürtlerin özgür ve demokratik yaşam mücadelesine daha fazla sahip ve destek çıkacaklardır. Kürt halkının özgürlük mücadelesine saldıranlara karşı daha açık tutum takınacaklardır. 

Devletler, devletçi sistemler ekonomik-siyasi çıkarları gereği devletleri esas alabilirler; ama dünyada halkların gücü devletlerin gücünü giderek aşmaktadır. Halkların duruşu, devletleri de devletler içindeki siyasi güçleri de etkilemektedir. Bu açıdan Efrîn Direnişi'nin dünya halkları üzerinde yarattığı etkinin önemini, gücünü ve sonuçlarını çok iyi değerlendirmek gerekiyor. Efrin'le birlikte tarihte avukatsız Kürtler denen Kürt gerçeği giderek halkların, demok- 


rasi güçlerinin Kürtlerin avukatı haline geldiği bir gerçeklik haline gelmiştir. 
Artık Kürtlerin avukatı vardır; ama kimlerdir? Dünya halklarıdır, demokrasi güçleridir, aydınlardır, yazarlardır, İnsan hakları kuruluşlardır, kadınlardır, ekolojistlerdir. Zulme ve baskıya karşı çıkan herkes artık Kürtlerin dostu haline gelmektedir. Kürtlerin dostları güçlüdür. 
Kürtlerin bunu görmesi gerekiyor. Devletler güçlü görünebilir, eğer Kürtler halkların bu desteğini iyi görürlerse, iyi değerlendirirlerse esas başarının, esas özgürlük ve demokrasinin devletlerin desteğinden değil, halkların bu gücün- den geldiğini görürlerse, buna dayanarak direnişlerini sürdürürlerse kesinlikle büyük kazanacaklardır. Sadece kendileri kazanmayacak, bütün Ortadoğu halklarına ve bütün insanlığa da kazandıracaklardır. 


Kürtler Ortadoğu demokratik devriminin öncüsüdürler 


Kürtlerin demokrasideki öncülüğü, Ortadoğu devrimindeki öncülüğü dünya halkları tarafından kabul görmüştür. Kürtler şu anda Ortadoğu demokratik devriminin, demokrasinin öncüsüdürler. Dünyanın, dünya halklarının, Ortadoğu halklarının Kürtlerin bu tarihsel rolünü kabul etmeleri Kürtler için en büyük değerdir, en büyük güç kaynağı ve kazanımdır. 
Kürtleri gelecekte zafere götürecek en temel güç kaynağı budur. Bu açıdan Efrin Direnişi'nin halklarda, toplumlarda 


yarattığı bu etkiyi, demokrasi güçlerinde yarattığı bu etkiyi çok güçlü görmek, değerlendirmek, bunu anlamlandırmak gerekir. Yaratılan bu değerlere dayanarak dünyanın her yerinde bütün halklarla, demokrasi güçleri ve siyasi güçlerle ilişkileri geliştirmek; halklara dayanan bu diplomatik gücünü, demokrasi gücünü, demokratik devrim gücünü daha fazla gün yüzüne çıkarmak, görünür kılmak hem Kürt halkının özgürlük mücadelesinin, hem de Ortadoğu'da demokratik devrimin en temel desteği haline getirmek bugün Kürdistan devrimcilerinin, halkımızın temel görevleri haline gelmiştir. 
Ortaya çıkan bu gerçekliğin görülmesi, buna göre bir planlamanın, bir örgütlemenin ve hedeflerin yeniden tespit edilmesi gerekmektedir. Bu temelde de Kürtlerin dünya halklarından aldığı gücün mücadeleyi geliştirmede değerlendirilmesi gerekmektedir. 

Efrin Direnişi; tüm insanlığın, demokrasi güçlerinin Efrin Direnişi'ne sahip çıkması, Efrin Direnişinin yanında yer almasını beraberinde getirdiği gibi, sosyalist, enternasyonalist devrimci güçlerin de Efrin etrafında birleşmesini beraberinde getirmiştir. Efrin'de enternasyonal taburların kurulması, enternasyonalistlerin Efrin'de savaşması, şehit düşmesi, yine enternsyonalistlerin Avrupa'da çok önemli bir yürüyüş yapmaları gerçekten de Efrin Direnişi'nin yarattığı etkileri çok büyütmüştür. Şimdiye kadar belki de Hareketimizin en büyük eksikliklerinden biri, Önder Apo'nun düşüncelerini yeterince dün- 


( Kürtler Ortadoğu'yu demokratikleştirirlerse, Ortadoğu'nun demokratikleşmesinde rol oynarlarsa kendilerini özgür ve demokratik yaşama kavuşturabilirler. 
Ortadoğu'nun demokratikleşmesini sağlamayan, Ortadoğu'nun demokratikleşmesinde rol oynamayan, Ortadoğu'nun demokratikleşmesine kilitlenmeyen bir Kürt Özgürlük Hareketi, Kürtleri hiçbir parçada özgür ve demokratik yaşama kavuşturamaz. Ya da hiçbir kazanım kalıcı olamaz; güvenceye kavuşamaz. Bu açıdan Ortadoğu'nun demokratikleşmesi 

en temel güvencedir. 9 
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yaya yayamamaktı, dünyaya ve sosyalist güçlere tanıtamamaktı. Efrîn Direnişi'yle birlikte dünyanın tüm sosyalist güçleri, devrimci güçleri Efrîn'de nasıl bir demokratik sistem yaratıldığını, devlete nasıl alternatif demokratik özgürlükçü bir sistem kurulduğunu, komünal demokratik bir yaşam örüldüğünü görmüşlerdir. Böylelikle Önderlik paradigmasının toplumu nasıl demokratikleştirdiğini, nasıl özgürleştirdiğini, nasıl komünal demokratik yaşam içine çektiğini tüm dünya devrimci güçleri, sosyalist güçleri görmüş ve Efrîn etrafında birleşmiştir. Bu açıdan Efrîn Direnişi aynı zamanda Önder Apo'nun çizgisinin, Özgürlük Hareketimizin çizgisinin dünyadaki tüm sosyalist güçlere tanıtılması olmuştur. Önder Apo'nun kadın özgürlükçü ekolojik demokratik toplum paradigmasına dayalı demokratik sosyalist anlayışı bugün dünyada daha fazla tanınmaktadır. Önder Apo'nun çizgisi dünyadaki devrimci demokrasi güçleri tarafından daha fazla merak edilmektedir; öğrenilmek istenmektedir ve sempati beslenmektedir. Önderliğin emekleri, paradigması, çizgisi halklar tarafından, sosyalistler ve demokrasi güçleri tarafından daha iyi tanınmaktadır. 

Bu yönüyle Kürtlerin gücü ve etkisi artık ideolojik hale gelmiştir. Sadece bir ulusal kurtuluş savaşı veren ezilmiş bir halkın kurduğu ilişki değildir. Ezilmiş bir halkın, özgürlük mücadelesi veren bir halkın demokrasi güçleriyle, enternasyonalist güçlerle kurduğu ilişki değildir. 
Artık Kürdistan devrimi dünya halklarıyla önderlik çizgisinde ideolojik ilişki kurmaktadır. Teorik ve politik etkide bulunmaktadır. Bu yönüyle Efrîn Direnişi, Önderlik paradigmasının tanıtılması, Hareketimizin çizgisinin dünya tarafından görülmesi konusunda da önemli bir dönüm noktası olmuştur. Artık Kürtler ideolojik güçleriyle, demokratik ve sosyalist karakterleriyle dünyada tanınmaktadırlar. 
Ya da dünyayı böyle etkilemektedirler. 
Bu karakterleriyle dünya açısından çekim gücü olmaktadırlar. Sadece etkilemiyorlar, aynı zamanda çekim gücü oluyorlar. 
Özgürlükçü demokratik karakterleriyle, devletten ve iktidardan uzak, özgürlükçü demokratik yaşamlarıyla bütün demokrasi güçlerinin, sosyalist güçlerin çekim merkezi haline geliyorlar. Kobanê'de devrimci demokrasi güçleri, enternasyonalist güçler Kobanê Direnişi'ne destek verdiler. 
Bu direnişin parçası oldular. DAİŞ'in yenilmesinde önemli rol oynadılar. Ama Efrin Direnişi'ndeki destek sadece bir zulme, baskıya karşı koymanın desteği değildir; ideolojik ilişki kurma ve ideolojik bağlılığın gelişmesi sağlanmıştır. Ya da Kürt artık ilişkisini süreklileştirecek bir ideolojik güce ulaşmıştır. Kürt'ün bundan sonraki dünya halklarıyla ilişkisi bir yerdeki direnişle, direniş süresiyle sınırlı olmayacaktır. Ya da yürütülen özgürlük 


mücadelesiyle sınırlı olmayacaktır. İlişki ideolojik ve teorik olduğundan sürekli olacaktır, daimi olacaktır. Kürt halkının özgürlük mücadelesi ideolojik ve teorik olarak dünya halklarıyla bağlantı kuracaktır; dünya halklarıyla böyle bir bağlantı içinde olacaktır. İdeolojik ve teorik bağlılıkları da kolayca koparmak mümkün değildir. En güçlü bağlar ideolojik ve teorik bağlardır. İslamiyet'te Allah'ın ipine sarılma derler ya! İdeolojik ve teorik bağlar da böyle bir güçtür, böyle bir iptir. 
Bu yönüyle de Efrin Direnişi'nin özgürlük ve demokrasi mücadelesine büyük güç kattığını görmek lazım. 


Kürtler Efrin Direnişi'yle Ortadoğu'yu demokratikleştirecek güce ulaştılar 


İki aylık direnişle, Kürt halkının özgürlük mücadelesi büyük kazanmıştır. 
Bunun görülmesi gerekiyor. Evet, kayıplar verdik, Türk devleti işgalci oldu, ama bu, Kürtler üzerinde soykırımcı sömürgecilik uygulayan güçlere pahalıya mal olacaktır. Aslında bu işgalle Kürt halkının soykırımcı sömürgeciliğe karşı mücadelesi daha boyutlu, daha kapsamlı hale gelmiştir. Eğer Kürtler bu güçlerine dayanarak mücadeleyi geliştirirlerse sadece AKP-MHP faşizmini yıkmakla kalmayacak yürüttükleri mücadeleyle Ortadoğu'yu da demokratikleştireceklerdir. Kürtler, Efrin Direnişi'yle bu güce ulaşmışlardır. 
Dünya halklarının ve demokrasi güçlerinin Türk devletinin Efrin işgaline karşı tutumlarıyla bu güce ulaşmışlardır. Zaten Kürtler Ortadoğu'yu demokratikleştirirlerse, Ortadoğu'nun demokratikleşmesinde rol oynarlarsa kendilerini özgür ve demokratik yaşama kavuşturabilirler. 
Ortadoğu'nun demokratikleşmesini sağlamayan, Ortadoğu'nun demokratikleş- 


Rusya kendisini Suriye'de etkin kılmak istiyor, ABD kendisini etkin kılmak istiyor. Gelinen aşamada Kürtler öz gücüne güvenmeyi esas alacaklardır. Bu yönüyle tamamen direnerek, savaşarak mevzilerini koruyacaklardır. Bu konuda hiç kimsenin kuşkusu olmasın. 
Efrin'den çıkarılan derslerle de Rojava Devrimcileri, Rojava'daki Kürt halkı özgürlük mücadelesini sürdürecek, demokratik 

yaşamını kuracaktır. ) 


mesinde rol oynamayan, Ortadoğu'nun demokratikleşmesine kilitlenmeyen bir Kürt Özgürlük Hareketi Kürtleri hiçbir parçada özgür ve demokratik yaşama kavuşturamaz. Ya da hiçbir kazanım kalıcı olamaz; güvenceye kavuşamaz. 
Bu açıdan Ortadoğu'nun demokratikleşmesi en temel güvencedir. İşte şimdi dünya halklarının desteğiyle, sosyalistlerin desteğiyle, dünya halklarıyla kurulan bu ideolojik-teorik bağla Ortadoğu'da bu özgürlük ve demokrasi mücadelesini geliştirme imkanları her zamankinden katbekat artmış, Kürtlerin özgür ve demokratik yaşamını güvenceye alacak yeni değerler kazandırmıştır. Yeni ilişkiler, yeni güç kaynakları bulunmuştur. Bu güç kaynaklarına dayanılarak mücadele geliştirildiğinde Kürtler sadece kendilerini değil, bütün Ortadoğu'yu da özgürleştirip demokratik yaşama kavuşturacaklardır. 

Yaratılan bu değerler temelinde Kürt halkının özgürlük mücadelesini sadece Kürtlerin özgürlük mücadelesi olmaktan çıkarmak gerekir. Ortadoğu halklarının ve tüm insanlığın özgürlük ve demokrasi mücadelesi haline getirmek gerekmektedir. Efrin Direnişi sadece Kürtlerin direnişi olmamıştır; sadece Kürtler bu direnişe destek sunmamıştır. Efrin Direnişi'ni sadece Kürtlerle sınırlı görmek, Kürt direnişi olarak görmek ya da sadece Kürtlerin desteğiyle yürütülen bir direniş olarak görmek gerçekten çok yüzeysel bir bakış olur. Tarihsel bakıştan, toplumsal bakıştan, ideolojik ve teorik bakıştan, demokratik bakıştan uzak durmak olur. 
Çok kısa vadeli, çok güncel, çok pragmatik yaklaşmak olur. Aksine Efrin Direnişi'yle birlikte Önderlik paradigmasına dayalı bir direnişi öne çıkarmak, önderlik Paradigmasını daha fazla görünür kılmak mücadelemizi daha da geliştirip güçlü kılacaktır. Önderliğin devlet ve iktidar 


karşıtı tezlerini, demokratik konfederalizm ve demokratik ulus tezlerini, kadın özgürlükçü tezlerini, derinleşmiş demokrasi tezlerini, örgütlü demokratik topluma dayalı komünal demokratik toplum tezlerini, toplumculuğu esas alan demokratik sosyalizm anlayışını daha fazla öne çıkaran, bu temelde mücadeleyi geliştiren, dünyaya da mücadelesini bu temelde yansıtan bir yaklaşımın esas alınması gerekir. 
Artık Kürtlerin, Kürt Özgürlük Hareketi'nin kendisini sadece Kürtlerin özgürlük mücadelesini veren bir halk olarak görmesi Kürtleri daraltır, temel güç kaynaklarından yoksun kılar. Bu tür dar yaklaşımlar Kürtleri güçlü kılmaz, zayıflatır. En temel güç kaynaklarının bir tarafa itilmesi anlamına gelir. Bu açıdan önümüzdeki dönemde daha fazla ideolojik, paradigmatik, teorik bir yaklaşımla olaylara bakmak gerekiyor. Bu yaklaşımla olaylara bakmak en güçlü politik bakışı ifade eder. Bu sadece bir ideolojik bakış değildir; güçlü bir siyasal bakıştır, güçlü bir pratik bakıştır. Siyasal mücadeleyi ve pratiğin daha da güçlendirilmesini ifade eder. 
Bu yönüyle Kürt halkı, Kürt özgürlük güçleri, Kürt Özgürlük Hareketi Efrîn Direnişi'nin ortaya çıkardığı tüm gerçeklikleri, özellikle bu gerçekliği gözden uzak tutmadan mücadelesini Ortadoğu'nun tüm halklarının mücadelesiyle bütünleştirerek, tüm insanlığın mücadelesiyle bütünleştirerek ve kendi mücadelesini tüm Ortadoğu'nun ve insanlığın mücadelesi haline getirerek soykırımcı sömürgeciliği yenilgiye uğratacak bir mücadele dönemi başlatmalıdır. 


Rojava'da Özgürlük Hareketi'nin çizgisi şaşmaz biçimde demokratik sosyalist çizgide yürüyecektir 


Halkımız da bu gerçekliği görerek özellikle Avrupa'da ve dünyada Efrîn Direnişi'ni destekleme eylemlerini demokrasi güçleri ve bütün sosyalist enternasyonalist güçlerle birlikte sürdürmelidir. Bu çok önemlidir. Bu zemini kesintiye uğratan değil de, sürekli geliştiren bir siyasi yaklaşım içinde olmak gerekiyor. 
Diğer yandan, halklar bu kadar destekledikten sonra, demokrasi güçleri bu kadar destekledikten sonra, sosyalist taburlar Efrin'de savaştıktan sonra, onlarca enternasyonalist Efrin'de şehit düştükten sonra artık Rojava'da Özgürlük Hareketi'nin çizgisi şaşmaz biçimde demokratik sosyalist çizgide yürüyecektir. 
Evet, Rojava Devrim'inin çizgisi demokratiktir, sosyalisttir, önderlik çizgisinde ve paradigmasındadır; ama bütün ulusal kurtuluşların kaderinde olan ulusal özgürlük sorununun önceliğe gelmesi zaman zaman dar, milliyetçi yaklaşımlar ortaya çıkarmaktadır. Ya da sosyalist 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çizgiden uzaklaşma eğilimleri ortaya çıkmaktadır. Efrin Direnişi'yle ortaya çıkan bu sahiplenme aynı zamanda Rojava Devrimi'nin, Efrin Direnişi'nin ideolojik ve siyasi çizgisinin ne olması gerektiğini de netleştirmiştir. Artık Rojava Devrimi'nin ideolojik ve siyasi çizgisi nettir. Bunun dışında bir ideolojik ve siyasi çizgi içine girilemez. Ya da ideolojik ve siyasi çizgi olarak demokratik sosyalist çizgiden, enternasyonalist güçlerin desteklediği çizgiden sapamaz. Bu yolda yürümek zorundadır. Bu çizgiyi sahiplenmek zorundadır. Bu bakımdan enternasyonalist güçlerin şahadetleri, direnişleri Rojava Devrimi'ne, hatta Kürt Özgürlük Hareketi'ne de böyle bir damga vurmuştur. 
Kürt Özgürlük Hareketi'nin de, Rojava Devrimi'nin de çizgisinin güvencesi olmuşlardır. Onları biz artık Önder Apo'nun paradigmasının, çizgisinin güvenceleri olarak görüyoruz. Onlar bu çizginin sahiplenicisi ve koruyucusu olmuşlardır; bizler de bu çizgiyi sahiplenme ve koruma sorumluluğu içine girmiş bulunuyoruz. 
Dünya halklarının ve sosyalist güçlerin desteğinin bir de böyle sonucu olduğunu, böyle bir etkisi olduğunu herkesin görmesi gerekmektedir. 


Kürtler öz gücüne güvenmeyi esas alacaklardır 


Efrin Direnişi, Ortadoğu'da tüm siyasi gerçekliği aydınlattığı gibi, yeni bir siyasal durumu da beraberinde getirdi. İşgalciler şehir merkezine girmiş olsalar da direniş sürmektedir. Bu işgal harekatıyla birlikte Efrin'de mücadele sadece Kürtlerle Türk devleti ve çeteler arasında değil, bütün Suriye halklarıyla Türk devleti ve çeteler arasında yürütülür hale gelmiştir. Rojava'da Türk devletinin saldırıları ve tehditleri devam etmektedir. Bu duruma karşı direniş sürdürülecektir. Kürtler hem Suriye'nin demokratikleşmesi, hem de Kürtlerin özyönetimlerine kavuşması için mücadelelerini sürdüreceklerdir. Suriye halkları ve demokrasi güçleriyle birlikte bu mücadele yürütülecektir. Çünkü Türk devletinin saldırıları sadece Kürtlere değil, bütün Suriye halklarına, Ortadoğu'ya yöneliktir. Bu, Efrin işgal harekatıyla daha iyi görülmüştür. Kürt Özgürlük Hareketi bu gerçekleri dile getiriyordu. Rojava Devrimcileri bu gerçeklikleri dile getiriyordu. Ama Efrin işgali Türk devlet gerçeğini çok açık biçimde ortaya koydu. Türk devletinin Suriye'deki hesaplarını açıkça ortaya koydu. 
Sadece Kürtlere ve yahut da PYD'ye, YPG'ye karşı bir savaş vermediği, kendisine bağlı çeteleri Suriye'de etkin kılmak istediği net olarak anlaşıldı. Bu durum, Suriye'deki siyasal mücadeleyi yeni boyutlara taşıyacaktır. Suriye'yi demokratikleştirmek isteyen, Suriye'nin 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birliğini sağlamak isteyen güçlerle Türk devleti arasında bu mücadele sürecektir. 
Rusya kendisini Suriye'de etkin kılmak istiyor, ABD kendisini etkin kılmak istiyor. 
Gelinen aşamada Kürtler öz gücüne güvenmeyi esas alacaklardır. Bu yönüyle tamamen direnerek, savaşarak mevzilerini koruyacaklardır. Bu konuda hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Efrîn'den çıkarılan derslerle de Rojava Devrimcileri, Rojava'daki Kürt halkı özgürlük mücadelesini sürdürecek, demokratik yaşamını kuracaktır. 

Türk devleti Kürt halkına ve Kürt Özgürlük Hareketi'ne karşı savaşı her yere yaymak istiyor. Kürt Özgürlük Hareketi de bu saldırıya karşı her yerde mücadelesini yürütecektir. Türk devleti ne kadar kendisini güçlü göstermek isterse istesin, içeride ve dışarıda zayıf bir konumdadır. Kürt düşmanlığıyla, saldırganlıkla Türkiye'de hegemonik dinci, milliyetçi yeni bir sistem kurmak istiyor. Ancak içeride de dışarıda da AKP politikalarına karşı kuşkular ve kaygılar fazladır. Bu politikaların özellikle Ortadoğu halkları, Arap halkları için tehlikeli bir yöne evrildiği görülmektedir. Türk devleti 20. 
yüzyıldaki Kürt düşmanlığını, Kürtleri ortak ezme politikalarını yeniden canlandırmak istiyor. Ama Ortadoğu'daki ülkeler de şunu görüyor, Türk devleti aslında Kürt düşmanlığı üzerinden sadece Kürtler üzerinde soykırım yürütmek istemiyor; Kürtleri ezerek bütün Ortadoğu halklarını, Ortadoğu'daki demokrasi güçlerini de ezmek istiyor. 
Bu yönüyle Türk devletiyle bölge ülkeleri ve halkları arasında çelişkiler giderek artacaktır. Kürt halkıyla bölgenin demokrasi güçleri mücadelelerini birleştirerek Türk devletinin bu yayılmacı emellerini onun için bataklık haline getireceklerdir. Önümüzdeki dönem Türk devletinin böyle bir çıkmaza sokulacağı dönem olacaktır. 


Newroz, Efrin'i işgaline karşı bir tutum Newroz'u olmuştur 


Kürt halkı, Newroz'da Türk devletinin bu saldırılarına ve tehditlerine karşı boyun eğmeyeceğini, direneceğini, özgür ve demokratik yaşamda ısrar edeceğini açıkça göstermiştir. Newroz, Türk devletinin saldırganlığına, Efrin'i işgaline bir tutum Newroz'u olmuştur. Kürt halkının bu saldırganlığı kabul etmeyeceğini, bu saldırganlığa karşı direneceğini, direnecek gücü olduğunu Newroz'da göstermiştir. Kürt halkının on yıllara dayanan bir mücadele birikimi var. Kürt halkı artık şu ya da bu saldırılarla sindirilecek, kırılacak, özgür ve demokratik yaşam mücadelesinden vazgeçirilecek bir halk değildir. Her saldırı karşısında kendini koruyacak, kendini yeniden üretecek, mücadeleyi kesintisiz sürdürecek bir güce, bir potansiyele sahiptir. Kürtlerin mücadelesi öyle bir günlük tepkiyle ortaya çıkmış bir mücadele değildir. Ağır bedeller ödenmiştir. Kürt halkının mücadelesi neredeyse her evi, her sokağı, her köyü etkilemiştir. Her köyün, her evin, her sokağın içinde olduğu bir özgürlük mücadelesi söz konusudur. Bu açıdan Newroz'daki tutum, 2018'de güçlü bir mücadeleye dönüşecektir. Türk devletine karşı mücadele koşullar ne olursa olsun sürdürülecektir. 

Zaten PKK öncülüğündeki Kürt Özgürlük Hareketi'nin en temel karakteri; zor koşullarda direnip başarmaktır. Kürdistan devriminin kanunu zor koşullarda direnip başarmadır. Kürdistan devriminin başarma tarzı ise zor koşullarda direnip başarmanın tarzıdır. Bu yönüyle zor ko- 


( Newroz, Türk devletinin saldırganlığına, Efrîn'i işgaline bir tutum Newroz'u olmuştur. Kürt halkının bu saldırganlığı kabul etmeyeceğini, bu saldırganlığa karşı direneceğini, direnecek gücü olduğunu Newroz'da göstermiştir. 
Kürt halkının on yıllara dayanan bir mücadele birikimi var. Kürt halkı artık şu ya da bu saldırılarla sindirilecek, kırılacak, özgür ve demokratik yaşam mücadelesinden vazgeçirilecek 

bir halk değildir. ) 


şullar, saldırılar Kürt Özgürlük Hareketi için, Kürt halkı için yeni bir durum değildir; mücadelesinin karakteridir. Mücadelesi dün de böyleydi, bugün de böyledir, yarın da böyle olacaktır. Kürtler hiçbir zaman kolay koşullarda mücadele edip kazanmadılar. Bundan sonra da koşullar ne olursa olsun mücadele edip kazanacaklardır. AKP-MHP faşizmi bu direnişle yıkılacaktır. Çünkü AKP-MHP faşizmi gelinen aşamada ne Türkiye, ne Kürdistan, ne Ortadoğu, ne dünya gerçekliğine denk bir politika yürütmektedir. 
Tamamen akıntıya ters kürek çeken bir politikanın sahibidir. Bu politika mutlaka kırılacaktır; başarısız kalacaktır. Çünkü bu politikayla AKP-MHP faşizminin sonuç alması mümkün değildir. Bu politikayla yeni Türkiye gerçeği ortaya çıkarılamaz. 
Bu politikayla Ortadoğu'da 21. yüzyılın 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dengeleri ve statükoları oluşturulamaz. 
Bu politikayla dünya politik sahnesinde yer alınamaz. Bu politika gerici bir direniştir, statükonun direnişidir. Tarihin akışına karşı bir direniştir. Halkların özgürlük ve demokrasi mücadelesine karşı bir gerici direniştir. Bu gerici direnişin başarılı olması mümkün değildir. 


Özgürlük Hareketi ve demokrasi güçleri çok geniş bir cephede Türk devletiyle mücadelesini sürdürecektir 


Kuşkusuz şu gerçeklik hala devam etmektedir; mücadele esas olarak Türkiye'de sonuçlanacaktır. AKP-MHP faşizmine karşı yürütülen mücadele Ortadoğu'daki gelişmeleri, dengeleri belirleyecektir. Ama bu mücadele de sadece Türkiye sınırları içinde sürmeyecektir. Çünkü Türk devleti saldırganlığını, gericiliğini Kürt halkının ve demokrasi güçlerinin olduğu her yerde yürütmektedir. Bu açıdan buna karşı da Kürt Özgürlük Hareketi ve demokrasi güçleri çok geniş bir cephede Türk devletiyle mücadelesini sürdürecektir. İşte Erdoğan da bizzat diyor, Gandil'e gireceğim, şuraya gireceğim, buraya gireceğim. Tabii ki o zaman da savaş Türkiye'yi aşan, Kürdistan'ın bütün parçalarına yayılan bir biçimde gelişecektir. Bu savaş 2018'de AKP iktidarını sarsacaktır; AKP iktidarını yenilgiye götürecek bir mücadele süreci olacaktır. 

Türk devletine karşı Efrin'de de, Rojava'da da, Medya Savunma Alanlarında da, Türkiye'nin her yerinde de devrimci güçler mücadelelerini yürü- 


— 


teceklerdir. Yine Türk devleti, Türkiye içinde sadece Kürtlere saldırmıyor, tüm demokrasi güçlerine de saldırıyor. 
Türkiye halklarının on yıllara dayalı, yüz yıla dayalı demokrasi mücadelesini ve yarattığı değerleri de tümüyle ezmek istiyor. AKP-MHP faşizmi tamamen kendi zihniyetlerine uygun yeni bir Türkiye yaratmak istiyorlar. Buna da büyük bir demokrasi mücadelesi tarihi olan Türkiye halklarının, demokrasi güçlerinin teslim olması mümkün değildir. 
Bu açıdan sadece Kürt halkının değil, Türkiye halklarının da AKP iktidarına karşı mücadelesi olacaktır. Zaten Türkiye'de Kürt halkının mücadelesiyle Türkiye demokrasi güçlerinin mücadelesi birleşir, AKP faşizmine karşı ortak mücadele ederlerse AKP-MHP iktidarının ömrü fazla sürmez. Eğer 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hala AKP-MHP iktidarı ömrünü sürdürüyorsa, demokrasi güçlerinin ortak hareket etmemesinden kaynaklanıyor. Demokrasi güçlerinin parçalılığından kaynaklanıyor. Özellikle AKP'nin demokrasi güçlerini parçalama politikalarını belirli düzeyde 


) etkili olmasından kaynaklanıyor. Eğer 


demokrasi güçleri ortak mücadeleyi engelleyen yetersiz yaklaşımları aşarlarsa, AKP iktidarının ayakta durması kolay değildir. En küçük muhalefete 


4 bile tahammülü olmayan bir iktidar 


gerçekliği vardır. Üniversite öğrencilerinde farklı sese bile tahammül edemeyen bir iktidarın güçlü oldu- 


.„ ğundan söz edilebilir mi? Ne 12 Ey- 


lül'de böyle bir durum vardı, ne 12 
Mart'ta vardı. Her zaman gençlik hareketi içinde farklı görüşler olmuştur. Gençliğin karakteri zaten böyledir. 
Gençliğin farklı düşünceleri olmasının önüne zorla geçmek toplumun doğasını kırmaktır, doğasını ortadan kaldırmaktır; toplum yaşamına bir bütün olarak saldırıdır. Böyle bir saldırganlığın da zayıflıktan ileri geldiğini, iktidarını tehlikede görmesinden ileri geldiğini anlamak lazım. Bu açıdan esas olarak da hem Kürtler arasında birliğin yaratılması, Kürt düşmanlığına karşı Kürtlerin ortak tutum ve mücadelesini ortaya çıkarmak, hem de demokrasi düşmanlığına karşı demokrasi güçlerinin ortak tutum ve mücadelesini ortaya çıkarmak kesinlikle AKP iktidarının sonunu getirecektir. 

2018 yılı kritik bir mücadele yılı olacaktır. Sadece seçimleri bekleyerek AKP-MHP iktidarını geriletmek mümkün değildir. AKP-MHP iktidarı ancak mücadeleyle geriletilebilir. Türkiye'de demokratik ortam da, demokratik seçim ortamı da iktidarların seçimlerle değiştirilmesi de ancak demokrasi mücade- 


lesiyle gerçekleşebilir. Çünkü AKP-MHP iktidarı seçimle gitmek isteyen bir iktidar değildir. Bu bakımdan demokrasi mücadelesi vermeden, bu iktidara karşı mücadele vermeden seçimden söz etmek, seçimle bu iktidarın değişeceğin- den söz etmek, Erdoğan'ın başkan olmasının engelleneceğini sanmak bir yanılgı olur, bir gaflet olur. 
Demokratikleşme de Kürt sorununun çözümü de mücadeleyle sağlanır. Şunu herkes bilmeli; AKP iktidarına çağrılar yaparak ne Önderlik üzerindeki tecrit kalkar ne de Kürt sorunu çözülebilir. 
Kürt sorunu artık AKP iktidarıyla konuşularak çözülecek bir sorun değildir. 
Hatta herhangi bir iktidarla konuşularak çözülecek bir sorun değildir. Türkiye'deki zihniyetin ve sistemin değişmesi gerekir. Bu da ancak demokrasi mücadelesiyle olur. Çünkü demokratik devrim gerçekleşmeden, Türkiye'de güçlü demokrasi mücadelesiyle demokratik zihniyet, demokratik bir anlayış, demokratik bir sistem ortaya çıkarılmadan, güçlü biçimde bunun önü açılmadan Kürt sorununun çözülmesinden söz etmek, bu yönlü değerlendirmelerde bulunmak gaflet olur. Bu bakımdan müzakere sürecine dönülmelidir, görüşmelere dönülmelidir, şöyle yapılmalıdır, böyle yapılmalıdır biçiminde AKP iktidarına çağrı yapmak, toplumda beklenti yaratmak mücadeleyi zayıflatmak anlamına gelir. Bu mücadelenin etkili olmasını engeller. Hatta böyle yaklaşımlar AKP-MHP iktidarına hizmet eder. Bu açıdan mücadeleyle AKP-MHP iktidarının geriletilerek demokratikleşmenin gelişeceğini ve Kürt sorununun çözüleceğini bilmek gerekir. Sadece Bakur& Kurdistan'da değil, bütün Ortadoğu'da Kürt sorununun çözümü, Ortadoğu'nun demokratikleşmesi ancak ve ancak AKP-MHP faşist iktidarının geriletilmesiyle mümkündür. Kürdistan'ın tüm parçalarındaki bütün Kürt siyasi güçleri ve partileri de bu bilinçte olmalı; Ortadoğu'nun demokrasi güçleri de bu bilinçte olmalı, Türkiye'deki demokrasi güçleri ve Bakurê Kurdistan'da Kürt halkının özgürlük mücadelesini yürüten bütün güçler de bu gerçekliği bilmeli. Bu bakımdan tek yolun mücadele olduğunu görmeli ve kesinlikle mücadeleye kilitlenen, mücadeleyi geliştirecek araç ve yöntemler üzerinde yoğunlaşan bir politik yaklaşım içinde olunursa doğru bir çizgi tutturulmuş olur. 2018 yılının mücadele anlayışı, zihniyeti ve pratiği ancak bu temelde geliştirilebilir, mücadele yükseltilebilir ve sonuç alınabilir. 


j Rewez alsan .qxp_Layout 1 27.03.2018 19:01 Page 8 


Hê 


Adar 2018 


PKK'nin tüm kadro ve sempatizan yapısına! 


Efrin direniş gerçeğini 


Serxwebün 


Newroz zafer ruhuyla tüm Kürdistan'a yayalım! 


2631'inci Newroz yılının, Efrin Direnişi temelinde Kürdistan'da ve Türkiye'de çok daha büyük bir direniş, savaş ve zafer yılı olacağını, Kürdistan Özgürlük Devrimi öncülüğünde Demokratik Ortadoğu Devrimi'nin önünü açan bir yıl haline geleceğini, bunları gerçekleştirmek için Hareket ve halk olarak Önder Apo'dan aldığımız güçle son 


derece kararlı ve inançlı olduğumuzu bir kez daha belirtmek istiyoruz. 


ağımızın kahramanlığı 

olan, Efrin direniş gerçeği temelinde 2018 yılının 8 Martı'nı geride 

bıraktık ve şimdi yeni bir Newroz'a doğru yürüyoruz. Bu temelde öncelikle başta Önder Apo olmak üzere tüm yoldaşların ve kadınların, birlik, direniş, özgürlük ve zafer günü olan 8 Martlarını kutluyor, büyük özgür kadın kahramanlarımız Bêrîtan, Zilan, Nüda, Sara ve Delal yoldaşlar şahsında tüm Kadın Özgürlük Mücadelesi şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz. Anılarını her zaman Kadın Özgürlük Devrimi'nde ve Özgür Kürdistan'da yaşatacağımızı bir kere daha ifade ediyoruz. 

Bilindiği gibi Hareket ve halk olarak Mart ayı bizler için yeni bir bahara yürümek, yeni bir Newroz yılına yürümek kadar aynı zamanda yeni bir kahramanlık yılını da başlatmak oluyor. Mart ayı yani Newroz ayımız, Önder Apo öncülüğünde geliştirilen PKK mücadelesi ile baştan sona kahramanlıklarla dolu bir ay haline getirilmiş bulunuyor. 
Kuşkusuz Newroz kahramanlığı; Mazlumların, Zekiyelerin, Ronahi ve Bârivanların Kürdistan'ı ve dünyayı aydınlatan büyük direniş kahramanlığı oluyor. 
Yine 28 Mart'ta Gabar'daki direnişi ile Kürdistan'ın özgür geleceğini aydınlatan Egid kahramanlığını ifade ediyor. 

30 Mart'ta Kızıldere'de şehit düşen 
Türkiye ve Kürdistan'ın ilk gerilla öncülerinden Mahir Çayan ve arkadaşlarının kahramanlığını içeriyor. Yine Partimizin inşa komitesi üyesi ve üçüncü dönem partileşmemizin sembolü olan Nüda Karker, Ferhat ve Halil yoldaşlar, tıpkı Egid Yoldaş gibi Botan dağlarından bütün Kürdistan'ı ve Ortadoğu'yu aydınlatan kahramanlığını bağrında taşıyor. Sür'da demokratik özyönetim direnişiyle zaferi kesinleştiren Çiyager kahramanlığını ve tüm kahramanlıkların toplamı olan Efrin direniş gerçeğini temsil ediyor. 

Biz, Hareket ve halk olarak yeni Newroz'u, bu yeni günü, yeni Newroz yılını, bu kahramanlıkları anma, onlar karşısında görev ve sorumluluklarımızın bilincine daha fazla ulaşma ve bu temelde Önderlik çizgisinde, Özgürlük Mücadelemizi Newroz zafer ruhuyla bütün Kürdistan'a yayma temelinde karşılıyoruz. Bu temelde çağın kahramanlığı olan Efrin Direnişi'ni, YPG/YPJ, QSD savaşçılarını ve direnen tüm Efrin halkını selamlıyor, başta Önder Apo olmak üzere tüm yoldaşların, halkımızın, Ortadoğu halklarının ve özgür insanlığın Newroz Özgürlük Bayramını, birlik, direniş ve zafer gününü kutluyoruz. Yeni Newroz yılında, özgürlük ve demokrasi için mücadele eden herkese, tüm halklara, kadınlara ve gençlere, tüm işçi ve emekçi kesimlere, yürütecekleri tarihi mücadelede üstün başarılar diliyoruz. 
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Ulusal kahramanlarımız olan Mazlum ve Egid yoldaşlar şahsında, yine Çiyager, Zekiye, Sema, Rahşan, Bârivan ve Ronahi yoldaşlar şahsında, tüm Newroz şehitlerimizi, Özgürlük Mücadelesi şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz. Şahadetlerinin 46. yıldönümünde Kızıldere'de şehit düşen Mahir Çayan ve arkadaşları şahsında tüm Türkiye devrim şehitlerini ve şahadetlerinin 10. yıldönümünde Nüda, Ferhat ve Halil yoldaşlar şahsında tüm Kürdistan devrim şehitlerini saygı, sevgi ve minnetle anıyor, anılarını Özgür Kürdistan'da ve Kadın özgürlüğü temelinde geliştirdiğimiz Özgürlük Mücadelesi'nde sürekli yaşatacağımızın sözünü bir kez daha yeniliyoruz. 


2018 Newroz yılı 
direniş ve zafer yılı olacak 


2631'inci Newroz yılının, Efrin Direnişi temelinde Kürdistan'da ve Türkiye'de çok daha büyük bir direniş, savaş ve zafer yılı olacağını, Kürdistan Özgürlük Devrimi öncülüğünde Demokratik Ortadoğu Devrimi'nin önünü açan bir yıl haline geleceğini, bunları gerçekleştirmek için Hareket ve halk olarak Önder Apo'dan aldığımız güçle son derece kararlı ve inançlı olduğumuzu bir kez daha belirtmek istiyoruz. 


Değerli yoldaşlar; 

2631'inci Newroz yılına giriyoruz. 
Hareket ve halk olarak bizler için Newroz; daha güçlü kararlaşma ve irade- 


leşmeyi, özgürlük bilincini ve mücadele azmini daha çok geliştirmeyi, Özgürlük Mücadelesi için daha büyük cesaret ve fedakarlık kazanmayı ifade ediyor. 
Çağdaş Kawa Mazlum Doğan ile birlikte, Newroz; Kürdistan'da özgür yaşam yolunu gösteren, Ortadoğu ve insanlık için ise demokrasinin ve kardeşleşmenin önünü aydınlatan bir gerçeklik haline gelmiş bulunuyor. 

Önder Apo, “PKK ile Newrozların çok daha güzel ve anlamlı hale gelmiş olduğunu” ifade ediyor. Biz hareket ve halk olarak yeni Newroz yılını işte bu tarihi gerçeklikler temelinde karşılıyoruz. Dikkat edilirse düşman, zalim Dehak'ı aratmayacak cinstendir. Bugün Tayyip Erdoğan-Devlet Bahçeli diktatörlüğü 2630 yıl önceki zalim Dehak diktatörlüğünü, zulümde, katliamda, vahşette kat kat aşmış bulunuyor. Nasıl ki, 2630 yıl önce Demirci Kawa öncülüğünde böylesi bir zulme ve vahşete son verilmişse, şimdi de bütün bir tarihin, büyük insanlığın emri olarak Erdoğan-Bahçeli faşist soykırımcı diktatörlüğüne son verip tüm Ortadoğu ve insanlığı aydınlatan tarihin en büyük özgürlük eylemini gerçekleştirmenin sorumluluğunu bizlere yüklemektedir. Bu temelde her dönemden daha fazla Newroz'un yakıcılığını iliklerimize kadar hissettiğimiz, bir o kadar da düşman gerçekliğini her yönü ile bilince çıkarma temelinde bir yoğunlaşma, kararlaşma ve tarihi sorumluluklarımızın bilincinde olarak yeni Newroz'u karşılıyoruz. 

Sömürgeci-soykırımcı TC faşizmi ne kadar vahşi ve saldırgansa, Partimiz 


-®- 


Öncülüğündeki halkımız, Kürt kadınları ve gençleri, Kürdistan'ın dört bir yanında ve yurtdışında tek bir yürek haline gelmiş, Kürt halk gerçeği de o denli özgürlüğe tutkulu, cesur, fedakar ve tarihin en büyük kahramanlığına ulaşmış durumdadır. Bağrından Mazlumları, Egîdleri, Bêrîtanları, Zîlanları, Saraları, Nûdaları, Arînleri, Avesta ve Barînleri çıkarmış bir halk olarak, her türlü zulme karşı bedeli ne olursa olsun, o bedeli ödemekten bir an bile geri durmayarak, Özgürlük Mücadelesi'ni her şart altında geliştirecek bir halk gerçeğine ulaşmış bulunuyor. Bu noktada inançlı ve iddialı olmakla birlikte, asla hayalci olmamaya büyük dikkat gösterdiğimiz gibi, düşman gerçeğini tanımada ve ona karşı direniş görevlerimize anı anına sahip çıkmada da o kadar cesur ve kararlı bir konumda bulunuyoruz. 


2631'inci Newroz yılında da kaybedenler; günümüzün 
Dehaldarı olacak 


Bu temelde diyoruz ki, 2631'inci Newroz yılında da kaybedenler; günümüzün Dehakları Erdoğanlar ve Bahçeliler olacak, kazananlar ise Kürt halkı, dostları, kadınlar, gençler, tüm emekçiler ve demokratik güçler olacaktır. 


Değerli yoldaşlar; 

Görüldüğü gibi 2018 yılı Newrozu'na sömürgeci-soykırımcı TC faşizminin, Efrin'i işgal saldırısıyla, bu saldırıya karşı Efrin halkının ve özgürlük güçle- 


özgür ve demokratik yaşamda ısrarlı olan, tüm insanlığın yürüttüğü kahramanca direniş içerisinde giriyoruz. Bu vahşi işgal ve soykırım saldırısı ile buna karşı gelişen çağımızın Özgürlük Direnişi 50. gününü geride bırakmış bulunuyor. Tam 50 gündür NATO'dan ve tüm dünya ve bölge gericiliğinden beslenen AKP-MHP faşizmi tanklarıyla, toplarıyla, uçakları ve helikopterleri ile Kürdistan'ın en şirin kenti olan Efrin'in dağlarını, bahçelerini, köylerini ve mahallelerini bombalıyor. 

Günümüzün Dehak'ı olan TC faşizmi, Efrin coğrafyasında, dağlarında ve sokaklarında vahşi saldırılarıyla kan kusuyor. Hiçbir ahlaka ve hukuka sığmayan, insan haklarını bir yana iten, sözüm ona ulus devlet sınırlarını bile tanımayarak başka devletlerin topraklarına saldırarak işgal etmeye kalkan TC faşizmi, yüz yıldır Kürt halkına karşı işlediği soykırım suçunu bugün Efrin'de doruğa çıkarmış bulunuyor. 

AKP-MHP faşizminin, Türkiye'nin tüm imkanlarını ve dünya gericiliğinin desteğini Efrin'i işgal saldırısına seferber etmesine rağmen, 50 gündür Efrin coğrafyasında ancak birkaç kilometre ilerleyebilmiş bulunuyor. Efrin halkı ve YPG/YPJ savaşçıları çağımızın sömürgeci-soykırımcı gericiliğine Efrin dağlarında, bahçelerinde geçit vermiyor. 
Efrin'in güzel coğrafyası, köyleri ve sokakları, insanlık suçu işleyen faşist- soykırımcı güçlere mezar oluyor. Mevcut Efrin savaşının ve kahramanlık direnişinin sadece 2018 yılının tarihi gelişmelerini belirlemekle kalmayacağı, aslında 21. yüzyılın nasıl şekilleneceğini belirleyen sonuçlar ortaya çıkaracağı daha şimdiden açıkça görülüyor. 


Değerli yoldaşlar; 

50 gündür yaşanan Efrin savaşı, 
hem TC'nin işgalci gerçeği hem de ona karşı halkımızın yürüttüğü kahramanca direniş gerçeği temelinde sadece son yüzyılı değil, aslında 5 bin yıllık iktidarcı ve devletçi sistem gerçeğini tüm boyutlarıyla açığa çıkarmış ve göz önüne sermiş bulunuyor. Dikkat edilirse, 50 gündür sömürgeci-soykırımcı TC faşist güçleri kendi köyünde, kasabasında, mahallesinde özgürce yaşamaya ve halkların kardeşliği temelinde demokratik bir sistem kurmaya 


çalışan, Efrin halkının üzerine NA- 


TO'nun ürettiği en son model savaş teknikleriyle saldırı yapıyor. Havadan ve karadan bombardımanda bulunuyor. 
Sivil halkı katlediyor. Evini barkını yerle bir ediyor. Yerinden yurdundan sürmeye çalışıyor. Fakat 21. yüzyılın ilk çeyreğinde yaşanan bu vahşi barbarlık karşısında mevcut devletler gerçeği, onların sistemi olduğunu ve dünya nizamını sağladığını iddia eden BM gerçeği adeta dilini yutmuş gibi susuyor. Dahası zevahiri kurtarmak için çıkardığı cılız seslere bile sahip çıkamıyor. Sözde Fransa, BM Güvenlik Konseyi'ni saldırının daha ilk gününde toplantıya çağırmış olmasına rağmen, toplantıda TC'nin Efrin'i işgali yerine başka hususlar tartışılmış bulunuyor. 


TC'nin Efrin işgal saldırısı küresel ve bölgesel devletçi güçlerin elbirliği ile gerçekleşti 


Yine BM denen kurum, almış olduğu sözde 'ateşkes' kararının uygulanması için hiçbir şey yapmıyor, yapamıyor. 
Herkesin gözü önünde Suriye sınırlarına geçip başka devletlerin toprağını işgal eden saldırgana karşı “dur” bile diyemiyor. Mazlum Efrin halkının malını, canını, varlığını yok etmeye yönelen saldırganlara karşı, sözde demokratik olduğunu, insan haklarına saygılı bulunduğunu ifade eden kurum, herhangi bir durdurucu sözle bile karşılayamıyor. 
Adeta dilini yutmuş gibi suspus olmuş halde duruyor. Dahası sözde teröre karşı TC devletini kendini savunma hakkı varmış diye, mazlum ve saldırıya uğrayan Efrin halkını, TC'nin güvenliğini tehdit eden durumda görerek, Etrin'i işgal saldırısını sahipleniyor, mağdur ve haklı göstermeye çalışıyor. 

Küresel ve bölgesel devletçi güçler el birliği ederek başlattıkları TC'nin Etfrin'i işgali karşısında saldırgana, zalime, işgalciye “dur” diyeceklerine, Efrin halkına ve Rojava Özgürlük Güçleri'ne, “Evinizi, köyünüzü, şehrinizi terk edin” diyorlar. Utanmadan Efrin halkından TC'ye teslim olmasını istiyorlar. İşgalciye, saldırgana, “Dur yapma, geri çekil diyemedikleri gibi, Rojava Özgürlük Güçleri'nden başlatmadıkları savaşı durdurmalarını istiyorlar. Bütün bunlar günümüz devletçi sisteminin ve kapitalist modernite düzeninin ne olduğunu ve nasıl kokuşmuş hale geldiğini net bir biçimde herkese gösteriyor. 

Biz inanıyoruz ki, bugün yaşananları tüm halklar ve insanlık daha iyi görüyor ve doğruların ne olduğunu daha iyi anlıyor ve bilinçleniyordur. İktidar ve devlet sistemlerinin nasıl halk düşmanı olduklarını, nasıl toplum düşmanı, kadın ve gençlik düşmanı olduğunu, nasıl gereksiz bir sömürü ve baskı çetesi haline gelmiş bulunduğunu çok daha açık bir biçimde görebiliyor. Bu temelde her türlü iktidar ve devlet sistemine 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karşı, baskıcı, köleleştirici gerici düzenlere karşı halkların özgürlük ve demokrasi mücadelesini, Efrîn Direnişi'nden aldığı ilhamla önümüzdeki süreçte çok daha güçlü gelişip ilerleyeceğine inanıyoruz. 

Bu çerçevede kısa da olsa bazı gerçekleri tekrardan ifade etmek önemli ve anlamlı olmaktadır. TC faşizminin Etrin'i işgal saldırısının 5 bin yıllık iktidarcı-devletçi uygarlık sisteminin kadın ve halklar düşmanı gerçeğinden kopuk olmadığını, yine tarih boyunca yerkürenin cenneti olan Kürdistan'a yönelttiği işgal ve istila saldırılarının bir devamı olarak geliştiği gerçeğini çok iyi biliyoruz. 
TC'nin, Efrin'i işgal saldırısını, Osmanlı merkezi yönetiminin 1806'da Rewanduz işgaliyle başlattığı, Kürdistan'ı yeniden işgal saldırısının bir devamı ve son halkası olduğunu çok daha net bir biçimde gördüğümüzü belirtmek istiyoruz. 
Özellikle Efrin'i işgal saldırısının Birinci Dünya Savaşı içerisinde ortaya çıkartılan Kürt sorunundan kaynaklandığını ve bu temelde yüz yıldır Kürdistan'a dayatılan sömürgeci-soykırımcı zihniyet ve siyasetin en son uygulaması ve saldırısı olduğunu çok iyi anlıyoruz. 
Etfrin'i işgal saldırısının, Amed'de, Agiri'de, Dersim'de 20. yüzyılın ilk yarısında gerçekleştirilen katllam ve soykırımların bir devamı olduğunu, Mehabad'da, Behdinan'da sömürgeci-soykırımcı güçlerin katliam ve saldırılarının devamı olarak geliştiğini, Uluslararası Komplo'yu güncelleme amacını taşıdığını, DAİŞ çetelerinin 15 Eylül 2014'te başlattığı Koban&'yi işgal saldırısının devamı olarak geliştiğini, 2015-16 kışında Cizir'de, Sür'da, Nis&bin'de, Gever'de geliştirilen vahşi katliamların son halkasını oluşturduğunu çok iyi biliyoruz. 


“Kürtler güçlü olacağına, TC daha 


güçlü olsun” mantığı ile Suriye'yi üç parçaya bölme gayreti... 


Değerli yoldaşlar; 

Sömürgeci-soykırımcı TC faşizminin Efrin'i işgal saldırısı, Rusya, İran, Türkiye ve Suriye devletlerinin yaptıkları ortak toplantıda kararlaştırılmış ve ABD ile AB devletlerinin onayını da alarak başlatılmış bulunuyor. Kısaca; küresel ve bölgesel tüm devletçi güçler işgal ve soykırım saldırısının yanında bulunuyor ya ona aktif katılıyor ya da destek veya onay veriyor. Söz konusu güçler bu temelde, TG devletini faşist-soykırımcı bir jandarma, bir sopa olarak kullanıp Rojavayâ Kurdistan ve Kuzey Suriye'de ortaya çıkartılan Demokratik Özerk Sistemi zayıflatmayı, baştan beri Suriye'de en doğru politika olarak izlemiştir. Bütün işgalci ve gerici güçlere karşı durarak Kürdistan'ın özgürlüğünü, Suriye'nin demokratik birliğini savunan YPG/YPJ ve QSD güçlerini zayıflatmayı hedefliyorlar. 
TC'yi, Efrin'e saldırtarak, bölgede oldukça gelişip güçlenmiş, Kürt-Arap ittifakını ortaya çıkarmış, Özgür Kürdistan Demokratik Ortadoğu Devrimi'nin önünü açmış olan özgür Kürt iradesini bu biçimde darbelemeye, zayıflatmaya çalışıyorlar. Güya 'Rojava Kürtleri, DAİŞ faşizmine karşı yürüttükleri mücadelede sağladıkları başarılarla kimseyi dinlemez bir hale gelmişler” denerek onları hizaya çekmeye, Suriye'deki siyasi-askeri dengelere ayar vermeye çaba harcıyorlar. 
Baştan beri ABD-Rusya arasında bölüştürülmüş olan Suriye gerçeği ile çelişen Kuzey Suriye Federasyonu ve Demokratik Özerk Kürdistan gerçeğinin bu bölüşmeyle çelişen Demokratik Suriye Birliğini öngören yapısını ortadan kaldırmak istiyorlar. 

2016 Ağustos ayında Cerablus ve 
Bab'a soktukları TC devletini, Suriye üzerindeki etkisini daha da güçlendirerek, 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'Kürtler güçlü olacağına, TC devleti daha güçlü olsun' mantığı ile Suriye'yi üç parçaya bölme gayreti içerisinde bulunuyorlar. İşte ABD, Rusya ve İran gibi güçlerin söz konusu bu politikalarından faydalanan, bu durumu kendisi için bir fırsat olarak gören, sömürgeci-soykırımcı AKP-MHP faşist diktatörlüğü, Efrin'i işgal saldırısını geliştirerek Rojava Devrimi'ni tehdit etmek istiyor. Kobanê ve Reqa zaferlerinin intikamını almak istiyor. Cizir'de, Sür'da yaşadığı yenilgiyi Efrin'de başarıya dönüştürmek, böylece Kürt soykırımını esas alan ama tamamen Kürt düşmanı bir zihniyet ve siyaset ile 


projelerini ortaya çıkarmış, hiçbir insanın dayanamayacağı kadar sabırlı olmuştur. 
Fakat bütün bunlar herhangi bir sonuç vermememiş, TC gerçeği onu yöneten zihniyet ve siyaset Kürt düşmanı, faşist-soykırımcı politikalarından vazgeçmemiş, yüz yıldan bu yana işlediği insanlık suçunu devam ettirmiştir. Bugün Erdoğan-Bahçeli faşizminin Kürt düşmanı, kadın düşmanı, insanlık düşmanı, faşist-soykırımcı bir zihniyet ve siyaseti esas aldığı ortadadır. Dolayısıyla faşizme karşı, soykırımcılığa karşı, sömürgeciliğe karşı, söz ile bir şey elde edilemez. Onlara sadece anladıkları 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şekillendirilen soykırımcı planlarını hayata geçirmek, başarıya ulaştırmak istiyor. 
TC faşizmi, küresel ve bölgesel güçlerin Kürt karşıtı, özgürlük ve demokrasi karşıtı duruş ve politikalarından güç alarak, bu politikaların ortaya çıkardığı boşluklardan yararlanarak Rojava Devrimi'ni darbelemeye çalışıyor. İşte olup bitenler ve çıkar hesapları, oluşturulan politik planlamalar bu kadar açık ve nettir. ABD, Rusya ve İran gibi güçler TC sopasını kullanarak, Rojava Özgürlük Devrimi karşısında sonuç almak istemektedir. Şimdi burada bizim Kürt düşmanı TG soykırımcılığına ve AKP-MHP faşist saldırganlığına kuşkusuz söyleyecek fazla bir sözümüz olamaz. 
Çünkü, onlar sözden anlamaz türdendirler, onlar ancak direnişten anlarlar, devrimci halk savaşından anlarlar, özgürlük mücadelesinden anlarlar. Önder Apo, söz ile gerçekleri anlatmak, bu temelde demokratik siyasi çözümün önünü açmak için insanüstü bir sabır ve gayret ile yıllarca çaba yürütmüştür. 
Hiç kimsenin sunamayacağı çözüm 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dille cevap verilir. Gerilla kahramanlığıyla, kadın ve gençlik kahramanlığıyla, devrimci halk savaşını her alanda usta taktiklerle geliştirerek faşizm ve soykırımcılık yenilgiye uğratılır. 

Bu bakımdan kuşkusuz bizim AKP-MHP faşizmine, TG sömürgeciliğine ve soykırımcılığına söyleyecek sözümüz yoktur. Onlara karşı yapacak eylemimiz var, yürüteceğimiz mücadele var, geliştireceğimiz devrimci savaş gerçekliği vardır. Onlara anladığı dille cevap vermek baştan beri Partimizin esas aldığı bir çizgidir, Hareket ve halk olarak bizim tarihi boyun borcumuzdur. Nitekim her türlü bedeli ödeyerek büyük bir cesaret ve fedakarlıkla 40 yıldır böyle kahramanca bir mücadele içerisinde olduğumuz da açık bir gerçekliktir. Bu bakımdan faşist soykırımcı-sömürgeci saldırganlığa söz ile söyleyecek bir şeyimiz yoktur. Ancak TC faşizminin Efrin'i işgal saldırısına onay ve destek veren, onun yanında olan, TC'nin, Etfrin'i işgal etmesinden ve Kürt soykırımını Efrin'de gerçekleştirmesinden 


medet uman, politikalarını buraya bağlayan, buradan çıkar elde etmeye çalışanlara elbette söyleyecek sözümüz vardır. Bu güçler TC faşizminin, AKP-MHP diktatörlüğünün Kürt düşmanı faşist-soykırımcı zihniyet ve politikalara alet olduklarını, TC'nin Kürdistan'da işlediği insanlık suçunun, suç ortağı haline geldiğini elbette bilmek ve görmek durumundadırlar. 


Efrine saldıran, sadece TC değildir, onunla birlikte ulus devlet statükoculuğudur 


Bu güçlere şunu hatırlatmak elbette yerindedir ve hakkımızdır. Almanya'da, İngiltere'de, Fransa'da, Amerika'da sokak ortasında insanları katleden DAİŞ cellatlarına ve faşizmine karşı Koban&'de, Hesekö'de, Rega'da, Dêra Zor'da binlerce şehit vererek mücadele ederken, YPG/YPJ ve OSD bir özgürlük gücüydü, Demokratik Suriye gücüydü, onunla koalisyon birliği yapılabilirdi, bu güç iyiydi, Fransa'nın Elys&e Sarayı'na götürülebilirdi, ABD'nin en üst yetkilileriyle görüşme yapabilirdi. 

Peki şimdi ne oldu da kendi toprakları üzerinde özgür ve demokratik bir yapıda halkların kardeşliğini esas alarak yaşamak isteyen Efrin halkının TC faşizminin soykırımcı saldırısı karşısında direnmesine destek vermiyor? Ne oldu ki bu sefer TC'den yana, faşist sömürgeci- soykırımcı siyasetten yana dönüş yapıldı? Dün Koban&'den Dêra Zor'a kadar DAİŞ çetelerine karşı kahramanca direnirken ne idiyse, YPG/YPJ ve OSD savaşçılığı bugün Efrin'de TC faşist- soykırımcı saldırganlığına karşı direnirken de aynen odur. Rojava Özgürlük Güçleri'nde, YPG/YPJ ve OSD savaşçılarının anlayışlarında, duruşlarında, çizgilerinde, duygularında, düşüncelerinde, amaçlarında herhangi bir değişiklik olmamıştır. Nereden faşist-soykırımcı saldırı gelirse gelsin ona karşı direnerek, Rojavayê Kurdistan'ı, Demokratik Suriye'yi büyük bir cesaret ve fedakarlıkla savunmak, onların tek çizgisi olmuştur. 
Bu nedenle değişen, kuşkusuz TC faşizminin Efrin saldırısına destek veren, onay veren güçlerdir. 

Bu güçler, şu gerçek karşısında tutumlarını ifade ve izah etmek durumundadırlar. Dün DAİŞ'e karşı insanlığı savunurken YPG/YPJ iyiydi de, bugün TC faşizmine karşı yine insanlığı savunurken neden kötü oldu? Nasıl kötü oldu! DAİŞ mi sadece Avrupa'da, Amerika'da sivil insanları tehdit etti? DAİŞ'ten daha fazla tehdit eden Tayyip Erdoğan çeteciliği değil miydi? Avrupa'da bir sürü çeteyi örgütleyip sivil insanların üzerine sokakta salmıyor mu? Amerika'da sivil insanların üzerine kendi güvenliği olarak örgütlediği çeteleri salmadı mı? DAİŞ faşizminin Avrupa'da, Amerika'da yaptığı bütün saldırılara, Tayyip Erdoğan yönetimi destek vermedi mi? 
DAİŞ'ten daha fazla Avrupa ve Amerika'yı tehdit etmedi mi? Kuşkusuz bu tür sorular daha fazla da sorulabilir ve söz konusu soruların cevapları da son derece açıktır. 

Aslında TC'nin, Efrin'e saldırısıyla, buna karşı Efrin halkının, Rojava halkının, tüm halkımızın ve insanlığın gösterdiği kahramanca direniş iktidarcı ve devletçi sistem gerçeğinin bütün kirini, pasını, hilesini açığa çıkarmıştır. 
Onların nasıl bir baskı ve sömürü çetesi olduğunu, bu çeteciliğin 'dünya sistemi" adı altında nasıl bir araya geldiğini net bir biçimde herkes tarafından görülür hale getirmiştir. Dolayısıyla Efrin'e saldıran, çok açık ki sadece sömürgeci-soykırımcı TG faşizmi değildir. Onunla birlikte Ortadoğu'da Birinci Dünya Savaşı'yla ortaya 


10 


j Rewez alsan .qxp_Layout 1 27.03.2018 19:02 Page 10 


Hê 


Adar 2018 


Serxwebûn 


Biz, Kürdistan özgürlüğü ve Ortadoğu'nun demokrasisi için 40 yıldır her türlü bedeli ödeyerek kahramanca direnen bir Hareketiz. Bu 40 yıllık kahramanlık direnişi içerisinde 40 bin şehit verdik ama hiçbir zaman özgürlük için direnişten vazgeçmedik. Sömürgeci- soykırımcı faşizm ne kadar vahşi ve saldırgan olursa olsun ve katliamlar yaparsa yapsın, biz özgür yaşam gerçeğinden, demokratik sistemden ve bunlar uğruna fedai çizgisinde mücadeleden bir an bile geri durmadık. Bu büyük mücadele ile hem Kürdistan ve Ortadoğu gerçeğini hem de günümüz dünya 


gerçeğini çok daha anlaşılır bir biçimde aydınlattık. 


çıkartılmış faşist ulus devlet statükoculuğudur. Birinci Dünya Savaşı'nda, Kürdistan'ı bölüp parçalayarak inkar ve imha sürecine alan küresel kapitalist modernite sistemidir. Bu sistemin ve emperyalist saldırganlığın dayandığı 
5 bin yıllık iktidar ve devlet gerçeğidir. 
Efrin halkının kahramanca direnişi sadece TC devletinin nasıl faşist soykırımcı-sömürgeci Kürt düşmanı bir yapıda olduğu değil, aynı zamanda Ortadoğu'daki faşist ulus devlet statükoculuğu ile küresel kapitalist hegemonyanın da TC ile suç ortağı konumunda olduğunu net bir biçimde herkese göstermiştir. Bu temelde Kürdistan'ın yüz yıl önce bölünüp parçalandığı, Kürtleri inkar ve imha zihniyet ve siyasetinin nasıl ortaya çıkartıldığı, bunun sorumlusunun da suçlusunun kimler olduğu, yüz yıldır Kürt halkı üzerinde tarihin en ağır insanlık suçu olan soykırımcı saldırıları hangi güçlerin nasıl bir birlik ve ittifak halinde, hangi çıkarları elde etmek amacıyla sürdürdüğü net bir biçimde görülmüştür. Aslında Kürdistan Özgürlük Devrimi'nin, Kürt halkının özgürlük direnişinin tarihi bir aydınlanma ve yine tarihi bir yargılama ve hesap sorma eylemi olduğunu baştan beri Önder Apo birçok kez ifade etmiştir. Bu aydınlatıcılık ve hesap soruculuk şimdi kahraman Efrîn Direnişi'nde, Efrin'de 
50 gündür yaşanan gerçekler içerisinde 
çok daha net ve açık bir hale gelmiştir. 


40 yıldır her türlü bedeli 
ödeyerek kahramanca direnen bir Hareketiz 


Bu nedenle, Efrin savaşının aydınlattığı gerçekliği çok iyi anlamak gerekiyor. Hareket ve halk olarak asla hayalci, tek yanlı, yanılgılı bir bakış açısına sahip olmamalıyız. Dünya sistemi denen faşist soykırımcı-sömürücü gerçekliği iyi anlamalıyız. Kürdistan'a dayatılan parçalama ve soykırımı, kimlerin nasıl ortaya çıkardığını ve yüz yıldır nasıl bir ittifak halinde ve ne tür vahşi saldırı ve katliamlarla yürüttüğünü hiçbir zaman unutmamalıyız. 
TC'nin, Efrin'i işgal saldırısı ve 50 
gündür Efrin'de yaşanan savaş gerçeği, bize bir kez daha çok açık ve net bir biçimde göstermiştir. O halde gerçekleri doğru görmeli, yeterli anlamalı, asla yanılgılı veya hayale kapılmadan somut gerçekliğin bize yüklediği tarihi görev ve sorumlulukların bilincine derinden vararak, onları doğru bir tarz, üslup ve tempoyla yerine getiren bir mücadele çizgisinin sahibi olmalıyız. 


Değerli yoldaşlar; 

Biz, Kürdistan özgürlüğü ve Ortadoğu'nun demokrasisi için 40 yıldır her türlü bedeli ödeyerek kahramanca direnen bir Hareketiz. Bu 40 yıllık kahramanlık direnişi içerisinde 40 bin şehit verdik ama hiçbir zaman özgürlük ve demokrasi için direnişten vazgeçmedik. 
Sömürgeci-soykırımcı faşizm ne kadar vahşi ve saldırgan olursa olsun, ne kadar insanlık dışı davranır ve katliamlar yaparsa yapsın, biz özgür yaşam gerçeğinden, halkların kardeşliğinden, demokratik sistemden ve bunlar uğruna fedai çizgisinde mücadeleden bir an bile geri durmadık. Bu büyük mücadele ile hem Kürdistan ve Ortadoğu gerçeğini hem de günümüz dünya gerçeğini çok daha anlaşılır bir biçimde aydınlattık. 
Kürdistan'ın nasıl bölünüp parçalandığını, Kürdistan'a dayatılan sömürgeci- soykırımcı sistemin kimler tarafından nasıl ortaya çıkartıldığını ve neyi amaçladığını, Ortadoğu'da oluşturulan faşist ulus devlet statükoculuğunun halklar açısından ne anlama geldiğini çok daha net bir biçimde görülür ve anlaşılır kıldık. 

Bu temelde 'dünya sistemi” denen kapitalist modernite hegemonyasını, bunun kurumları olan BM vb güçleri, tüm maskelerini düşürerek daha net bir biçimde görülür ve anlaşılır kıldık. 
5 bin yıllık iktidar ve devlet gerçeğini 
açığa çıkardık. Emperyalist sömürgeci saldırganlığın tarih içerisinde kimler tarafından nasıl yürütüldüğünü ve Kürdistan'ın bundan nasıl etkilendiğini hemen hemen tüm boyutlarıyla açık ve anlaşılır hale getirdik. Aslında halk olarak yüz yıldır bu sömürgeci-soykırımcı saldırganlığa ve katliamlara karşı yüzbinlerce şehit verme temelinde kahramanca direndik, bu direnişi Bakur'da, Başür'da yürüttük. Yine Rojhilat'ta, Rojava'da yürüttük ama halk olarak hiçbir zaman sömürgeci-soykırımcı saldırganlığa boyun eğmedik ve teslim olmadık. Dahası aslında iktidarcı ve devletçi sistemin 5 bin yıldır Kürdistan'a yönelttiği işgal ve istilaya karşı, özgür toplum olarak var olma direnişini ağır bedeller ödeme karşılığında sürekli yürüttük. Son birkaç yüzyıla kadar iktidarcı ve devletçi sistemin tüm saldırıları karşısında dağa çekilmiş ve uygarlıktan uzak düşmüş olsak da, özgür aşiret ve kabile toplulukları olarak, özgür toplum olarak sürekli var olmayı sağladık. 

Şimdi Etfrin'e yapılan işgal saldırısının, iktidarcı-devletçi sistemin 5 bin yıllık saldırısının, yine kapitalist modemite düzeninin iki yüz yıldır sürdürdüğü saldırıların bir devamı ve son halkası olduğunu çok iyi biliyoruz. Yine Efrin'e 


yapılan işgal saldırısının 19. yüzyılın başından itibaren Osmanlı merkezi yönetiminin Kürdistan'ı yeniden işgal etmek için başlattığı saldırıları ve yüzyıllık TC sömürgeci-soykırımcı saldırı ve katliam gerçeğinin son halkası olarak ortaya çıkartıldığının derin bilincine sahibiz. 
Bu temelde de Efrin halkımızın 50 gündür söz konusu vahşi saldırganlığa karşı yürüttüğü kahramanca direnişin, 5 bin yıllık özgür halk olarak var olma direnişimizin, 200 yıldır kapitalist modernite sisteminin sömürgeleştirme ve soykırıma uğratma saldırılarına karşı, varlık ve özgürlük direnişinin, yüz yıllık TC soykırımı karşısında halkımızın sürdürdüğü varlık ve özgürlük tutumunun, son halkası olarak geliştiğini de net biçimde anlıyoruz. 50 günlük Efrin Kahramanlık Direnişi'nin tıpkı 40 yıllık Kürdistan Özgürlük Direnişi'nin ortaya çıkartmış olduğu gerçekleri yeniden ve daha net bir biçimde görülür hale getirdiğini derinden anlıyoruz. 


Düşman ne kadar güçlü olursa olsun, özgürlük savaşçılığı mutlaka zafer kazanır 


Mazlum Doğan Yoldaş'ın bir Newroz günü ortaya koyduğu “Direnmek yaşamaktır” ilkesi, nasıl ki 36 yıldır halkımızın özgürlük direnişinin bir desturu olduysa bugün de aynı ilke, Efrin Direnişi'nin temel tutumu ve yol göstericisi olmaktadır. 
Efrin'de; Mazlum Doğan'ın direniş ruhu, Apocu ruh, Newroz'un zafer ruhu direnmektedir. Dikkat edilirse söz konusu direniş gerçeği karşısında TC faşist-soykırımcı yapısı tüm gücünü seferber ederek, en vahşi yöntemlerle saldırmasına rağmen sonuç alamamaktadır. Dahası sadece Etfrin'de değil, neredeyse tüm Kürdistan'da yenilginin eşiğine, Ankara'da ise tam bir çöküş noktasına gelmiştir. 
Efrin kahramanlık direnişi bir kez daha gerçekleri bizlere net bir biçimde göstermiş ve öğretmiştir. Bir halk ne kadar küçük ve zayıf olursa olsun, eğer özgür yaşamda ısrarlıysa ve böyle bir yaşama ulaşmak için tam bir bilinç ve örgütlülük içerisinde hareket eder, bütünlüklü bir direniş yürütür ise; her türlü zalimi, saldırganı, soykırımcıyı, sömürgeciyi yenilgiye uğratabilir. Düşman ne kadar güçlü olursa olsun, özgürlük savaşçılığı mutlaka zafer kazanır. İşgalci-sömürgeci saldırganlık ne tür vahşi katliam yöntemlerini kullanırsa kullansın, gerilla direnişi her türlü işgal ve istila saldırısına karşı halkların varlığını ve özgürlüğünü savunabilir ve koruyabilir. O halde yeter ki halklar özgür yaşam tutkusunu kaybetmesin ve bu tutkuda birlik olsun. 


— 


Yeter ki, özgürlük için direnmede kararlı, cesur ve fedakar olsun. Yeter ki, tüm ezilenlerin özgürlük çizgisi olan gerilla tarzında derinleşsin, kararlaşsın, gerillayı her türlü ortamın özelliklerine uyarlayarak derinliğine geliştirip uygulayabilsin. Yeter ki, parçalı ve örgütsüz olmasın. Gerilla ve halk direnişini iç içe ve birlikte yaratıcı tarz, kazanımcı üslup ve yüksek tempoyla hayata geçirebilsin. 

Böyle bir halkın ve onun özgürlük gerillasının yürütemeyeceği direniş, yenemeyeceği düşman, kazanamayacağı zafer kesinlikle yoktur. Böyle bir kararlılığa ulaşmış halklar, her koşulda büyük mücadele etmeyi, direnmeyi ve kazanmayı mutlaka bilirler. İşte her alandan tecrit edilmiş tam bir düşman kuşatması altına girmiş bulunan, Kürdistan'ın güneybatısındaki en küçük kent olan Efrin'de 50 gündür yaşanan Çağın Kahramanlık Direnişi bize bir kere daha bunu göstermiş ve öğretmiştir. Dikkat edelim, Rusya, İran ve NATO destekli TG ordusunun her türlü hava ve kara gücünü, tekniğini en ileri düzeyde kullanmasına her gün Etfrin'in dağına taşına, köyüne, mahallesine bomba yağdırmasına rağmen, Efrin halkı köyünde, bahçesinde, mahallesinde yaşamaya devam etmiştir. Tüm bunlara karşı tedbirler geliştirerek direnip işgali darbelemeyi, yavaşlatmayı hatta askeri bakımdan yenilgi yaşar noktaya getirmeyi sağlamıştır. Efrin halkının bu yiğit, cesur, kahramanca özgürlük aşığı duruşu, özgürlük güçleri olan YPG/YPJ savaşçılarının gerilla tarzında geliştirdikleri kahramanca direniş ile birleşince, iki günde Efrin'in tümünü işgal edeceğini, bir hafta içerisinde hazırladığı çeteleri Efrin'e yerleştirerek Efrin'i Kürtsüz kılacağını hesap eden faşist TC saldırganlığını, 50 gündür Efrin'in çevresindeki dağlık alandan daha ileriye gidemez bir hale getirmiştir. 


TC faşist saldırganlığı siyasi bakımdan zaten yenilmiştir 


Aslında Efrîn Direnişi, daha ilk günde zafer kazanan bir direniş olmuştur. İlk haftasında bu zaferini perçinlemiştir. İlk ayında Ortadoğu'daki ulus devlet faşist statükoculuğunun parçalanmasında önemli gelişmeler yaratacak, statükocu siyasi-askeri dengeyi derinden sarsacak bir gelişme düzeyine ulaşmıştır. Bundan sonrası nasıl olursa olsun, Efrin Direnişi'nin etkisi önümüzdeki aylarda ve yıllarda Ortadoğu'nun dört bir yanında ulus devlet faşist statükoculuğuna karşı gelişecek halkların özgürlük, demokrasi ve kardeşlik mücadelesi üzerinde etkide 


bulunacaktır. DAİŞ'i başkentinde yenilgiye uğratan Rega zaferinin başlattığı Demokratik Ortadoğu Devrimi'nin bölgenin birçok alanında derinleşmesi ve ulus devlet faşizmine karşı güçlü bir biçimde gelişmesi üzerinde derin etkide bulunacaktır. Bu anlamda daha şimdiden Efrin Direnişi'nin ortaya çıkardığı kazanımların etkisi aylara ve yıllara yayılacak düzeydedir. 

Kürdistan Özgürlük Devrimi'ni ve bu temeldeki fedai direnişini çok daha güçlü ve kahramanca hale getirmiştir. 
Kürdistan Özgürlük Devrimi öncülüğünde, Demokratik Ortadoğu Devrimi'nin gelişim sürecini daha belirgin ve görünür kılmıştır. Kaldı ki, bölgenin ulus devlet statükoculuğu, faşist-soykırımcı güçler, küresel kapitalist emperyalist hegemonya ne kadar desteklerse desteklesin, bunlar desteğinde sömürgeci-soykırımcı TC faşist saldırganlığı tüm gücünü seferber ederek Efrin'e ne kadar saldırırsa saldırsın, siyasi bakımdan zaten yenilmiştir. Halkların varolma ve özgür yaşama hakkı çizgisinde, tarihi olarak mahkum edilmiştir. Tarihin en ağır insanlık suçlusu haline şimdiden gelmiştir ve birgün mutlaka halkların mahkemesinde bu durum yargılanacak ve hesabı çok daha etkili ve ağır biçimde sorulacaktır. 
Ama bütün bunlarla birlikte askeri bakımdan da TC işgalci sömürgeci-soykırımcı gerçeği hiçbir zaman Efrin'de hakim olamayacaktır. Ne kadar vahşi saldırı ve katliam yaparsa yapsın Efrîn halkı, onun yiğit evlatları kızları ve oğulları, özgür Efrin'i yaratmak için her halükarda bugün işgalciye karşı Etrin'i savunmak üzere cephelerde nasıl savaşıyorsa, yarın işgalci güçlere karşı da işgal edilen her alanda gerilla tarzıyla mutlaka savaşacak ve işgalciye, sömürgeciye mezar ederek, Etfrin'i kurtarıp özgürleştirmeyi mutlaka sağlayacaktır. 

Bu bakımdan BM ateşkesinden de aldığı destek ile faşist TC işgalciliği saldırılarını daha da artırmış olsa da, Efrin coğrafyası içerisinde yakıp yıkarak işgalini bir düzeyde yaymış bulunsa da, Efrin'de hakimiyet sağlaması kesinlikle zor olacaktır. Efrin'i işgal etmek isterken Ankara'da bu faşist-soykırımcı rejimin çökme ve yıkılma olasılığı çok daha güçlüdür. Mevcut Efrîn işgalini daha ilerletse bile, işgal ettiği alanlar içerisinde Efrin direniş güçleri gerilla tarzıyla her zaman mutlaka var olacaklar, TC faşizminin Efrin'de egemen olmasına kesinlikle izin vermeyecekler ve her zaman bu işgalci saldırganlığa karşı özgürlük için direniş ateşini tıpkı Newroz zafer çizgisinde olduğu gibi yakacaklardır. 


Serxwebûn 


2018 yılında, Efrin'i sömürgeci-soykırımcı TC faşist saldırganlığına kesin mezar etmeyi başaracaklardır. Nasıl ki, 
1918 yılında Osmanlı gerici sistemi Birinci Dünya Savaşı'nın sonuna doğru tarihi bir çöküşü yaşadıysa yüz yıl sonra bugün de 2018 yılında kahraman Efrîn direnişçiliği öncülüğünde, Kürdistan'ın dört bir yanında ve Ortadoğu'da gelişen özgürlük ve demokrasi direnişi ile TC faşist sömürgeci-soykırımcılığı da çökertilecek ve tarihin çöp sepetine tıpkı Osmanlı sistemi gibi atılacaktır. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmamalıdır. Faşist saldırganlar da, ona destek verenler de akıbetlerinin böyle olacağını net görmelidirler. Başta halkımız ve Ortadoğu halkları olmak üzere tüm özgür yaşam tutkunu, demokratik insanlık, sonucun böyle olacağından; zaferi, Kürdistan Özgürlük Direnişi'nin ve Demokratik Ortadoğu Devrimi'nin yine özgür insanlığın kazanacağından en küçük kuşkuları ve tereddütleri bulunmamalıdır. 


Değerli yoldaşlar; 

Hiç kuşkusuz yüz yıllık bu İttihat ve Terakki faşist-soykırımcı zihniyetini ve siyasetini 2018 yılında tarihe gömmek ve insanlığı yüz yıllık bu beladan kurtarmak mümkündür. Fakat bunun için elbette sadece Efrin Direnişi yeterli değildir. Kaldı ki, Efrin Direnişi 2017- 
18 kış sürecinde ve çok kritik bir dönemde kahramanlık çizgisinde gelişerek söz konusu faşist-soykırımcı zihniyeti ve siyaseti çok ağır bir biçimde darbelemiş ve bu temelde faşist sömürgeci- soykırımcı sistemi yıkma görev ve sorumluluğunu çok büyük ölçüde yerine getirmiştir. Bu bakımdan Efrin Direnişi'ne söylenecek çok fazla yeni söz yoktur. Sadece Efrin direniş kahramanları selamlanabilir. Tarihi Efrin özgürlük direnişi, bu çağımızın direnişi kutlanabilir. Efrin halkı, Efrin direnişçileri yeni tarihin yaratıcıları, özgür yaşamın geliştiricileri olarak anılabilir. Bu direnişin fedai kahramanları, yüzlerce kahraman şehidi saygı ve minnetle anılabilir. 


Doğru tutum; Efrin Direnişi'ni her yere yaymak, 2631'inci Newroz yılını zafer yılı yapmaktır 


Efrin'e dair bizlere düşen, hepimize düşen aslında sadece budur. İnsan, Efrin'deki çağın direnişinden ilham ve güç alabilir. Moral ve heyecan kazanabilir. 
Doğrultu edinebilir. Cesaret ve fedakarlık düzeyini geliştirebilir. Nitekim tarihi Efrin Direnişi, hepimiz için tüm bu değerleri kazandırmak açısından yeterlidir. Gerisi bize düşmektedir. Efrin Direnişi'ni doğru anlamak, bizlere yüklediği görev ve sorumlulukları bilince yeterince çıkartmak ve bunların gereğini pratikte Apocu zafer çizgisinde başarıyla yerine getirmek bizim işimizdir. Dolayısıyla da, kuşkusuz Efrin direniş gerçeğinden bu değerleri edineceğiz ama sadece bununla yetinemeyiz. Efrin Direnişi'ni selamlama ve değerlendirmeyle kendimizi sınırlı tutamayız. Hele hele bu tarihin en vahşi faşist-soykırımcı zihniyet ve siyasetini yargılayan ve darbeleyen bu büyük kahramanlık direnişini seyreder gibi duramayız. O halde ne yapmamız gerekiyor? 
Doğru olan bizlere düşen doğru tutum nedir? Kuşkusuz bu sorulara verilebilecek tek cevap; tarihi Efrin Direnişi'ni her yere yaymaktır. 2631'inci Newroz yılını zafer yılı yapmaktır. 

Peki, bunları gerçekleştirmek mümkün müdür? Evet, kesinlikle mümkündür. Yeter ki, Efrin Direnişi'nin derslerini doğru edinelim, Efrin Direnişi'nden gereken gücü, kuweti yeterince alalım. 
Efrin Direnişi'ni ortaya çıkartan Apocu ruhu, duyguyu, zihniyeti, çizgiyi derinliğine özümseyelim, benimseyelim ve 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onların gereğini pratikte yerine getirelim. 
O zaman Efrin Direnişi kesinlikle Kürdistan'ın dört bir yanına ve Ortadoğu'nun her yerine yayılacaktır. O durumda 2018 yılı Newroz zafer ruhuyla mücadele edilen ve tarihi kazanımlar sağlanan bir yıl haline getirilecektir. 

O halde bu çerçevede temel sloganımız nedir? Hiç kuşkusuz, “Her yer Efrin her yer direniş” sloganı, halkımızın her yerde haykırdığı bu slogan içinde bulunduğumuz süreçte hepimiz için esas alınması gereken temel slogandır. Her yeri Efrin yapmanın her yerde tarihi Efrin direniş ruhuyla mücadele edip kazanmanın zamanıdır. O bakımdan, her yer Efrin haline getirilmeli ve her gün direniş içinde olunmalıdır. “Her yer Efrin, her an direniş” gerçeği olarak yaşanmalıdır. Kürdistan'ın dört bir yanı ve Ortadoğu'nun her alanı Efrin direniş sahasına çevrilmelidir. Efrin Direnişi'ni doğru algılamak, anlamak, onu doğru sahiplenmek, o direnişle doğru bütünleşmek ancak bununla mümkün olabilir. 
Yoksa sadece gözlemekle olmaz. Yine sınırlı bir destek vermekle, biraz övgü dizmekle tarihi Efrin Direnişi karşısında görev ve sorumluluklarımızı yerine getirmiş olamayız. Ancak Efrin direniş gerçekliğini, Kürdistan'ın dört bir yanına, Ortadoğu'nun her yerine yayarsak, bulunduğumuz her yeri Efrin direniş ruhuyla mücadele edilen ve kazanılan bir yer haline getirirsek işte o zaman Efrîn Direnişi'ni doğru anlamış ve sahiplenmiş, tarihi Efrin direniş gerçeği karşısında görev ve sorumluluklarımıza doğru ve yeterli bir biçimde sahip çıkmış oluruz. 

Kuşkusuz, yeni bir Newroz yılına girerken hepimizin tutumu bu olacaktır. 
Her yerde bulunan Apocu militanlar yeni Newroz yılını böyle bir anlayış ve tutumla karşılayacaklardır. Özellikle Bakur& Kurdistan ve Türkiye'deki halkımız, yine başta gerilla olmak üzere tüm özgürlük güçlerimiz, kadın ve gençlik hareketlerimiz, tarihi Efrin Direnişi'ni her şeyden önce Bakur& Kurdistan'a ve Türkiye metropollerine taşıyarak, bu alanları 2018 yılında büyük özgürlük devriminin zafer kazandığı alanlar haline getireceklerdir. Bakurê Kurdistan'da bunu 2018 yılında yeni aşamalara taşımanın, büyük başarılara ulaştırmanın tam zamanıdır. Dağ dağ, ova ova, köy köy, kasaba kasaba Demokratik Özerklik Devrimi'ni yapmanın ve bu alanları faşist sömürgeci-soykırımcı sistemden kurtarmanın tam zamanıdır. Bu bakımdan tüm Bakurê Kurdistan halkımız, gerilla güçlerimiz, kadın ve gençlik hareketlerimiz, Newroz ile birlikte bu tarihi görev ve sorumluluklarına daha güçlü bir biçimde sahip çıkmalıdır. 8 Mart'ta kadınlar böyle büyük bir tarihi özgürlük yürüyüşünü başlatmışlardır. Faşist-soykırımcı sistemin her türlü yöntemle uyguladığı vahşi saldırılara karşı özgürlük 
başkaldırısını başlatmışlardır. Bunu 8 
Mart'ta tüm halkımızın, kadın ve gençlik öncülüğünde faşizme karşı direnişi zirveye vardırma çerçevesinde sürdürmesi gerekir. Özellikle gerilla güçlerimizin halkın öz savunmasını da örgütleyerek gerçek bir halk öncülüğü konumuna gelip Devrimci Halk Savaşı'nın bütün taktik ve tarz inceliklerini usta ve yaratıcı bir biçimde Newroz'dan itibaren pratiğe geçirerek hem Etrin Direnişi'nin yükünü paylaşmalı ve hem de Bakur& Kurdistan Demokratik Özerklik Devrimi'ni parça parça zafere taşımalıdır. 


Efrin Direnişi, Bakur Devrimi'nin zafere taşınması için güçlü bir zemin ortaya çıkarmıştır 

İçinde bulunduğumuz koşullar, bu koşulların sunduğu imkan ve fırsatlar, 


bunun için yeterlidir. Bakurê Kurdistan 
halkının Partimiz öncülüğündeki 40 
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yıllık tarihi özgürlük direnişinin ortaya çıkardığı büyük birikim, böyle bir zafer hamlesini gerçekleştirmek için çok güçlü bir temel oluşturmaktadır. Bu en zor dönemde, kış koşullarında TC saldırılarını üzerine çekerek, faşist-soykırımcı TG saldırılarına tarihin en ağır darbelerini vurarak, büyük Efrîn Direnişi, Bakurê Kurdistan Özgürlük Devrimi'nin zafere taşınması için oldukça güçlü bir zemin ortaya çıkartmış ve büyük bir destek sağlamıştır. 

O halde şimdi Bakurâ Kurdistan'da ve Türkiye metropollerinde yapılması gereken; tüm bu değerleri doğru anlayıp bütünleştirerek, onları Newroz zafer ruhuyla hayata geçirerek, Apocu tarz, üslup ve tempoyu her alanda hakim kılarak, zaferi ve başarıyı yaratması gerekir. Artık daha fazla zayıf konumda olmak doğru değildir. “Faşist baskı ve terör var, ağır katliamlar oluyor, bu nedenle mücadele edemiyorum” demek, daha fazla kabul edilebilir bir tutum olamaz. Bir yerde faşist terör ve baskı ne kadar gelişmişse, kuşkusuz devrimci direnişin de ona karşı aynı oranda hatta daha fazla gelişip güçlenmesi gerekir. 
Bu bakımdan AKP-MHP faşizminin ağır baskı ve terörü, Demokratik Özerklik Devrimi'ni geliştirmek, her alanda Özgürlük Mücadelesi'ni ilerleterek bunu Türkiye halkları ve devrimci demokratik güçlerinin mücadelesiyle birleştirip, Demokratik Türkiye, Özgür Kürdistan Devrimi'ni gerçekleştirmek önünde kesinlikle engel olamaz. Tam tersine bu tür durumlar sadece ve sadece daha güçlü direnmeyi, her yerde direnmeyi, daha bütünlüklü direnmeyi ve daha büyük kazanmayı gerektirir ve ister. 

Böyle bir kazanmayı sağlamak için de her türlü veriyi ve imkanı sunar. O bakımdan AKP-MHP'nin terör ve baskısına daha uzun süre sessiz kalınamaz, boyun eğilemez. Bu terörün kendisini örgütlemesine ve uzun süreli kıl- 


masına kesinlikle göz yumulamaz. O halde yapılması gereken; tarihi direniş birikimini esas alarak ve Efrin direniş değerlerine dayanarak, Newroz zafer ruhuyla ayağa kalkmak, harekete geçmek ve bulunulan her yerde AKP-MHP faşizmini yerle bir edecek büyük devrimci direnişi geliştirmek olmalıdır. Devrimci demokratik tutum kesinlikle bunu gerektirir. Yurtseverlik herkesten kadın-erkek, genç-ihtiyar demeden böyle bir duruş ister. Bakurê Kurdistan halkımızın, onun kahraman gerillasının, kadın ve gençlik örgütlerinin tarihine yakışır bir biçimde böyle bir duruşu gerçekleştireceği ve bu anlamda Newroz ile birlikte Efrin Direnişi'ni Bakur'a ve Türkiye'ye taşıyarak, sömürgeci- soykırımcı TC faşizmine karşı Demokratik Türkiye Özgür Kürdistan Devrimi'ni adım adım gerçekleştireceği, Kürdistan'ın topraklarını parça parça özgürleştireceği kesindir. 

Bununla birlikte Efrin Direnişi'ni en çok kendi sahasına taşıması ve yeni Newroz yılını, büyük özgürlük yürüyüşüyle karşılaması gereken bir sahamız da, Başûrê Kurdistan'dır. Başûrê Kurdistan halkımız baştan itibaren Efrin Direnişi'ni çok güçlü bir biçimde sahiplenmiş, Çağın Direnişi'ni, kendi direnişi olarak görmüş, bu direnişte kendi tarihi direniş kahramanlığını bulmuş ve bu temelde her günü, Efrîn Direnişi'ni destekleme eylemleriyle geçirerek, Efrin Direnişi'ne önemli bir desteği vermiştir. 
Özellikle Avrupa'daki halkımızın, dünya halkları, emekçileri, kadın ve gençlik örgütlerini de çekerek geliştirdikleri, Efrin'i destekleme amaçlı büyük demokratik siyasi eylemliliği Kürdistan'da en fazla devam ettiren alan hiç kuşkusuz Başurê Kurdistan olmuştur. Kuşkusuz bu çok önemlidir ve yeni bir duruma işaret etmektedir. Fakat mevcut düzeyi ile yeterli görmek ve bununla yetinmek kuşkusuz kabul edilemez. Tersine bütün 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bunları yeni bir çıkışın, ayağa kalkışın başlangıcı ve ilk adımları olarak görüp ele alınmalıdır. Bu temelde Newroz ile birlikte Özgürlük Mücadelesi'ni, TC soykırımcı zihniyet ve faşizmine karşı Başûrê Kurdistan'ın her alanına yayma ve her yöntemle bu tarihi faşist sömürgeci- soykırımcı zihniyet ve siyaseti Başür& Kurdistan'da yıkıp tarihe gömme temelinde büyük bir mücadeleye girilmelidir. 


Başüre Kurdistan, 
TC sömürgeciliğinin tehdit ve saldırılarına maruz kalmaktadır 


Bakur alanı coğrafik olarak bunun için uygundur. Başür halkının tarihi direnişçi geleneği böyle bir mücadeleyi yürütmek açısından yeterlidir. TC faşist-soykırımcı sistemi en az Bakur ve Rojavay& Kurdistan kadar, Başür& Kurdistan'ı da tehdit etmekte, neredeyse her alanda askeri mevzilenmeler geliştirerek Başûrê Kurdistan'ı da kendi sömürgesi haline getirmiş bulunmaktadır. Bu bakımdan Başûrê Kurdistan, sadece Irak devletinden gelen tehdit ve saldırılara karşı değil, daha fazla faşist-soykırımcı TC sömürgeciliğinden gelen tehdit ve saldırılara maruz kalmaktadır. Büyük tehdit ve tehlike kesinlikle yüz yıllık faşist-soykırımcı TC zihniyeti ve siyasetidir. Nitekim eğer Başûrê Kurdistan bu kadar sorun ile yüz yüze gelmişse, özgürlüğünü sağlamak için atmaya çalıştığı adımlar engellenmişse, en son Kerkük ve Germiyan alanında ulusal güçler saldırıya maruz kalmışsa bunun birinci derece- den sorumlusu kesinlikle sömürgeci- soykırımcı TG faşizmidir. AKP-MHP faşist diktatörlüğüdür. 

Bu gerçekliği Başûrê Kurdistan özgürlük güçlerinin, kadın ve gençlik örgütlerinin ve halkımızın çok iyi görmesi ve derinden anlaması gerekiyor. Nitekim 


Sömürgeci-soykırımcı TC faşist saldırganlığı tüm gücünü seferber ederek Efrin'e ne kadar saldırırsa saldırsın, siyasi bakımdan zaten yenilmiştir. Tarihin en ağır insanlık suçlusu haline şimdiden gelmiştir ve birgün mutlaka halkların mahkemesinde bu durum yargılanacak ve hesabı çok daha etkili ve ağır biçimde sorulacaktır. Ama bütün bunlarla birlikte askeri bakımdan da TC işgalci sömürgeci-soykırımcı gerçeği hiçbir zaman Efrin'de hakim olamayacaktır. Efrin halkı, onun yiğit evlatları kızları ve oğulları, işgal edilen her alanda gerilla tarzıyla mutlaka savaşacak ve Efrin'i işgalciye, sömürgeciye mezar ederek, Efrin'i kurtarıp özgürleştirmeyi mutlaka sağlayacaktır. 
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bilinmeli ki, faşist diktatör Tayyip Erdoğan, Hewlêr gibi bir yönetimin ortaya çıkmasına izin vermiş olmalarını tarihi hataları olarak tanımlamıştır. Eğer fırsat bulursa Başûrê Kurdistan'daki mevcut yönetim gerçeğini de ortadan kaldırmayı düşündüğünü ve istediğini açıkça beyan etmiştir. Bu bakımdan aslında Efrîn saldırısı, TC faşizmi için bir başlangıç olmaktadır. Nitekim, Efrîn'e saldırıyı başlattığında aynı faşist şef Tayyip Erdoğan, Efrin'den başlayan saldırılarıyı Kerkük'e kadar götüreceği tehdidinde bulunmuştur. Efrin saldırısıyla sadece Rojavayê Kurdistan'ı değil, Başûrê Kurdistan'ı, oradaki ulusal yönetimi de yıkmakla tehdit ettiğini açıkça ortaya koymuştur. O halde; tüm bu gerçekleri görerek, önümüzdeki Newroz'u ve içine girmekte olduğumuz Newroz yılını Başür& Kurdistan'da da TC faşist soykırımcılığına karşı, Kürdistan Ulusal Demokratik Birliği'ni esas alarak, tarihi büyük Özgürlük Mücadelesi'ne dönüştürmek, Başür& Kurdistan Demokratik Devrimi'ni geliştirerek beslemek, büyütmek ve desteklemek gerekiyor. 

Bu noktada kuşkusuz Irak ile ilişkiler, Irak devletinin tehditleri de önemlidir. 
Orayı da dikkate almak gereklidir ama unutulmamalı ki, birinci tehdit TC'den gelen tehlike ve saldırıdır. TC'nin Başûrê Kurdistan'daki varlığıdır. Bu bakımdan Başûrê Kurdistan Demokratik Devrimi'nin TC faşist saldırganlığını hedeflemesi, TC faşist saldırganlığına karşı Başûrê Kurdistan'ı savunmayı, özgürleştirmeyi Başûrê Kurdistan Demokratik Devrimi'ni geliştirmeyi hedefleyen yeni bir devrim hareketinin Başür& Kurdistan'da başlatılması gerektiği açıktır. Efrin Direnişi'ni doğru sahiplenmek, o direnişin Başür halkına yüklediği görev ve sorumlulukların gereğini yerine getirmek de, ancak bununla mümkün olabilir. Başûrê Kurdistan'ın her alanında faşist TC sömürgeciliğine karşı siyasi-askeri her türlü eylem geliştirildikçe, hem Bakurê Kurdistan Özgürlük Devrimi'yle bütünleşme hem de Efrîn Direnişi'yle kucaklaşma güçlü bir biçimde gerçekleşecektir. 


Faşist TC, Rojhilat'taki özgürlükçü gelişmeleri de kesinlikle tehdit etmektedir 


Kuşkusuz, Rojhilatê Kurdistan da böyle bir durumun dışında değildir. Evet, başka bir devletin egemenlik sahası olarak, devletler sistemi tarafından belirlenmiştir. İran devletinin hükümranlığı söz konusudur. Ama Rojhilatê Kurdistan'ı sadece İran devletinin tehdit ettiği anlamına gelmez. Tersine; sömürgeci-soykırımcı sistemi, zihniyet ve siyaset olarak en başta yürüten güç olan faşist TC devleti, nasıl ki Rojavay& Kurdistan ve Başûrê Kurdistan'daki özgürlükçü demokratik gelişmeleri tehdit ediyorsa, benzer bir biçimde Rojhilatê Kurdistan'daki özgürlükçü gelişmeleri de kesinlikle tehdit etmektedir. Bunu her gün sınır üzerinde Bakur'dan Rojhilat'a, Rojhilat'tan Bakur'a geçmeye çalışan halkımızı katlederek yapmaktadır. 'Kaçakçılık yapılıyor” denilerek her gün birkaç Kürt yurtseveri, emekçisi katledilmektedir. 
Diğer yandan 'PKK gerillaları var' denilerek fırsat bulduğu her durumda Rojhilat sınırı geçilip bu alandaki köylere dönük baskı, tehdit geliştirilmektedir. Topçu atışlarıyla Rojhilat köyleri rahatsız edilmektedir. Dahası TC savaş uçaklarının Gendil'den, Asos'dan, Pencewin'den bütün sınır boyunca Rojhilat özgürlük güçlerine dönük hava saldırıları yapıyor. 
Yakın geçmişte yapılan saldırılar da bunun açık göstergesidir. 

Demek ki, TC faşist-soykırımcı zihniyet ve siyaseti için Kürt'e yönelik saldırının zamanı da yoktur, mekanı da 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yoktur. Nerede bir Kürt varsa ve hele hele bu Kürt özgürlük istiyorsa, faşist- soykırımcı TC zihniyet ve siyaseti ona düşmandır ve katletmek üzere saldırır. 
Nitekim bunu Avrupa'da da yapmaktadır. 
Faşist diktatör Tayyip Erdoğan'ın Amerika gezisinde olduğu gibi, Amerika'da kendisini protesto eden Kürtlere karşı da yapabilmektedir. 

TC sömürgeci-soykırımcı zihniyet ve siyaseti her yerdeki Kürt'e düşmandır. 
Tüm Kürtlere karşı düşmanlık beslemektedir. Bu gerçeği gizlemek için zaman zaman teröre karşıyım” demesi, PKK'ye karşı mücadele ettiğini öne sürmesi, sadece bir kılıf olmaktadır. Diğer yandan kuşkusuz bütün Kürtlüğü yok edebilmek için Kürt özgürlük zihniyetini ve ruhunu öldürmesi ve yok etmesi gerekir. Herkesten önce PKK'ye saldırması, PKK gerillalarını düşman bilip hedeflemesi, PKK çizgisinde mücadele eden Apocu gençliği, kadınları, halkı düşman ilan edip saldırıda bulunması anlaşılırdır. 
'Önce özgür Kürt'e vur, arkasından da geride kalanları indirebilirsin de, teslim alıp tümden eritebilirsin de, artık hangi yöntem uygun oluyorsa onu uygulayabilirsin” biçiminde bir siyaseti izlemektedir. 
Bu bakımdan sömürgeci-soykırımcı TG faşizmi tüm Kürdistan'daki halkımızı tehdit etmektedir. Dünyaya savurduğu tüm Kürtler için ciddi düşmanlık beslemektedir. Aslında bu faşist sömürgeci- soykırımcı zihniyet ve siyaset tüm Kürtlere düşmandır, halklara düşmandır, kadına düşmandır, gence düşmandır, tüm özgür ve demokratik insanlığa düşmandır. 
Bu bakımdan sömürgeci-soykırımcı TG faşizmine karşı yürütülen mücadele, Kürt halkının Özgürlük Mücadelesi olduğu kadar, Kadın Özgürlük Mücadelesi'dir, tüm halkların, Ortadoğu halklarının özgürlük mücadelesidir, tüm özgür insanlığın demokrasi mücadelesidir. Bunun içindir ki; Efrin Direnişi'ni dünyanın dört bir yanından kadınlar, emekçiler desteklemektedir. Gençler Efrin'e akarak YPG/YPJ saflarına katılıp bu faşist-soykırımcı zihniyet ve siyasete karşı kahramanca savaşmaktadır. 

İşte böyle bir tarihi ve küresel mücadeleyi sonuca götürebilmek için, yeni Newroz yılıyla birlikte Kürdistan'ın dört bir yanında AKP-MHP faşist diktatörlüğünü kırmak, sömürgeci-soykırımcı TC sistemini tarihe gömmek için, Newroz zafer ruhuyla özgürlük ve demokrasi mücadelesini her alanda geliştirmek gerekir. 

Efrin Direnişi'ni Kürdistan'ın tüm dağına, taşına, köyüne, kasabasına, şehrine yaymak, Kürdistan'ın her yerini Efrinleştirmek kesinlikle gereklidir. 2018 
yılı, hareket ve halk olarak bize böyle tarihi görev ve sorumluluk yüklemektedir. 
Bu görev ve sorumluluğu başarıyla yerine getirebilmemiz için, yeterli imkan ve fırsat sunmaktadır. Bize düşen bu imkan ve fırsatları doğru ve yerinde görmek, onu akıcı tarz, üslup ve tempo temelinde örgütleyip bütünlüklü bir devrimci eyleme seferber etmek olmaktadır. 
Eğer bunu yaparsak, şunu çok iyi bilelim ki, 2018 yılı gerçekten de yüz yıllık İttihat ve Terakki faşist-soykırımcı zihniyet ve siyasetinin yıkılıp tarihe gömüldüğü, Kürdistan'ın özgürleştirildiği, Önder Apo'nun özgür yaşar ve çalışır koşullara kavuştuğu, Ortadoğu halklarının demokratik birlik ve kardeşleşme sürecine girdiği bir yıl olacaktır. 


Gerilla, tüm Kürdistan'da fedai kahramanlık ruhuyla 


savaşmakta ve kazanmaktadır 


Değerli yoldaşlar; 

2018 Newroz yılını, Kürdistan'da 
böyle büyük bir mücadele ve zafer yılı haline getirebilmek için ne gereklidir? 
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Kuşkusuz bu soruya hiç tereddüt etmeden vereceğimiz cevap, devrimci ruh ve girişkenlik olmaktadır. Yine onunla birlikte yaratıcılık, kazanımcılık, örgütlü ve disiplinli mücadelecilik olmalıdır denebilir. Bu anlamda yeni Newroz yılını, AKP-MHP faşizminin ve onun şahsında İttihat ve Terakki faşist-soykırımcı zihniyet ve siyasetinin tarihe gömüldüğü bir yıl haline getirebilmek için kesinlikle yeni Demirci Kawa ruhuna ihtiyaç vardır. Çağdaş Kawa Mazlum Doğan ve büyük komutan Mahsum Korkmaz ruhuna ihtiyaç vardır. İnsanlığın başına bela olmuş faşist zihniyet ve siyaseti tarihe gömebilmek için Zekiye, Bêrîvan ve Ronahi ruhuna ihtiyaç vardır. Avesta ve Barin ruhuna, Efrin kahramanlık ruhuna ihtiyaç vardır. Tüm bunların toplamı olarak Apocu zafer ruhuna ihtiyaç vardır. İşte böyle büyük bir direniş ve zafer ruhu, 45 yıldır Önder Apo tarafından geliştirilmiş ve bizlere kazandırılmıştır. Şimdi görev bize düşmektedir. Şimdi yapılması gereken bu zafer ruhuyla devrimci imkan ve fırsatları örgütleyip faşist-soykırımcı sisteme karşı zafer çizgisinde mücadele etmek olmaktadır. Aslında böyle bir ruh, son Efrin Direnişi ile birlikte gerçek anlamda zirve yapmış durumdadır. Tam bir fedai 


öncünün işidir. Herkesten çok PKK, PAJK kadro ve sempatizanlarının görevi olarak ortaya çıkmaktadır. Böyle bir görevi gerçekleştirecek olan parti öncülüğüdür. Parti öncülüğü ne kadar güçlü olursa, ne kadar bilinçli ve örgütlü davranırsa, ne kadar planlı ve disiplinli savaşırsa, kuşkusuz halkı da o düzeyde örgütleyip mücadeleye seferber edebilir, düşmana her yerde kahredici darbeler vurarak tarihi zaferlerin yaratıcısı olur. 
Bunun için de parti öncülüğünü her alanda geliştirmek, güçlendirmek, ideolojik ve örgütsel öncülüğü Apocu çizgide derinliğine özümseyip pratikte yeterli kılmak gereklidir. Bunun pratikleşmesinin en somut alanının gerilla direnişi olduğu açıktır. O halde parti öncülüğümüzü, gerilla öncülüğü, kadın ve gençlik öncülüğü, tüm topluma öncülük eden bir Hareket olarak görev ve sorumlulukların derin bilincinde hareket etme temelinde başarıyla yerine getirmek gereklidir. 


Değerli yoldaşlar; 

İşte böyle bir zafer öncülüğünü güçlü bir biçimde yaratabilmek için, geçtiğimiz kış boyunca başta Bakur olmak üzere, güçlü bir biçimde faşist- soykırımcı sisteme karşı direnişi geliştirirken, aynı zamanda öncülük görevlerini daha güçlü ve 


bizlere yüklediği görev ve 


Efrin Direnişi'ni doğru anlamak, 


sorumlulukların gereğini pratikte Apocu zafer çizgisinde başarıyla yerine getirmek bizim işimizdir. 
Efrin Direnişi'ni selamlama ve değerlendirmeyle kendimizi sınırlı tutamayız. Hele hele bu tarihin en vahşi faşist-soykırımcı zihniyet ve siyasetini yargılayan ve darbeleyen bu büyük kahramanlık direnişini seyreder gibi duramayız. O halde ne yapmamız gerekiyor? Doğru olan bizlere düşen doğru tutum nedir? Kuşkusuz bu sorulara verilebilecek tek cevap; tarihi Efrin Direnişi'ni her yere yaymaktır. 2631. 
Newroz yılını zafer yılı yapmaktır. 


başarılı yerine getirebilecek bir ruh, bilinç ve irade kazanabilmek için çok yönlü bir hazırlık çalışması içerisinde olduk. Efrin başta olmak üzere, Rojava'da 
QSD güçleri de bu direnişten aldıkları güçle büyük direniş içerisinde oldular. Kuşkusuz söz konusu direnişin hazırlıklarını da en başta ideolojik ve askeri eğitimleri geliştirerek yaptık. Apocu çizgi, Demokratik Modernite Kuramını, onun felsefesini, teorik çerçevesini ideolojik-politik çizgisini, örgüt ve eylem hattını derinden özümseyebilmek, bu konuda var olan hata ve eksikliklerden kendimizi kurtarabilmek için çok yoğun araştırma-inceleme, tartışma, eleştiri ve özeleştiri süreci içerisinde olduk... 
Önderlik çizgisi temelinde kendimizi çok yönlü sorguladık. Çizgiye göre ters olan, yetersiz olan, hatalı olan tutum ve davranışları 


kahramanlık düzeyi Kürdistan özgürlük gerillasında ortaya çıkartılmıştır. Kürdistan'ın dört bir yanında, gerilla tam da böyle bir fedai ruhla savaşmakta ve kazanmaktadır. Yine başta kadınlar ve gençler olmak üzere tüm toplumumuz derin özgürlük bilinci ve arzusu temelinde böyle bir mücadele ve zafer ruhuna güçlü bir biçimde ulaşmıştır. 
Gerçek anlamda bu gün fedaileşen, kahramanlaşan, Newrozlaşan bir halk gerçekliği ortaya çıkartılmıştır. Özgürlük aşığı, savaşan bir halk gerçekliği Efrin pratiğinde görüldüğü gibi net bir biçimde ortaya çıkartılmıştır. Devrimci Halk Savaşı'nı tüm yönleriyle ve bütün derinlikleriyle hayata geçiren, her türlü azgın saldırganlığa karşı direnen ve kazanan bir savaş çizgisi ve savaşan güç gerçeği ortaya çıkartılmıştır. Gerisi bu büyük ruhu, zafer ve kazanma ruhunu geriletmemek, kaybetmemek, sürekli yenilemek daha da güçlendirmek ve böyle bir devrimci zafer ruhu öncülüğünde, imkan ve fırsatları örgütleyerek Özgürlük Mücadelesi'ne seferber etmek olmaktadır. O da kuşkusuz devrimci 


— 


ortaya çıkardık ve onları mahkum ederek yerine Apocu devrimci ölçüleri koymak için büyük bir iç mücadele, ideolojik-örgütsel çizgi mücadelesi, demokratik duruş, sınıf ve cins mücadelesi yürüttük. Ulus devletçiliğin her türlü kalıntılarını eleştirip mahkum ettiğimiz gibi, küçük burjuva bireyciliğini de bütün görüntüleriyle açığa çıkarıp teşhir ederek mahkum ettik. 
Yine tüm egemenlik sistemlerinin yaratıcısı olan erkek egemen zihniyet ve tutumu tüm boyutlarıyla eleştirip mahkum ederek, Kadın Özgürlük Devrimi çizgisinde bir toplumsal özgürlük devrimini geliştirebilmek için öncü militanların nasıl olması gerekiyorsa, o ölçülere kendimizi ulaştırmaya çalıştık... Önderlik çizgisini özümseme ve benimsemedeki zayıflıkları mahkum ettik. Önderlik gerçeğine dar, yüzeysel, ezberci yaklaşımları, kendini Önderliğe çizgi temelinde katmak yerine, Önderlik ile ittifak yapmak anlamına gelen, doğru bulduğu bazı hususlara katılmakla yetinen, yarım katılımları ve bundan doğan yetersiz devrimciliği eleştirerek aşmaya çalıştık... 


Serxwebün 


Tüm Parti kadroları, öncülük görevlerinin başarısı için seferber olacaktır 


Ulus devlet sisteminden, kapitalist modernite düzeninden kopuşta gerçekten hala ciddi zayıflıklar var... 40 
yıllık devrimci mücadelenin ortaya çıkardığı büyük birikimi faşist-sömürgeci soykırımcılığa karşı güçlü bir mücadeleye dönüştürememek, Bakurê Kurdistan'da Devrimci Halk Savaşı'nı köyleri, kasabaları, mahalleleri, Demokratik Özerklik çizgisinde kurtarmak üzere büyük özgürlük hamlelerini geliştirememek ve gerçekleştirememek ne anlama gelir? Bu konudaki her türlü zayıflığın, yetersizliğin arkasında kesinlikle beklentili bir duruş ve ruh hali vardır. 
Bu beklenti de, hala sistemden beklenti olmaktadır ki, bu da kapitalist modemite ve sömürgeci-soykırımcı sistemden tam kopamamayı, bu sisteme karşı özgür birey ve Demokratik Komün çizgisinde gelişen yeni yaşama bütünlüklü katılamamayı ifade etmektedir. 

Şimdi Newroz ile birlikte bütün bunları her alanda adım adım pratiğe aktarmanın zamanı gelmiştir. Güçlü bir biçimde bir propaganda-ajitasyon çalışmasının, ideolojik-örgütsel mücadele yürütmenin, sanat ve edebiyat faaliyetlerini geliştirmenin gereği vardır. Bu temelde tüm Kürdistan'da özgürlük gerillamız 2018 yılını kesin zafer yılı haline getirecek bilince, iradeye, tecrübe ve güce sahiptir. Her alanda toplumu eğitip, örgütleme, Demokratik Konfederalizmi örgütleyip Demokratik Ulus İnşasını, özgür birey ve Demokratik Komün çizgisinde geliştirmek için, tüm Parti kadroları öncülük görevlerini başarıyla yerine getirmek üzere seferber olacaktır. 

Bu temelde yeni bir Newroz'a girerken, kuşkusuz Newroz zafer ruhuyla yeni bir özgürlük yürüyüşü, zafer yürüyüşü geliştiriyoruz. Önder Apo'nun başlattığı özgürlük yürüyüşünü, Kürdistan'ın dört bir yanında kalıcı zaferlere taşımak için, Newroz özgürlük ve zafer ruhuyla güçlü bir biçimde mücadele ediyoruz. 

Yeni Newroz yılını böyle bir direniş ve hazırlık ile karşılıyoruz. Bu temelde 
2018 yılını faşist-sömürgeci ve soykırımcı zihniyet ve siyasetin yenildiği, yıkıldığı yıl haline getirmek, Kürdistan'ın özgürlüğünü ve Önder Apo'nun özgür yaşar ve çalışır koşullara kavuşmasını sağlamak için tüm partili militanlar olarak güçlü bir özgürlük seferberliği içerisine giriyoruz. Yeni direniş yılına, yeni özgürlük yılına, yeni Newroz yılına böyle bir bilinç, kararlılık ve iradeyle giriyoruz. Daha çok savaşacağız ve daha büyük kazanacağız. 

Bu temelde; başta Önder Apo olmak üzere tüm yoldaşların ve halkımızın Newroz Özgürlük Bayramlarını bir kez daha kutluyor, yeni özgürlük yılında tüm yoldaşların bulundukları her yerde görev ve sorumluluklarına güçlü bir biçimde sahip çıkıp, Apocu tarzla etkili bir pratikleştirme geliştirerek yeni yılı büyük zafer yılı haline getireceklerine inanıyor, faşizmi yıkmak ve Özgürlük Devrimi'ni zafere taşımak için Apocu ruh, tarz, üslup ve tempoyla büyük özgürlük yürüyüşünün öncü militanları ve kahramanları olmaya çağırıyoruz. 


-Kahrolsun faşist-sömürgeci- soykırımcı TC diktatörlüğü! 
-Yaşasın özgürlük ve demokrasi mücadelemiz! 

-Yaşasın Devrimci Halk Savaşımız! 
-Yaşasın Efrin Direnişi'nde somutlaşan Newroz özgürlük ve zafer ruhu! 

-Biji Rêber Apo! 


PKK Yürütme Komitesi 
11 Mart 2018 
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Önderlik gerçeği ile geçen her an özgür yaşamımızın anlamıdır 


Berfin Nürhag 


ürdistan'da Özgürlük 
Mücadelemiz kırk yılı aşkın bir süredir devam ediyor. Bu mücadele ile özgür yaşamı gerçekleştiren büyük değerler sistemi, yaşam ilkeleri ve ahlakı yaratılmıştır. Bu değer yargıları etrafında gelişen demokratik- özgür toplumsal sistemi güçlendirmek ve bu sistemi savunmak temel sorumluluğumuz olmaktadır. Bu sorumluluklarımızı başarıya götürmek ve mücadelemizi nihai zafere taşırmak için Önderlik gerçeğinde sürekli yoğunlaşmamız esastır. Önderliğimizin yaklaşık yirmi yıla yakın tarihi, destansı bir İmralı direniş gerçeği gözler önündedir. İmralı direnişinin gücünü ve bu direnişin insanlığın özgürlük mücadelesine kattıklarını anlamak ve daha derinlikli kılmak için Önderlik gerçeğinde yoğunlaşmak, anlamak bizler için esas olmaktadır. 

Önderliğin İmralı direnişinin büyüklüğü karşısında anlam verme düzeyimiz ve buna bağlı geliştirdiğimiz mücadele pratiklerimiz eksik, yetersiz kalmaktadır. 
Bu temelde Önderliğimizin İmralı sürecinde yazdığı Savunmaları okumak, anlamak ve buna göre mücadele pratiğini geliştirmek temel gündemimiz olmaktadır. Savunmalarla birlikte Önderliğin geçmiş yıllarda savaş, yaşam, kişilik, tarz, tempo pratik üzerine yaptığı çözümlemeleri okumak ve bu çözümlemelerde geçen tahlil düzeyini günümüzün sorunlarını tanımlamak için anlamlandırmak da önemli olmaktadır. 

Önderliğimizin geçmiş yıllarda gerçekleştirdiği çözümlemeler İkinci Doğuş dönemi içerisindedir. Önderlik gerçeğine dair anlattığımız anılar İkinci Doğuş sürecindedir. Bilindiği gibi Önderliğimiz kendi yaşam ve mücadelesini tanımlarken doğuş dönemlerini tanımladı. 

Önderlik gerçeği üzerine yoğunlaştığımızda şunu görüyoruz ki Önderlik bazı yoğunlaşmalarını doğuş kavramı etrafında tanımlıyor. Örneğin şöyle bir anısı var Önderliğin: Lise yıllarında edebiyat öğretmeni Faruk Çağlayan bir makale yazdırır. Önderlik makalesinin başlığını “Sen benim hiç doğmamış çocuğumsun' diye yazar. Bu başlık altında yazdığı kompozisyonu Önderliğin öğretmeni herkese örnek gösterir. Yine Önderlik İmralı sürecinde kendi yaşam ve mücadele süreçlerini tanımladığında doğuş kavramı etrafında birinci, ikinci, Üçüncü Doğuş dönemlerinden söz eder. 
Demek ki Önderlik gerçeğinde doğuş kavramı gerçeğin ve yaşamın tanımlama gücü ve ifadesi olmaktadır. 

Peki nedir doğuş? Ne anlıyoruz bu kavramdan? Önderlik gerçeğinde yoğunlaştıkça anlıyoruz ki doğuş; oluşturmaktır, emektir, çabadır, iradedir, cesarettir, değiştirmektir. Yani engeller ne olursa olsun sürekli varoluşu gerçekleştirmektir. Peki, doğuş nasıl gerçekleşiyor; doğuşun gerçekleşmesi için arayış, sorgulama, emek, mücadele, ilkeleri oluşturma, bunlara göre yaşam ve mücadele tarzını oluşturma gerekli olmaktadır. 

Önderlik Birinci Doğuş dönemi derken Riha-Amara köyündeki doğumundan başlayan ve 1973 yılına kadar olan süreyi tanımlamaktadır. Bu dönemde Önderlik gerçeğinin kendi ailesi ve yaşadığı toplum gerçeğine karşı bir sorgulaması var ve buna karşı Önderlik bir arayış 


içerisinde, buna göre kişiliğini oluşturmaktadır. Önderliğin çocukluk anılarında bahsettiği Miho, Cimo ile kavgası, kardeşi 
Mehmet'le tarladaki kavgası, henüz 9 
yaşında iken anne ve babasının yaklaşımlarını reddederek evden kaçıp Nizip'e gitmesi; tüm bunlar Önderliğin o yaşlarda önemli bir düzeyde arayışını, çabasını ve kişiliğini oluşturduğunu göstermektedir. Yani Önderlik ailesine ve içinde bulunduğu topluma karşı kendi iradesiyle arkadaşları ile oluşturduğu kendi toplumsallığını kurmasaydı, Önderlik bunu Birinci Doğuş olarak tanımlamazdı. Yani kişilik kendi iradesiyle toplumsallaşıyorsa orada doğuş gerçekleşmektedir. 


İkinci Doğuş sürecinde mücadele çizgisi, örgütlülüğü ortaya çıkmıştır 


İkinci Doğuş dönemi de, 1973 yılından 
1999 yılına kadar olan dönemi ifade etmektedir. Bu dönem açısından da o yıllara kadar Önderlik gerçeğinde devrimci-sosyalist bir kişilik oluşmuş. 
1973,74,75 ve devamındaki yıllarda oluşan devrimci kişilik özellikleri doğrultusunda geliştirdiği pratiklerle Önderliğin arayışları bir çizgiye ulaşıyor, yaşam tarzına dönüşüyor, ilkeleri oluşuyor. Burada Önderliksel-toplumsal bir doğuş sözkonusu iken, bu sürecin temel köşe taşları vardır. Yani öyle ki örneğin Çubuk Barajı toplantısı, 1976 Dikmen toplantısı gibi bazı pratikler gerçekleşmezse İkinci Doğuş gerçekleşmez, Haki arkadaşın şehadetinin anısına karşılık Parti perspektifi oluşturulmazsa ikinci doğuş mümkün olamazdı. Yine mücadelenin devam ettiği yıllarda Kadın özgürlük mücadelesi ekseninde geliştirilen çözümlemeler ve örgütlenme çalışmaları gerçekleşmese İkinci Doğuş süreci büyümez ve güçlenmezdi. Örnekler çoğaltılabilir. 

İşte tüm bu süreçlerde Önderlik gerçeğinin yoğunlaşma, irade, cesaret ve karar düzeyini görebiliyor insan. Tüm bu pratiklerin toplamı PKK çizgisini oluşturmuştur. İkinci Doğuş sürecinde mücadele çizgisi, örgütlülüğü, amaçlar ortaya çıkmıştır. Doğuşu, geriye dönüşün olmayacağı bir düzeye ulaşmak şeklinde de tanımlayabiliriz. İkinci doğuşla birlikte gelecek belirlenmiş, zaferin nasıl gerçekleşeceğine dair perspektif oluşmuştur artık. 
İkinci doğuştan anlaşılması gereken budur. 

Üçüncü Doğuş sürecinde Önderliğin doğuş tanımını daha güçlü kavramak önemli olmaktadır. Önderlik komplo sürecinde iken, tüm dünya egemen güçleri Önderlik ve Özgürlük Hareketi'nin üzerine gelirken, Önderlik komploya karşı verdiği mücadele gücünü, yoğunlaşmasını Üçüncü Doğuş olarak tanımladı. Biz kadrolar komplo karşısında tasfiye olduğumuzu, bittiğimizi düşünürken, Önderlik “Yeniden doğuyoruz” dedi ve bu doğuşu Üçüncü Doğuş olarak tanımladı. Neydi bu Üçüncü Doğuş; uluslararası komplocu güçlerin saldırıları karşısında Önderlik kapitalizm gerçeğini, onun dayandığı beş bin yıllık devletçi sistemi daha kapsamlı tahlil etti ve bunun karşısında mücadelemizi daha da büyüten, evrenselleştiren, ve zafere kilitleyen yeni paradigmayı geliştirdi. Yeni paradigmanın gelişmesi, ideolojimizin daha da derinleşmesi Üçüncü Doğuş olmaktadır. 

Doğuş kavramı etrafında yoğunlaşırken bu anlamıyla diyebiliriz ki Önderlik gerçeği çok cesur düşünen, düşündü- 


ğünü çok iradeli ve kararlı uygulayan bir yaşam ve mücadele tarzıdır. 

Yukarıda da belirttiğim gibi Savunmalarla birlikte Önderliğin İkinci Doğuş döneminde yani parti çizgisini, örgütlülüğünü oluşturduğu süreçte geliştirdiği çözümlemeleri okumak günümüz için hayati bir değer taşımaktadır. Bununla birlikte bu dönemlerde Önderlik sahasında eğitim gören arkadaşların Önderlikle birlikte geçirdiği zamanları anlamlandırmak da önemlidir. Önderlikle yaşanılan zamanların, hatta her bir anın dahi anlamı her geçen gün daha da anlaşılmaktadır. 
Bu anlamda yaşanılan bu anıları anlatmanın, yazmanın böylesi bir özgürlük ve yaşam değeri olmaktadır. 

Önderlik sahasındaki Parti Merkez Okulu'na 13 Ağustos 1997 tarihinde gitmiştim. Önderliği ise Özgürlük Mücadelemiz açısından tarihi bir önem ifade eden 15 Ağustos Atılımı'nın yıldönümü öncesi 14 Ağustos'ta görmüştüm ve Önderlik okula gelen her yeni arkadaş grubu ile yaptığı gibi bizi de tanışmak ve bizimle konuşmak için o gün öğle yemeğine bizi çağırmıştı. 

Yıl 1997, Eylül ayı. Önderlik sahasına gidişimin üzerinde yaklaşık bir buçuk ay geçmişti. Baharda başlayan devre eğitimi tamamlanmış, herkes ülke-savaş sahasına geçmek için heyecanlı bir şekilde Önderlikle ülke sözleşmelerine hazırlanıyordu. Ülke sözleşmeleri her arkadaş açısından Önderliğin devrim yaşamı ve mücadelesine dönük bir perspektifidir. Yıllar geçse de ülke sözleşmesini insan her defasında okuyup üzerinde yoğunlaştığında insana güç, moral veriyor; yaşam ve mücadele tarzında daha da derinleştiriyor. O yüzden her arkadaş Önderlikle gerçekleştirdiği ülke sözleşmesini arşivinde özenle saklar, korur bir daha okumak bir daha okumak ve yaşamını anlamlandırmak için. 

İşte günlerde devre eğitimi bitmiş, ülke sözleşmeleri tamamlanmış, bu tarihi sözleşmeler yapılmış, devreyi bitiren arkadaşlar ülkeye, dağa, gerilla saflarına gelmek için hazırlıklarını tamamlamıştı. 
Önderlik sahasında temel gündem ve hazırlık, dağlara gelmek ve düşmana karşı savaşmaktır. Bu temelde büyük bir grup hazırlanmıştı. Grubu almak için büyük bir otobüs gelmiş. Her arkadaş Önderlik'ten hatır istiyor, Önderliğe sarılıyor. Önderlik her arkadaşla tek tek tokalaşıp uğurlarken ülke sözleşmesi devamında kısa ama vurgulu sözler söylüyor. Birçok arkadaşa “ülkeyi çabuk özgürleştirin, bizim için de bir parça toprak ayırın” derken, bunu çok duygulu ve özlemle belirtiyordu. 

Akşam üzeri olmuştu. Önderlik arkadaşları yolcu etmenin duygu yoğunluğu ile sonbahar mevsiminin oluşturduğu berraklıkta gökyüzünde yeni doğan yıldızlara bakıyordu... Biz de Önderliğin her hareketini izleyip yıldızlara bakışında bir anlam arıyorduk... Aradığımız anlam neydi? 

Parti Merkez Okulu'nda eğitim görürken temel yoğunlaşmalarımızdan biri Önderlik gerçeğini anlamaktı. Önderliğin her davranışını bir ifadeye kavuşturmak istiyorduk. Önderlik nasıl konuşuyor, nasıl gülüyor, nasıl kızıyor, nasıl çözümleme yapıyor, nasıl spor yapıyor, nasıl askeri tören yapıyor, nasıl yemek yiyor, çocuklarla nasıl konuşuyor, doğaya yaklaşımı nasıl... Neden böylesi bir anlam arayışı? 


— 


Günümüzde de Önderliğimizin geçmiş yıllarda yapmış olduğu 


çözümlemeler üzerinde yoğunlaşarak, tarihi İmralı direnişini 


anlamak ve bu direnişin ortaya çıkardığı yeni paradigmayı kavramak 


temel çaba ve görevimiz olmaktadır. Bu konuda İmralı direnişini 


anlamada ve bu direnişin bizlere biçtiği görev ve sorumluluklarımızı 


yerine getirmede ortaya çıkan eksik ve yetersizliklerimizi ancak 


böyle aşabiliriz. Önderlikle yaşanılan her an, bizlere her an'ımızda 


özeleştirisel yoğunlaşmayı şart kılmaktadır. 


Önderlik gerçeğinin, karşısındaki kişide oluşturduğu düşünce “bende anlam bulacaksın” şeklinde ifade edilebilir. Çükü sadece bir kişi değil, yeniden inşa edilen toplumsallık ve özgür bireydi. Önderlik gerçeğinin her anı üzerine yoğunlaştıkça insan kendisinde de bu toplumsallığın geliştiğini hissediyordu. 


Önderliğin her anı ve her davranışında anlam arıyorduk 


Ülkeye giden arkadaşları uğurladıktan sonra Önderliğin yıldızlara bakmasını gözlemleyen bir grup arkadaş bir araya gelip verdiğimiz anlamları paylaşıp tartışmıştık. Ortaklaştığımız noktalar şöyeydi: Önderlik ülkeye, dağlara gerillayı gönderdi. Her gerilla Önderliğin yüreğinde bir yıldızdır. Sonbahar mevsiminde yağan yağmurdan sonra gökyüzü o kadar berraklaşıyor ve akşamları doğan yıldızlar o kadar parlak ki. İşte Önderliğin gerillayı gönderdikten sonra yıldızlara bakması, gerillayı yıldızlara benzettiği içindir. Yıldızlar doğayı, gerilla ise mücadeleyi aydınlatıyordu. Önderliğe böyle bir anlam verme çabamız vardı. Çünkü Önderliğin eğitimlerinde oluşturduğu temel gündem gerillacılıktı. Böylelikle hepimizde bir an önce eğitimini tamamlama, dağlara gitme ve gerillalaşma temel amaç halini alıyordu. 
Dolayısıyla, Önderliğin her yaklaşımına verdiğimiz her anlam bizi toplumsallaştırıyor, bizde halk bilincini oluşturuyor, düşmana karşı mücadele bilincini geliştiriyordu. İşte bu yüzdendir ki, insan Önderliğin her anı ve her davranışında anlam arıyor. Önderlik gerçeğinde arayıp bulduğumuz anlamın, yaşamı özgürleştirdiğini görüyoruz sonra. 

Yine Önderlik sahasında yaşadığımız bir başka an. Hatırladıkça insanı düşündüren ve yaşama bağlayan bir gündü. Yine sonbahar-kış havasına girdiğimiz günlerden bir gün. Kamelyadayız, etrafı ağaçlarla çevrili zemini desenli taşlarlarla döşeli. Ağaçların yaprakları sararmış, rüzgarda dökülen yapraklar uçuşuyordu. Kamelyanın orta yerinde güzel çiçekler ve küçük bir havuz. İki tarafta sandalyeler konulmuş. Her arkadaş yerini alıyor. Her arkadaş “Önderlik geliyor” cümlesini duyduğunda bir anda sessizlik. Başka kim susturabilir yaklaşık iki yüz kadar arkadaşı. Evet, Önderlik otoritesi susturabilirdi. Önderliğin yaklaşan konuşma sesleri. Etrafında kurul görevini yürüten arkadaşlar ve güvenliği. 
Önderliğin eğitim verdiği yer. Ülke sözleşmelerini yaptığı bahçeye, kamelyaya geliyor. Özgürlüğün, yaşamın, sevginin, mücadelenin tartışılacağın en güzel mekan. Duygulanmamak, etkilenmemek elde değil. Öyle güzel bir ortam ki düşüncenin ve duygunun güzelliği açığa çıkıyor. Bir akşamüzeri. Normal koşullarda Önderlik gün ortasında ders verirdi. 
Ama o gün başka bir gündü. Önderlik o gün edebiyat, sanat üzerine yoğunlaşmalarını paylaşmak istiyordu. Tabii ilk önce eleştiri ile başladı. Şöyle dedi; “Sizin gerçekliğiniz ve pratikleşme düzeyinize baktığımda, bırakmıyorsunuz ki edebiyat, sanat üzerine yoğunlaşmalarımızı paylaşalım." Evet, gerçekten öyleydi. Yıllar sonra ülkede pratiğe gir- 


dikçe Kürt gerçekliğini, özgünde kadın gerçekliğini tanıdıkça Önderliğin bu eleştirisine daha iyi anlam vermiştim. Evet, gerçekliğimiz gerçekten uğraştırıcı. Birbirimizle doğru mücadele etmiyoruz. 
Tabii ki sorunları doğru çözdüğümüz zamanlar da oluyor. Doğru mücadele ettiğimizde sorunlar çözülür, gelişmeler açığa çıkar. Ama sorunları kimi zaman doğru çözmüyoruz, o yüzden uğraştırıcı yanlar çok çıkıyor. Ama Önderlik sorunları doğru çözme gücünde çok ısrarlı ve bu yüzden Önderlik tarzında sorunlarla uğraşmak zorlayıcı olmuyor, mutlaka çözüm gelişiyor. Bu yüzden Önderlik gerçeğinde ideolojik mücadele, çizgi mücadelesi heyecanlı ve akışkan... 

Yine Önderlikle yaşadığımız bir başka an. Hatırladıkça Önderlik sisteminde kadın olmanın onurunu yaşadığım ve anlattığımda kadın yoldaşlarda aynı duyguları yaşattırmak istediğim bir anı. 
Kamelya bahçesinde artık sararan yaprakların çoğu yere dökülmüş, rüzgar savuruyor. Kış mevsimi kendisini hissettirmeye başlamıştı. Bu nedenle dersi içerde görmek için kendimizi hazırlamıştık. Kapalı okulun yan tarafı kurul yani yönetim odasıydı. Hemen kurulun yanı başında küçük bir basın odası vardı. Sabah derse Önderlik gelecekti. 
Yine hepimiz Önderliğin sesini duyduk, bir anda okul yapısı sessizleşti. Elinde küçük bir tepsi ile Önderlik okula girdi. 
Küçük tepsinin içinde şekerler vardı. 
Şekerleri görünce bayram olduğu aklımıza gelmişti. Okula girdiğinde ilk sırada bir bölümde kadın arkadaşlar bir bölümde erkek arkadaşlar oturuyordu. Önderlik ilk sırada kadın arkadaşlara şeker tepsisini uzatarak arkadaşların şeker almasını bekliyordu. İkinci sıradaki kadın arkadaşlara da verdi şekerleri, artık diğer sıralara gerilla usulüyle, yani elden ele dağıtılmasını söyledi. Evet, gerçek bir halk Önderliği. Yaşamı güzelleştiren, ezber bozan davranışlarla, yaratıcı, renkli, her insanın çok büyük bir değer olduğunu ve buna karşı en güzel sevgileri hak ettiğini düşünerek ve bunu bu bayram gününde böyle ifade ederek kış mevsiminin soğuğuna bayram havasının sıcaklığını katarak soğuk rüzgarları dağıtmıştı. Evet, Önderlikte insana değer, kadına değer, savaşan insana, gerillaya değer, en güzel sevgileri yaşatan yoğunlaşma düzeyi çok büyüktü. 

Önderlik gerçeğine verdiğimiz her anlam bizi özgür ülkede yaşama hedefine kilitliyor. Bunun için düşmana karşı mücadele, savaş gerekiyor. Her anlam çabası bize bu bilinci veriyor. 

Günümüzde de Önderliğimizin geçmiş yıllarda yapmış olduğu çözümlemeler üzerinde yoğunlaşarak, tarihi İmralı direnişini anlamak ve bu direnişin ortaya çıkardığı yeni paradigmayı kavramak temel çaba ve görevimiz olmaktadır. Bu konuda İmralı direnişini anlamada ve bu direnişin bizlere biçtiği görev ve sorumluluklarımızı yerine getirmede ortaya çıkan eksik ve yetersizliklerimizi ancak böyle aşabiliriz. Önderlikle yaşanılan her an, bizlere her an'ımızda özeleştirisel yoğunlaşmayı şart kılmaktadır. 
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Önder Apo'nun Demokratik kurtuluş ve özgür yaşamı inşa (İmralı notları)- adlı kitabında, Kuzey Suriye ve Rojava'ya ilişkin 3 Ocak 2013 ile 14 Mart 2015 tarihleri arasında yaptığı değerlendirmelerden derleme 


Rojava'daki koşullarda, savaşan bir halk şeklinde kendimizi örgütlemeye mecburuz 


Süreç, Suriye'de PYD çizgisinin doğruluğunu kanıtlamıştır. 
Suriye'de çözüm PYD çizgisidir. 
Herkes bunu daha lU anlıyor artık. PYD çizgisi demokratiktir. 
Kendi ordu giçlerin arttıracaklar, deolojk olarak güçlenecekler. 
Ayrıca her açıdan BDP'den daha güçlüdürle. Nedir öyle BDP'den yardm falan bekliyorlar. Kendi öz imkanlarıyla savaş ekonomisi uygulayacaklar. Savaştır, tabii ki bazı zorluklar olacak, Buna uygun 


yaşayacaklar. 


vunma alanlarına Araplar da dahil edilebilir, aksi halde imha olabilirler. Bir araya gelmeliler. Halk esas alınmalı. Suriye'de demokrasi için kim iddialıysa onunla birlikte olurlar. (3 Ocak 2013) 


A. Öcalan: Suriye'de Kürtler iki tarafla da görüşsünler, kim haklarını verirse onunla çalışsınlar. Suriye Demokratik Kurtuluş Cephesi olsun. Kürt, Arap, Türk, Türkmen hepsi... Suudi, Selefiler çok tehlikeli, Esad yönetimi ise küçük burjuva diktatörlüğüdür. 
Kürtler (Suriye'deki Kürtleri kastederek) Barzani'nin emrine giremez. Onun çizgisi farklı. 
Kürtler mutlaka bir özsavunma gücü oluşturmalı. (23 Şubat 2013) 


A. Öcalan: Biri bizimle barış da, savaş da yapacaksa ciddi olmalı. Bunu devlete de söyledim. Siz savaşı da ciddi yapamadınız, dedim. Belki teoride ciddi kurguladınız ama Kürdistan coğrafyasına uyarlayamadınız. Askeri çizgilerinde başarısız oldular. Ben kimseye diktatörlük yapmam, bilimsel sosyalistim, savaşı da barışı da ciddi yaparım, başka bir şeye tenezzül etmem. 

Kandil de askeri çizgiyi uygulayamıyor. Düşünüyor ama uygulayamıyor. Bağlıyız diyorlar; bağlılık aslında sadece kendilerini güçlendirir. 
Bakın, Suriye'de olaylar başladığında Kandil'in herhangi bir kararı var mıydı? Her iki cepheye katılmadan, orada HPG'yi de özgün örgütleme kararları var mıydı? Eminim yoktu. Ama benim daha önce, iki yıl önce söylediklerimden yola çıkarak belli noktaya getirdiler. Aslında Kandil'in bu konuda yaptığı fazla bir şey yok. Fazla yaratıcı da olamadılar. Oradaki halkımız bana bağlıdır, onlar bu noktaya gelmesinde başat rol oynadılar. Hesekê için söylüyorum, çok önemlidir. Orayı ÖSO ya da BAAS'a asla birakmasınlar. Bunlar ele geçirirlerse katliam yaparlar. Hesekê elden giderse sorumluluk onlardadır. Hesekâ için de bir özsavunma 


Öcalan: Suriye'de özsa- 


(1 


(a 


oluşmalı. Sadece Kürtlerin değil, oradaki Araplar ve Süryaniler dahil herkesin savunması yapılmalı. Sonra Efrîn'e doğru ilerleme olabilir. 
Zaten önümüzdeki günlerde Suriye'deki duruma dair heyetle konuşacağız. Bazı kararlar alacağız herhalde. Yeni oluşacak Suriye'de bizimkiler başat rol oynayacaklar. Orada özerk bölgeler olur. Kürtler, Aleviler, hatta Araplar için de özerk bölgeler olacak gibi. İsviçre'deki gibi özerk bölgeler. (3 Nisan 2013) 


Gücün olmazsa katliam yaparlar 


Heyet: Sizin Suriye hakkındaki serzenişlerinizi Kandil'le paylaştık. İşin doğrusu büyük bir üzüntüyle size şunları aktarmamızı istediler: Ta Tunus Baharı başladığında meselenin Suriye'ye ve tüm Ortadoğu'ya olası yansımalarını hesapladıklarını, onunla eşzamanlı bir pratik geliştirdiklerini, sizin Demokratik Özerklik perspektifi temelli yaklaşımınızı hiç elden bırakmadıklarını, alan özgünlüğü bahsinde çok başarılı yürüdüklerini, şu anda on bin, on beş bin arasında bir gücün orada bulunduğunu, bunu çok kısa bir zaman içerisinde yirmi binli rakamlara doğru evirebileceklerini aktardılar. 

A. Öcalan: Tabii otuz bin de olabilir, kırk bin de olabilir. Peki, Hesekê hakkında söylediklerimi aktardın mı, ne düşünüyorlar? 

Heyet: Aktardım. Süryaniler ve diğer yapılanmalar ve Hesekö'nin jeostratejik konumu ve bunun önemi hakkında önemli bir farkındalıkları var. İşin doğrusu, Hesekâ'ye dikkatleri çekmemek için biraz temkinli yol almaya çalıştıkları izlenimi edindim. 

A. Öcalan: Hesekö'ye ilişkin biz bir şey yapamazsak faşistler yapacak. Aradaki şeritleri, kemerleri bir cephe şeklinde geliştirmek gerekiyor. Suriye'deki yurtseverler, mezhepler, hepsi bu cepheye girecek. Yoksa büyük bir katliam olacaktır. Benim dikkat çektiğim, karşıdaki faşist cepheyi şimdiden önlemenin yoludur. Burası bitince orayla ilgileneceğiz. Demokratik Suriye temelinde olacak. Davutoğlu ile konuşacağız. İleride Bakanla diyaloğumuz 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olacak. Demokratik Suriye olacak. Esad'a, “Ölmek istemiyorsan geri çekil” diyeceğiz. 
Ayrıca Esad ölmemeli. Benim (“Demokratik Ulus Çözümü' adlı kitabım bütün bunları analiz eder. (Mayıs 2013) 


A. Öcalan: Yarın Suriye'de Kürtler kendilerini nasıl savunacaklar? Gücün olmazsa katliam yaparlar. Erdoğan'a söyledim: Esad etrafını sarar, sen de kapıları açıp devlet olarak yardım etmezsen, geçici bir ittifak ile Esad'la da anlaşırım. Kendimi nasıl koruyacaksam öyle korurum tabii ki. (7 Haziran 2013) 


A. Öcalan: Türkiye'deki Kürt sorununun çözümü, Irak ve Suriye'deki, hatta İran'daki sorunun çözümüdür. Bunun sonrası Ortadoğu demokratik ittifakıdır. 

A. Öcalan: Bahoz'la Sofi'ye cevaben bir şeyler söyleyeyim. Suriye'deki uluslararası güçler, iki kampı ayrı ayrı silahlandıracaklar. 
Biz kendi çıkarlarımız doğrultusunda gerekirse iki tarafla da ayrı ayrı taktik itifaklar geliştirebiliriz. 
Süreç, Suriye'de PYD çizgisinin doğruluğunu kanıtlamıştır. Suriye'de çözüm PYD çizgisidir. 
Herkes bunu daha iyi anlıyor artık. PYD çizgisi demokratiktir. Kendi ordu güçlerini arttıracaklar, ideolojik olarak güçlenecekler. Ayrıca her açıdan BDP'den daha güçlüdürler. Nedir öyle BDP'den yardım falan bekliyorlar. Kendi öz imkanlarıyla savaş ekonomisi uygulayacaklar. 
Savaştır, tabii ki bazı zorluklar olacak. Buna uygun yaşayacaklar. Bizim Türkiye ile uzlaşmamız gelişirse Suriye'ye de yansır. Benim adıma bir perspektif halinde Suriye'ye bir mektup yazsınlar. Selamlarımı da iletiyorum. (24 Haziran 2013) 


Heyet: Rojava'da, ÖSO'dan ayrılan El Kaide'ye bağlı gruplardan El Nusra'nın bir saldırısı yaşandı. Özellikle Serâkaniyâ ve çevresindeki köylerde şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Türk basınına göre bugün sabah saatlerinde El Nusra üç bin kadar militanıyla bir saldırı daha başlatmış. 


Özerklik; boşluk doldurmadır 


A. Öcalan: Bunlar ÖSO'dan ayrı mı? 

Heyet: Evet, ayrı hareket ediyorlar. Arkadaşlarımız bu gelişme üzerine sayın Davutoğlu ile bir görüşme yaptılar. Kendileri El Nusra'yı desteklemediklerini söylüyorlar ancak sınırdan giriş çıkışlar olduğu biliniyor. Zaten çözüm süreci gereğince de böyle bir dış politikalarının olamayacağını belirtmiş Davutoğlu. 

A. Öcalan: Eğer sayıları gerçekten üç bin falansa, o zaman bunun yarısından fazlası Muhaberat'ın işidir. Muhaberat bunu yapar. 
İyi araştırsınlar, arkasında onlar olabilir. Beşir Atalay ve Davutoğlu ile tartışacaksınız. Burada bir oyun var, deyin. Dünden beri bunlara bunu anlatmaya çalışıyorum. Sayın Erdoğan bilmeli ki, bunlar çözümü hedefliyor. Yetkililerle de bunu tartışıyoruz. Suudi falan para veriyor bunlara deniyor. Ama bilmeliler ki, bunlar Türkiye'yi hedefliyor. Suriye tecrübem vardır, iyi biliyorum. 

Heyete de söyledim; Mursi'nin düşürülmesi Erdoğan'ın düşürülmesidir. Dün yetkili anlatıyordu işte. Mursi'ye, “Seni düşürecekler dedik, adam halen gülüyordu” dedi. Ben de Menderes olayını hatırlattım. Erdoğan'da da Menderes sendromu var. Kendisini Mursi gibi düşürecekler ama ciddiye almıyor. PYD'nin özerklik açıklamasına takılmışlar. Orada zaten iki yıldır fiilen özerklik yok mu? Başladığından beri vardır. 
Değişen bir şey yok ki. Mursi nasıl gittiyse Suriye üzerinden bunun aynısını yaparlar. Davutoğlu bize karşı açıklama yapacağına, bu olanları doğru anlamalıdır. 

A. Öcalan: Rojava için küçük bir öneri yapmak istiyorum. Bir ateşkes yapabilirler. 
Ama Nusra, Serêkaniyê'ye yerleşemez. Orası Kürt bölgesidir. Özerklik; boşluk doldurmadır. 
Suriye devleti çekilmiş gitmiş. Boşluk var. Kendilerini katliama açık halde mi tutsunlar, aç mı kalsınlar? Ne öyle kırmızı görmüş boğalar gibi saldırıyorlar? PYD'yi zaten hazırlamışız, görüşmeye açıklar. Düşmanlık da yapmıyorlar. 
(Türkiye'yi kastederek) Barzani'yle kurduğunuzdan daha ilkeli ilişkiler kurabilirsiniz. 
Nusra'yı falan bırakmaları lazım. Ateşkes olursa hudut kapıları açık tutulabilir. 
Ama o, on bir madddelik gibi bir ateşkes olmasın, o sakattır. Ateşkes olmazsa Dicle-Fırat arasına bütün güçlerini yığarlar. Arap bölgeleriyle de ittifak yapıp Nusra'yı atarlar. Suriye Demokratik Birliği adı altında (Kürt Yüksek Konseyi'nden ayrı olarak) Araplar ve diğerlerinin de içinde olduğu birlik kurarlar. Rakka ve Halep'in kuzeyinden başlayarak kuzeye doğru bir birliği oluştururlar. İki şey üzerinde çalışırlar. Esad'la ya da ÖSO ile ateşkes ve çözüme gidebilirler. Bu şekilde iki tarafı da çözüme zorlayabilirler. 
Bu durum Suriye'de çözümün önünü açabilir. Bu politika Türkiye'nin de çıkarınadır. Salih Müslim de öyle ikide bir sadece Kürtler adına açıklama yapmasın, birlik adına konuşsun. 

Türkiye'deki çözüm Suriye'deki, Suriye'deki çözüm Türkiye'deki çözümdür. 
Umarım bunu hayata geçirebilirler. Efrin ve Azaz'da Türkmenler ve Süryanilerle de görüşsünler. 

Mihraç'ı şahsen tanırım, ne kadar temizdirler şimdi, bilmiyorum. Durumları uygunsa bu çatışmaları durdurmak için onları da birliğe davet edebilirler. Bu birlik Esad'ı da zorlar ve Suriye'yi bu bataklıktan çıkarabilir. İki tarafı da zorlayarak Cenevre Konferansı'na kadar Türkiye'ye de tekrar itibar kazandırabilir. 
Bu Türkiye'nin de yararına olur. Yirmi yıllık Suriye tecrübem var. İkinci bir Irak çıkarmak istemiyorlarsa bunu yapmalılar. 

A. Öcalan: Dağdakiler inecek, mahkumlar çıkacak, köylüler geri dönecek. 
Barış anlaşmasının sonuç maddeleri de böyle olur. Bunlar hep ileride ele alınması gereken konulardır. 

Yani demokratik çözüm yasaları ve barış yasaları şeklinde iki kategori. 

Bunlar olmazsa alternatifsiz değiliz. 
Bizi öldürebilirler de. Beni de burada öldürebilirler. Çünkü, artık savaş lobisi devrededir diyeceğiz. 

Kent ayaklanmaları olur, gerilla elli bin kişiyle gelir ve korkunç olur. Ben yirmi yıldır bunu önlemeye çalışıyorum. 
Ama bunlar habire devleti ele geçirmeye çalışıyorlar. Devlet öyle bir şey değil ki. 
Bunlar deveyi hamuduyla beraber götürmeye çalışıyorlar. Tamam, biz devlet de istemiyoruz ama her şey benimdir de deme. 

Kadına bile üç çocuk yap diyebiliyor. 
Taksim-Gezi işte bunun sonucudur. 
Kürtler tek başlarına kalsalar bile savaşırlar. Gerekirse Suriye'dekiler elli bine ulaşır. Tehdit olarak söylemiyorum. Madem devlet düzenleyici bir mekanizmadır, o halde niye ele geçirmeye çalışıyorsun? 
(21 Temmuz 2013) 


Suriye'de savaş ağırlıklı olarak Kürdistan'a, Rojava'ya kaydırılmak isteniyor 


A. Öcalan: Suriye'yi konuşuruz biraz. 
Kimdir bunlar, bu saldıranlar? (Devlet heyeti kastedilerek) Heyetle de bunları biraz konuştum. 

Heyet: Daha çok da El Kaide'ye bağlı gruplardır, El Nusra en aktif saldıran gruptur. Parçalıdırlar; zaman zaman ÖSO'yla da çatışmaları oluyor. Çeşitli ülkelerden gelip silahlanıyorlar. 

Suriye'de savaş ağırlıklı olarak Kürdistan'a, Rojava'ya kaydırılmak isteniyor. 
Şam ve Halep'te zorlanan muhalifler ve özellikle radikal dinci gruplar Kürdistan'da üslenebilmek için saldırıyorlar. 
İsa Hüso suikastını biliyorsunuz. 

A. Öcalan: Evet duydum, tanışıyormuşuz sanırım. Nasıl olmuş? 

Heyet: Rejim ve KDP işi olabilir deniyor. Yine Salih Müslim'in Türkiye ve İran ziyaretleri oldu. 

A. Öcalan: Ne diyorlarmış PYD'ye? 
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Heyet: Türkiye, PYD'nin Suriye muhalefetiyle birlikte hareket etmesini istiyor. 
Muhalefetin bayrağını kullanmasını istemişler, üçüncü çizgiyi sonlandırmak istiyorlar. Buna karşılık da sınır kapıları açılacak, Türkiye de oradaki yapıyla ilişki geliştirecek. İleride muhalefetle birlikte çözüm olunca Türkiye itiraz etmeyecek. 

A. Öcalan: Şimdi tabii devlet kendisini çatışmaya zorlayan durumların farkında değil. Reyhanlı gibi Gamişlo ve Resulayn'a (Serêkaniyê) doğru aynı şeyleri kaydırmak istiyorlar. Bunu kararlaştırmışlar. 

Barzani de Türkiye ve Suriye üzerinden hamle yapmak, El Parti'yi hakim kılmak istiyor. Suriye rejiminin de hesabına gelir bu. Sâmelka hududunun kapatılması, peşmergenin yığılması falan... Barzani'yi çok ciddi uyarmaları gerekir. Misliyle karşılık veririz denmeli. 
İsa Hüso olayı, Sakine Cansız'ın katledilmesi gibidir. Dedikleri gibi de olmuş olabilir belki. Araştırıp çıkarmalılar. Ailesine başsağlığı dilersiniz. 

Rojava'dakiler ilkeli yaklaşmalı. İsviçre gibi kantonlar, demokratik özerk bölgeler olur. Hangi rejim olursa olsun, özerk yönetimler olacak artık. Başka çözüm yok. Suriye'de öyle homojen bir yapı ve yaşam mümkün değil artık. 

A. Öcalan: Dün heyetle tartıştım. 
Herhalde hayata geçer, MGK'da da tartışacaklar. Müslim geldi, bunu stratejik önemde görüyorlar; ben de önemli görüyorum. Bundan sonra şöyle olacak: Bakın, İsa Hüso'yu öldürdüler, Resulayn'a (Serêkaniyê) operasyon var, Suudi Mısır'ı ve Nusra'yı destekliyor, Türkiye ile karşı karşıya gelmeleri olasıdır. Türkiye'nin Nusra'yı desteklemesi facia olur, herhalde desteklemiyor. El Kaide saldırıları bitirilmeli, bitmezse facia olur. Orada Konsey'in 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(Kürt Yüksek Konseyi) denetimi olur, geçici yönetim olur, kanton gibi. Sonra da seçimler yapılır. Kobanê, Efrin, Cizire gibi bölgeler olur. 

Biz de Suriye için ortak proje açısından heyetle çalışıyoruz. Kapı da, insani yardım için açık olacak. Olmazsa teslim olmak yok, (YPG/YPJ kastedilerek) sayı elli bine çıkar, her köyün savunmasını yapar, savaşırlar. El Kaide falan vahşidir, çoluk çocuk, kadın dinlemez. Üçüncü yolun temsilcisi olarak Suriye Demokratik Birliği'ni oluştururlar; ÖSO'yla da görüşürler, Cenevre Konferansı'na da giderler. Biz de heyetle görüşürüz. Demokratik Suriye çözümüne böyle gidilir. Rusya ve İran ile de görüşülür. Ama temel stratejik ittifak Türkiye'yledir. Bunu Türkiye'ye öneriyoruz. Sayın Yetkili de bilsin, artık onlar karar verirler. Barzani'ninkinden 
daha ilkeli bir ilişki olabilir. Zaten 900 
kilometrelik sınır var; ekonomik, sosyal ilişkiler çok iyi gelişir. 900 kilometrelik sınır, dostluk sınırı olur. Salih Müslim'e selam söyleyin, o da toyluk yapmasın. 
Bayrağı indirdik, özerklik niyetimiz yok falan demesine ne gerek var? Ya bayrağı asmayacaksın ya da böyle yapmayacaksın! Özerkliği niye istemesin? 
İsteyecek tabii. 

Pratik deneyimlerinizi biraz Salih Müslim'le paylaşın. Türkiye'ye gelip gidebilir. Kapılar da açılır. Eski Suriye'yi kimse kuramaz artık, biz de böyle bir Suriye'de yaşamayız. 

A. Öcalan: Rojava'daki siyasi merkez meclis gibi, başbakanlık gibi korunacak. 
Yüksek Konsey, YPG vb oraya gelip yerleşip çalışacak, ana karargah üslenmesi olacak. Gamişlo'da bir tür devlet merkezi gibi üslenecek. Müslim'in Türkiye'ye gelmesi stratejiktir, hatta PKK ile görüşülmesi kadar önemlidir dendi. 
(17 Ağustos 2013) 


Cenevre'ye kendi hükümet başkanlarıyla gitsinler 


Heyet: Rojava'da, El Nusra ve El Kaide bağlantılı güçlerin saldırıları yoğunlaşıyor. Bu saldırılara Türkiye ve El Parti'nin de destek olduğu biliniyor. İnkar etseler de böyledir. 

A. Öcalan: El Parti varsa durum başka olur. Bunlar bir dönem Silvan-Batman hattında desteklenen Hizbikontra gibi, şimdi de Urfa-Antep-Hesekê-Rakka hattında desteklenen benzeri bir oluşumdur. Mesut'un (Barzani) durumu vahimdir o zaman, böyle devam ederse sonuçlarına katlanır, kendini halkın iradesine dayatırsa aşılır. Bilmesi lazım. 

Heyet: Suriye'deyken yanınıza gelen ve Gare'de grup oluşturan Asuriler şu anda Avrupa'da. Mezopotamya Asuriler Konseyi olarak selam gönderdiler. 

A. Öcalan: Siz de selamlarımı söyleyin. Suriye'deki Asuriler demokratik birliğe tüm güçleriyle katılsınlar. Zaten ayrımız yoktur. Asurilerin kültürü de ancak bu şekilde kurtulur. 

A. Öcalan: İsrail ve Suudi'ye Urfa topraklarını peşkeş çekiyorlar. El Nusra'yı desteklemelerinin altında biraz da bu yatıyor. Halkı kaçırtıyorlar. Kıyameti koparmalısınız. 

A. Öcalan: El Parti'yi de ciddi uyarsınlar, yoksa karşılıklı çatışmaya döner. 

(Suriye kastedilerek) Devlet Suriye'de çözüm istiyorsa onlarla doğru ilişkilenmeli. Suriye muhalefeti nasıl geçici bir hükümet kurup başkanını belirlediyse, onlar da hemen bir geçici hükümet kurup başkanını belirlesinler. Salih Müslim olur, artık kendileri bilirler. Suriye Demokratik Birlik Hükümeti olur. 

Heyet: Kürt ismini kullanmasınlar mı diyorsunuz? 
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A. Öcalan: Evet, Suriye birliğini savunsunlar, sadece Kürtler adına hareket etmesinler. Kendi konseylerini parlamento gibi belirlesinler. Cenevre'ye kendi hükümet başkanlarıyla gitsinler. 
Cenevre'de birleşme olmazsa Mısır gibi olur. İşte Çavuşoğlu bunu anlamalı, en iyi çözüm budur. Rojava'ya çok selamlarımı söyleyin. Şehit ailelerine, Hüso'nun ailesine selamlarımı söyleyin. 

Barzani kapıyı açmalı. El Nusra'yı da akıllıca bir savaşla söküp atmalılar. 
Benim dediğim yol üçüncü yoldur. 

Irak için demokratik cephe kursunlar. 
(Newşirwan Mistefa kastedilerek) Noşirvan gerekirse Ulusal Kongre'ye öncülük yapsın. Süleymaniye'de de toplanabilir, olanakları vardır. 

Neçirvan'a da selam söyleyin, engel olmasın, Sêmalka açılmıyorsa petrol yolunu keseriz. Ciddi olsunlar. 

Rusya, ABD ve Avrupa ile ilişki olur. 
Yalvarıcı olmasınlar, halk desteğine güvenip yaratıcı olsunlar. (15 Eylül 2013) 


Heyet: Eşbaşkanlar Rojava'ya giderek Salih Müslim'in oğlu Şervan'ın taziyesine katıldılar. Gültan hanım orayla ilgili biraz bilgi verdi. Taziye Kobanê'de kurulmuş. Kobanê'de köyler de dahil YPG güçleri ve asayişin kontrolü altında. 
Yüzde 60'ı kadın gücü, yani kadınlar savunuyor. 

A. Öcalan: Tabii ki öyle olacak, yapmamaları sorumsuzluktu. Efrin için de, Qamişlo için de o olacak. 
Aksi halde öldürülürler. Tedbirler alınmaz ise ölürler. Sorumluluk almıyorum. 
Kobanê, Qamişlo ve Efrin'de tam kontrolü sağlamazlarsa çocuğunu öldürürler. Namusunu bile kendine helal edip sana saldırırlar. Müslim'in oğlunun şahadetine üzülüyorum. Salih Müslim'e başsağlığı dileklerimi iletin. Ona aslında biraz kızmıştım. 


Burkan El Fırat biraz dar kalıyor. Ben yeni cephenin ismini koydum. Suriye Demokratik Federasyonu koyuyorum. Dikkat ederseniz 


içinde devlet de geçmiyor. Esad'ı durduracak olan Suriye Demokratik Federasyonu'dur. rak, Suriye ve Türkiye lle bir federasyon kurulmalı. Bunun alternatifi Ortadoğu Demokratik Konfederasyonu olmalıdır. IŞİD'e karşı sloganımız Demokratik Ortadoğu 


Konfederasyonu'dur. Kandil'le tartışın ön taslakları, merkezleri de oluşabilir. Bütün siyasi bilincime dayanarak söylüyorum ki 


buradaki birlik ve kardeşlik, Ortadoğu'daki birlik ve kardeşliktir. 
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Heyet: Genel olarak Kobanê'de durumlar iyi. Bir çimento fabrikası ve hastane var. Belediye var. Eğitim devam ediyor, okullar açık, Kürtçe eğitim görüyorlar. Sadece ablukadan şikayetçiler. 

A. Öcalan: (O sırada yetkiliye dönerek) Duvar ve Qamişlo meselesi önemlidir. Yüzyıllık düşmanlık örüyorlar. 
Duvar meselesi paralel devlet faaliyetidir. 
Hakan beye de anlatın. Sınırların kalkması gerekirken, Berlin Duvarı gibi duvar örüyorlar. Duvarla yeni bir Filistin-İsrail yaratmaya çalışıyorlar. (Kızarak, yetkiliye) Bunu görmüyor musunuz? Bu duvar yükselmeden bunu Beşir beyle de konuşabilirsiniz. (14 Ekim 2013) 


Merkezi Suriye devleti içinde Kürtleri asla eritmeyeceğiz bu bizim kırmızı çizgimizdir! 


Heyet: Rojava sınırındaki duvarla ilgili İçişleri, Dışişleri, Milli Savunma bakanları ve Hakan Fidan'la görüşmeler yaptık. Sizin de görüşlerinizi aktardık. 
Bu duvarın, tarihi Türk-Kürt ittifakı yerine Türk-Kürt savaşına neden olacağını söyledik. Bu süreçte Ayşe Gökkan'ın sınırda ölüm orucu, seçilmişlerin açlık grevi ve halkın yoğun eylemsellikleri gelişmişti. Yaptığımız görüşmelerde hükümet yetkilileri de bu duvar kararının yanlış olduğunu kabul ettiler, Başbakanla görüşeceklerini söylediler. Sonrasında da hükümet, çalışmaları durdurduğunu kamuoyuna açıkladı. 

Heyet: (Heyet dönemin başbakanı R. T. Erdoğan ile yapılan görüşmeyi aktarıyor) Başbakan devam etti. “Bana ne yapacağımı soruyorsun, söyleyeyim. 
Her şeyi yapacağım. Bir zamanı var ve bu konuda Apo ile de anlaşmışım. Tek bir kırmızı çizgim var, o da Suriye'dir. 
Orada Kuzey Irak benzeri bir yapılanmaya asla izin vermeyeceğim” dedi. 

A. Öcalan: (Sinirlenerek) Sen de ona söyle: Biz de merkezi Suriye devleti içinde Kürtleri asla eritmeyeceğiz. Bu da bizim kırmızı çizgimizdir! 

Heyet: Ortadoğu meselesinde Davutoğlu bu logaritmayı çözmekten aciz. 
İki tane handikapı var. Birincisi; meseleyi iyi bildiğini zannetmesine rağmen bilmiyor. İkincisi; çözüme dönük hamleler geliştirmeye de kibri mani. Oysa Rusya bu konuda Şeyh Bender'in onlara Mısır'ın bütün ekonomik imtiyazlarını teklif etmelerine rağmen kanmadı. Doğru bir tutum aldı. Suriye meselesinde de Lavrov, Kürtlerin kendileri olarak Cenevre Konferansı'na katılmalarını destekledi. Amerika da engelleyici bir tutum almaktan kaçındı. Rusya'nın gösterdiği feraseti Davutoğlu fark etmekten bile aciz. 

A. Öcalan: Anti-Kürt ittifakı sürdürülürse savaş kaçınılmaz olur. Ben onlara da, Suriye'de beraber ittifak yapalım dedim. Davutoğlu iki yıl kaybettirdi. O çizgiyi Davutoğlu ihlal etti. Duvar neden örülüyor, çılgın mısınız? Tel örgüler niye örülüyor? Mayınlar niye döşeniyor? 
Çılgın mısınız? Tek istekleri Kürtlerin orada güç olmaması. Ama Kürtler orada olmasa faşist bir rejim oluşur. 
Nasıl bir çılgınlıktır bu? Ben bunu aşmak için Misak-ı Milli Komisyonu'nu önermiştim. Halep'in kuzeyinden başlar Misak-ı Milli. Sen oraya tel örgü dikmek yerine sınırları kaldırmalısın. Var olanları sökmelisin. El Nusra vb çeteleri destekleyeceğine niye bunu görmüyorlar? 
Nasıl İran Hizbullah'ı destekliyorsa, onlar da PYD'yi destekleyecek. Davutoğlu'nun çevresinde karışık insanlar var. Suriye'de Kürtler olmazsa süper faşist güç oluşur. Bunlar Esad'ı tanımıyor. Ben yirmi yıl uğraştım. Aslan sırtında siyaset yaptım. Bunlar Türkiye'yi elli yıl uğraştırırlar. PYD'yi destekleyerek bunu önleyebilirsiniz. Amerika'yı, İsrail'i, Esad'ı dengelemek budur. 
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Rusya ve Putin doğru yoldadır. Biz büyük bir fedakarlık yapıyoruz. 

...Ben Newroz Deklarasyonu'na bağlıyım. Ama Türkiye İran ile anti-Kürt ittifakına girerse yüz bin kişilik savunma savaşı olur. Dört aylık bir marjım var. 
Baharın ortasında direnişe geçeriz. 
PKK'yi tasfiye etmemi istiyorlar. Ben PKK'yi tasfiye edemem. Savunma savaşı başlar. Gümbür gümbür gelir. Bir de sonra Esad'la bile ilişki geliştirip PKK'yi tasfiye etmek isteyebilirler. Almanya, İsrail, içerideki Gladio da buna dahildir. Biz buna seyirci mi kalacağız? 

A. Öcalan: Mektubu okudum. Değerli buldum. Bundan sonra, Kürt Yüksek Konseyi ya Suriye Demokratik Konseyi ya da Demokratik Devrim Konseyi olabilir. Sayı otuz ya da kırka çıkabilir. Sadece Kürtler olmamalı. Süryaniler, Araplar, Ermeniler, Türkmenler vb alsınlar. 
Cenevre'ye gidecek bütün kadroyu alırlar. ... Esad ile de görüşmeleri olur. 
Hangisi kabul ediyorsa onunla hareket ederler. Demokratik anayasa ilkelerinde anlaşamıyorlarsa onlar ayrı biz ayrı gideriz. Cenevre'ye de bu temelde gidilir. 
Silahlarını koruyup ateşkese gidebilirler. 
Anayasada anlaşana kadar silahlı güçler korunabilir. Sâmelka'nın denetimi geliştirilmeli, Arap Kemeri yerine, etrafına bir kardeşlik kemeri oluşturulmalı. Azaz bölgesi belki de küçük bir konsey ile halledilmeli. Aslında model HDP-HDK modelidir. Bu bize aittir ve orada da kullanılabilir. İlke sadece Kürt ilkesi değil, daha sonra hükümet de çıkarılabilir. İkinci ilke, bütün toplumun demokratik komün esasına dönüşmesidir. 
Komün herkesi kapsamalı. Sovyetler'deki kolhozları falan kastetmiyorum bu komünden. Sırrı beyin önerisi üzerine adı komün bile olmayabilir. Ama biz demokratik komün diyoruz. Bu ne yapar; halkı aç bırakmaz, sağlıksız bırakmaz, eğitimsiz bırakmaz. (9 Kasım 2013) 


"Ortadoğu'da dengeler değişti PKK çizgisi hakim olmaya başladı 


Heyet: Özellikle Til Koçer kapısı ve Til Xelef alındıktan sonra Ortadoğu'da dengeler değişti. PKK çizgisi hakim olmaya başladı. Kandil tıpkı Filistin gibi halklar için siyasi merkez haline geldi. 

A. Öcalan: Evet, önemlidir. 

Heyet: KDP ve AKP bu gelişmelerden rahatsız oldular. KDP toplantılarında PKK'ye karşı mücadele, Öcalan çizgisini etkisiz kılma, PYD ve Rojava Devrimi'ni boğma konuları tartışılmış. Arkadaşlar Barzani'nin ziyaretini (Barzani'nin Amed'e giderek Erdoğan ile görüşmesi kastediliyor) özellikle bu açıdan değerlendiriyorlar. Rojava'ya yönelik AKP-KDP ittifakını yeni bir hamle olarak görüyorlar. 
Bugüne kadar her şeyi denediler. Çetelere destek, sınır kapılarını kapatma, sınıra duvar, ambargo... Bunların hiçbiri işe yaramadı. Son bir çare olarak askeri müdahale ihtimalini de içerecek şekilde hamle yapmak istiyorlar. 

A. Öcalan: Doğrudur. Arkalarında başka güçler var. 

Heyet: Arkadaşlar da öyle düşünüyor. 
NATO bağlantıları vardır. Ziyaretten önce peşmergeden sorumlu bakan NATO komutanları ile görüşme yapmış. 
AKP de Kürtleri atıştırmak istiyor. Kürtler arası itilaf çıkarmaya çalışıyor. Bu girişimler çok tehlikelidir. 

A. Öcalan: Doğrudur. 

Heyet: Barzani gelmeden önce Rojava Devrimi üzerine zehir zemberek bir açıklama yaptı. 

A. Öcalan: Evet, okudum. Esad'ın PYD'ye teslim ettiğini söylüyor. 

Heyet: Evet, ayrıca Amed'deki buluşmada dört maddelik bir antlaşma yaptıkları söyleniyor. 
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A. Öcalan: Evet, basına da yansıdı. 

Heyet: Evet, Rojava'da PYD'ye karşı ortak mücadele edeceklerini ifade ediyorlar. 

A. Öcalan: Bu şekilde sonuç alamazlar. (7 Aralık 2013) 


Heyet: (MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile yapılan görüşme aktarılıyor) Rojava konusunda olması gerekenleri tartıştık. 
Türkiye'nin Suriye ve Rojava politikasının çöktüğünü ifade ettik. Çetelere verilen desteğin kesilmesi ve sınır kapılarının açılması gerektiğini, sınır duvarları ve mayınların kaldırılması, PYD'ye düşmanlık yaklaşımından vazgeçilmesi gerektiğini ifade ettik. 

A. Öcalan: Evet. Bu konular önemlidir. Bu konuda neler söyledi? Dışişlerinin politikalarına nasıl yaklaştı? 

Heyet: Bizim görüşmeden edindiğimiz izlenime göre dış politikanın başarısızlığını onlar da kabul ediyor. Rojava konusunda Dışişlerinden farklı düşündüklerini ifade etti. PYD'nin yaklaşımının yanlış olduğunu söyledi. 

A. Öcalan: Rojava ve Suriye konusu önemlidir. 


Barzani de Türkiye ve Suriye üzerinden hamle yapmak, rl Parti'yi hakim kılmak istiyor. 
Suriye rejiminin de hesabına gelir bu. Sêmelka hududunun kapatılması, peşmergenin yiğlması falan... Barzani'yi çok ciddi uyarmalar gerekir. Misliyle karşılık veririz denmeli. İsa Hüso olayı Sakine Cansız'ın katledilmesi gibidir. Dedikleri gbi de olmuş olabilir belki Araştırıp çıkarmalılar. 

Allesine başsağlığı dersiniz. 


Heyet: Rojava için Oamişlo-Hesekê-lrak üçgeninde tam bir yetkinlik sağlanmış durumda. Son bir hamleden sonra, çatışmasızlık istenebilecek ve bunu denetleyip düzenleyecek durumdalar. Sizin kaygılandığınız bütün hususları bir hedef ve ilkeselliğe büründürdüler. Başardılar. Yaratıcı yöntemler, uluslararası bir meşruiyet, askeri ve siyasi bir sonuç alma ve bunu modelleme konusunda da diğer meselede olduğu gibi tamamen ikna olmuş durumdayım. 

A. Öcalan: Kutluyorum. Selamlarımı iletin. Akçakale'nin (Gir& Spi) karşısındaki çatışmayı da anlamak istiyorum. Niçin orada YPG'nin dışında gelişiyor? Gözükmüyorlar mı, yoklar mı, anlamak istiyorum. (11 Ocak 2014) 


Heyet: (Heyetin MİT Müsteşarı ile yaptığı görüşme aktarılıyor) Çözüm süreci ile ilgili konuştuk. TMK, TCK, uzun tutukluluk süresi ile ilgili yasal düzenlemelerin yapılması gerektiğini, ayrıca yasal zemin ile ilgili adım atılması gerektiğini söyledik. Hakan Bey de gerekli kurumlar ve bakanlarla toplantılar yapıldığını, bunu hem Başbakana hem de size aktaracaklarını söyledi. Adım atılmamasının Öcalan'a haksızlık olacağını, elinizin ve kolunuzun güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca Rojava ile ilgili de konuştuk. 


Kantonal sistemi iyidir o sistemi Suriye'ye yaymayı beceremediler 


A. Öcalan: Ne diyor o konuda? 

Heyet: PYD'nin rejimle işbirliği yaptığını, bu tutumunu değiştirirse kendilerine destek sunacaklarını söyledi. Biz de Türkiye'nin El Kaide ve El Nusra'yı desteklediğini, bu desteği bir an önce kesmeleri gerektiğini söyledik. 

Heyet: Hakan Fidan'la görüşmemiz- de Rojava konusunda, KCK'nin stratejisini tekrar gözden geçirmesini istediğini özellikle aktardı. 

A. Öcalan: (Sinirlendi) Nasıl yani, ne diyor? 

Heyet: PYD'nin Esad'la birlikte hareket ettiğini, muhalefet içinde yer almadığını düşünüyorlar. 

A. Öcalan: (Çok kızarak) Yalan söylüyorlar. Rojava'da bir sonuç alacaksa benimle görüşme yapacaklar. Ne Müslim ne de Kandil bu konuda hazırlıklı. Ben oraya yirmi yılımı verdim. Kimse oraları benim kadar bilemez. Esad da beni ailece tanır. Esad'la işbirliği yapan asıl onlardı. Konuşturmasınlar beni. Önce Esad süper kardeşti. Öpüşmeler, sarılmalar, eşler düzeyinde ziyaretler falan. 
Sonra Esad düşman oldu. Küstahlıktır bu. Karar alamıyorlar. Ben dört yıl önce Emre Taner'e önerilerimi sundum. En uygun önerileri sundum. Çok büyük yanlış karar verdiler. Saygılı olup karar versinler. Öyle kandırmaya çalışmasınlar. 

A. Öcalan: Kantonal sistem iyidir, destekliyorum. O sistemi Suriye'ye yaymayı beceremediler. Hem savunmayı güçlendirmeliler hem de Yüksek Kürt Konseyi yerine Demokratik Konseyi oluştursunlar. Barzani'nin adamları girmek isterse oraya girebilirler. 

Cenevre'ye kendi modeliyle gitsinler. 
ABD-Rusya Cenevre'de anlaşabilirler. 
(8 Şubat 2014) 

Heyet: Ahmet Davutoğlu ile bir görüşmemiz oldu. Bu görüşmeyi Sırrı Süreyya Önder ile birlikte yaptık. Bir buçuk saati aşan bir görüşme oldu. Ana gündem maddesi Rojava ve Suriye politikasıydı. Türkiye'nin politikası ile ilgili eleştirilerimizi ilettik. 

Davutoğlu'nun Rojava ile ilgili sizle görüşmesi gerektiğini özellikle belirttik. 
Başkan'ın yirmi yılı aşkın deneyiminin olduğunu, beş yıl önce de devlet heyetiyle pek çok konunun paylaşıldığını ifade ettik. Suriye ve Rojava'da devletin ne yapması gerektiğini sizin beş yıl önce devlet heyetine de ilettiğinizi söyledik. O nedenle Rojava ve Suriye'deki yanlıştan dönülmek isteniyorsa Başkan'la kendisinin ya da heyetlerinin görüşmesinin önemli olduğunu söyledik. 

A. Öcalan: Ne dedi peki? 

Heyet: Diyarbakır konuşmasını örnek gösterdi. Orada ulus devlet anlayışının aşılması gerektiğini belirtmişti. Bize bu düşüncesinin Newroz Deklarasyonu'nda belirttiğiniz görüşlerle ne kadar örtüştüğünü anlattı. 

A. Öcalan: Evet. Teoride belki olabilir ama pratikte bir karşılığı yok söylediklerinin. Zaten bu meseleler onu da aşar. Davutoğlu da bunu biliyor. 
Başka ne dedi? 

Heyet: Dış politika ve Suriye konusunda neler yaptıklarını çok uzun şekilde tekrarladı. Suriye'de PYD'nin rejimle hareket ettiğini, muhalefetle ortaklaşmadığını ve diğer Kürt gruplarına baskı yaptığını anlattı. PYD'nin sözüne güvenilmediğini, aslında Salih Müslim'in Ankara'ya gelişinin önemli olduğunu ancak bunun öneminin PYD tarafından 


Serxwebün 


bilinmediğini ifade etti. 

A. Öcalan: Bunlar doğru değil. Ne yapılması gerektiği bellidir. 

Heyet: Davutoğlu ısrarla PYD'nin Rusya ve İran ile sıkı ilişkiler içinde olduğunu, bunun bilgilerinin kendilerinde olduğunu ifade ediyor. İnsani yardımı engellemelerini bazı gerekçelere dayandırıyor. PYD'nin Rejime desteğini kesmesi, muhalefetle hareket etmesi ve diğer Kürt gruplarıyla ilişkiler geliştirmesi durumunda desteklemeye hazır olduğunu ifade etti. Biz bu bilgilerin doğru olmadığını söyledik. Güncel sorunlar için Rojava konusunda belirleyecekleri bir komisyonla bazı konuları ortaklaştırma çabasına girebileceğimizi ifade ettik. 

A. Öcalan: Evet. Bu çabanızı anlıyorum. Ama Rojava konusu hem sizi hem de Davutoğlu'nu aşan bir konudur. 
Burada görüşmemiz gerektiğini dün de söyledim. 

Heyet: (Heyet Kandil'de yapılan görüşmenin sonuçlarını aktarıyor) Arkadaşlar Suriye konusunda bazı değerlendirmelerde bulundular. Suriye'de karşımızda sadece Suriye devletinin olmadığını, asıl gücün İran devleti olduğunu ifade ettiler. Suriye ve İran'ın Kürtlerin konumundan çok rahatsız olduğunu ifade ettiler. Hem kantonların ilanından hem de Rojava'nın çetelerden arınmasından İran çok rahatsızdır. Til Koçer'in ticarete açılmasını İran önlüyor. 

A. Öcalan: Til Koçer kapısı ticarete açılmamış mı? Niye açılmamış? İran Maliki'ye baskı mı yapıyor? 

Heyet: Evet. Şu anda kısmi olarak insanı yardıma açıktır. Ticarete açılmasını İran engelliyor. İran ayrıca Arap kesimlerini de harekete karşı kışkırtıyor. 
Bu nedenle arkadaşlar atacakları her adımın siyasal sonucunu hesap ederek davranıyorlar. (9 Mart 2014) 


IŞİD, Türkiye için de bir baş belasıdır 


Heyet: Arkadaşlar Rojava'yla ilgili bazı bilgiler paylaştılar. 

A. Öcalan: Evet, nedir durum? 

Heyet: Kobanö'ye yoğun bir saldırı yapılmıştı. Arkadaşlar bu saldırının arkasında Türkiye ve İran'ın olduğunu düşünüyorlar. 

A. Öcalan: IŞİD'dir saldıran, değil mi? Suriye rejimiyle ilişkileri biliniyor mu? Direnişin durumu nedir? 

Heyet: Saldırılar büyük oranda direnişle püskürtülmüş durumda. Ancak Rojava'ya dönük KDP'nin de içerisinde olduğu ciddi bir saldırı planlaması var. 
Rojava'yı ya teslim almak ya da darmadağın etmek istiyorlar. 

A. Öcalan: Bunu kimse yapamaz! 

Heyet: Serâkaniy&'den ikinci bir cephe açarak Kobanö'yi de düşürmek istiyorlar. O nedenle Türkiye ve KDP sınıra hendekler kazıyor. 

A. Öcalan: Hendeklerle ancak kendilerini rezil ederler. Türkiye'nin pozisyonu nedir? 

Heyet: Türkiye Rojava'da ve Suriye'de yürüyen savaş sürecinin içindedir. 
Bu konuda arkadaşların elinde bazı bilgilerin olduğunu biliyoruz. (26 Nisan 
2014) 

Heyet: Başkanım, Rojava ve Irak'taki gelişmelerle ilgili değerlendirmeniz önemli olacaktır. Arkadaşlarla yaptığımız görüşmede Musul'daki gelişmelerin sadece IŞİD'in işi olmadığını, arka planında BAAS rejiminden arta kalmış örgütlü güçler olduğunu ifade ettiler. Bu güçler Türkiye, KDP ve ABD'nin bilgisi dahilinde bu operasyonu yaptılar. Türkiye'nin de halen IŞİD ile ilişkili olduğuna dair bulgular olduğunu söylediler. 

A. Öcalan: Evet, bunları kısaca değerlendireyim. Sonra ayrıntılı değerlendirme yapacağım. Rojava için Şahin Cilo oradaymış. Selam ve başarı dileklerimi iletin. Demokratik Konsey'in ordulaşma ve siyasallaşma çalışmalarına ağırlık versin. Rojava'daki koşullarda savaşan bir halk şeklinde kendimizi örgütlemeye mecburuz. Rejimle de, ÖSO muhalefetiyle de görüşmeleri olur. Gelişmelere göre hareket ederler. (26 Haziran 2014) 


A. Öcalan: Böyle ucuz siyaset olmaz. 
Biz çok dürüst ve ilkeli bir şekilde siyaset yapıyoruz. Seçimi kazanmış olabilirler ama savaş kaybettirir. Ben yüz bin gerillayı harekete geçirirsem sen ne yapacaksın? Onlara da söyledim: İşte Kobanê'de savaştınız, kaybettiniz. Musul'da da savaşabilirler ama kaybederler. Ben yüz bin gerillayı harekete geçirirsem çok çok beni öldürürler ama ikinci günde kendisi de ölür. 

A. Öcalan: IŞİD, Türkiye için de bir baş belasıdır. Türkmenleri de astı, kesti ve ellerinde rehineler var. Barzani de, Türkiye de bunu yeni anlıyorlar. Katliam kapının ucundaydı fakat bunu görmediler. 
Ben çok önceden uyardım. Benim burada bir yıl önce gördüğümü niye görmüyorlar? O zaman da Ezidilerin içine birkaç adam gönderin dedim, anlatsınlar. 
Kandil bunu anlamadı. Şimdi de Ezidi halkı katliamlarla karşı karşıyadır. Siyaset böyle yapılmaz. Siyaset halkının başına bunları getirmeme sanatıdır. Önderler ortaya çıkan bu tabloyu kabul etmez. 
Biz ne bu katliamı unuturuz ya da kabul ederiz ne de oturur gözyaşı dökeriz. 
Bizim rolümüz, misyonumuz bunları önlemek olmalıydı. Ben çok üzülüyorum, arkadaşların bu yetersizliğine öfkeleniyorum. Örgütleme, kadro yetiştirme vb öğeleri bunun için önemsiyorum. 

Heyet: Davutoğlu'yla yaptığımız iki görüşmede Türkiye'nin IŞİD'e destek konusunu ısrarla gündemleştirdik. Bu konuda Türkiye'nin tavrının değiştiği anlamına gelebilecek bazı bilgiler aktardı. 
IŞİD'e karşı olduklarını ve IŞİD'le mücadele için PYD ve Özgür Suriye Ordusu üzerinden oluşacak bir ittifaka destek verebileceklerini aktardı. Biz de bu durumu Kandil'deki toplantıda arkadaşlarla paylaştık. Özellikle Cerablus ve Til Ebyad (Girê Spî) bölgesinde ÖSO ile ittifak temelinde bazı ilişkiler gelişebileceğini arkadaşlar da aktardılar. Arkadaşlar Rejimle PYD arasındaki ilişki konusunda Davutoğlu'nun dile getirdiği bazı hususların çok gerçekçi olmadığını ifade ettiler. Ayrıca Rojava'ya yönelik ambargo ve ablukanın Türkiye tarafında tamamen kaldırılması gerektiğini ilettik. 
Bu konuda Davutoğlu gerekli adımları atmaya hazır olduklarını ifade etti. Bilmenizde fayda var; bu süre içerisinde Başbakanlık-AFAD eliyle Kobanö'ye yardım malzemeleri gönderildi. Bazı sıkıntılı konularda da pratik alanda ilerlemeler sağlandığını söyleyebiliriz. Türkiye Gamişlo kapısına PYD'nin denetimi alması durumunda hiçbir sıkıntının kalmayacağını ısrarla ifade ediyor. Bizler de buraya gelmeden önce şu bilgiyi edindik. Qamişlo kapısındaki sıkıntılar giderilmiş, arkadaşlar Gamişlo kapısından serbest geçişlerin olabileceğini ifade etmişler. 


Ulusal Kongre bir an önce yapılmalıdır 


A. Öcalan: Evet, bu konular önemlidir. Özgür Suriye Ordusu ile ittifak temelinde bazı ilişkiler kurulabilir. Ben daha önce de Demokratik Suriye Konseyi'ni önermiştim. Diğer halklarla birlikte ortak bir arayışın olması gerektiğini çok önceden ifade etmiştim. Azaz-Cerablus-Bab üçgeninde ÖSO ve PYD işbirliği yapabilir. Davutoğlu'na, böyle olursa o 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bölgeye Esad da, IŞİD de giremeyecek deyin. Bu başarıldığı zaman Esad Üçüncü Cenevre toplantısına çözümü kabul ederek gelmek zorunda kalacaktır. Davutoğlu'nun ilk düşünceleri böyle değildi ama yanıldılar. Şimdi doğruyu bulmak istiyorsa desantralizasyon (yerelin haklarının önde olduğu yönetim modeli) meselesini kabul etmek zorunda. Suriye'nin birliği, bütünlüğü denildiğinde gelinen nokta ortada. Demokratik Suriye Kongresi bundan sonra toplanırsa anlamlı olur. Suriye konusunda Davutoğlu da, Beşir de, Efkan da bana onaylatma şeklinde değil de görüşümü almaları iyi olur ve önemlidir. Çünkü ben olmadan oradaki dengeleri, aşiretleri bilemezler. 
Ben onları tarihsel çizgileriyle beraber hepsini tek tek biliyorum. Onun için benim görüşümü almalılar. PYD bu konuda işbirliğine açık olmalı; yani ittifaklar ve tutulacak bölgeler konusunda hazırlığını yapmalı. Şahin onlar görüşebilirler fakat nihai kararı ben vereceğim. 

Heyet: (Açmak için soruldu) Yani Suriye konusunda mı nihai kararı siz vereceksiniz? 

A. Öcalan: Evet, doğrudur. Nihai kararı burada devletle biz vereceğiz. 
Ama onlar her türlü hazırlıklarını yapmak durumundadırlar, her türlü ani gelişmelere cevap olabilmeliler. 

Hüsnü Mahalli diyormuş ki, güya Beşar Esad söylemiş, benim için “Biz koynumuzda yılan beslemişiz” demiş. Oysa siz biliyorsunuz, ben devlete de söyledim, “Esad kalacak, kalmalı” dedim. Benim bütün önerilerim demokratik bir Suriye içindir. Bu sağlanmadığı zaman işte böyle bir katliam coğrafyasına dönüşür. 

Devlet Yetkilisi: Söyleyen Hüsnü Mahalli olunca fazla söze gerek yok. 

Heyet: Başkanım, Ortadoğu'daki gelişmeler sizin öngörülerinizi doğrulayacak şekilde ilerliyor. Rojava'daki gelişmeler, Musul ve Şengal'deki gelişmeler önceden belirttiğiniz Ulusal Kongre'nin ne kadar zaruri olduğunu ortaya koydu. 
Türkiye'de de son seçim sonuçları demokratik ulus çözümlemesinin, HDP çalışmasının çözüm gücünü güçlü bir şekilde ortaya koydu. Burada Hareket'in durumunu da bilmenizde fayda var. Hareket bu öngörülere özeleştirisel pozisyonda yaklaşmakla beraber iyi ve güçlü bir konumda. Irak, Suriye, Türkiye ve Ortadoğu'daki konumu ve etkinliği dünya kamuoyunun dikkatini çekecek şekilde her geçen gün artmaktadır. 

A. Öcalan: Ulusal Kongre bir an önce yapılmalıdır. Barış gücünün önemini söylemiştim. İşte tam da böyle günler için lazımdı. Ben barış gücü dediğim zaman bunların hepsi kendi hegemonik alanlarını düşünüyorlardı. Oysa siyaset öngörebilmektir. Önderlik de gelişmeler olduktan sonra ne yapacağız demek değildir, gelişmeler olmadan önce öngörmektir. Şimdi bütün bu olan biten neye yaradı? Soruyorum size. 
Bakalım görebilmiş misiniz? Ben söyleyeyim size. Obama beş kere Kürtlerle ilgili demeç verdi ve Gazze unutuldu. 
Oradaki vahşete, Batı oradaki katliama sessiz kaldı, bir anda unutuldu. Şimdi bir anda hepsi kendilerini Kürdistan üzerinden aklama yarışındalar. Peki, böyle düşününce nasıl bir sonuç çıkarman gerekir? Demek ki, IŞİD bu çevrelerin kontrolünde ya da etki alanında bir örgüttür. Günü geldi kullandılar, günü gelecek vazgeçecekler. Bize düşen bu oyunu önceden görebilmek. (15 Ağustos 2014) 


Heyet: Hükümetle yapılan görüşmelere geçmeden önce Selahattin Beyin Salih Müslim ile birlikte katıldığı bir Rusya gezisi vardı. Onun aktarımını paylaşmak istiyoruz. 

A. Öcalan: Evet, önemlidir, onu dinleyeyim. 
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Heyet: Suriye başta olmak üzere Kürt halkının her yerde barışa ve istikrara katkı sunmaya hazır olduğu, Kürtleri hesaba katmadan yapılacak çözüm arayışlarının kalıcı olmayacağı, devletlerin kendi aralarındaki çıkar ilişkileri temelinde Kürtleri pazarlık konusu yapmalarının olumsuz sonuçlar doğuracağı, Rusya'da yapılacak olası Suriye konferansına Kürtlerin kendi kimliği ve temsilcileri ile katılmaya hazır olduğu mesajları paylaşılmış. Öcalan'ın demokratik modernite ve demokratik ulus perspektifinin Ortadoğu için en uygun çözüm zemini olduğu şeklindeki sunumları ilgi ile karşılanmış. Heyet genel olarak üst düzeyde kabul ve ilgi görmüş. 
Mesaj ve taleplere sıcak yaklaşılmış. 
Rusya'da Mala Kurdan çalışanlarının ve kadroların selam ve özlemleri var. 
Rusya Ezidi Kürt toplumu da selam ve bağlılık duygularını iletiyor. Şengal'de ortaya çıkan durumun Sayın Öcalan'ı haklı çıkardığını ve sahiplenme için teşekkürlerini iletiyorlar. 


Ulusal Kongre biran önce yapılmalıdır. Barış gücünün önemini söylemiştin. İşte tam da böyle ginler için lazımdı. Ben barış gücü dediğim zaman bunların 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alanlarını düşünüyorlardı. 

Oysa siyaset öngörebilmektir. 
Önderlik de gelişmeler 

olduktan sonra ne yapacağız demek değildi, gelişmeler 


olmadan önce öngörmekti. 


Suriye'de IŞİD bitse bile ikinci bir IŞID hazırlanıyor 


A. Öcalan: Evet, siz de bu temelde selamlarımı iletirsiniz. Oradaki örgütsel ve diplomatik çalışmaları yoğunlaştırarak sürdürsünler. Sadece Rusya'da değil Kobanê ve Şengal'den gelen Ezidileri, Süryanileri, tüm halkımızı selamladığımı söyleyin. Onları ziyaret edin. (Hatip'e dönerek) Özellikle DTK olarak onları sık ziyaret etmenizi, benim düşüncelerimi onlara aktarmanızı istiyorum. 

A. Öcalan: Kandil de Şengal'de altı ay önceden tedbir alsaydı şimdi Irak kurtulmuştu. Bundan sonrası için de tehlike devam ediyor. IŞİD güç toplayabilir. BAAS rejimi biraz toparlanırsa taş üstünde taş bırakmayabilir. Kürtleri, Türkmenleri Irak'ta da, Suriye'de de katletmek isteyebilirler. Yüz bin gerilla mobil olmalı. 

A. Öcalan: Suriye'de IŞİD bitse bile ikinci bir IŞİD hazırlanıyor. Esad'dan da hamle beklemek lazım. Ben en başından beri Misak-ı Milli Komisyonu'nu bunun için önermiştim. Erdoğan'ın Arapçılık yaklaşımı çok tehlikelidir. Katar, Suudi Arabistan üzerinden Efrin ve Kobanâ'yi Araplara bağlamak, Cizire'yi Güney'e bağlamak istedi. Musul ve benzeri üzerine de çok tehlikeli hesaplar içerisine girdi. (9 Ocak 2015) 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A. Öcalan: İşte Ürdünlü pilotu nasıl canlı canlı yaktıklarını görüyorsunuz. 
Bunu Ortadoğu'da İslam adına hareket ettiğini söyleyenler yapıyor. Kobanê ile Suriye ile ilgili uyarılarımın sebebi buydu. 
Bunlar pilotu katlettikleri gibi oradaki herkesi de bu şekilde katletmek istiyorlardı. O nedenle ben sürekli uyarıyordum ama hükümet ısrarla anlamadı. (Müsteşar'a dönerek) Hükümete bunu anlatmanız lazım. Bu konu ile ilgili herkesin sorumlu davranması gerekiyor. Şengal'de yaşananlar olası katliamın en hafifiydi. Önünü almazsak her tarafı bu şekilde katliamlarla talan edecekler. 

Heyet: (Heyet Qendîl'de yapılan görüşmeyi aktarıyor) Hükümetin Rojava ve Kobanê politikalarında bir değişiklik olmadığını söylediler. IŞİD'in Türkiye'nin dayatmasıyla savaşı yürüttüğünü söylediler... Şahin arkadaş Rojava'ya ilişkin bir değerlendirme yaptı. Kısaca onu da aktarayım. Kobanê ve Efrin ile ilgili Rojava'ya Türkiye'den bir heyetin görüşme yapmak için gittiğini söyledi. Süreçle ilgili görüşme yapmaya geldiklerini söylemişler. 

A. Öcalan: Resmi bir görüşme mi olmuş? 

Heyet: Evet, resmi bir görüşme. 

A. Öcalan: Ne konuşmuşlar? 

Heyet: Koridor açma başta olmak üzere Efrin'e kapı sözü de verdiklerini fakat bunların hiçbirini yerine getirmediklerini, yapmadıklarını söyledi. 

A. Öcalan: H... bey (MİT Müsteşarı Hakan Fidan) ne diyor bu konuda, görüşmeyi teyit etti mi? 

Heyet: Evet, teyit etti. Fakat biz H... 
beye de verilen sözlerin yerine getirilmediğini söyledik. H... bey bunun bir sürecin başlangıcı olduğunu, bunun takibinin önemli sonuçlar doğurabileceğini ifade etti. Ayrıca Hesek&'ye ilişkin verdiği bir bilgi var. Hesekâ'de Önderliğin uyardığı gibi rejim tarafından YPG'ye çok ciddi bir saldırı yapıldığını söyledi. “Fakat biz Önderliğin uyarıları doğrultusunda gerekli tedbirleri almıştık. O nedenle çok güçlü darbeledik. Bize ait yerleri almak istediler fakat tersi oldu” dedi. 

A. Öcalan: O saldırının arkasında İran var. 

Heyet: Arkadaşlar da aynı şeyi söylediler. Hesekê saldırısının arkasında İran'ın olduğunu fakat şu anda bir ateşkesin sağlandığını ifade ettiler. 

A. Öcalan: Suriye için de Demokratik Suriye Konfederasyonu olmalıdır. Burkan El Fırat içerisine Türkmenler de katılmalıdır. Ortadoğu için Türkmenler, Araplar ve Çerkezleri birleştiren model Demokratik Konfederasyon'dur. (4 Şubat 
2015) 


A. Öcalan: (Süleyman Şah türbesinin YPG denetiminde nakledilmesi operasyonu kastedilerek) Bu operasyonun gerekçesi nedir? IŞİD saldırısı mı? Tabii Esad muhaberatı da var. Tahmininiz nedir? 

Heyet: Başkanım, IŞİD türbeyi Türkiye'yle anlaşarak komutanların karargahı gibi kullanıyordu. Bunun sebebi oranın rejim tarafından dokunulmaz oluşuydu. Bildiğimiz kadarıyla IŞİD karşıtı koalisyona dahil oluyor hükümet. Amerikalılardan da izin almışlar. Bence IŞİD'le de zımni bir anlaşma yapmışlar. 
Tüm bu işleri yapabilmek için de PYD'den yardım istemişler. Genel hatlarıyla budur. 


Suriye meselesi AKP hükümetinin kaderini belirleyecek 


A. Öcalan: O önemli, bu devletin politika değişikliğini gösterir. Kim aktarmış? Koalisyona girecekler yani. Yani zımni uzlaşma ortadan kalkacak. 
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(Heyet'ten S.S.Önder burada bu anlaşmanın kalkacağına güvenmemek gerektiğini, Tayyip beyle yaptığı eski görüşmeye dayanarak ve Tayyip beyin “Her şeyi yapacağım ama Rojava benim kırmızı çizgimdir” söylemini referans göstererek aktardı. Tayyip beyin tutumunda hiçbir değişiklik göstermediğini belirtti.) 

A. Öcalan: Kırmızı çizgi tamamen şeyle ilgilidir. Açıklayacağım. 

Heyet: Neden Rojava bu sürecin parçası oldu dediler. 

A. Öcalan: Tarihin en tehlikeli anıdır. 
Yanlış anlamayın. Örnek verildi. Bu, Hitler'in ani bir kararla Sovyetler'e saldırma kararı almasına benziyor. 

A. Öcalan: (Görüşmelere katılan Kamu Güvenliği Müsteşarı Muhammed Dervişoğlu'na hitaben) D..., belki anılarınızda yazarsınız bu felaketi, bu felaket bir an. Komplo ile ilişkili yönü var. Dua etsinler ki Kobanê Direnişi bu hale getirdi. Böyle olmasaydı herkes pilot gibi cayır cayır yanacaktı. Ben daha önce de söyledim. Bu Türk işi bir öldürme değil. Kırmızı çizgi... İşte, “Apo bebek katili, Ermeni'dir” vb bunlar UTAH ve lobilerin işidir. 

Devlet Yetkilisi: Salih Müslim ile görüşüldü. İstedikleri önemli hususlar oldu. Cizire ile Efrin arasında bir koridor açılmasına katkıda bulunmamız ve kolaylaştırmamız istendi ve lojistik ihtiyaçların giderilmesine dair talepler görüşüldü. En önemlisi, irtibat noktası tesisi, yani temsilcilik. Kobanê ile Cizire arası koridor, Şenyurt-Dirbesiye kapısının açılması, STK'lara kolaylık göstermek, yüz jeneratör ve şartları değiştirecek geniş boyutlu ihtiyaçlar konuşuldu. 

(Başkan'a dönerek) Suriye ile ilgili olayın bütününe bakın isterseniz. Bu konu açıldığı için bitirelim ve diğer önemli gündemimize geçelim. 

A. Öcalan: Ben ilk günden beri söyledim. Suriye meselesi AKP hükümetinin kaderini belirleyecek. Üç şey var. Biri Suriye meselesi. Ben 20 yıl kaldım orada. 

Devlet Yetkilisi: Biliyor musunuz, oradaki evlerde gördüm. Sizin resimleriniz hala duvarlarında asılıydı. 

A. Öcalan: Yıl 1982. Ben sınırı geçtim. Tabii ismim Ali'ydi, Ali ismi ile geçtim. 
Ne Suriye ne de Filistin yönetimi biliyor, beni tanımıyorlardı. İki buçuk yıl kaldım, Ali ismiyle kaldım. 

Devlet Yetkilisi: Primakov o zaman KGB sorumlusuydu. 

A. Öcalan: Asıl silahsızlanma kararını Andropov verdi. Suriye'de asıl bizimle görüşen Rıfat'tır. 82'de kardeşi Esad'ı devirmek istedi. O zaman Hafız hasta mıydı neydi, hastaneye yatırmışlardı. 
Tıpkı Erdoğan hastanedeyken Cemaat'in 
7 Şubat darbesiyle H.F.'yi (Hakan Fidan) 
alma girişimleri gibi. Rıfat iktidarı ele alacak ama Kürtler ne olacak? Rıfat alelacele “Gidin Ali'yi bana getirin” demiş. 
Helikopterler falan... Kürtlere kimlik verilmemesine rağmen bana Suriye kimliği verdiler. O zamana kadar Filistinli lider Naif Havatme'nin bana verdiği kimliği kullanıyordum. Hafız geldi ve Rıfat'ı alaşağı edip sürgüne gönderdi. O zamandan beridir de sürgünde. Darbeye karşı darbe oldu. Onun yerine gelen Cemil Esad benimle ilişki kurdu. Birlikte Lazkiye'ye gittik. Hiç aklımdan çıkmaz: Evlerine gittik, gece keçe üzerine oturduk. Onların giydiği elbiseler var. Cemil Suudi ailesinden bir eş almış. O zaman bir Kürtle bile ilişkimiz yoktu, ben giderek ilişki geliştirdim. Resim dediniz ya, sabaha kadar anlatsam bitmez. Bu da bir devlet ilişkisiydi. 

A. Öcalan: ...Operasyon Suriye'nin kuzeyine yapıldı (Koalisyonun Koban&'ye yapmış olduğu hava operasyonu kastedilerek). Son aşamada da uçaklar bombalama yaptı. Suriye meselesi hala 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Türkiye'nin başına bela olacak. Bu Aşme meselesine değineceğim. Bunlar dışarda olduğu gibi içerde de müthiş bir hazırlık yapıyorlar. Ergenekoncuların hepsi bırakıldı. Yeni Vatan Partisi'nde olanlara bakın. Beni yargılayanlar orada. Atilla ve benzerleri orada. 

A. Öcalan: Karayılan da, ben de, Salih Müslim de aynı aşiretteniz. Meşhur bir aşirettir. Ben aşiretçilik yapmasını bilmem. Bundan pek memnun da değildim. Ama Urfa'nın kurtuluşu işgale giden 300 kişilik Fransız askerinin Suruç önlerinde pusuda öldürülmeleriyle oluyor. 
Antep'te de Karayılan vardır, meşhur. 
Onların direnişi önemlidir. Yani iyi kötü bir şeyler yaptık. Şimdi o tarihe dayanarak yeni bir ittifak yapmak istiyoruz. 
Ancak koalisyon elimizden alındı. Kürtler bir anda kıymete bindi. Bu Elize Sarayında karşılamalar vb bilinçlidir. 

Heyet: Danimarka da PYD heyetini çağırmış. 

A. Öcalan: Daha hepsi de çağıracak. 
Ben gitmelerinden rahatsız değilim. 
Asya Abdullah onları tanırım, bana bağlıdırlar. Ama bunları da bilmek lazım. 
(27 Şubat 2015) 


Kardeşlik karşılıklı olacak 


A. Öcalan: Barış, demokrasi, kardeşlik temelinde güçlerimizi bütünleşmeye, entegrasyona davet ediyorum. 
Buna ancak komplocular, ajanlar, darbeciler karşı çıkar. Kobanê halkının zaferini de bu üç kategori kapsamında selamlıyorum. Bu bütünlük içerisinde bir kardeşlik unsuru olarak rol oynayacaktır. Burada Aşme olayına da değineyim. Süleyman Şah'ta IŞİD, yani John'un elemanları askeri kesmeye hazırlanıyorlardı. IŞİD tarihi yeri tehdit etti mi, etti. Nereye geldi? Bunlar en sonunda YPG ile gizli ittifak yapmak zorunda kaldılar. Süleyman Şah türbesi oradan alınıp Aşme'ye taşındı. Süleyman Şah mezarında artık rahat uyuyacak. Süleyman Şah canlandı. 

Heyet: Mürşitpınar Kapısı şu anda kapalı. Aşme'de PYD bayrakları olduğu için kapıyı kapatmışlar. Bayrağın indirilmesini istiyorlar. 

Devlet Yetkilisi: Bir istihbarat var, eylem tehdidi var, o yüzden. 

Devlet Yetkilisi: Kobanê ile hiçbir ilgisi yok. Sadece orası değil, şu anda bütün kapılar kapalı. Ama en azından Kobanê” ile alakası olmadığını söyleyebilirim. Rejimin Türkiye'de büyük eylemler yapacağı istihbaratı için kapatıldı. 

A. Öcalan: Mesajı Kandil'le de tartışın.Kobanâ ile ilgili söylediklerime Şengali, Maxmur'u, Kerkük'ü de dahil edebilirsiniz. Esad'ın toparlanma hareketi devrededir. Yeni bir IŞİD çıkar. Mutlaka rejim içerisinden çıkar. IŞİD'den daha azgın olur. Ben Reyhanlı patlaması olduğunda da, bu, tipik bir muhaberat işidir demiştim. 

Devlet Yetkilisi: Söyledikleriniz doğrulandı. Reyhanlı patlaması Suriye muhaberatının işidir. Siz ilk günden söylemiştiniz. 

A. Öcalan: Aşme ruhunu biz de geliştireceğiz, siz de geliştirin. Kapıların açılmasından ziyade tedbirler alınacak. 
Tek taraflı olmaz. Kardeşlik karşılıklı olacak. Kardeşlik istiyoruz, laf kardeşliği değil. Doğu Perinçek ve İsmail Hakkı Pekin ne yaptı, gördünüz. Suriye'de Esad'la görüştüler. Suriye de, “Türkiye Aşme'yi işgal etti” dedi. YPG'yi de işbirliği yapmakla suçladı. Bunlara kayıtsız kalamayız. İran, Arap, BAAS geliyor. Bu gelişme Türkiye'yi de götürür. Tasfiyeyi dayatırlar. Rojava tasfiye olursa Toroslar da, Çukurova da tasfiye olur. Ben Suriye'de iken bana Arap milliyetçiliğini anlatmışlardı. Onlar Kilikya diyordu. 

Türkmeneli, ÖSO ile ilişkiyi geliştirsinler. Zaten ÖSO ile Burkan El Fırat gücünü oluşturmuşlar. Burkan El Fırat biraz dar kalıyor. Ben yeni cephenin ismini koydum. Suriye Demokratik Federasyonu koyuyorum. Dikkat ederseniz içinde devlet de geçmiyor. Yani federal Kürdistan devleti gibi bir şey değil bu. 
Esad'ı durduracak olan Suriye Demokratik Federasyonu'dur. Kandil'e söyleyin. Doğru Perinçek Rejime, “Irak-Şii-Türkiye federasyonu önemlidir. Mustafa Kemal döneminde bu denendi” demiş. 
Doğru söylüyor. Atatürk 1920 yılında da önermişti. Irak, Suriye ve Türkiye ile bir federasyon kurulmalı. Bunun alternatifi Ortadoğu Demokratik Konfederasyonu olmalıdır. Bunu Kandil'e de söyleyin. IŞİD'e karşı sloganımız Demokratik Ortadoğu Konfederasyonu'dur. 
Kandil'le tartışın ön taslakları, merkezleri de oluşabilir. Siyasi isimler altında birlik oluştursunlar. İran gizli federasyonuna karşı, IŞİD de bir federasyon devletidir; bunlara karşı bizim ortak devletimiz konfederasyondur. Bütün siyasi bilincime dayanarak söylüyorum ki, buradaki birlik ve kardeşlik, Ortadoğu'daki birlik ve kardeşliktir. Yoksa Esad, Arap şovenizmi, İran şovenizmi, Irak'taki korkunç mezhep ayrılıkları ortalığı talan edecek. Bizim yaptığımız Türk-Kürt ittifakı temelinde büyüyen Demokratik Ortadoğu Konfederasyonu'dur. Alevi ve diğer kimlikleri ekleyin. 


Gerilla ekmek ve su gibi gereklidir 


A. Öcalan: Bunlar (IŞİD) orada Türkmen, Ezidi bırakmazlar. Bunlar saçma tartışmalar. Koban&'yi biz dayattık. Orada tek bir komutan yoktu. Orada gençler en son şehit düşerken “Biji Serok Apo” diyor. Eğitimleri yoktu. Onların hepsi eşsiz kahramanlardır. İki yüz bin Kobanêli hani bilinçliydi? Hem Türkiye'yi düşman ilan edeceksin hem de iki yüz bin insanı buraya salacaksın! Gerilla ekmek ve su gibi gereklidir. Sen eğitemiyorsun, komuta edemiyorsun. Apo'ya bağlılık böyle midir? Benim gücüme dayanarak yapıyorsunuz. KDP Şengal'i bıraktı, Musul'u bırakıp kaçtı. Ben mi sizi kurtaracağım? Savunmacı anlayıştır bu. Apo'ya bağlılık böyle mi olur? Suriye'yi onların elinden aldım. Tek bir silahım, adamım, hiçbir şeyim yoktu. O zaman bir aile bana peşmerge elbisesi getirdi ve giydirdi. Barzani bu ailenin hepsini katletti. 

Heyet: Rojava konusunda bilgilendirme yaptılar. Amerika ve İngiltere başta olmak üzere Batılı güçlerin Rojava üzerinde ciddi planlarının olduğunu ifade ettiler. 

A. Öcalan: Nasıl planlar? 

Heyet: ABD ve İngiltere Rojava'ya siyasi müdahale etme, KDP'yi güçlendirme ve Güney'in parçası haline getirmeyi amaçlıyor. Oslo görüşmesini yapan ekip de bu işin içindedir. 

A. Öcalan: Aslında o İsrail'dir, hızla girmek istiyor. Burayı KDP'nin etkisi altında devletleştirmek istiyorlar. Güvenlik çok ciddi tehlike altındadır. 

Devlet Yetkilisi: Bu sürece dahil olmak istediler. Biz kabul etmedik. Amerika Kandil'e gitti. Bu görüşmeden sonra Kandil de bir açıklama yaptı. Üçüncü göz olsun dedi. 

A. Öcalan: Kandil de, PYD de KDP'nin kontrolüne girmeyecek. Barzani'nin kontrolüne girmiş güçler tehlikelidir. Bu çizgiye karşı büyük savaşımım var. Demokrasi ilaçtır, kardeşlik ilaçtır. 

Devlet Yetkilisi: Sizin yaptığınız reel politik bir değerlendirmedir. 

Devlet Yetkilisi: Onlar da (Amerika) kurtarıyor havasına girdiler. 

A. Öcalan: 1924'ü inceledim. Dün iki cümleye baktım. Mustafa Kemal, “Çanakkale Savaşı'nda yaşanan şahadetlerden aldığım cesaretle savaştım” diyor. Bin yıllık ruhu var. 

Devlet Yetkilisi: En büyük şans, her iki tarafın da yerel dinamiklerden güç almasıdır. 

A. Öcalan: Cemaat uluslararası güçlerin bileşkesidir. 
Neden siyasette gelişmiyorsunuz? AKP'den farkımız var. Onlar orta sınıf, biz ise ezileniz. Biz şu anda üç güce karşı savaşıyoruz. Rojava ile ilgili neyi amaçlıyorlarmış? 

Heyet: Üçüncü bir güç olarak KDP ve KCK'yi sözde bir araya getirecekler. Demokratik özerkliği ve kanton sözleşmelerini ortadan kaldıracaklar. Güney'deki gibi federal bir yapıyı öngörüyorlar. YPG'nin yapısını tartışıyorlar. ENKS'yi nasıl askeri güce dahil edebiliriz diye dayatıyorlar. ENKS ve KDP bu planın bir parçasıdır. 
ENKS birkaç gün önce yapılan Rojava'daki seçimlere katılmadı. Askerlik Kanununu tanımadığını söyledi. Bütün bunlar ciddi bir planlamanın devrede olduğunu gösteriyor. 
Bu konuda PYD'ye “PKK'yle aranıza mesafe koyun” şeklinde dayatmaları var. Görüşmelerde sık sık PKK ve Önderlikle olan ilişkiden rahatsızlık belirtiliyor. 

A. Öcalan: Bu temelde nasıl görüşürler? Hiç görüşmemeleri lazım. Onlara, 
“Öcalan anasını bile dinlemez” deyin. Kandil'i mi dinleyeceğim? 

Şimdi sizden hesap sormuyorum. Biraz daha üzerine gitsem intihar ederler. 
Gençleri sürüyorlar, ondan sonra da zafer diyorlar. O gençlerin yüzlerine bakıyorum. Büyük değerlerdirler. 
Komuta olsaydı, ilkel milliyetçiliği ve IŞİD'i çözselerdi bunlar olmazdı. Karşısında savaştığımız devlettir ama 


Suriye muhalefeti nasıl geçici bir hükümet kurup başkanını 


belirlediyse, onlarda hemen bir geçici hükümet kurup başkanını 


belirlesinler. Kendi konseylerin parlamento gbi belirlesinler. 
Cenevre'ye kendi hükümet başkanlarıyla gitsinler. Cenevre'de 


birleşme olmazsa Mısır gbi olur. 


müzakere de ediyoruz. Buradaki ciddiyet ve diyalogu görüyorsunuz. Biz burada devletin yemeğini yiyoruz ama aynı zamanda onlarla savaşıyoruz. Bu müzakereler sürecinde sol da yükselecek. Tarihi bir blok olacaksınız. Buna saygılı olun. Ben bütün bunların eza ve cefasını burada çekiyorum. Benim emeklerime ihanet ediliyor. 


'Cemil& Çeto, ji kerê keto” 


Heyet: Bu planlarla eşzamanlı olarak Ser&kaniy&'de 180 kilometrelik bir hatta büyük bir IŞİD saldırısı başlamış. Tanklar, toplar, füzeler kullanılıyor. Til Temir'e saldırı var. IŞİD önce otuz Süryani köyünü işgal etmiş. 300'e yakın kişiyi kaçırmış. YPG ve Süryani gücü bu saldırıları püskürtmüşler. Şu anda savaş öncesi pozisyona geri gelinmiş. Koalisyon güçleri hiç müdahale etmiyorlar. Yani kendine muhtaç hale getirip kurtarıcı pozisyonuna girmek istiyorlar. Önderliğin belirttiği gibi “yürü ya Kürt'üm” demek için bunu yapıyorlar. Aynı zamanda bu saldırılarla bu bölgede sorun yaratıp gibi buraya peşmerge aktarılmasını amaçlıyorlar. 

A. Öcalan: İşte Türkiye için Erol Taş rolü demiştim. Ne oldu Serâkaniy&'de de Kobanê'deki gibi sonuna kadar bekleyecekler? Bu savaş tarzı bu kadar genci feda ederek değil, iyi bir komuta 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tarzı ve yıldırım harekatı ile geliştirilir. 
Müzakere süreçlerinde önemlidir. Siz de üzerinde durun. Ben hakiki barış ve demokratik yaklaşım içerisindeyim. Bakın, Koalisyon Kobanê'de başaramadıklarını Serêkaniyê'de yapacak. Ta Kandil'e kadar gerilla yaygınlaştırılmalıdır. 
Gerillayla birliğe doğru gidiyoruz. Türkmen, Kakai ve benzeri, bunlar birlik olsunlar. KDP'ye de çağrı yapıyoruz işte. 
Türkiye de artık bu işin içinde. Bu yapılanlar aynı zamanda Türkiye'ye de yapılıyor. Biz bu yaklaşımımızla Türkiye'yi de kurtaracağız. 

Heyet: Til Temir bölgesinde ve Abdülaziz dağında arkadaşlar ciddi hamle hazırlığı içerisinde. Zaten buralar alınırsa Hesekê açısından da, IŞİD tehdidi açısından da büyük bir rahatlama sağlanacak. 

A. Öcalan: Onların federal dediği şey yerine demokratik federasyon desinler. Asıl rahatlama ondan sonra olur. 

Heyet: Til Hemis ve Til Berak bölgesinde arkadaşların hamlesi büyük bir başarı elde etti. O alanın tamamı özgürleştirildi. Kobanê'de doğuda Til Ebyad'a kadar, batıda Fırat'a kadar ilerlendi. 
Güneyin büyük çoğunluğu alındı. Sadece birkaç köy kaldı. 

A. Öcalan: İki hidrojen ve bir oksijen atomu birleşince su eder. İçersin. H,O, bileşimi olunca içemezsin. Ağır su olur. 


İşte siyaset böyledir. H,O'yu bulduğunda suyu bulursun, içersin. Siyaset yapmasını öğrenin. Size düşman olun demiyorum. 
Eskiden bir söz vardı: Ayakkabılarımızın tozlarıdır bunlar. Vicdansız aşağılıklar. 
Halkını satıyorlar. Bizim Osman-Botan alçakları var. Bunların karşısında böyle eğiliyorlar. Şerefsizler! Sait Elçi, Sait Kırmızıtoprak vardı. Öldürdüler. Ben olmasam sizi de sağ bırakmazlar. Beni de, sizi de satarlar. Halkını satıyor bunlar. 
Bir ihanet örneği olarak Cemilê Çeto örneği var. Cemilê Çeto ihanet eder. 
Mustafa Kemal'in yanına gider. Mustafa Kemal kendi halkına ihanet ettiği için onu kovar, görüşmez. Bir deyim vardır, hala söylenir: “Cemile Çeto, ji kerê keto' denir. Ceylan da bilir. Bu söz sizin oralarındır. Devlet kurulursa Kürtler adına Türkiye devletinden daha ezici bir devlet olur. Cumhuriyetçi aday ne dedi? Zorla Kürdistan'ı kurduracağız. Bu anlamda tehlike büyüktür. Sayın Yetkili, gülüyorsunuz ama yanlış anlamayın. 

Devlet Yetkilisi: Kesinlikle ben sizi tanıyorum, yanlış anlamıyorum. Amerika Kürdistan'ı sayarken İran'ı dahil etmiyor. 
Bu da ilginç bir bilgidir. 

A. Öcalan: Barzani bu plana gelmek zorunda. İşte Hewlör'de hava üssü de kuruyorlar. (14 Mart 2015) 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Mazlum'dan Mahsum'a özgürlüğün direniş köprüsü 


Hem Mazlum Doğan hem de Mahsum Korkmaz yoldaşlarımız, Kürdistan Özgürlük Mücadelesi içerisinde çok özgün ve özel yerleri olan kişiliklerdir. Kişilikleriyle özgürlük mücadelesinde çığır açmışlardır. Yeni insan tipinin en büyük ve seçkin örnekleri olmuşlardır. 


&ber Apo; “PKK şehitleri 

önceki dönem ile yeni 

dönem arasındaki en 

sağlam köprüdürler. 

Yeni dönemin zafer tarzına, onların oluşturdukları bu köprüden varılacaktır. Onların direniş ve şahadetlerinin büyüklüğü, yarattıkları bu tarihsel sonuçlar nedeniyledir. Özellikle Mart ayının direniş ve kahramanlık şehitleri, fedai çizgide zaferin kesinlikle imkan dahilinde olduğunun ispatıdırlar. 
Mazlumlardan Zekiyelere, Bârivan-Ronahilerden Rahşanlara kadar kendini Önderlik çizgisinde örgütleyenlerin takipçileri olarak demokratik ve özgür yaşamı gerçekleştireceğimiz bir bahar sürecindeyiz. Direniş şehitlerine bağlılığımız büyüktür. Her birimizin omuzlarına yüklenmiş yoğun görevler vardır. 
Bu görevleri yerine getirmenin şartı ise; Newroz şehitlerimizin ruhuyla tarihin bizlere sunduğu koşulları, bizzat halkın savaşım gücüne dönüştüren eylem tarzıyla özgürlük lehinde yeniden yaratmaktır* demektedir. 

Öncelikle Rêber Apo'nun, “Bilinç hamurumuz” olarak tanımladığı büyük militan ve devrimci Mazlum Doğan Yoldaş başta olmak üzere, “Halkımızın adına kazandığımız değerlerin en başta gelen yaratıcısı olan” Mahsum Korkmaz -Egid Yoldaş şahsında tüm Mart ayı şehitlerimizi saygıyla anarken; Kürt halkının Kürdistan'da başlatarak Ortadoğu sahasına yaydığı Demokratik Ulus çizgisindeki uyanışını zafer aşamasına yükseltmenin onurunu yaşıyoruz. 

Bu temelde Mart ayı ve Newroz şehitlerimizi bir kez daha anarken, soykırımcı faşist TC devleti ve diktatör Erdoğan'ın faşist ordusu ve çeteleriyle Kürdistan'ın en güzel kentlerinden birisi olan Efrin'e saldırdığı bu günlerde, bu faşist cellatlar sürüsünü görkemli direnişimizle bozguna uğratarak, kendi öz topraklarımızda daha onurlu nefes alıp vermek ve buradan giderek özgür yaşamı var etmek için her zamankinden daha fazla bağlılık ve kararlılıkla mücadele edeceğimizin sözünü yineliyoruz. 

Kürdistan toprakları genelde son iki yüz yıldır, özelde ise son yüz yıldır tam bir ölüm kıskacına alınmıştır. Râber Apo bu durumu, “Kürt kapanı” olarak tanımlamıştır. Ve yine en son savunmasına da boşuna, “Kürt Sorunu ve Demokratik Ulus Çözümü / Kültürel Soykırım Kıskacındaki Kürtleri Savunmak” adını vermemiştir. Çünkü, Kürtler sözün tam manasıyla bir soykırımla karşı karşıyadırlar. Bu durum tam yüz yıldır sürüp gitmektedir. Üstelik bu durum tüm Kürdistan için geçerlidir. Söylenenlerin ne kadar doğru olduğunu görebilmek için Kürdistan tarihinin sadece son otuz-kırk yılının Mart aylarına, bakmak yeterlidir. 

16 Mart 1988 Helebce Katliamı, 22 
Mart 1988 İkinci Enfal, 12 Mart 1995 
Gazi Katliamı, 12 Mart 2004 Qamişlo Katliamı ve böyle sıralayacağımız bir çok sayıda katliam. 

Bir yönüyle Mart ayı Kürtler için bir 


katliam ayı olurken, diğer yandan ise; baharın gelişidir, direnişin ayıdır. Yaşama durmanın, dirilişe uyanmanın da ayıdır. 
Çünkü, Mart ayı, Mazlumların üç kibrit çöpü ile “Direnmek Yaşamaktır” diyerek, sömürgecilerin elinden ölümü aldığı, ölüm korkusunu yırtığı aydır da. Ve tabii Zekiyelerin, Rahşanların, Bârivanlarla Ronahilerin bedenlerini ateşe vererek, soykırıma geçit vermeyeceklerini haykırmasının da ayıdır. Bu bağlamda 
21 Martile 28 Mart yani Mazlumla Mahsum'u birbirine bağlayarak yeni bir direniş köprüsü örmenin de ayıdır. 


Mart ayı, Kürt halkı için direnişin adı olmuştur 


Evet, Mart ayı Kürtler için hem zulmün zirvede yaşandığı hem de bu zulme karşı direnişin, insan üstü bir iradeyle bugün Efrin'de ortaya konulduğu gibi zirveleştiği aydır da. 

Kürdistan Özgürlük Mücadelesi'nin tarihini irdelediğimizde şahadet gerçe- 


geçişle cevap verdiğini dile getiriyor. 
Yani Haki Karer Yoldaş'ın şahadeti, PKK'nin kurulmasına götüren yolun da kendisi olmuştur. 

Daha sonraki yıllarda da şehit gerçeğine bağlılık bu temelde sürmüştür. 
Örneğin, Mazlum Doğan arkadaşın 21 
Mart 1982 yılında Diyarbakır Zindan'ında faşizme karşı ortaya koyduğu direnişle şahadete ulaşması, Kürdistan Özgürlük Hareketi'nin, daha erkenden yüzünü dağlara çevirmesine yol açmıştır. Bu bağlamda, 15 Ağustos Hamlesi'nin Mazlum Doğan şahsında tüm zindan direniş şehitlerinin anısına bağlılık temelinde geliştiğini söylemek yanlış olmayacaktır. 

Özcesi; PKK ilk çıkışıyla birlikte şahadet gerçeğine özenle yaklaşmıştır. 
Ve nitekim buna en iyi örneklerden 
birisi; Mayıs ayını Şehitler Ayı ve 18 
Mayıs gününü ise Şehitler Günü olarak 
ilan etmesi gösterilebilir. Yine, 21 
Mart'ta şahadete ulaşan Mazlum Doğan'ın şahadet gününden, gerilla müğinin her zaman çok özel bir yeri olmuştur. Öyle ki, bir halkın gelecek özgür yarınları için canlarını, hiçbir hesap kitap yapmadan ortaya koyanların vasiyetlerine sahip çıkmak, PKK'de hep bir ilke olmuştur. İlk şehitten başlayarak son şehide kadar, PKK her zaman şehitlerinin takipçisi olabilmek için büyük özen göstermiştir. 

Örneğin, Fevzi Aslansoy ismindeki genç Kürdistanlı 1976 yılının 18 Mayıs günü faşistler tarafından katledilmişti. 
Fevzi Aslansoy o zaman Apocu gurubun üyesi olmadığı halde, sahip çıkılmıştır. 
Öyle ki, Kürdistan Özgürlük Mücadelesi'nin tarihinde ortaya konulan en etkili miting, Fevzi Aslansoy'un cenazesinin Pirsüs'ta (Suruç) kaldırılmasıdır. 

Yine daha sonra 7 Mart 1977 yılında şehit düşen Aydın Gül Yoldaş, 18 Mayıs 
1977 yılında Dilok'ta (Antep) şehit düşen Haki Karer vardır. Rêber Apo, Haki Karer Yoldaş'ın şahadetine sahiplenmeyi ideolojik gruptan partileşmeye 


cadelesinin en etkili komutanlarından olan Mahsum Korkmaz'ın 28 Mart günü şahadetine kadar uzanan bir haftalık süreyi PKK 3. Kongresi Kahramanlık Haftası olarak tanımlamıştır. 
Gerçekten de hem Mazlum Doğan hem de Mahsum Korkmaz, Özgürlük Mücadelesi'nin tarihinde çok büyük ve seçkin kahramanlar olarak halen bugün ortaya çıkarttıkları direniş mücadeleleriyle anılmayı hak etmektedirler. 


“Kahramanlık dönemini yaratan şehitlerdir” 


Rêber Apo, PKK'de gerçekleşen 
kahramanlığı ele alırken, özelde 15 
Ağustos Atılımı'nı büyük bir kahramanlık dönemi olarak ele almıştır: 

“Ulusal direnişi dönülmez kılan kazanımlarıyla, tarihi baş aşağı bir gidişten bir yükselişe tırmandıran, halkın milyonlarcasını daha şimdiden ulusal savaşımın içine çekmekle kalmayan, uluslararası alanda da halkımızın şerefli bir aile olarak yerini alması için ardına kadar yolları açan bir dönemdir. Bu dönemin oluşmasını, şüphesiz en başta şehitlerimizin varlığına borçluyuz. Bu dönemde gerçekleşen şahadetler, her türlü zayıflığı ve olumsuzluğu aşarak yükseldiği ve bin bir yerinden yaralanmış insanımızı güçsüzlük ortamından çıkarıp sağlam direnişçiler haline getirebildiği için, kahramanlık dönemini yaratan şehitlerdir. Eğer bu şahadetler her koşul altında direnmeyi mümkün kılarak, halkı her türlü direnmenin içine çekmede bir köprü rolü oynamışlarsa, bu şahadetlerin tarihteki rolü çok daha belirleyici ve kesindir” diyen Önderlik şehitleri ve kahramanlığın yol açtığı sonuçlara parmak basmaktadır. 

Bu bağlamda ele aldığımızda hem Mazlum Doğan hem de Mahsum Korkmaz yoldaşlarımız, Kürdistan Özgürlük Mücadelesi içerisinde çok özgün ve özel yerleri olan kişiliklerdir. Kişilikleriyle özgürlük mücadelesinde çığır açmışlardır. Yeni insan tipinin en büyük ve seçkin örnekleri olmuşlardır. 

Mazlum Doğan Yoldaş; Diyarbakır Zindanı'nda, en zor şartlarda, Parti ile ilişki yok iken, zindanda bulunan direnişçilerle yani PKK'nin kadrolarıyla ilişkisi yok iken, faşist TC devletinin insan aklının alamayacağı vahşetine karşı duruşu görkemlidir. Faşist soykırımcı TC devleti o yıllarda insanların kendi yaşamlarını ortaya koymalarına bile izin vermemektedir. Öyle ki, ölüm bile kimsenin eline geçmemektedir. Böylesine bir ortamda, imkansızlık içerisinde bile, ortaya konulması gerekli olan eylemi tek başına, üç kibrit çöpüyle Newroz'u da kutlayarak şahadete gitmesi, Özgürlük Mücadelesi için bir milattır. 
Şahadetiyle hem zindanda bulunan militanlara yeniden direnişin yolunu göstermiş hem de düşmanın insan yaşamını bir koz olarak kullanmasının önüne geçerek bu kozu onların ellerinden almasını bilmiştir. “Direnmek 


Yaşamaktır” sloganı bu bağlamda çok tarihi bir söz olmaktadır. Somut gerçeklik içerisinde ele aldığımızda, bu eylemi yapabilecek olan militanın ancak ideolojiyi en güçlü bir şekilde yaşayan militan olacağı açıktır. PKK'nin bilinç hamuru gerçeği, zaten bu söylenenlerin ne kadar doğru olduğu, büyük insan Mazlum Doğan şahadet gerçeğiyle açığa çıkmış oluyor. 

Rêber Apo, Mazlum Doğan'ın şahadeti ardından yaptığı bir değerlendirmesinde; “Mazlum Yoldaş'ın direniş mücadelemiz içindeki yeri bilinmektedir. 
O, direnmenin bilinç hamuruydu. Günde 500'ü aşkın sayfa kitap okuyarak Marksizmi etüt etmede rekor kıran bir anlayışın temsilcisiydi. Mahkemede kendi savunmasında da söylediği gibi, fiziki varlığını sürdürmek için en basit olanaktan bile yararlanabilir, en küçük bir olanağı dahi devrimci mücadele için katık yapabilirdi. Zor koşullarda yaşamaktan çekinmeyen devrimci militan tipinin bir örneğidir. O, halka gerçekleri açıklamak için hiçbir engel tanımayan, her koşuldan yararlanarak, propagandanın her saat ve her saniye sürdürülmesi gerektiğini savunan ve bunu kendi yaşantısında somutlaştıran militan, önder bir tipti. O, disiplinli ve örgütsel kurallara uygun çalışmanın da en seçkin örneklerindendi” demektedir. 


“Mazlum Yoldaş, PKK'nin yaşam sözü, onun zirvesi oluyor” 


R&berApo büyük direnişçi Mazlum Doğan'a atfen dile getirdiği, “Mahkemede kendi savunmasında da söylediği” sözler ise aynen şöyledir: 

“Bazen dışarıda kaldığım da oldu. 
Yani yaz aylarına doğru. Nisan ayına doğru yatacak ev bulamıyordum, yemek de bulamıyordum. Ne yapıyordum; dışarıda yatıyordum. Ama diyelim ben TÖB-DER'e gidip oturuyordum ya da Lis-Der var, gidip oturuyordum, akşama doğru oluyor bir genç, bir delikanlı "Ağabey bu gece bizim eve gidelim" diyorsa, hiç fırsatı kaçırmıyor, direkt onların evine gidiyordum. Ertesi gün davetsiz olarak gittiğim de oluyordu. 
Yani zar-zor idare ederek kalmaya, propaganda yapmaya çalışıyordum. 
Diyelim ki, bir genç beraber oturuyoruz, beraber çay, sigara içiyoruz, ben ona hemen herhangi bir konu falan açarak hareketin görüşlerini götürmeye, onun tasvibini almaya çalışıyordum... 

Kısacası aslında halkın misafirperverliği söz konusuydu, gençlerin, bu tür davetlerini falan hiç kaçırmıyorduk. 
Hatta bir kısmı diyelim elbiselerimiz kirli, bu evde kalıyoruz, sabahleyin bize temiz giyecek elbise, gömlek de veriyorlardı, gömleğimizi falan da değiştiriyorduk. Bu yalnız benim için değil, başka arkadaşlar için de söz konusu. 
Yani, biz belli oluşmuş bir fon, bir merkezden veya bir şeyden gelen bir para ile ya da şuyla buyla geçinmiyorduk. 
Bir köye, bir kasabaya, şuraya, buraya 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bir yere oturuyorsak bu kimisi hemşerilikten olabilir, uzaktan bir tanıdıktan olabilir, bir merhabadan olabilir, biriyle diyelim bir yerden bir yere otobüsle yolculuk ediyor, kendisini şahsen tanıyorsak veya konuşuyorsak, nereli olduğunu öğreniyorsak daha sonra peşini bırakmaz gider onu arar bulur, onun vasıtasıyla orada iş yapmaya, bazı kişileri tanımaya, hareketin ideolojisini, görüşlerini götürmeye çalışırdık.” 

Rêber Apo'nun, “Mazlum Yoldaş, ideolojimizi iyi bilen bir arkadaşımızdı. 
Partimizi ruhundan tanıyan ve öyle kalmaya büyük özen gösteren, gerçekten görkemli bir kişilik. Bu anlamda bu kişilik tam bir PKK oluyor. PKK'nin yaşam sözü, onun zirvesi oluyor” sözleri işte tam da bu gerçeklik için ifade edilen sözler olmaktadır. 


“Ülkem 


Toprağım kadar, seslerim, aşklarım kadar büyük olamaz ihanetler onlar bir serçe kuşun kanatları bile olamazlar 


yağmur damlacıklarını, çocuk seslerini, 

uçan kuşun kanatlarını, çırpınışlarım yazmalıyım 
Ülkemin 


Tutsakların yaralı yüreklerini, vurulan bir gencin o anda duyduğu şeyleri, 

bir ölünün son sözlerini çizmeliyim kağıtlara, yıldızlara 


Bir yılanın sessiz kayışı ve iz bırakışını toprakta akrep kadar, çiyan kadar bilinen kötü şeyler kadar zulmü de yazmalıyım ihaneti de“ 
MAZLUM DOĞAN 


Egid, mücadelemizin kahramanlık sembolüdür 


Ve tabii birde Mazlum Doğanların öğrencisi olan Mahsum Korkmaz-Egid Yoldaş vardır. Mahsum Korkmaz, Apocuları 1976 yılında Mazlum Doğan şahsında Elih'de (Batman) tanıyor. Kürdistan Özgürlük Mücadelesi'nde ise; gerillacılığı en etkili bir şekilde gerçekleştiren PKK militanı olduğu gibi, 15 Ağustos Atılımı destanını yazan başkomutandır. Râber Apo, Egid Yoldaş'ın şahadeti ardından yaptığı bir konuşmasında şu değerlendirmelerde bulunmuştur: 

“Her şeyden önce O, silahlı direnişimizin en önde gelen bir önderi ve kurmayıydı; O'nun bu alandaki faaliyetleri, son ana kadar geliştirmeye çalıştığı tüm devrimci faaliyetlerin başında geliyordu... 

O, savaşımızın içinde gerçekleştiği büyük zorlukları ve olumsuzlukları tam bir cesaret ve engin coşku kaynağına dönüştürmeyi başarmıştı. O'nun kendi pratiğinde gücünü ve geliştirici özelliğini kanıtladığı bu savaş üslubu, önderlik iddiasındaki tüm devrimci kadrolar için vazgeçilmez önemdedir ve mutlak suretle kazandıran bu üslubu kendilerine mal etmeleri gerekir. 

Yoldaşlarına saygı ve seviyle dolu, onlara sürekli cesaret veren ve coşturan bir önderlik, en büyük ilerletici öğedir. 
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Parti'yi koruma, provokatif ve tasfiyeci çabalara karşı tutum konularında da O, yine en kararlı, ezici ve sonuç alıcı bir pratik sergilemiştir. Egîd Yoldaş, hangi zeminde ve hangi düzeyde ortaya çıkarsa çıksın tasfiyeci, bozguncu ve yıkıcı faaliyetlere karşı anında tavır koymakta tereddüt etmemiş; bunu kararlılıkla uygulayabilmiştir... 

Egid Yoldaşta somutlaşan diğer bir özellik, Kürdistan koşullarında gerçek anlamı ile sahip olunması, derinleştirilmesi ve yüceltilmesi gereken en temel özelliklerinden biri olan büyük yurtseverliktir... 

O, her zaman Ulusal Direniş Mücadelemizin kahramanlık döneminin sembolü olarak anılacaktır! Egîd'i anmak, O'nu anlamaktır. Egîd'i anmak, O'nun mücadelesini anlatmak; gerçekte ulusal ve toplumsal özgürlük ve demokrasi mücadelemizin önde gelen kahramanlarından birini anmak ve bu destanını anlamaktır. Bir halkın ve yine onun mazlum sınıflarının soylu geçmiş ve geleceğini kişiliğinde birleştirmiş olanların ölümünden ya da yitirilmesinden bahsedilebilir mi?” 

Rêber Apo'nun bu değerlendirmesi; Mazlum Doğan ve Mahsum Korkmaz yoldaşlar şahsında Kürdistan'da kahramanlık ölçülerinin neler olduğunu ve kahramanın kim olduğunu çok çarpıcı bir şekilde ortaya koymaktadır ve bu da oldukça önemlidir. 

Kahramanlık gerçeği her şeyden önce bir halkın kendisini yeniden var etme tarihidir. Dünyanın birçok halkında bu tarihi anlar vardır. Bir halk, tarih sahnesine yeni yeni çıkıyorsa ve onları bu çıkışa götüren öncüleri var ise, orada o öncüler artık o halkın ya da halkların kahramanları olmaktadırlar. 
Yine bir halk yok olmayla yüz yüze gelmiş ise, bir kırım tehlikesiyle karşı karşıya ise, orada birileri çıkıp da bu en dipteki duruşa karşı başkaldırarak, köle haline getirilmiş ya da getirilmek istenen o halka yeni ufukları, özgürlük yolunu gösteriyorsa orada yaşanan artık kesinlikle bir kahramanlıktır. O tarihi an'da bu gerçeklik görülmese bile, bu tarihi an asla ama asla unutulmayacaktır. Bu uğurda kendilerini halklarının özgürlüğü için katık ederek, canlarını ortaya koyarak özgürlüğün yolunu açanlar artık tarihin kahramanlık ünvanını çoktan hak etmişlerdir. 

Bu kahramanlık gerçekliğine en iyi örneklerden biri de kuşkusuz, Cizir direniş şehitlerinden Mehmet Tunç'tur... 
“Bizimle gurur duyun” diyerek ölümün üstüne, özgürlüğü tatmış yüzlerce direnişçiyle adeta gülerek yürümesini bilmiştir. 

Ya bir 12 Mart günü, “Ne olursa olsun son muhteşem olacak” diyerek destansı direniş ortaya çıkaran Çiyagerleri başka bir şekilde ele almak mümkün müdür? 


PKK militanlığı, imkan yaratma militanlığıdır 


Dahası, Efrin'e yönelik işgal saldırısı ve bunun karşısında devam eden Çağın Direnişi kahramanlığının da iyi anlaşılması gerekmektedir. Faşist Erdoğan-Bahçeli yönetimindeki soykırımcı TC, NATO'nun ikinci büyük olarak tarif edilen ordusu ve yanına aldığı DAİŞ-EI Nusra'dan devşirme onlarca çeteler grubu ile tüm gücünü kullanarak Efrine saldırdı. 
Üç saatte almak için saldırdıkları Efrin'de büyük bir direniş ile karşılaştı. Çağın en gelişmiş savaş araç ve silahları karşısında çıplak iradesi ve kıt imkanları dışında hiçbir şey olmayan Efrin halkı ve onun evlatlarının çelikten iradesine çarpan faşizmin özel savaşı, sanki tüm dünya güçlerine karşı savaşıyorlar algısı yaratma çabasına girdi. 


Hê 


Adar 2018 


Halbuki Efrîn dedikleri; bir ilçe, 6 
nahiye, 364 köy, yani bir kaç bin kilometre kare toprak. Ve bir ilçeye karşı 'anlı şanlı" Osmanlının mirasçısı 'Etrak-ı bê idrak' yani laf anlamaz, idraksız olan Türk ordusu başta olmak üzere tüm kafatasçı, katliamcı çete sürülerinin seferberlik ilan ettikleri toprak parçası işte bu kadar! 

Dünyanın neresinde olursa olunsun, kime sorulursa sorulsun, bir ilçeye sözde milyonluk orduya sahip olan bir devletin yanına aldığı çetelerle ve tüm gücüyle iki ayı aşkın bir süre boyunca tüm gücüyle saldırması neticesinde, o küçük toprak parçasını alamamışsa orada askeri stratejide kesinlikle bir yenilgi söz konusudur. Ve bilelim ki, ilk günden itibaren TC'ye bu yenilgiyi yaşatanlar sadece ve sadece kahramanlık ölçüsünde ele alınmayı hak etmiyor mu? 

Peki bu kahramanlık gerçekliğini açığa çıkaran gerçekler nelerdir? Hangi kişilik özelliklerdir? Ve bu kişilik özelliklerini Özgürlük Mücadelesi'nin özellikleri haline getirerek, Zilanları, Semaları, Çiyagerleri, Nucanları, Zeryanları, Zinarları, Doğaları, Mehmet Tunçları, Sêvêleri, Asyaları ve tabii Efrin'de direnen ve baş eymez kişilikleri ortaya çıkaranlar kimlerdir? Elbette bunun cevabı; Mazlumlar olacaktır, Mahsumlar-Egidler olacaktır. 

Evet, bugün PKK militanlığı derken ilk akla gelen, imkansızlıklar içerisinde imkan ortaya çıkartma militanlığıdır. 
Ya da olması zor olan hatta imkansız olan bir gerçekliği olur hale getirme militanlığıdır. Bu bağlamda 'olmaz'ı olmayan bir militanlıktır. Bu özü itibariyle kahramanlıkta bir çıtadır. Hem de özgürlükçü ruhun çıtasıdır. Ve bunu PKK'ye aşılayan işte Mazlum Doğan'ın dört duvar arasında, tek başına iken, kazanmanın hiçbir umudu bile yok iken, “Kürdistan kazanacak” diyerek büyük bir direniş ortaya koyan kişilik özellikleridir. Ve tabii o koşullarda müthiş bir inanç ve kararlılık sergileyen özelliklerdir. Gücünü ideolojik duruştan alan özelliklerdir. PKK'nin hamurunda olan bu muazzam bilinç ve irade düzeyi, bugün her bir PKK militanında bulunması gereken meziyetler olmaktadır. 

Mahsum Korkmaz-Egid de bu özelliklerle beraber tepeden tırnağa yoldaş, sevgi, bağlılık, incelik, taktik ustalık, ideolojik ve teorik derinlik ve de müthiş bir öz disiplin demektir. Yani tam bir gerilla demektir. 

Dikkat edelim; Kürdistan gerillasının bugün çok sayıda farklı akademilerde ulaşmak istediği hedef; büyük komutan Mahsum Korkmaz'ın gerilla özellikleridir. 

Bu bağlamda hem Mazlum Doğan hem de Mahsum Korkmaz yoldaşlarımızın özellikleri, her PKK militanı ve gerillada olması gereken özellikler olarak bugün de, yarın da esas alınacak ve öyle kalacaklardır. 

Rêber Apo'nun, “Bugün, öncülüğün savaşımında başarıyla çıkmış ve halk savaşımının her yönüyle gelişme dolu bir dönemine girerken, bu gerçeklerimizin derin bilinciyle hareket etmek, geçmişin doğru değerlendirilmesi kadar, geleceğin sağlam inşasının da temel görevlerimizdendir. Sürekli muhtaç olduğumuz, hareketimizi besleyen ana kaynakları kurutmamak, bunu boşa akıtmamak, ulusal kurtuluşun beslenmesine sürekli akıtmaktır. Burada en başta gelen kaynak da şehitlik olgusudur. Belki de hiçbir hareketin tarihinde görülmediği kadar Parti tarihimizde hem uzun bir süreyi kapsaması hem de yücelik olarak artan sayıda bir şehitler listesine sahibiz” değerlendirmesi, esasen PKK ile ortaya çıkan büyük destansı şahadet gerçeğini ifade etmektedir. 


— 


Kahramanlaşan bireylerden kahramanlaşan halk gerçekliği yaratılmıştır 


Bugün PKK ile Kürt halkı tam bir kahramanlık çağını yaşıyor. Dikkat edelim; Kobanê ve Efrin'de ortaya çıkan direniş ve faşizme karşı duruş, tüm dünya insanlığını etkilemiştir, etkiliyor. Yine Rojava Devrimi'nde sergilenen destansı direnişler insanlığa büyük bir ilham olmaktadır. Halbuki herkes bilir ki geçmişte; Rojava gibi daracık bir alanda, düz bir coğrafyada, 'büyük güçlere, büyük tekniklere karşı hayatta kalma, ancak 'teslim' olmakla mümkün olmuştur. Aksi taktirde egemen olan güçler halkları ezip geçmişlerdir. Ama bugün görüyoruz ki, Rojava'da faşizme karşı, dünyada eşine ender rastlanılacak, adeta dünyanın vicdanı olan bir mücadele ve direniş söz konusudur. Ve bu direnişi en çok tetikleyen, özgür yarınlar için ortaya konulan bedellere yani şahadetlere olan bağlılıktır. 

Rojava ve Şengal'de ortaya çıkan gerçeklik şunu çok net bir şekilde hepimize, tüm dünyaya göstermiştir: DAİŞ adındaki çete yapısına karşı, kendilerine devlet adını yakıştıranlar bir gün bile dayanmadan kaçarlarken yine güya kaç yıldır savaştıklarını söyleyenler - sözde herkesten daha fazla da Kürt olduklarını söylemekten de geri durmayanlar da dahil- arkalarına bakmadan meydanları terk etmişlerdir. Güneyden kuzeye doğru yaşanan bu kaçışı gözleri ve vicdanları kör olmayan herkes görmüştür. Ama henüz bıyıkları bile terlememiş onca genç kuzeyden güneye doğru, DAİŞ çetelerine karşı savaşmak için tek bir saniye bile tereddüt etmeden inmişlerdir. Kimisi meydanları terk ederken, yüzlercesi de dağlardan ovalara inerek, halkının özgürlüğü için şahadete ulaşmıştır. 

İşte bu gerçeklik bugün artık sadece birkaç kişinin özellikleri olmaktan çoktan çıkmıştır. Artık bu belirtilen neredeyse tümden kahramanlaşan bir halkın özellikleridir. Ve tabii ifade ettiğimiz gibi bir de bugün Efrin diye bir gerçeklik vardır ki, bu Kürtlerin hem ruhsal dünyasının yeniden şekillenmesinde hem de ulusal birliğin harcı olması bakımından yeni bir milat olacağı ise kesindir. 

Efrîn Kürtlerin özgürlük kimyasına yeni bir halka eklemiştir. Dünyanın hiç bir yerinde görülmeyecek güç dengesizliklerinde mücadeleyi inadına, bir adım geri atmadan sürdürmek, yeni şekillenen Kürt'ün kimyası olmaktadır. 

Önemli olan bu yeni özgürlükçü duruşun, bu kimyanın en fazla kimler tarafından sahiplenilmesi gerektiğidir. Bu bağlamda yeni bir Kahramanlık Haftası'nda izlenmesi gerekenler, yapılması gerekli olanlar nelerdir, mücadeleye doğru bağlılık nasıl olmalıdır, soruların önemidir. 

Rêber Apo; “Bir fikir ne kadar doğru olursa olsun, eğer mensupları tarafından gerektiğinde hayatını verecek kadar bir fedakarlığı yaratmamışsa, o fikir sönmeye mahkum olur. Bu, bizde daha da can alıcı bir şekilde böyledir. PKK öncülüğünün sağlıklı gelişmesinde ilk şehitlerimizin yeri bu kadar kesindir. 
Öncüyü, adına layık bir biçimde oluşturmak, daha sonra onların anısına bağlılığı sağlıklı ve yerinde sürdürenlerin atılımı için de şarttır” demektedir. 


“Bu yoldaşların yoldaşı olmayı bilmelisiniz” 


Bu ne demektir; bu her şeyden önce şehitlik gerçeğine sağlıklı yaklaşılması demektir. Bugün Kürdistan'da neredeyse günlük olarak şahadetler yaşanmaktadır. Bu kadar şahadetin yaşandığı bir yerde, sanki bir şey yokmuş 


Serxwebün 


gibi yaşamak, sanki yaşam öyle de yaşanırmış gibi yapmak tek kelimeyle kabul edilemez ve hatta böyle bir duruş dünyanın her yerinde lanetlenir. 

Rêber Apo yine; “Bu şehitler halen diri ve karşınızdadır. Düşmana gösterdikleri çok onurlu ve büyük kini, öfkeyi unutmayız. Her an onların günlük emir komutasındayız, gücümüzce layık olmaya çalışacağız. Onların kini, onların yaşamının emrettiklerini yerine getirmek için, durup dinlenmek yok. Ben biraz bağlı kalmaya çalıştım, biraz onların sözcüsü olacağım dedim. Sanıyorum biraz layık oldum. Daha fazlasını bundan sonra karşılamaya çalışacağım. 
Arkadaşlarımı hiçbir zaman yalnız bırakmayacağım. Siz de eğer benimle geliyorsanız, bu yoldaşların yoldaşı olmayı bilmelisiniz. Başka hiçbir şey sizi, onlara layık bir yoldaş kılmaz ve bunlar tarihin değerleridir” diyerek sağlam bağlılığın nasıl olması gerektiğini de ifade etmiş oluyor. 

Yine Rêber Apo; yaptığı bir konuşmada, şahadet ve şehitlere doğru bağlılığa ilişkin; “Şehitlerimizle aramızdaki mesafe kısadır. Daha dün hepsiyle birlikteydik. Kendi toplumumuzda böylesi yüce kişileri bol bol üretmekteyiz. Daha da yaygınını önümüzdeki dönemde geliştireceğiz. Hemen belirtelim ki, biz en zor dönemde, en değerli Parti varlıklarımızı şahadete ulaştırırken, bunu milyonların ayağa kalkışı için yapıyoruz. 
Milyonlar ayağa kalktığında temsil edeceği hakikati ve yaratacağı devrimci değişikliği hiçbir güç temsil edemez ve yaratamaz. Kitlelerin ayağa kalkması en büyük gerçektir ve gerçeğin en devrimci dönüşümüdür. Şehitlerimiz, her zamankinden daha fazla bunu mümkün kılma, bunu gerçekleştirme konumuna da bizi getirdiler. Parti'yi bugün kitleselleşmeye, ordulaşmaya doğru götürürken, burada şehitlerin gerçek yöneten bir güç olduğunu belirtirken, önemli bir görevimizi önemli bir aşamada gerçekleştirdiğimizi de netçe vurguluyoruz” demektedir. 

Bu temelde; biz de hem halkımızı hem de Kürdistan gençliğini, içerisinden geçtiğimiz tarihi an'da, özelde de Efrin direnişi gibi bir gerçekliği yaşadığımız bugünlerde, daha fazla şehitlere bağlılık temelinde, Kahramanlık Haftası'nı da vesile yaparak daha fazla şehitler etrafinda kenetlenmeye çağırıyoruz. Bu esaslar temelinde yapabileceğine inanan herkesi özgürlük saflarına katılmaya ve direnişi yükseltmeye davet ediyoruz. 

Son söz şairin olsun; 


Bir adam çoğalır bir başına hücresinde Yüreği Kawa dadır gözleri Babek'te Ateşler yanarken dağ doruklarında İhanet zindan karanlığında kol gezmekte Kawalara Babeklere bir yandaş gerek Bu zindan karanlığına bir ateş gerek Çevrilen ihanet çarkını kırmak için 


Ölümü göğüsleyecek bir yoldaş gerek 


Bir anda yırtılır zindan karanlıkları Sessiz bir gürültüyle sarsılır duvarlar 


Patlar bir beyinde Newroz ışıkları 


Ey ateşin ve güneşin çocukları 

Hani bilincin sesi yüreklerimizde Gözlerimizde inancın sancakları nerede Bu gidişe dur demek gerekir bilirim Hücrede her saniyeyi bir yıl eylerim 

Bir ateş yaktık sönmesin diye hiçbir yerde O ateş sönerse yaşamayı neylerim 

Bu yüzden üç kibrit ile Newroz günü Yüreğimi sizlere armağan eylerim... 


Serxwebûn 
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Kürt kadınlarının ulusal birlik çalışmaları 


Ortadoğu kadınlar birliği 


191n1 


Beseirzincan 


ürt halkının ulusal birliğinin büyük önem taşıdığı bu tarihi günlerde, 

Kürt kadınlarının da yürütmüş olduğu ulusal birlik çalışmaları önemli bir aşamaya gelmiş bulunuyor. Şimdiye kadar ulusal birlik yönünde iki ayrı konferans düzeyleyen Kürt kadınları, 3. Konferans için çalışmalarına hız vermiş durumda. 
Kürt kadınlarının ulusal birlik açısından yürütmüş olduğu çalışmaların tarihi, toplumsal ve kadın mücadelesi açısından önemini KJK Koordinasyon Üyesi Besâ Erzincan, gazetemiz Serxwebün'a değerlendirdi. 


Kürt ulusal birliği açısından, Kürdistanlı kadınların yürüttüğü çalışmaları nasıl değerlendirmek gerekir? 


Besê Erzincan: Özgürlük Mücadelemizin başlangıcından bu yana, özgürlük bilinci ve tecrübelerimizin bize öğrettiği en temel ilkelerden bir tanesi; kadın birliği ve örgütlülüğü oluşturulmadan kadınların ve halkların hiçbir biçimde kurtuluşlarının mümkün olmayacağı idi. Bu nedenle; Kürt kadınları olarak özgürlük, eşitlik, demokrasi, yurtseverlik, toprağa bağlılık ilkeleri temelinde kadın birliğinin, örgütlülüğünün tüm Kürdistan'da oluşturulmasını temel stratejik bir perspektifi olarak ele aldık. Kadın çalışmalarımızın mayasını bu yaklaşım belirledi. Kadınları büyüten, güç veren, yaratıcı kılan temel yöntem; öz gücü, öz iradeyi, öz kararlaşmayı esas almamızdır. Kadınlar olarak irademizi, özgürlük potansiyelimizi, yaşamı oluşturma gücümüzü ortaya çıkaran da; kendini tanıma, bilme temelinde öz gücün ortaya çıkarılması idi. Öz güç; birlikten, ortaklaşmadan doğar. Neolitik tarihin özünden aldığımız bu kutsal oluşturucu ilkeler temelinde Kadın Özgürlük Mücadelesi hep gelişim göstermiştir. Bu anlamda özgürleşen kadınların birliği, Kürt kadınlarının birliği yaratıcılığın, yeniliğin, alternatif oluşturmanın adı olmaktadır. 


Kadınlar, insanlık tarihinin en eski sömürge ulusudur 


İnsanlık tarihinde halkların, toplumun sömürüsünün başlangıcı, erkeğin kadın üzerindeki hakimiyeti ile başlar. Kadınların parçalanması, kendine ve birbirine yabancılaştırılması, bedensel ve 


ruhsal olarak bir sömürge haline getirilmesinin tarihi, insanlığın köleleştiril - mesi tarihidir. Kadınlar, insanlık tarihinin en eski sömürge ulusu olarak değerlendirilir. Kadınlar toplumsal yapılanmanın asli öğesi olmalarına rağmen, bu sömürgeleştirme hakikatinden kaynaklı olarak en zayıf duruma düşürülmüşlerdir. Kadınların köleleştirilmesi tarihi, kadın toplumsallığının dağıtılması, kadınların yalnızlaştırılması ile geliştirilmiştir. Bu yöntem daha sonra tüm topluma uygulanmıştır. İnsanlık tarihine bakıldığında; sömürgeci, işgalci güçlerin başka halkların coğrafyalarını istila ederek, halkları bölüp, parçalayarak hakimiyetlerini geliştirdiklerini görürüz. 

Sömürgeci zihniyetler halkların, kadınların birlikteliklerinden, direnişlerinden korktuklarından dolayı parçalama yöntemini kullandıkları ve kendilerine alan açtıkları bu temelde hakimiyetlerini kurdukları da bilinen bir gerçeliktir. Toplumu, halkları milliyetçi, dinci, mezhepçi, cinsiyetçi yaklaşımlarla bombardıman altında tutarak özgür yaşam zihniyetini darmadağın etmişlerdir. Bir yandan baskı, şiddet, Zor araçları diğer yandan kandırma, aldatma, komplocu yöntemleri kullanarak toplumu, kadınları, halkları kendine bağlama yöntemlerini kullanmışlardır. 


İktidar ve devlet, tahakküm ve hiyerarşinin sürekliliğini amaçlar 


Dolayısıyla; devlet, iktidar, ordu, ekonomi, sosyal yaşam, sömürgeciliğin toplumu parçalayan zihniyetlerine göre oluşturulmuştur. İnsanlığın emekleri ile geliştirilen tüm teknolojik ve bilimsel buluşlar bu çıkarlara hizmet ettirilir. 
Başlangıçta insanların yaşamına kolaylık getiren toplumsal sistemler, yöneticilik erki tüm toplumun aleyhine çevrilir. Bu temelde devlet ve iktidar düzenlerini kurma marifeti de egemen erkek zihniyetine aittir. Tahakküm ve hiyerarşik yaşamın giderek derinleştirilmesi ve sürekliliği amaçlanır. Kölelik meşrulaştırılmaya, adeta değişmez bir kader, kanun olarak kadınların ve halkların zihniyetlerine yerleştirilmeye çalışılır. Halklar birbirine düşman hale getirilir. Kadın ile erkek arasında anlam birliği yıkılır, uçurumlar açılır. Toplumun bütünlüğü bozulur birbirine yabancılaşma yaşanır. Kadınların kadınlara 


de sağlayacaktır 


Kürt kadınlarının Kürdistan'ın dört bir yanında oluşturacağı birlik, Kürt halkının, Kürdistani halkların Ortadoğu'da özgür ve birlikte yaşamasının mayasını, öz suyunu oluşturmaktadır. Nasıl ki, kadınların özgürleştirilmesi insanlığın özgürleştirilmesi anlamına geliyorsa, kadınların birliğinin oluşması da halkların birliğinin oluşturulması, özgürlük mücadelesinin yaşamın tüm boyutlarında yükseltilmesi anlamına gelmektedir. 


yabancılaşması ve kadınların erkeğin mülkü durumuna geliş süreçleri tüm insanlık açısından öğreticidir. 

Kadının kendisinden ve kişiliğinden uzaklaştıkça insanlığın kendisine yabancılaştığı bu süreçler çok daha açık ve net anlaşılır. Ortaya çıkan ve insanlığı resmeden bu tablo, özünde modern kıyafetler içinde canavara dönüşen egemen erkeği anlatır. İnsanın “birbirinin kurdu” haline gelmesini yansıtan tüm bu yaşananlar, egemen erkek aklın yaratımlarıdır. Erkek aklı ya da akılsızlığı iktidarı, ekonomik, askeri kazancı için en vahşi, ahlaksız politikaları geliştirirken aynı zaman da insanlığı bitirdiğinin hesabını yapmak istemez. Şu an dünyaya hakim olan erkek siyaseti ve diplomasisi bu anlamda son derece acımasız ve vicdansızdır. 

Günümüzde bu egemen erkek akıl, insanlığın gidişatını bitişe doğru evirtmektedir. Askeri, ekonomik çıkarları tüm insanlık değerlerinin üstünde tutan bu anlayışın yarattığı yıkım, son derece tehlikeli boyutlara varmıştır. İnsanlığın maneviyatına, değerlere yaklaşım açısından bakıldığında ise bu egemen erkek aklın ve duruşun, donmuş akla, buzdan yüze ve tenekeden bir kalbe sahip olduğunu görmekteyiz. 


Ortak mücadele, sorunların çözümünü de beraberinde getirecektir 


Bu nedenle tam da özgürlük mücadelelerinin, özgürlük güçlerinin birliğini oluşturmanın son derece değerli zamanlarını yaşamaktayız. İnsanlığın kıyamet günlerine cevap verilecek en temel yaklaşım, kadınların, halkların birliğini sağlamak ve mücadele etmek olacaktır. Kürt kadınlarının ve Kürt halkının özgürlük sorununun çözümü de ancak ortaklaşa verilecek mücadeleden geçmektedir. Kürt kadınlarının Kürdistan'ın dört bir yanında oluşturacağı birlik, Kürt halkının, Kürdistani halkların Ortadoğu'da özgür ve birlikte yaşama- 


sının mayasını, öz suyunu oluşturmaktadır. Nasıl ki, kadınların özgürleştiri!- mesi insanlığın özgürleştirilmesi anlamına geliyorsa, kadınların birliğinin oluşması da halkların birliğinin oluşturulması, özgürlük mücadelesinin yaşamın tüm boyutlarında yükseltilmesi anlamına gelmektedir. 

Bu açıdan Kürt kadınlarının birliği büyük önem taşımaktadır. Bilindiği gibi dünyada en fazla parçalanmaya, katlama, asimilasyona, inkar ve imha politikalarına, komplolara uğrayan bir halk gerçekliğine sahibiz. Fiziksel katliamların yanı sıra bundan daha beter Kürt halkının kimliğini, dilini yok sayan, hiçleştiren devletler sistemi ile karşı karşıyayız. 
Dünyada hiçbir halk, devletlerin bu denli ortak, birleşik bir şekilde komplo planlarına, imha siyasetine maruz kalmadı, kalmamıştır. En son Efrin işgali ve sonrasında yaşanan gelişmeler bu durumu tüm çıplaklığı ile ortaya koymaktadır. 
Bu anlamda oluşan birlik talebi ve bu yönlü yürütülen çalışmalar, ittifaklar ve politikalar, özünde Önder Apo'ya, halkımıza, kadınlara yönelik o devletlerin geliştirdiği komplo ve imha siyasetine bir cevap olma niteliği taşımaktadır. 


Kürdistanlı kadınlar, ulusal birlik çalışmalarını hangi perspektif doğrultusunda geliştiriyor? Ulusal birlik perspektifleri ne olmalıdır? 


Besê Erzincan: Öncelikle kadının özgürleşmesi ve buna paralel toplumun özgürleşmesi, kadınların ortak, kolektif çalışmasından geçmektedir. Kadınların ulusal birliğin gelişmesi için çalışmalara öncülük etmesi, doğrultu kazandırması önemlidir. Biz Kürt kadınları olarak da bu tarihsel bilinçle hareket ediyoruz ve Kürt kadının ulusal birlik perspektifini şu temellere dayandırıyoruz: 

Birincisi; kadınlar cephesinden yaşadığımız ciddi özgürlük sorunlarımız var. Ve Kürt kadınları olarak özgürlük sorunlarımızı öncelikle Kürt kadınlarının birliğini oluşturarak yaşadığımız sorunların tesptini yapıp bu temelde mücadele 


perspektifimizi oluşturmayı hedefliyoruz. 
Bu kadınlar açısından sorunların kısmen aşılmasını sağlayacaktır. 


Savaşta sadece halklar topluluklar değil, kadın da kırıma uğratılmaktadır 


Şimdi, 5 bin yıllık kadın sömürgeleştirilmesinden bahsetmekteyiz. Günümüzde kadınlara yönelik çok ciddi bir soykırım politikası mevcuttur. Kapitalist sistemin 21. yüzyılda kadın üzerinden gerçekleştirdiği vahşet en fazla Ortadoğu'da yansımasını bulmaktadır. 
Deyim yerinde ise kadına yönelik olarak geliştirilen şiddet, tecavüz, savaşta bir ganimet olarak görülme, göç esnasında her türlü vahşete maruz kalma, ruhsal ve fiziksel olarak sömürülme durumu yaşanmaktadır. Denilebilir ki, kadınlar, savaşta sadece kadın oldukları için akıl almaz bir vahşete maruz bırakılmaktadır. 
Savaşta hem ruhları hem de bedenleri yok edilmektedir. Yani savaşta sadece halklar, topluluklar soykırımdan geçirilmez aynı zamanda kadınlar da kırıma uğratılır. Toplumlara, halklara yönelik kırım politikası ile kadına yönelik kırım politikasının arasındaki fark ise, savaşın olmadığı zamanlarda kadına yönelik kırım politikasının sürdürülmesidir. Çocuk yaşta evlendirme, analık emeği başta olmak üzere kadın emeğinin çok yönlü sömürülmesi, işsizlik, ucuz-esnek işçilik, eğitimsizlik, sağlıksız koşullarda yaşamaya mecbur bırakılma, taciz ve tecavüzün sürekliliği ve bunlara karşı koyan kadınların çeşitli adlandırmalarla öldürülmeleri kadına yönelik kırım politikalarının bariz bir şekilde uygulanmasıdır. 


Kadınlar mücadele deneyimini birbiriyle paylaşmalıdır 


Kürdistan'da kadın olmak; hem devletten hem erkekten yana sömürülmek anlamına gelmektedir. Toplumsal cinsiyetçilik, kadın düşmanlığı ile an be 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KJK bünyesinde, PAJK, YJA 


STAR, Genç Kadın, Kürdistan'ın 


dört bir yanından kadın 


örgütlerimiz ve Avrupa kadın çalışmalarımız ile Kürt kadınları olarak Özgürlük Mücadelesi'nde 


önemli bir düzeye ulaşmış 


bulunuyoruz. Ortada devasa bir kadın çalışması var. R&ber Apo 


öncülüğünde gelişen Kadın 


Özgürlük Mücadelemiz artık 


tüm dünyaca tanınmaktadır. 


Kürdistan Kadın Hareketi olarak 


da çok önemli bir mücadele tecrübemiz oluşmuş durumdadır. Dolayısıyla, 


gerçekleştirilecek olan kadın 


ulusal birlik çalışmasıyla da 


kadın mücadelesini daha da 


yükseltmeyi ve edinilen deneyimleri paylaşmayı hedefliyoruz. 


an karşı karşıya kalmak demektir. Bunun en acı yanı ise yaşatılanların kadınlar tarafından kader olarak benimsenmesidir. Bu anlamıyla kadının düşünsel olarak kırması, parçalaması gereken fikirlerin başında 'kader' ve 'kadercilik" anlayışı gelmektedir. 

Kürt kadınları örgütlenmede, bilinç yükseltmede kendini eğiten, güçlendiren bir yapıya sahiptir. Mücadele konusunda büyük bir tecrübeye sahiptir. Bu anlamıyla Kürt kadınları edindiği mücadele deneyimini, tecrübesini birbiriyle paylaşmalıdır, mücadelede ortaklaşabilmelidir. Kürt kadınlarının eğitim, özsavunma, diplomasi, ekonomi, kültür, basın ve yaşamın tüm alanlarında bir ortaklaşmayı ve mücadeleyi yakalaması halinde başarıya ulaşması kaçınılmazdır. 

İkincisi; Kürt halkının, Ortadoğu'da statüsüz, kimliksiz olması ve kendi ülkesinde bir yabancıya dönüştürülmesi politikalarına karşı koymasıdır. Günümüzde halen tüm şiddeti ile devam eden bu soykırım politikalarına karşı durmak, kadın ulusal birliğinin temel perspektiflerindendir. 

Kürt kadınları, Kürdistan'daki toplumsallığın, icatların yaratılmasında, insanlığın doğuşuna öncülük etmelerine rağmen şimdi hem devlet ve iktidarların hem de toplumsal yaşamda erkek egemen zihniyetin yarattığı toplumsal yaşam içinde günde bin kez ihanete uğramaktadır. Bu sistematik ihanete karşı ise kadınlar olağanüstü bir direniş ile karşılık vermektedir. 

Burada anlaşılması gereken durum şudur; kadınlar bu coğrafyada insanlığın doğuşuna beşiklik eden icatlar ve buluşlarda bulundu. Şimdi ise insanlığa beşiklik eden bu coğrafyada yani Kürdistan'da erkek egemenlikli sistem ve onun yarattığı yaşam, kadınları ve halkları sömürüye, yoksulluğa ölüme mahkum etmiştir. Şimdi bir kadın olarak yaşamın kurucusu olacaksın, bunun için emeğinle, aklınla topluma hizmet edeceksin, insanı insan yapan değerleri, ana yurtta geliştireceksin; ancak yaşam içerisinde ira- den, düşüncen olmayacak. Bir gölge gibi yaşamaya mahkum edileceksin. 
Bu kadına ihanet değil de nedir? Kadın kimliğine her gün ve her an saldırı olacak ve kadınlar bunu bir kader olarak belleyecek? Bunun insanlık ahlakında ve yaşamında yeri yoktur, olmamalıdır da. Hiçbir kadın ve toplum, halk bunu kabul etmez, kabul etmiyor da. 
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Kürt kadınlarının ulusal birlik çalışması farklı inançlardan kadınların katılımını da hedefliyor 


Kürdistan'nın dörde bölünmesi, her parçasının farklı tarihsel, sosyolojik, psikolojik ve yaşamsal bir biçimlenmenin gelişmesine neden olmuştur. 
Aynı şey Kürdistanlı kadınlar üzerinde de çeşitli biçimlerde yansımasını bulmuştur. Yine Kürdistan'da mücadele eden çeşitli Kürt partileri ve bu Kürt partilerinin yürütmüş olduğu farklı kadın politikaları mevcuttur. Kürdistanlı kadınların ulusal birlik çalışması, bu farklı politikaları açığa çıkarıp, kadınların mücadelesini daha güçlü hale getirebilir. 
Zaten Kürt partilerinde yer alan kadınlar sadece sömürgeci Türk, Arap, Fars devletlerine, kapitalist sistemin erkek karakterine karşı savaşmıyorlar. Aynı zamanda bulundukları partilerde, yine bağlı oldukları topluluklarda gelişen cinsiyetçi politikalara karşı da bir mücadele veriyorlar. Fakat bu mücadelenin sonuç alıcı olabilmesi ve başarıya ulaşması için, kadınların ulusal birlikteliği çok önemlidir. Kürt kadınlarının ulusal birliktelik yönünde yürüteceği çalışmalar aynı zamanda Özgürlük Mücadelesi'ni de yükseltecek ve başarıyı da sağlayacaktır. 

Bu anlamda Kürdistanlı kadınların, birliğini geliştirerek sömürgeci devletlere ve erkek egemen zihniyetine karşı ortak mücadele etme perspektifi vardır. 
Yine ulusal birlik çalışması salt Ortadoğu ve Kürdistan değil, dünyadaki tüm Kürt kadınlarını da kapsamaktadır. Ayrıca tüm Kürdistan'da farklı inançlardan kadınların da katılımı hedeflenmektedir. 
Özellikle Hewraman, Kakai, Şebek, Ezidi, Yersan, Alevi, Müslüman Kürtleri kapsayan birlik çalışmaları yürütülmektedir. Kürt kadınlarının ulusal çalışmasının temel amacı da; Kürdistan'ın parçalanmışlığına karşı bütünlüğü sağlama ve kadınların ulusal birliğini her düzeyde geliştirmedir. 


KJK, Ortadoğu Kadınlar Birliği'ni hedefliyor 


Üçüncüsü; Ortadoğu halklarının özgür, eşit, demokratik değerler temelinde kardeşçe birlikte yaşamasıdır. Mezopotamya, tarihsel olarak çeşitli halk- 


ların, inançların, kültürlerin, dinlerin ortak yaşam mekanıdır. Kadınlar, Mezopotamya kültüründe barışın, birliğin sembolü olarak yaşamda yerlerini almışlardır. Dolayısıyla kadınların bu topraklarda birleştirici ve yapıcı, öncü rolleri vardır. Kürdistan'da halklar, egemenler bu topraklara girip, halkları birbirine karşı kışkırtıp, kirli politikaları için kullanıp, savaştırıncaya kadar, bu halklar birbirine karşı saygı temelinde yaşamışlardır. Herşeye rağmen bu coğrafyada farklı halkların, dinlerin, toplulukların halen bir arada yaşıyor olması, bunun açık bir göstergesidir. 
Mezopotamya tarihi bu anlamıyla; farklılıkların birlik tarihidir. Fakat 20. yüzyılda egemen zihniyet tarafından geliştirilen 'ulus devlet" projesi bu durumu tersine çevirmiştir. Bu da halklar açısından Ortadoğu'da onarılması güç sorunlar yaratmıştır. 

Halkları birbirine kırdıran ulus devlet projesine karşı Önderliğimizin geliştirmiş olduğu Demokratik Ulus Projesi, Kürdistan'da yaşayan Ermeni, Asuri, Fars, Arap, Türkmen, Yahudi kadınlarının bir araya gelebilme zeminini yaratmıştır. 
Dolayısıyla, Kürdistan'da yaşayan halkların kadınları ile birlikteliğe gitmek bizim açımızdan oldukça önemlidir. 
Önümüzdeki dönemde KJK olarak, Ortadoğu Kadınlar Birliği'nin oluşmasını sağlamak amacıyla bir planlamamız olacaktır. Bu çalışmamız, Ortadoğu'da kapitalist sistemin geliştirdiği, 'böl, parçala, yönet politikalarının kadın öncülüğünde boşa çıkarılması temelinde olacaktır. 


Kürdistanlı kadınlar, ulusal birliği sağlama doğrultusunda şimdiye kadar ne tür çalışmalar yürüttü? 


Besâ Erzincan: Kürdistanlı kadınlar, ulusal birliğin sağlanması için şimdiye kadar iki ayrı konferans düzenledi. 
Bu konferansların ilki, 2010 yılında Amed'de, ikincisi ise; 2012 yılında Hewlâr'de gerçekleştirildi. Denilebilir ki, bu konferanslarla Kürt halkının ulusal birlik çalışmalarına Kürt kadınları öncülük etmiş oldu. Bu iki konferans önemli bir tartışma düzeyi ortaya çıkarmasına rağmen, Kürt kadınları arasında kalıcı bir ortak çalışma mekanizması oluşturulamadığından, uzun bir süre ulusal birlik çalışmaları yürütülemedi. Elbette bunun birçok nedeni 


— 


var. Fakat hiç bir şey ulusal birliktelik yönünde yürütülecek çalışmalara gerekçe yapılamaz. 


Kürt kadınlarının birlik çalışmalarında önemli düzey yakalandı 


Elbette KJK bünyesinde, PAJK, YJA STAR, Genç Kadın, Kürdistan'ın dört bir yanından kadın örgütlerimiz ve Avrupa kadın çalışmalarımız ile Kürt kadınları olarak Özgürlük Mücadelesi'nde önemli bir düzeye ulaşmış bulunuyoruz. Ortada devasa bir kadın çalışması var. Râber Apo öncülüğünde gelişen Kadın Özgürlük Mücadelemiz artık tüm dünyaca tanınmaktadır. Kürdistan Kadın Hareketi olarak da çok önemli bir mücadele tecrübemiz oluşmuş durumdadır. Dolayısıyla, gerçekleştirilecek olan kadın ulusal birlik çalışmasıyla da kadın mücadelesini daha da yükseltmeyi ve edinilen deneyimleri paylaşmayı hedefliyoruz. Bu amaçla planlamlara gidilmiştir. 

İlk kez 2016 yılının sonunda KJK öncülüğünde yeniden kadın ulusal birlik çalışmaları başladı. 2017 yılı Ocak, Şubat ayı itibarıyla Kürt partileri ile yapılan görüşme sonucu 9 Temmuz 2017 
tarihinde Silgmani'de tüm siyasi partilerin kadın temsilerinin bir araya geldiği geniş bir toplantı gerçekleştirildi. Bu toplantıda, Kürdistan'ın dört bir yanından kadın temsilinin, kadın örgütlerinin bulunduğu 23 kişilik bir hazırlık komitesi oluşturuldu. Kürdistanlı kadınlar arasında olumlu, birleştirici bir çalışmanın başlaması söz konusu oldu. Bu yönüyle Kürt kadınlarının birlik çalışmalarında çok önemli bir ilişkilenme düzeyinin yakalandığını belirtebiliriz. 

9 Temmuz 2017 tarihinden bu yana 
3. Kürt Kadın Konferansı Hazırlık Komitesi olarak çeşitli toplantı, tartışma ve görüşmeler gerçekleştirdik. 3. Kürt Kadın Konferansı'nın gerçekleşmesi için bu hazırlık komitesinin çalışmaları devam etmekte ve konferans belgelerinin hazırlanması çalışmaları sürmektedir. 


Bundan sonraki süreçte, Kürdistanlı kadınların ulusal birliğini sağlamaya dönük ne tür çalışmalar yürüteceksiniz? 


Besê Erzincan: Dünyada, Ortadoğu'da ve özellikle Kürdistan'da yaşanan 


gelişmeler elbette ki Kürdistanlı kadınların ulusal birlik çalışmalarını direk etkilemektedir. Kürt kadınları olarak, bölgede gelişen siyasi gelişmeleri, devletlerin Kürt sorununa yaklaşımı, Kürt partilerine yaklaşımını titizlikle değerlendirmek zorundayız. Örneğin; Bakurê Kurdistan'da faşist-soykırımcı Türk devleti, AKP-MHP ittifakı ile halkımıza karşı geliştirilen soykırım politikalarının gelişmesiyle siyasi parti, kadın kurumları sözcüleri, belediye eşbaşkanlarının, temsilcilerinin tutuklanması, halkımıza yönelik giderek artan fiziki ve siyasi soykırım uygulamaları, OHAL, gelişen operasyonlar, Başüre Kurdistan'daki referandum süreci, Kerkük ve Etfrin'nin işgali sürecinde yaşananlar da çalışmamızın gidişatını belirledi, belirliyor. Ve tüm Kürdistan'da gelişen bu gelişmeler, Kürt kadınlarının birliğinin sağlanmasının ne kadar önemli ve zorunlu olduğunu ortaya koyuyor. 

Bu anlamda 3. Kürt Kadın Konferansı'nın Hazırlık Komitesi olarak, bu gelişmeleri takip ederek büyük bir duyarlılıkla çalışmalarımızı yürütüyoruz. 

Ortadoğu ve dünya politikaları göz önüne getirildiğinde kadınlar olarak ittifak, ortak eylemsellik ve örgütlülük içinde olmamız gerektiği açıktır. Kadınlara, halklara karşı küresel hegemonik güçler, ortak politikalar yürtmektedir. Küresel emperyalizme karşı küresel özgürlük güçlerinin cephesinin gelişmesi, günümüzdeki dünya gerçeğinde artık vazgeçilmez bir ihtiyaç haline gelmiştir. Devletçi ve iktidarcı güçler, dünyadaki özgürlük güçlerine karşı ortak bir planlama ve yaklaşım içindedirler. Demokrasi ve özgürlük güçleri, ezilenlerde ancak ortak bir strateji ile kurulan örgüt ve eylemliliklerle özgür yaşam alanlarını yaratabilir. 
Dünyadaki özgürlük güçleri bu nedenle mücadelelerini bütünlüklü bir şekilde yürütmelidirler. Kadınlar kendi kimlikleri, ortak örgütlülükleri temelinde insanlığın özgürlük mücadelesine öncü bir şekilde, bütünlüklü katılabilmelidir. Kadınlar, demokrasi, özgürlük, ekolojik mücadelelerin öncülüğünü yaparak direnişlerini geliştirmeliler. Biz, KJK olarak böyle bir bakış açısına sahibiz. Dolayısıyla bu çalışmaları geliştirerek, ilerletmeli ve mutlaka Kürt kadınları olarak halkların birliğini sağlamalıyız. Ancak bu temelde özgür ve demokratik bir yaşamın temellerini güçlü bir şekilde atabilir, inşa edebiliriz. 


Serxwebûn 
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HBDH'nin üçüncü yılı seferber olma yılı, pratikleşme yılı, aktif hareket etme yılı olmalıdır. Bu konuda bir araya gelebilen Birleşik Güçler hareket etmeliler. Her örgüt kendi gücüyle 


hareket etmeli, kimse kimseyi beklememeli. Gençlik ve kadın örgütleri hareket etmeli, en önemlisi de örgütlerden emir-talimat beklemeden, örgütlü bir yapı da beklemeden, sempatizan 


çevrelerin bir araya gelip eylem yapmaları önemlidir. Bunu özellikle gençler yapabilirler. Her yerde kendi inisiyatifleriyle anti-faşist devrimci demokratik direnişi geliştirebilirler. 


Duran Kalkan 


uruluşunun ve ilan edilişinin ikinci yıl dönümün- de, iki yıllık HBDH direnişini (o selamlıyorum. 
HBDH'ye gönül veren, katılan, destek veren, umut bağlayan tüm militanlarını, dostlarını, sempatizanlarını ve taraftarlarına üçüncü mücadele yılında başarılar diliyoruz. 

İkinci yıl direniş şehitlerimizi Ulaş, Delal, Nudem, Mercan, Alişer Deniz ve Destan yoldaşlar şahsında saygı ve minnetle alınıyoruz. Üçünü yılında HBDH'nin bu kahraman şehitler izinde daha güçlü yürüyeceğine, daha büyük savaşacağına ve kazanacağına dair sarsılmaz inancımızı ifade ediyoruz. 

Bundan iki yıl önce 12 Mart 2016 
günü ilan edildiğinde Halkların Birleşik Devrim Hareketi gerçekten de büyük bir yankı yapmıştı. Neden? Çünkü Türkiye'ye yeni bir gelecek öngörmüş ve Türkiye'de farklı bir yaşamın da olabileceğini ifade etmişti. Özellikle de Cizir, Sur saldırıları şahsında AKP-MHP faşizminin -başta Kürdistan olmak üzere-Türkiye'de yaratmaya çalıştığı 12 Eylül 
1980 faşist askeri darbesinden daha 
ağır ve daha vahşi bir faşist, terör ve saldırıya karşı; halkların, gençlerin ve kadınların, emekçilerin, tüm ezilenlerin kurtuluşlarının yolunu göstermişti. Onlar için yeni bir umut mücadele soluğu olmuştu. Yeni bir Türkiye'nin var olduğunu, olacağını onlara duyurmuştu ve “Faşizmi Yıkacağız Halklarımız Kazanacak” şiarıyla tüm Türkiye halklarını, Kürdistan halkını, ezilenleri, AKP-MHP faşizmine karşı her yöntemle ve her yerde topyekun direnişe çağırmıştı. 

Bu ifadeler ve çağrılar belki geç kalmış sayılabilirdi. Türkiye'deki AKP-MHP faşizminin gelişimine, Kürdistan'da uyguladığı soykırımlara, sömürgeciliğe, katliam ve yıkımlara bakıldığında elbette çok daha öncesinden söz konusu birliklerin oluşturulması, tüm devrimci demokratik güçlerin bir araya gelerek 


asgari özgürlük ve demokrasi ilkelerinde birleşerek Türkiye'nin ezilenlerini kurtuluşa taşıyacak, Demokratik Türkiye ve Özgür Kürdistan'ı yaratacak bir mücadeleyi çoktan başlatmış olması, hatta zafere taşıyor olması gerekiyordu. 

Bu bakımdan bir geç kalmışlığı, kendini ilan ederken de Halkların Birleşik Devrim Hareketi yönetimi zaten ifade etmişti. Bir tür kendi ilanını bu duruma dönük bir özeleştiri olarak da belirlemişti. 
Fakat yine de 2015-16 kışı gibi, özellikle Bakur& Kurdistan'da süren amansız bir savaş ortamında, AKP-MHP faşizminin Kürt soykırımını en ileri düzeyde uygulayıp sonuca götürmek istediği, ama buna karşı da Cizre ve Sur olmak üzere Bakur& Kurdistan'ın tüm kent ve kasabalarında demokratik özyönetim direnişlerinin, faşizme tarihinin en ağır darbelerini vuracak şekilde geliştiği bir ortamda ilan edilmesi, söz konusu direnişleri sahiplenip bütün Türkiye'ye yayarak zafere taşıma iddiası ve iradesi olma özelliğini taşıyordu. 

HBDH'nin ilanı, faşizmi korkutmuştu, deyim yerindeyse Erdoğan-Bahçeli faşizminin ödünü kopartmıştı. Başta Kürt halkı olmak üzere kadınlara, gençlere, emekçilere, Türkiye'nin tüm ezilenlerine büyük bir umut, heyecan vermiş yeni bir irade kazandırmıştı. Çok önemli bir tarihi kesitte, faşizm saldırganlığının en azgın hale geldiği ve buna karşı da Çiyagerlerin, Zeryanların, Xebatkarların, Axinlerin öncülüğünde Kürdistan Özgürlük Direnişinin en güçlü bir biçimde geliştiği, faşizmin saldırısı ne olursan olsun asla boyun eğilmeyeceğini, her halükarda faşizme karşı direnileceğini ve kazanılacağını net bir iradeyle ortaya koyduğu bir dönemde gerçekleşmişti, sürece cevap oluyordu. Dolayısıyla büyük bir beklenti umut vardı. Onları karşılamıştı ve bundan dolayı da coşkuyla karşılandı, ses getirdi, oldukça etkili oldu. 

Halkların Birleşik Devrim Hareketi, öyle sadece güncel durumu karşılamak üzere oluşmuş bir harekette değildi; 


ilkeli, amaçlı, hedefli bir hareketti. Bir program temelinde belli bir örgüt anlayışı ve mücadele tarzıyla devrimci örgütlerin bir araya geldiği, faşizmi yıkma ve Demokratik Türkiye Özgür Kürdistan'ı yaratma amacı temelinde birleşik bir mücadeleyi başlatma kararlılığını ortaya koyuyordu. 


HBDH, faşizmi yıkma, Demokratik Türkiye ve Özgür Kürdistan'ı yaratma iddiasıyla yola çıktı 


Bu, Mezopotamya'nın ve Anadolu'nun özgür yaşam geleneğinin tarihsel özgürlük tutkusunun canlanmasını ifade ediyordu. Mustafa Suphilerden başlayan özgürlük, demokrasi hareketinin sosyalist ve devrim arayışlarının bir devamı olma özelliğini taşıyordu. Dayatılan soykırıma karşı yüzbinlerce evladını şehit veren Kürt halkının özgürlük feryatlarını, aynı zamanda da umut ve özlemlerini temsil ediyordu. Daha önemlisi kendi tarihini 
12 Mart 1971 faşist askeri darbesine 
karşı kahramanca direnişe geçen Mahirlerin, Denizlerin, İbrahimlerin mücadelesiyle ilan ediyor; kendi başlangıcını Mahirlerin, Denizlerin, İbrahimlerin mücadelesine dayandırıyor. Onların başlattığı faşizmi yıkma, Demokratik Türkiye ve Özgür Kürdistan'ı yaratmayı başarmayı öngörüyordu. Önüne hedef olarak 
koyuyordu ve bunu açıkça ilan etti. 12 
Mart darbesiyle başlatılmış olan, “Türkiye'yi faşist diktatörlüğe götürmeyi hedefleyen zihniyet ve siyaseti mutlaka yıkacağız, halklarımız kazanacak' şiarıyla ortaya çıkmıştı. Temeli 12 Mart faşizmiyle atılan faşist diktatörlüğü yıkmayı hedefliyordu. 12 Mart faşist darbesine karşı kahramanca direnişe geçen devrimcilerin izinden, çizgisinden yürümeyi öngörüyordu. 

Öbür yandan Gazi Katliamı'nın, Qamişlo Katliamı'nın yıl dönümüydü. 12 
Mart tarihi birçok katliamın yaşandığı bir gündür. Türkiye'de, Kürdistan'da dolayısıyla tüm faşist katliamlara karşı, halkların özgürlük iradesi olma, duruşunu, tutumunu ifade ediyordu ki, bütün bunların hepsi oldukça önemli ve anlamlıydı. Sadece güncele cevap değil, tarihle de bir uyum ve bütünlük halindeydi. Bu bakımdan da yankısı büyük oldu, umutlar daha çok oldu. 

Bunu gerçekleştirmek için de iki yıl boyunca mücadele etti, savaştı. Özellikle ikinci yani 2017 yılında söz konusu mücadele daha da ileri bir noktaya ulaştı. 
Hem Bakurê Kurdistan ve Türkiye'de AKP-MHP faşizmine karşı savaşan tek devrimci demokratik güç ve alternatif olma özelliği taşıdı hem de DAİŞ faşizmine karşı Ortadoğu'da yürütülen büyük Demokratik Ortadoğu Devrimi'nin çok önemli bir gücü olduğunu Rojava direnişine katılarak ortaya koydu ve gösterdi. 
Hem Rojava'da, Suriye'de DAİŞ faşizmine karşı kahramanca direnişler içerisinde büyük şehitler verdi hem de Bakurê Kurdistan'da ve Türkiye'de AKP-MHP faşizmine karşı direniş içerisinde büyük şehitler verdi. Önemli bir savaş gücü olduğunu ortaya koydu. 

Biz Halkların Birleşik Devrim Hareketi'ni oluşturan örgütler olarak bu süreci daha bütünlüklü, planlı, örgütlü nasıl yürütebiliriz diye, sürekli bir arayış içerisinde olduk. Hem kendi güçlerimizi örgütsel düzeyde geliştirmeye hem de bunları Birleşik Devrim Hareketi esprisi içerisinde ortaklaştırmaya, birleştirmeye ve böylece gücümüzü arttırarak mücadeleye seferber etmeye çalıştık. Bu konuda pratikte eksik ve zayıf kalan yanları sürekli bir eleştirel-özeleştirel yaklaşımla ele aldık ve değerlendirdik. Birinci yılın sonunda da böyle bir özeleştirel yaklaşım gösterdik. 

2017 yılının sonunda, 2018 yılına 
girerken ikinci yılın tamamlanması anlamına geliyordu. HBDH'nin Yürütme Komitesi olarak kapsamlı bir yıl değerlendirmesinde bulunduk ve şunları değerlendirdik: Açık bir biçimde kamuoyuna ifade etmekte bir sakınca yoktur. Herkes bilmeli ki biz açıklıktan yanayız. Mücadeleyi sadece bir grup örgütün yönetimi ya da örgütler olarak da yürütmüyoruz. 


Aslında tüm ezilenler, emekçiler, halklar olarak yürütüyoruz. Kendimizi Halkların Birleşik Hareketi olarak tanımladık. Mevcut örgütsel düzey HBDH böyle bir halklar hareketinin öncüsü olma, kurmayı olma, çekim gücü olma, sürükleyicisi olma özelliği taşıyor. Yoksa onun dışında sadece şövalye hareketi gibi mücadeleyi kendisiyle yürütmek durumunda değildir. 
Bu bakımdan toplumun yürüttüğü bir mücadeledir. Ne yaptı, ne yapamadı? 
Yapamadıklarını nasıl yapacak? Yaptıklarından hangi sonuçları çıkarıyor? 
Bunları sürekli tartışmak, halkla paylaşmak durumundayız. Bunu esas alıyoruz. Her iki yılda da düzenli olarak toplantılarını yaptı. Her toplantısı gerçekten de bir açıklık içerisinde oldu. 
Hem kendi içinde hem de süreç karşısında halklar nezdinde eleştirel-özeleştirel bir yaklaşım gösterdi. 


Türkiye'de demokratik siyasi alternatifi en güçlü temsil eden hareket HBDH'dir 


Öncelikle şunu önemsedik, evet iki yıl önce ilan edildiğinde önemli bir yankı yaptı, düşmanı korkuttu, dostu umutlandırdı, yüzünü güldürdü, ama birçok çevre bir kaygı içinde veya kendine göre bir yaklaşım içindeydi 'acaba ne kadar sürer, çok fazla uzun ömürlü olmayacak, yarın tekrar dağılırlar” gibi sözler ve söylentiler de vardı. Bunlar bizim kulağımıza kadar da geldi. Çünkü şunu ifade etmek istiyoruz: Aslında Deniz, Yusuf ve Hüseyin'in idamını önlemek için Mahir Çayan'ın THKO ile birlikte Kızıldere'ye yürüyüşünü ifade ettiği, o büyük devrimci dayanışmadan sonra Türkiye devrimci demokratik hareketi çok uzun ömürlü, kalıcı ve ilişki-ittifaklar kuramamışlardı. 

70'lerin ortasında ADYÖD pratiği vardı, çok kısa sürede sonuçlandı. Düşman kapattı, yenisi geliştirilemedi. Böylece uzun vadeli bir etkisi olmadı. 80'lerin başında 12 Eylül faşist askeri darbesine karşı FKBDC deneyimi vardı, aslında 


Deniz Gezmiş 
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© Bugün HBDH çatısı altında birleşmiş örgütler olarak hepimiz 12 Mart 1971 faşist askeri darbesine 


karşı direnişe geçen hareketlerin, önderlerin bir devamı olduğumuzu ifade ediyoruz. Doğrudan devamı 


olanlar var. Oradan tutarak çıkış yapanlar var. O zamandan kurulup gelenler var. Sonradan birlik 


yapıp kuranlar var, ama biz o direniş çizgisinin, ruhunun, geleneğinin bir devamıyız. 


Halkların Birleşik Devrim Hareketi kesinlikle bunu ifade ve temsil ediyor. 


bazı tasfiyeci güçlerin yaklaşımı nedeniyle -çok olumlu zemin bulunmasına rağmen- o girişim de Türkiye'de faşizme karşı bir demokratik direniş cephesi haline gelemedi. 

PKK öncülüğünde Kürdistan'da böyle bir mücadele yürüdü, ama 12 Eylül faşist askeri darbesine karşı demokratik Türkiye'yi hedefleyen bir demokratik direniş cephesini bütünlüklü olarak geliştirme mümkün olmadı. Daha sonraki ittifak, dayanışma ve güç birliği denemeleri de hep kısa vadeli oldu, etkisiz kaldı. 
Giderek sanki şöyle bir eğilim ortaya çıkmıştı. “Devrimciler birleşemezler, bir araya gelemezler, anlaşamazlar, ortak çalışamazlar, bir araya gelmeye çalışsalar da ömrü iki aydan fazla olmaz, hiçbir etkinlik gösteremezler” aslında bütün bu tarihsel ve gelişmeler çerçevesinde bakıldığında, iki yıl boyunca giderek daha çok yakınlaşan birbirini daha iyi tanıyan, daha güçlü ideolojikteorik tartışmalarla aslında birliklerini daha çok güçlendiren bir gelişmenin olduğunu söyleyebiliriz. Bunu bir defa bir başarı olarak görmek lazım, değerlendirmek gereklidir. Bu anlamda hiçbir aksaklık olmadan düzenli olarak toplantılarını yapan, tartışmalarını yürüten, tutum geliştiren bir hareket oldu. 

Bir de unutmayalım ki, bu geçen iki yıl politik-askeri olarak gerçekten de baş döndürücü gelişmelerin yaşandığı iki yıldı. Her olay karşısında değil, çoğu zaman örgütler bile kendi başlarına tutum alamıyorlardı, böyle bir ortamda tüm gelişmeleri büyük bir olgunlukla devrimci birlik anlayışıyla, ortak değerlendirip tutum alabilmiş olması HBDH'nin sağlamlığını gösteriyordu. Önemli bir başarısını ortaya koyuyordu. Bir defa bu açıdan bakıldığında bir gelişmeden kesinlikle söz edilebilir. 

Diğer yandan istendiği gibi olmasa bile insan şunu rahatlıkla söyleyebilir. 
AKP-MHP faşizmine karşı, Türkiye genelinde demokratik siyasi alternatifi en güçlü bir biçimde temsil eden hareket, Halkların Birleşik Devrim Hareketi'dir. 
Bunu, silahlı mücadele de dahil devrimci direnişle yürüten tek alternatif durumundadır. Bu anlamda nasıl ki, 12 Mart 1971 
faşizmine karşı THKP-C, THKO, TKPML hareketlerinin başlattığı gerilla direnişiyle bir devrimci çıkış, kahramanca direniş olmuşsa, Türkiye'de AKP-MHP faşizmine karşı da HBDH bünyesinde yer alan ör- 


gütler, 2017 yılında özellikle böyle bir kahramanca direnişi ortaya çıkardılar. 

Bir yanı DAİŞ faşizmine karşı Rojava'da Suriye'deki direnişe katılma, ön saflarda yer alma, kahramanca savaşma ve Ulaş Bayraktaroğulları gibi, Destan Temmuzlar gibi, Nubar Ozanyanlar gibi, Sibeller gibi büyük devrimci militanları şehit vermeye kadar giden bir pratiğin sahibi oldular. Daha önemlisi Bakur& Kurdistan ve Türkiye'de AKP-MHP faşizmine karşı silahlı direniş yürüten tek devrimci demokratik alternatif oldular. Dersim'den Karadeniz'e kadar, Çukurova'dan İstanbul'a kadar kırda ve kenite önemli askeri eylemler yaptılar, şehitler verdiler. 


2017 yılı mücadelemiz AKP-MHP 
faşizmini çöküşün eşiğine getirdi 


Biz 2017 yılı sonu değerlendirmesinde HBDH Yürütme Komitesi olarak şunu tespit ettik: PKK dışındaki örgütler bir yıl içerisinde 17 şehit vermişlerdi. 
Bunun içinde kadınlar ve erkekler vardı. 
Bunun içinde Ulaş Bayraktaroğlu, Ulaş Adalı gibi önder militanlar, savaşçı militanlar vardı. 17 şehit verecek bir savaşın küçümsenmemesi gerektiğini tespit ettik. 
Bu bir anlam ifade ediyordu ve değeri 
vardı. Bu bir tutumu ifade ediyordu. 45 
yıl önce Mahirlerin, Denizlerin, İbrahimlerin başlattığı gerilla çizgisinin, Bakurê Kurdistan ve Türkiye'de devam ettirildiğinin kanıtıydı. Belki böyle söyleyince zayıf oluyor, ama bunun içinde bir de PKK var. PKK'nin yıl savaşı da eklenirse ki, 2017 savaşı 40 yıllık PKK savaşının her bakımdan en büyük savaş verilen yılıydı. Bu da eklendiğinde 2017 yılının nasıl büyük bir direniş yılı, mücadele yılı, kahramanlık yılı olduğunu ortaya koyuyordu. Böyle bir mücadeleyle AKP-MHP faşizminin çöküşün eşiğine getirildiği tespitini Yürütme Komitemiz yaptı ve bunlar önemli bir durumdu. Ciddi bir gelişmeyi, tutumu, başarıyı ifade ediyordu. Bir de bunları önemli buldu. 

Diğer yandan HBDH yönetimi ciddi bir özeleştiri yaptı ve ona göre bir düzeltmeyi öngördü. Evet, normal bir süreç olsa, bütün bunlar büyük bir mücadeleydi, tarihi gelişmeydi, bundan daha fazlası olamazdı. Bu rahatlıkla ifade edilebilir, ama 2016-2017 yılları öyle olağan dönemler, normal süreçler değildi. 
Olağanüstü özellikler taşıyan süreçlerdi. 


Tam da devrim süreci denen, devrimci durum denen bir süreci ifade ediyorlardı. 
Sundukları imkanlar ve fırsatlar bakımından eğer öncülük görevlerini yerine getirirse faşizmi yıkacak demokratik devrimi zafere taşıyacak imkan ve fırsatlara sahip bir yıldı. Öyle nicel gelişmeler yaratan, bazı eylemler yapan, düşmana, gericiliğe darbeler vuran bir mücadele değil, faşizmi yıkan devrimi zafere taşıyan bir mücadelenin ortaya çıkartılması gereken bir yıldı. 

Bu konuda da HBDH'yi oluşturan bütün güçler hem fikirdiler. Süreç böyle bir mücadele yürütmeyi öngörüyordu. 
Buradan bakıldığında yapılması gerekene göre çok eksikti, çok zayıftı. Bu konuda hala örgütlenmemizin zayıf olduğunu, hem devrimci örgütler olarak, hem onun kitle ilişkileri olarak, hem eğitim hem de güçleri daha etkili bir biçimde birleştirme ve mücadeleye sevk etme bakımından ciddi zayıflıkların, yetersizliklerin bulunduğunu, bu zayıflık ve yetersizliğin devrimci potansiyelin olmamasından, halkların, gençlerin, kadınların, emekçilerin faşizme karşı direnişe geçme güç ve cesareti bulmamasından değil, kesinlikle onları eğitip örgütleyecek, mücadeleye sevk edecek öncü örgütlenmelerin zayıflığından kaynaklandığını değerlendirerek özeleştirel bir yaklaşım ortaya koydu. 


HBDH Yürütme Komitesi, kendi eksikliklerinin nereden kaynaklandığını değerlendirdi. Neden böyle oldu, eksiklik nerededir? Propaganda, örgütlenme çalışmaları, demokratik siyaseti destekleme, geliştirme açısından çok yönlü sorgulamasını yaptı. Bu çerçevede özellikle de bir yandan kitle eylemliliğini, anti-faşist halk kitle direnişini, kentlerde her tarafta yaygın bir bicinde geliştirmeden, kırdaki gerilla hareketini Türkiye'nin her tarafına yaymaya kadar bir çok çalışma yapılabilecekken, aslında bunun tarzını tam bulamamaktan, yeterince imkan ve fırsatları değerlendirememekten, esas olarak da bir yandan ortak çalışma sistemini daha etkili geliştirememekten kaynaklı olduğunu, diğer yandan ise bir tür bürokratik bir yapının hem devrimci örgütler düzeyinde hem de onların ortaklaşması düzeyinde yaşanmasından kaynaklandığını tespit etti. 

Değerlendirmeler ve tartışmalar iyi, 

kararlaşmalar güzel, fakat bütün bunlar pratik istiyor. Pratiğin dili ise ayrıdır. 
Tarz, üslup, tempo istiyor. Sadece tartışıp doğruları tespit etmekle yetinmek kesinlikle yeterli olmuyor. Onu yapınca sanki gerçekleşmiş gibi sanmak ciddi bir yanılgıyı ifade ediyor. Zayıf duruşu, geri duruşu ortaya çıkartıyor. 


Devrimcilik tarz, üslup, tempo işidir 


Birde mevcut duruşumuzda tarzımızda böyle bir zayıflığın olduğunu tespit ettik. Halbuki milyonlarca genç vardı, hepsi okuyor, öğreniyor. 45 yıl önce 70'lerin başındaki gibi yeni aydınlanan bir gençlik değildir. Büyük bir aydın gençlik gücü vardı ki, onları biraz bilinçlendirip örgütleyen, eyleme sevk eden bir öncülük olsa faşizmi yerle bir edecek güce, eyleme ve potansiyele sahipti. Bunları daha çok nasıl pratiğe yöneltecek? Faşist baskı ve terörü nasıl boşa çıkaracak, faşizmin yöntemleri nedir? Onlar nasıl etkisiz kılınabilir? Bunun karşısında devrimci gelişmeleri nasıl sağlayabilir? Onlar üzerinde daha fazla yoğunlaşmanın gerektiği ortaya çıktı. 

Şunu tespit ettik: Pratik üzerinde daha çok durmak lazım. Pratiğin ayrıntıları üzerinde daha fazla yoğunlaşarak araştırmak-incelemek gereklidir. Mevcut potansiyel nasıl pratikleştirilebilir? Bu temelde bunun tarzı üzerinde yoğunlaşmak lazım. Çünkü devrimcilik, tarz, üslup, tempo işidir. Biz bunu 45 yıl önce Demokratik Türkiye Devrimini başlatan öncü militanlarda da gördük. Bu gün mücadeleyi yürüten militanlıkta da görüyoruz. Dolayısıyla bu tarzın her yere hakim kılınması lazım. 

Bunun özünde de gerilla tarzı var. 
12 Mart faşizmine karşı direnişe geçenler 
de gerillacılıkla başladılar, bu gün de iş 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gerillacılıkla yürüyor. Demek ki, gerillacılık sadece bir askeri duruş değil, bir tarzdır. 
Gerillacılık, hazır olan fırsat ve imkanları kullanamama ne demek, olmayan imkan ve fırsatları yaratıp faşizmin ve gericiliğin üzerine eylem olarak yönelmenin tarzı oluyor. İşte böyle bir tarza ulaşmamız gerektiğini tespit ettik. 

Bu temelde kendimizi yenileme ve üçüncü yıla daha büyük bir iddia, irade, istek ortak çalışmayı daha çok güçlendirme temelinde yüklenme kararlılığını ortaya çıkardık. Şimdi kış sürecinde yürütülen hazırlıklar da bu temelde oldu. 
Bir yandan mücadele yürütülürken bir yandan da bu değerlendirmeler temelinde önemli bir hazırlık çalışması yürüttük. Üçüncü yıla daha iddialı giriyoruz, daha hazırlıklıyız. İki yılda aldıklarımızla, üçüncü yılda onları aşan değil, onları katlayan da değil, gerçekten de içinde bulunulan devrimci durumun gerektirdiği devrimci mücadeleyi ortaya çıkartan, birleşik devrimi zafere taşıyacak bir mücadeleyi yürütme iddiasıyla giriyoruz ve bunu gerçekleştirmek için de tüm örgütler olarak bütün gücümüzü seferber edeceğiz. Yani herkesin ne kadar gücü varsa, kendisi mücadele edecek, birlikte mücadele edeceğiz. 

Geçen iki yıllık ortak çalışma ortamında, yine Rojava'dan Dersim'e kadar uzanan savaş cephelerindeki, savaş arkadaşlığı ortamında gerçekten de ciddi bir yakınlaşma, anlayış birliği oluştu. 
HBDH evet bir ittifaklar örgütü, ama öyle hiç kimse zayıf güçsüz bir ittifak sanmamalıdır. Daha çok yakınlaşmış, birleşmiş, giderek öncü bir örgüt olma iddiasını çok daha güçlendirmiş bir hareket konumundadır. Üçüncü yılda bu bütünlük daha çok gelişecek. 


Biz aslında Kızıldere Eylemi”nde kurulan ittifakı 
HBDH haline getiriyoruz 


Bugün HBDH çatısı altında birleşmiş 
örgütler olarak hepimiz 12 Mart 1971 
faşist askeri darbesine karşı direnişe geçen hareketlerin, önderlerin bir devamı olduğumuzu ifade ediyoruz. Doğrudan devamı olanlar var. Oradan tutarak çıkış yapanlar var. O zamandan kurulup gelenler var. Sonradan birlik yapıp kuranlar var, ama biz o direniş çizgisinin, ruhunun, geleneğinin bir devamıyız. Halkların Birleşik Devrim Hareketi kesinlikle bunu ifade ve temsil ediyor. Bu bilinmelidir. 
Böyle bir ittifak aslında Kızıldere eyleminde kuruldu. Biz onu şimdi HBDH haline getiriyoruz. 72'de TKPML kuruldu. 
Oportünizme karşı tavır alarak direnişe geçti. 73'te PKK'nin temelleri atıldı. Kuruluşlar o düzeyde bir devamlılık ve süreklilik arz ediyor. 
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Önder Apo her zaman 71 direnişçiliğinin, 12 Mart faşist askeri darbesine karşı gelişen Devrimci Gençlik Hareketinin bir devamı olduğunu gururla söyledi. 
Onun büyük bir onur olduğunu, o onuru hep yüksekte tuttuğunu ve tutacağını ifade etti. Dolayısıyla direniş evet Türkiye'de 12 Eylül 1980 faşist askeri darbesinden sonra zayıfladı, biraz kesintiye uğradı, ama Kürdistan'da kesilmedi, devam etti. PKK, '73 yılından itibaren o mücadelenin bir bölümünü Kürdistan'a taşıdı ve bu güne kadar sürdürdü. Böyle bir bütünlük var. 

Tabii bu devamlılık, faşist saldırıda da var. 12 Eylül faşist askeri darbesi, 
12 Mart darbesinin bir devamı oldu. 
Hiç eksikliği yoktu. Hatta “12 Mart'ın eksik bıraktıklarını tamamlayacağız” dendi. 12 Mart darbesi bir muhtıraydı. 
Anayasanın 35 maddesini değiştirmeyle işi yürüteceğini sandı. Kenan Evren darbesi ise “onunla işler yürümüyor” dedi ve anayasayı bir kenara itti, yeni bir faşist anayasa hazırlayarak bu gün de geçerli olan anayasayı yarattı. Kendi faşist askeri diktatörlüğünü kurdu. Devrimcilere de bu temelde saldırdı. 12 
Mart darbesi zindana aldığı devrimcilere nasıl işkence yaptıysa, 12 Eylül faşist askeri darbesi de zindana aldığı devrimcilere işkence yaptı. Amed'de, Metris'te, Mamak'ta daha ağır faşist saldırılar ve işkence uyguladı, katliamlar gerçekleştirdi. 6 Mayıs'ta Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan idam edildiler. Faşist diktatörlük 6 Mayıs 1996'da Şam'da Önder Apo'ya dönük saldırı uyguladı. Saldırıyı 6 Mayıs gününe denk getirerek aslında sistemin de nasıl ortak bir geleneğin sahibi olarak ele aldıklarını ortaya koydular ve gösterdiler. 

Bu konuda şunu ifade edebiliriz: Erdoğan-Bahçeli faşist diktatörlüğü bu gün AKP-MHP ittifakı temelinde gelişürlmeye çalışılan faşist diktatörlük tüm bunların bir devamı ve sonuncusu oluyor, zirve yapmasını ifade ediyor. 
Aslında geçmişlerini İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne kadar uzatmak gerekiyor. 
Yani Birinci Dünya Savaşı'ndaki İttihatçılık neydiyse, şimdi 3. Dünya Savaşı içerisinde Tayyipçilik ve Bahçelicilik aynı şeyi ifade ediyor. AKP-MHP faşizmi aynı çizgiyi ifade ediyor. Savaşçıdır, soykırımcıdır, faşist katliamcıdır. İçte faşist katliamcı, diğer halklara karşı başta Kürtler olmak üzere soykırımcı, bölge ve dünyaya karşı savaşçıdır. 
Mustafa Kemal'in “Yurtta Sulh Cihanda Sulh” sözü çoktan çöpe atılmıştır. Tayyip Erdoğan-Devlet Bahçeli elinde İttihatçılığın her tarafa savaş açan, iktidarını savaşla sürdürmek isteyen çizgisi egemendir, esastır. O çizgi hayata geçiriliyor, uygulanmaya çalışılıyor. Bu düzeyde bir devamlılık var. İttihatçılıktan gelen 12 Mart, 12 Eylül darbeleriyle kendini yenileyen o faşist darbecilik, bu gün AKP-MHP faşist darbeciliği temelinde zirve yaptırılmaya çalışılıyor. 

Aslında şöyle demek de gerekiyor: Kürdistan Özgürlük Direnişi'nin 12 Eylül faşist askeri rejimi sahsında TC diktatörlüğünü dağıtıp parçalaması karşısında, şimdi kendini yeniden onarmaya çalışan bir faşist diktatörlük durumu 
var. Her gün yeni darbe oluyor. 12 
Mart, 12 Eylül darbesinin ortaya çıkardığı rejimin parçalanıp tarihin çöp sepetine atılma döneminde onu yeniden onarma, ayakta tutma, daha da sağlamlaştırma, restore etme hareketi yürütülüyor. Tayyip-Bahçeli faşist diktatörlüğünü böyle ele almak, anlamak lazım. Öyle çok ciddi bir yeniliği yoktur, 
ama ittihatçılığın, 12 Martcılığın, 12 
Eylülcülüğün zirve yapmaya çalıştığını da unutmamak lazım. Zihniyet, duygu, yöntem olarak öyledir. Gerçekten de diğerlerinin hepsi daha çok askeri farktır. 
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Erdoğan-Bahçeli darbeciliği ve diktatörcülüğü kendisine “sivil” diyen bir ortamdan geliyor. Tek farkı odur. İttihatçılıkla bu anlamda daha benzerdir. 12 
Martcılık, 12 Eylülcülük biraz farklıydı. 
Ama biçim olarak fark var. Diğer türlü bir fark yoktur. 


Türk siyasetinin ortaya çıkardığı en kültürsüz, eğitimsiz kişilik Tayyip Erdoğan'dır 


Bu biçim farklılığının etkileri şöyledir. 
Aslında 12 Mart, 12 Eylül darbeleri çok daha kabaydılar, dardılar, yüzeyseldiler. 
Erdoğan-Bahçeli faşist darbeciliği ve diktatörlüğü çok daha sinsi, inceltilmiş yöntemler kullanıyor. Çok daha hilekar, oyunbaz ve aldatıcıdır. Yöntemler bakımından çok daha zengindir. Özel savaşı en ileri düzeyde kullanıyor. Topyekun faşist özel savaşa dayanıyor. Bir askeri darbenin daha çok ordunun gücüne dayanır, askeri kuvvet ile işi hal 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koydu. Çok geri bir kişilik, bu anlamda çok obur bir kişiliktir. 

Şunu bir kere daha ifade etmek isterim, bir çok yerde söyledik. Türk ordusunun cumhuriyet boyunca yetiştirdiği en kültürsüz subayı Kenan Evren'di. 
Kesinlikle hiçbir derinliği yoktu. Televizyon izlemekten öteye başka hiçbir şey okumamış, incelememiş ve öğrenmemiştir. Dünyanın hiçbir şeyini tanımayacak kadar geri bir insandı. Bu kişi 11 
yıl Türkiye'yi yönetti. Gerçekten de bir karabasan gibiydi. Türkiye gibi bir alan öyle bir yönetime layık mıydı, buna imkansız demek lazım. 

Türk siyasetinin de ortaya çıkardığı en kültürsüz, eğitimsiz kişilik ise Tayyip Erdoğan oluyor. Fakat kültürsüz ve eğitimsiz kişilikler çok obur, egoist oluyorlar. 
Egoları doymak bilmiyor, özellikle önleri açılır imkanla, güçle tanışırlarsa o zaman onları tutmak mümkün olmuyor, doymak bilmiyorlar. Kana doymuyorlar, hırsızlığa doymuyorlar, çalıp çırpmaya doymuyorlar. 


AvestarXabür 
(Zel rlemo) 


tekleyicisi oldu. Şimdi her kesin gözü önünde Etrin'e saldırıyor, katliamlar yapiyor. Tüm bunların yanına kar kalacağını sanıyor. Şu an çıkarı gereği kimse bir şey demiyor, o ise sanıyor ki, herkes çok zayıf ondan dolayı bir şey demiyorlar. 
Bir kere Kürtler eski Kürtler değil, kimseye muhtaç da değil, Efrin halkı Tayyip Erdoğan'ı döktüğü kanda boğacak, Tayyip'i Efrin'e gömecek. Bahçeliyi Efrin'e gömecek. Bahçeli, “Taş üstünde taş, omuz üstünde baş kalmasın” diyordu, ama kimin başı gidecek bunu göreceğiz. Kendisi hiçbir zaman bunu unutmamalıdır. 
Demek ki, dünya siyasetini hiç anlamamıştır. Ben kendisini şunu hatırlatırım, Saddam'ın başı, denizde biraz mazota bulanmış bir karabatağın görüntüsü üzerinden gitti. Onunla dünyaya reklam yaptılar ve Saddam Hüseyin'in kellesini götürdüler. Şimdi bu katliamlar Tayyip Erdoğan'ın, Bahçelinin yanında kar kalmayacak, insanlık ölmedi, olamazda. 
Hiç öyle beklenmemelidir. Birçok çevre 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değer veriyor, önem veriyor ve katılıyor. 


üirejAliişer 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etmeye çalışırken, bir özel savaş darbesi toplumun tüm yaşam alanlarına müdahale etmeyi, saldırıda bulunmayı esas alıyor. O savaşta ekonomik, hukuki, siyasi, kültürel, ideolojik, psikolojik, diplomatik boyut var. Çok daha boyutlu, çok daha derinlikli, çok sinsi, çok inceltilmiş yöntemler kullanıyor. Gerçekten de bunu pratikte gerçekleştirdiler. Özellikle Tayyip Erdoğan kişiliği bir bukalemun gibi, bir artist gibi bunu çok iyi oynadı. 
Devlet Bahçeli, hem kendisi hem de hareketi de biliniyordu, çok bir ayrıntısı ve derinliği olmadı, ama gerçekten de Tayyip Erdoğan kişiliği anlaşılmaya değer bir kişiliktir. Yeri geldi ağladı, yeri geldi mağdur oldu, yeri geldi kendini şerbet yapıp içirmeye çalıştı, şarkılar söyledi, güler yüzlü oldu. Ama bütün bunlardan geçip imkanları elinde toplayıp, iktidarı elinde tekelleştirdiğinde de nasıl bir faşist soykırımcı zihniyet ve siyaset olduğunu net bir biçimde ortaya 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Gerçekten Tayyip Erdoğan öyle bir düzeyde ki, 'bir dünya lideri!" diye kendi kendisine reklam yaptırıyor. Halbuki Türkiye'nin en geri siyasetçisidir. En kültürsüz insanıdır. Geçenlerde İP (İyi Parti) Genel Başkanı Meral Akşener “Tarihi, televizyonlardaki dizilerden öreniyor. Bir tarih kitabı okusun. İddia ediyorum 100 sayfalık bir kitabı bile okumamıştır” diyordu. O tespit etmiş ki onu da okumamış, adam bu kadar eğitimsiz ve kültürsüzdür. Egosu çok doymazdır. Böyle birisi Türkiye gibi gerçekten de bir kavşakta ve imkanı bol olan bir ülkenin iktidarını ele geçirdi mi, oradan en amansız bir faşist saldırganlık ortaya çıkıyor. Nitekim çıktı ve şu an dünyanın başına bela olmuş durumdadır. 
Herkese savaş açıyor, kendini bilmezlik buna denilir. Her kese meydan okuyor. 
Bir katliam yapıyor. 

Efrin pratiği ortadadır. Dün Sur'da, Cizir'de yaptı. Öncesinden DAİŞ'in Koban&'de katliamlarının yaratıcısı ve desçıkarları gereği şimdi bir şey demiyorlar, ama yarın çıkarları farklılık gerektirirse bütün bunların hesabını kesinlikle sorarlar. 
Hem de o yarın çok yakındır. Onu da eklemek istiyorum. 'Yarın' denilince sanki çok ileriye havale ediliyor gibi oluyor, öyle değil çok yakındır. Kobani savaşı nasıl ki, DAİŞ'in sonunu getirdiyse Efrin savaşı da Erdoğan-Bahçeli faşizminin sonunu getirecek. 


HBDH, Türkiye'yi Ortadoğu'dan kopartan anlayışlara karşıdır 


Halkların Birleşik Devrim Hareketi, aynı zamanda DAŞİ'e karşı Demokratik Suriye mücadelesi ve Rojava Devrimi içerisinde aktif yer alan bir hareket oldu. Bu konuda kamuoyuna açık bir durumda var. Enternasyonal birlikler var. Rakka'da da savaştılar, Derezor'a kadar gittiler. Şimdi Efrin'de de savaşıyorlar. Onlarca şehit verdiler. Türkiye 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Devrimci Demokratik Hareketi, Demokratik Suriye-Özgür Kürdistan mücadelesine de büyük değer veriyor, önem veriyor ve katılıyor. Kendisini onun bir parçası olarak görüyor. Demokratik Suriye-Özgür Kürdistan mücadelesini, kendi mücadelesi olarak görüyor. Demokratik Türkiye-Özgür Kürdistan mücadelesi olarak görüyor, bu düzeyde katılıyor. Kemalizm'in Türkiye'yi, Ortadoğu'ya kapatan çizgisini Türkiye Devrimci Hareketi bir kez 1970'lerin başında Denizlerle, Mahirlerle Filistin direnişine katılarak ve Filistin Devrimi içerisinde Siyonizm'e ve emperyalizme karşı mücadele ederek kırdı. Şimdi ikinci sefer, DAİŞ faşizmine karşı Rojava Devrimi'ne Demokratik Suriye mücadelesine katılarak kırmış durumdadır. 
Bir defa bunu böyle net ifade etmemiz ve görmemiz gereklidir. 

Bu anlamda HBDH'nin Demokratik Ortadoğu Devrimi perspektifi vardı. Türkiye'yi Ortadoğu'dan kopartan anlayışlara, yaklaşımlara kesinlikle karşıdır. 
Dahası Özgür Kürdistan'a dayalı Demokratik Türkiye gelişimini, Demokratik Ortadoğu'nun motor gücü olarak görmektedir. Buna öncü de diyebiliriz. Böylece Türkiye'yi Demokratik Ortadoğu'nun öncü bir parçası olarak ele alıyor, değerlendiriyor, birbirinden ayırmıyor. Bölgesel ve küresel bakış açısı var. Yerelci değildir. Devrimi, bölgesel ve küresel düzeyde ele alıyor, öngörüyor. 

Bütün bunlar açısından bakıldığında, Efrin direnişi karşısındaki tutumunun ne olacağını anlamak zor değildir. 
DAİŞ faşizmine karşı Kürt, Türkmen, Dürzi ve Arap halklarıyla birlikte Rakka'da, Derazor'da savaş yürütmüş bir devrimciliğin, AKP-MHP faşizmine karşı Kürtlerle, Araplarla birlikte Efrin'de savaşmasından daha doğal bir şey olamaz. Bir defa 'düşman ortak” demeyecek, çünkü 'düşman' aynıdır. İstanbul'daki düşman kimse, İzmir'deki kimse, Çukurova'daki kimse, Karadeniz'deki kimse, Efrin'deki düşmanda aynı düşmandır. Burada artık enternasyonallikte bitti. DAİŞ faşizmine karşı Suriye halklarıyla, Rojava Kütleriyle birlikte yürütülen savaşta bir enternasyonalizm vardı, kendisini enternasyonal olarak tanımlıyordu. Şimdi TC faşizmine karşı Efrin'de Kürt ve Arap halklarıyla birlikte yürütülen direnişin Türkiye Devrimci Demokratik Hareketi açısından artık enternasyonalizmi yoktur, tam tersine Türkiye halklarından gücünü, imkanlarını gasp edip tekelleştiren bir gücün Efrin'de Kürtleri, Arapları katletmeye dönük saldırılarına karşı direnme var. 

TC faşizminin işgaline, ilhakına, sömürgeci-soykırımcı saldırganlığına karşı direniş var ki, AKP-MHP faşizmi Efrin'de insanlık suçu işliyor. İşgal yapıyor, ilhak yapmak istiyor, Cerablus'ta Bab'ta yaptığına Efrin'i ona katmak istiyor. Katliam yapıyor, soykırım uyguluyor. “Onları süreceğiz, yerine 3.5 milyon kişi hazırlamışım, getirip oraya yerleştireceğim” diyor. Efrin'i Kütsüzleştirmek istiyor. 
Bakurê Kurdistan'da yüz yıldır yapmaya çalıştığı soykırımın bir devamını hem de böyle tankıyla, topuyla, uçağıyla yürüttüğü bir savaş temelinde bir anda yapmak istiyor. Demografyayı değiştirmek istiyor. Bakur'da Ermenilere uygulanana benzer bir tehciri Efrin'de gerçekleştirmek istiyor. Bütün bunların hepsi suçtur. İşgal, ilhak, katliam suçtur. 
En önemlisi soykırım suçtur. Çocuk, kadın, yaşlı ve sivil insanlardan yüzlercesini katlettiler. Köyleri, kasabaları yakıyorlar. Şimdi ise “şehir merkezini yakacam” diyor. Bunların hepsi gerçekten de Saddam Hüseyin'in bile işlemediği düzeyde bir suçtur. Bu suçu TC faşizmi işliyor. TC'nin bu biçimde Efrin'e saldırıyor almasından herhalde bazıları sorumluluk duymak zorundadır. 
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İşte Türkiye'de Devrimci Demokratik Hareket bu sorumluluğu duyuyor. 

Buradan baktığımızda şunu görmemiz lazım: Eğer görevler zamanında yerine getirilmiş olsaydı, eğer devrimci çalışma doğru bir tarzla zamanında yapılsaydı, bu faşizmin önü alınsaydı, faşist diktatörlük çok öncesinden yıkılıp tarihin çöp sepetine atılmış olsaydı, tabii şimdi ne Türkiye'de mevcut baskı, sömürü, fasit terör olacaktı ne de Efrîn halkı üzerinde soykırım uygulayan bir faşist saldırganlık ortaya çıkacaktı. TC Faşizminin Efrin'e saldırıyor olmasından Türkiye'deki Devrimci Demokrasi Hareketinin zayıflığı sorumluluk duyuyor. 
Güçlü olsaydı olmazdı, zamanında görevlerini yerine getirseydi bunlar gerçekleşmeyecekti. 

O halde şimdi Efrin halkı bu zayıflığın bedelini ödüyor. Dolayısıyla en az Efrin halkı kadar bu faşist saldırganlığa karşı direnmek Türkiye Devrimci Demokratik Hareketinin görevidir. Bu sadece Etfrin'de direnmek değildir. Efrin'e saldıran faşist diktatörlüğe Türkiye'nin her yerinden saldırmak gerekiyor. AKP-MHP faşizmine, TC faşist diktatörlüğüne karşı, direnişi Türkiye'nin ve Bakurê Kurdistan'ın her yerine yaymak gerekiyor. Siyasi- askeri her boyutta geliştirmek gerekiyor. 
Öyle ki, nerede görünüyorsa orada faşizmi vuran ve ezen bir mücadeleyi mutlaka ortaya çıkartmak lazım. Etfrinliler için, direniş Efrin'dedir. HBDH için direniş, Türkiye'nin Bakurê Kurdistan'ın her tarafındadır. Efrin'de yürüyen savaş HBDH için Bakurê Kurdistan'da ve Türkiye'de yürüyen savaştır. Şimdi biraz zayıf kalıyor. Bu, mevsim itibariyle böyledir. 

Diğer yandan gerçekten de AKP-MHP faşist diktatörlüğünün çok azgın saldırıları oldu. Bütün devrimcileri, demokratları, yurtseverleri zindanlara doldurdu. Dahası sınıra duvarlar ördü, Türkiye'yi bir zindan haline getirdi. Türkiye'de yaşamak zindanda yaşıyor gibi olmaktır. 
O yaşamın kendisi bir direniştir. O bakımdan Türkiye'de yaşayarak açık cezaevinde direniyorlar, kapalı zindanda da insanlar direniyor. Mücadele de ediyorlar. Şimdi kadınlar mücadele ediyor. 
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Kürt Halkı mücadele ediyor. Kadınların 
8 Mart'ta başlattığı faşist saldırganlığı 
kırma eylemliğini, Kürt halkı ve demokratik güçler, Newroz'da doruğa taşıdılar ve 1 Mayıs'a, işçi ve emekçi gününe ve devrimine ulaştıracaklar. Bunu insan net söyleyebilir. 


HBDH, Türkiye Devrimci Demokrasisinin bütünlüğüdür 


Bu bakımdan şu andaki zayıflık artık aşılacak, HBDH bu kararlılıktadır. Kesinlikle önümüzdeki süreçte Bakurê Kurdistan ve Türkiye'nin her tarafında her türlü mücadeleyi geliştirerek Efrîn zaferinin bir parçası, onun en güçlü destekleyicisi olacak. 

Gerçekten de devrimci direniş içerisinde olan Türkiye'nin belli başlı bütün 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hareketleri, Halkların Birleşik Devrim Hareketi çatısı içerisinde yer alıyorlar. 
Bütün geleneklerden gelen hareketler var. THKP-G, THKO, TKPML geleneği temsil ediliyor. Kürdistan Devrimci Hareketi de içerisindedir. Dolayısıyla HBDH, Türkiye Devrimci Demokrasisinin bütünlüğüdür. 1965'lerden başlayan Devrimci Demokratik süreci bugün bütünlüklü temsil eden gücüdür. Bu anlamda da Halkların Birleşik Devrim Hareketi ismi, kimliği gerçekten de bu 60 yıllık birikimi temsil edecek bir özelliğe sahiptir. Faşist diktatörlüğün alternatifini Türkiye ve Bakur& Kurdistan'da ortaya çıkartacak bir karakterdedir. 

Diğer yandan sadece örgütler olarak ele almamak lazım. Bu halkları, emekçileri örgütlemeye çalışan bir güçtür, halk tabanı var. Bu konuda işçi emekçiler arasında çalışıyor, sendikalar içerisinde onları belli bir düzeye getirmeye çalışıyor. 
Diğer yandan ise kadın ve gençlik hareketine önemli yer veriyor. Kadın özgürlüğü HBDH'nin en temel bir ilkesidir. 
Bu temelde oluşmuş Kadınların Birleşik Devrim Hareketi (KBDH) var. Zaten kuruluşuna kadın devrimci hareketleri aktif katıldılar. Parti olarak, örgütler olarak mevcut partilerin kol örgütleri olarak, Her zaman bütün genel çalışmaların yürütülmesinde aktif yer aldılar. Diğer yandan ise, hızla kendi örgütlenmelerini geliştirdiler. 

2017 yılında önemli bir eylemlilik geliştirdiler. Rojava'da, Suriye'de DAİŞ faşizmine karşı savaşta Destan Temmuz gibi büyük şehitler verdiler. 3-4 kadın militan şehit düştü. Hepsini saygı, minnet ve sevgiyle anıyorum. Zağros'ta, Botan'da, Dersim'de savaştılar, eylemler yaptılar şehitler verdiler. Botan'da Nudem Nurhak, Delal Amed yoldaşlar şehit düştüler ki, tabii Ulaş Adalı ile birlikte Delal Amed yoldaş HBDH'nin sözcülüğünü de yaptı, kurucu sözcüsüydü. İlan eden sözcüleriydiler. 2017 Botan direnişinde şehit düştü. Nudem arkadaş Kadınların Birleşik Devrim Hareketi'nin örgütlenmesine baştan itibaren katıldı, oluşumunda önemli katkıları olan bir yoldaş oldu. Yine MKP'li Mercan yoldaş HBDH 


kuruluşuna katıldı. Kuruluş toplantılarında yer aldı. Dersim'de gerilla direnişi içerisinde şehit düştü. Şimdi bu temelde gelişmiş bir Kadınların Birleşik Devrim Hareketi var. Bu aslında Türkiye ve Bakurê Kurdistan'da kadının öz savunmasını ifade ediyor. Hem kadın öncülüğü hem de öz savunması konumundadır. 
8 Mart'ta açıklamalar yaptılar. Türkiye'deki kadın hareketinin ruhudurlar. 
Umududurlar. Cesaret kaynağıdırlar. 
Bayrağı ve sembolüdürler. Kahraman şehitleri var. Delal, Nudam, Mercan yoldaşları da bu vesileyle tekrar saygıyla anıyorum. 

Diğer yandan gençlerin, Birleşik Devrim Hareketi'nin gelişimi yönünde de önemli çabaları oldu. Kadın hareketliliği daha örgütlüydü, yakındı, dolayısıyla daha erkenden kendi birleşik örgütlülüğünü geliştirebildi. Gençlik örgütlülüğü de var, ama faşist diktatörlük tarafından gençler daha çok hedef durumundadırlar. 
Daha fazla saldırıya uğruyorlar. Mücadelenin yükü daha fazla pratik olarak onların omuzlarındadır, o nedenle Birleşik Devrim Hareketi'nin gelişiminde biraz zamana yayılma oldu. Fakat Avrupa'da gelişmeler var. Türkiye'de toplantılar yaptılar. Gençliğin, Birleşik Devrimci Hareketi'nin örgütlendirilip geliştirilmesi yönünde de önemli adımlar atılıyor. Bir ilişki ittifak ve dayanışma oluşturuluyor. Kuşkusuz her şey bir isim oluşturmak ve bir çatı yaratmak değildir. 
Fakat seferber olmak açısından, aktif mücadeleye, direnişe geçmek açısından bunlar önemlidir. 

Bu bakımdan da Birleşik Devrim Hareketi'nin bütün açılımlarını yaptığı söylenebilir. Kadın ve gençlik hareketleri olarak bütün hareketlerin, yeni sürece faşist direnişe göre kendilerini ayarlamaları, hazırlamaları bakımından önemli bir açılım ve hazırlık yaptıkları rahatlıkla ifade edilebilir. 

Bundan sonrasının pratikleşme olacağını, aktifleşme olacağını, seferberlik düzeyinde TC sistemine, AKP-MHP 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sistemine karşı Devrimci Demokratik Direnişi her alanda geliştireceğine inanıyoruz. Olması gereken budur. Bu konuda Birleşik Devrim Hareketi içerisinde yer alan bütün örgütler her türlü anti- faşist direnişi kendi güçleriyle geliştirebilirler. HBDH'nin öyle bir eylem çizgisi vardır. Ortak eylem çizgileri var. 
Birleşik hareket etme, güçlerini birleştirme, ortak eylemliği geliştirme yönünde bir anlayışları var. 


Birilerinden bir şey beklemeye gerek yok faşizme karşı direniş herkesin görevidir 


Yine kadın ve gençlik hareketlerinin kendi inisiyatifleriyle faşist diktatörlüğe karşı her türlü özgürlükçü devrimci demokratik eylemliliği geliştirme, erkek 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egemen zihniyet ve siyasete karşı kadın özgürlük mücadelesini, anti fasit demokratik direnişi güçlendirme temelinde geliştirme görev ve sorumluluğu var. 
Bunun önü açıktır. 

Dolayısıyla üçüncü HBDH yılı için şunu ifade edebilirim: Gerçekten seferber olma yılı, pratikleşme yılı, aktif hareket etme yılı olmalıdır. Bu konuda bir araya gelebilen Birleşik Güçler hareket etmeliler. Her örgüt kendi gücüyle hareket etmeli, kimse kimseyi beklememeli. Gençlik ve kadın örgütleri hareket etmeli, en önemlisi de örgütlerden emir-talimat beklemeden, örgütlü bir yapı da beklemeden, sempatizan çevrelerin bir araya gelip eylem yapmaları önemlidir. Bunu özellikle gençler yapabilirler. Her yerde kendi inisiyatifleriyle anti-faşist devrimci demokratik direnişi geliştirebilirler. Üç genç bir araya gelebilir, bir faşistti dövebilirler, tehdit edebilirler, kaçırtabilirler. AKP-MHP faşist diktatörlüğünün ekonomik kaynaklarına, sayisi-sosyal yapısına yönelebilirler. 
Kürdistan'ın şehirlerini yaktılar. Türkiye'de bu kadar zülüm ediyorlar. Zalimlerden hesap soran, mazlumu koruyan bir özsavunma gücü haline kendilerini getirebilirler. 

Faşist diktatörlük yakıyor, yıkıyor, saldırıyor, çete örgütlüyor. Buna karşı tek yaşam ve mücadele biçimi direniştir. 
Direnişten başka hiçbir şey faşizm karşısında var olmayı ve yaşamayı yaratmaz. Bu direnişte aslında bir öz savunma duruşudur. Yani Faşist saldırganlığı kıracak şekilde bir öz savunma direnişini, gençler, kadınlar, kentlerde, metropol kentlerde, mahallelerde, sokaklarda rahatlıkla yerine getirebilirler. 
Normal durumlarda da eylem birliği oluşturuyorlardı. Şimdi faşist saldırganlığa karşı kendi sokaklarını korumak, mahallelerini korumak, ailelerini korumak üzere direnebilirler, bunu yapmalılar. Bunun için emre gerek yoktur. Bu emir vardır. Talimata gerek yok, bu talimat vardır. Birilerinden bir şey beklemeye gerek yok, faşizme karşı direniş herkesindir. Topyekun olmak durumundadır. Çünkü faşizm topyekun saldırıyor. 
Dolayısıyla faşizme karşı direniş de topyekundur hem de herkes olduğu yerde yürütür, başkasından bekleme olmaz, durma olmaz. Bekledikçe ve durdukça faşizmin saldırısı artacaktır. 
Ancak faşist saldırganlık, her yerde- birlikte direnilerek kırılır. Bu bakımdan da direnişi her yerde geliştirmek gerekiyor. Her kesin sorumluluk duyarak böyle bir direniş konumuna geçmesi lazım. Başka türlü bir yaşam beklenmemelidir. 

Şimdi Türkiye'de sahte bir biçimde seçim propagandası yapıyorlar, tartışmaları bu temelde başlattılar. AKP-MHP sözde ittifak kuruyor. CHP'yi de o tartışmaya katıyorlar. Türkiye'de se- 


çimle hiçbir şey değişmeyecektir, bunu herkes bilmelidir. Faşist diktatörlük seçimle yıkılmaz. Tayyip Erdoğan seçimle gitmez, bu kadar silahlı güç örgütledi, çete örgütledi. “Silahlanıyor, silahlı kapmları var” diye Meral Akşener bile söyledi. Ümit Özdağ söyledi. Ordudan öte kendi iktidarını korumak için Hitler'den daha fazla silahlı milis örgütlemiş bir güç konumundadır. Bu ancak mücadeleyle, halk direnişiyle, halk devrimiyle yıkılabilir. Bunu herkes bilmelidir. 
O bakımdan seçimi, halkı oyalamak engellemek için bir yem gibi önlerine atıyorlar. Baskı ile korkutup etkisiz kılıyorlar. Herkes aklını başına almalıdır. 
Gerekirse seçim de değerlendirilebilir, demokratik siyasette yapılabilir, mücadele edilebilir, ama bilinmelidir ki, AKP-MHP faşizmi seçimle yakılmaz, demokratik siyasetle yıkılmaz, halk direnişiyle yıkılacaktır. Anti-faşist direnişle yıkılacaktır. 

Onun için özellikle gençlik, üniversite gençliği, lise gençleri gerçekten de Türkiye'deki o gençlik potansiyeli kendi geleceğini karartıyor. Sözde eğitim yapiyorlar. Bundan herhangi bir sonuç alamazlar. Halbuki sonucu, ancak örgütlenip faşizmi yıkan, Türkiye'ye demokrasiyi getiren bir devrimle kendi geleceklerini yaratabilirler. Yaptıkları eğitimin faydası öyle olur. Faşizme mi hizmet edecekler, işkenceci mi olacaklar, zalim mi olacaklar, katliamcı mı olacaklar! Böyle olmayacaklarsa o zaman özgürlük ve demokrasiden önce hiçbir şey yoktur. Ne ekmektir, ne su dur, ne eğitim ne de başka bir yaşam, bunu herkes bilmelidir. Özellikle üniversitelere, liselere toplanmış gençlik gerçekten de sorumlu davranmalıdır. 

DEV-GENÇ geleneğini unutmamalıdır. ADYÖD geleneğini unutmamalıdır. 
Büyük devrimci gençlik hareketinin mirasçısı olarak varlar. O ruhu, o bilinci kesinlikle temsil etmeliler. AKP-MHP faşizminin kökünü getiren kan kusturan tarihin çöp sepetine atan bir direnişi her yerde, tüm gençlik grupları geliştirebilmeliler. Bu mümkündür. Bu konuda önemli olan beklentilerden kendini kurtarmak, yanılgılardan uzaklaşmak, doğru bir anlayış, biraz cesaret, bir araya getirme ve eyleme geçmedir. Gelecek böyle bir devrimci demokratik direnişte olacak. Bunu net ifade edebilirim. 

Bu temelde tüm kadınların 8 Mart'ını ve halkların Özgürlük Bayramını olan Newroz'u kutluyor, HBDH'nin şehitlerini saygıyla anıyor ve tüm halklarımızı ve ezilenleri HBDH'nin üçüncü mücadele yılında AKP-MHP faşizmini yıkmaya çağırıyorum. 


Faşizm yıkılacak halklarımız kazanacak ! 


Serxwebûn 


Baş tarafı 28. sayfada 


Bedenin ve kudretin eylem alanına girmemiş her duygu, tüketici bir katılaşma dışında başka birşey vaad edemezdi. 
Ki, yaşamın en onulmaz duygu birikimi de, tüketici bir sinizmle mutlak bir teslimiyete itaat etmekti. Oysa Soro Amed; yaşamının her ugrağında, güçsüz kılan bütün duygularla arasına mesafe koydu. 
Bunu da süreklileşmiş bir duygu yeğinliğiyle, diğer bir ifadeyle öfkenin fikriyle 'TOL'u gerçekleştirmesine borçluydu. 

TOL kaybettiği tüm değerlerle buluşmasının bir yöntemiydi. Geçmişle kurulmuş sıkı bağlardan olacaktır ki, Soro Amed, gerillacılığın hiç bir döneminde vasatlığa düşmedi. Aksine katılımını gerçekleştiren nedenlere sürekli başka nedenler ekleyerek öfkesini diri ve devamlı tuttu. 

Soro Amed'in deyim yerindeyse gerillacılığın ilk göz ağrısı Amed Eyaleti'dir. 
Katılım yaptığı esnada yaşı henüz 19 
idi. İlk gençlik yıllarını böylece gerilla olduğu Amed'de geçirdi. Amed Eyaleti'nde bulunduğu sürece sayısız tehlike ve badire atlattı. Savaşçı alt yapısının olgunlaşıp keskin bir karakterle açığa çıktığı yer de bu topraklardı. Amed Eyaleti'ni diğer eyaletlerden ayıran bir özelliği vardı: Bu da gerilla güçleri ile düşman birliklerinin iç içe oluşudur. 
Gerilla güçleri sürekli bir teyakkuz halindedir. Sıcak temas ve karşılaşma her an olasıdır. Bu iç içelik Amed gerillasının bazı psikolojik bariyerleri aşmasına yol açmıştır. Sıcak temas kurulduğunda ihtiyatlı olmak, paniklememek ve güç dengesine göre hareket alanı belirlemek, Amed gerillasının 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bu sayede Soro Amed'in ulaştığı askeri yetkinliği ifşa edebiliriz. Bir defasında askeri bir operasyon gerçekleşiyor. 
Operasyonun dayandığı bir sınırda bir grup asker köyden uzak bir evi aramak isterler. Ormanlıkla iç içe bu evin sundurmasında bir köylü oturuyor. Askerler kendilerinden emin bir biçimde karşılaştıkları köylüye, yakın civarda gerillanın bulunup bulunmadığını sorarlar. 
Köylü oturduğu yerden istifini bozmadan, sorulan soruya olumsuz bir yanıt verir. Kimseyi görmemiştir. Üstelik köylünün yüzünde bir saflık da vardır. Askerler bunun üzerine rahatça köylünün evinin içine girip arama yaparlar. Askerlerin içeri girmesiyle köylü de yerinden doğrulup silahını gizlediği yerden çıkarır ve arkalarından içeri girer. İçeri girmesiyle silah sesleriyle çığlıklar birbirine karışır. Kapıdan beliren köylü hiçbir şey olmamış gibi ormanlığa uzanan patikadan süzülüp gözlerden yiter. 
Bu köylü ya da köylü kılıklı kişi Soro Amed'den başkası değildir. 

Anlatıya dahil ettiğimiz ikinci eylemi de gerillacılığın ilk yıllarına denk gelen ve yıldızının parladığı an olan skorski helikopterin içindekilerle birlikte infilak ettiği eylemdir. Yıl takriben ya 1996 ya da 1997'dir. Soro Amed, düzenli olarak bir tepenin helikopter üssü olarak kullanıldığını gözlemler. Gerçekten de belli aralıklarla helikopterin tepeyi bir üst olarak kullandığından emin olunca hazırlığa girişir. Mayınlamada belli bir uzmanlığa ulaşmış Soro Amed için bu eylemin hazırlığı hiç de zor değildir. 
Gerekli hazırlıkları yaparak beklemeye koyulur. Geriye sadece doğru anı seçmek kalmıştır. Günlerce sabırla bekler. 


CON 
Adar 2018 


alanda örgüt çizgisine ters gördüğü eğilimlere karşı durdu. Örgüt çizgisinden yana tavır ve duruş sergiledi. 

Soro Amed, tutku düzeyinde arkadaşlarına bağlıydı. Onunla karşılaşmış hemen herkesin ilk farkedeceği özelliği rasyonel bir sınırlamayla, dengelenmiş bir sevgi değil de ölçüsüz sevmekti. Bir defasında arkadaşları onu yüksekçe bir kayanın dibinde önünde bir torbaya ağlarken bulur. Torbada insan kemikleri vardır. O kemik yığını bir zamanlar kanlı-canlı bir gerillaya ve anılarına aittir. 
Etin ve ruhun sıyrıldığı o kemiklerin gölgesinde ve boşluğu çağırdığı bir an'ı varsa Soro Amed için bu an'dır. Bu boşlukta herşey tüm anlamlarından soyunarak sonsuza dek asılı durur. Soro Amed için bu sahne gerçekliğin bütün ağırlığıyla büyük bir kederin uyanmasıdır. 
Acının ve kederin ulaştığı eşik öyle bir yerdedir ki, herşey ve herkes o an o torbanın içine sığacak kadar küçülmüştür. 

Bir coğrafya ki, müşterek bir yazgı vazeder. Sürekli ve acının üst üste eklemlenen özdeşliği içinde, tüm sınırlar silikleşip çölün yazgısına dönüşür. Trajedya kahramanlarının kendi yazgılarının sınırına vardıkları kederin fikrine, Soro Amed'de sahiptir. Uzun yaşamak, sevdiği insanların ölümlerine tanıklıktı. 
Her ölüm geride kalanlar için onulmaz bir acının ağırlığıdır: Ruhun ağırlığı! 
Bellek yine de her çağrışıma açıktır: Ruhu yeis kılan anlamın çöküşüne de, tüm ağırlıklardan koparan neşenin gücüne de. Soro Amed, sonunda ikincisine sığınıp yaşamı elinden alan güçlü çarpışmaya devam eder. O, TOL'un patikasından yürümeye yazgılı gibidir. 

Spinoza'nın kavramsal dağarcığı 


Soro Amed daha çocukluğunda bağımlı ilişkileri sevmezdi, özgür bir ruha sahipti. 
Kendisi için “rol model' olarak edindiği kisi dedesiydi. Dedesi dönemin, zamanın içinde şen ve kudretli birisiydi. Köyde ve geniş ailede bir tür kanaat önderiydi. Soro Amed, tutku düzeyinde arkadaşlarına bağlıydı. Onunla karşılaşmış hemen herkesin ilk farkedeceği özelliği rasyonel bir sınırlamayla, dengelenmiş bir sevgi değil de ölçüsüz sevmekti. 


edindiği en temel özelliğidir. 

Soro Amed de, bu deneyimin beden bulduğu bir gerillaydı. En zor ve müşkül hallerde bile ihtiyat fikriyle giden engin bir deneyime ve soğukkanlı bir psikolojiye sahipti. Askeri alanda katılımının ilk yıllarında Licê, Hêne, Pasûr dolaylarında yaptığı eylemlerle kendini duyurmuştu. Her gerillanın şüphe götürmez bir saikle büyük yankılar uyandıracak eylemler yapmak gibi bir hayali vardır. Eylem, gerillanın potansiyel kudretinin açığa çıktığı, ifadesinin sınandığı, daha açık-seçik bir ifadeyle rüştünü ispatladığı çok amaçlı aksiyon biçimidir. Soro Amed, ARKG'nin sınırlı olanakları içinde branş olarak sabotajda uzmanlaşmıştı. 

Çarpıcı olması açısından iki eyleminden bahsetmek istiyorum. Ancak 


Fakat bir türlü umduğu gerçekleşmez. 
Kimi zaman umutsuzluğa da kapılır ama sonunda bekleyişine değecek ani bir gelişme olur. Yolunu gözlediği helikopter kasırga etkisiyle otları yerinden biçen pervaneleriyle alçalıp iniş yaptığı esnada ortalığı toza dumana bulayan büyük bir patlama gerçekleşir. Helikopterden geriye sadece bir enkaz kalmıştır. Soro Amed için bu eylemlerden sonra halk efsanelerine konu olması artık sıradan bir rutindir. Yaşar Kemal'in İnce Mehmed gibi üzerine nice hikaye uyduruldu. O artık Lic&'de gerçekliğin başka türlü görüldüğü halk edebiyatının büyülü bir kahramanıydı. 

Soro Amed şüphesiz ki, salt askeri eylemleriyle öne çıkmış biri değildi. 
Davasına ve dava yoldaşlarına büyük bir sadakatle bağlıydı. Bulunduğu her 


içinden Soro Amed'i tanımlarsak; O, neşeli bir ruhtu. Neşe yaşamı ve yaşama dair olanı, olumlama tavrıdır ki, Soro Amed'de bu özellik özcülüğe varacak bir sınırdadır, içkin bir değerdir. 
Neşe, onun ruhsallığının doğal bir tözü, kudretin görünmez fikriyle giden duygulu yükselişini imliyordu. Kudretsizliğin kinizm ürettiği bir bedende hınç yönünü ve neşesini kaybeder. 
Büyük çoğunluğun düş yoluyla ruhsal transa geçebildiği şeyi, Soro Amed eylemi kuşandığı bir tavırla düşmanıyla cenge tutuşarak yapardı. 

İntikam, derin uçurumları bile sağırlaştıran çığlıklarıyla katledilen kızlarımızın, oğullarımızın bıraktığı o sonsuz kederi, bir yazgı olmaktan çıkarıyordu. 

Gerçek şu ki, en iyi savaşçılar en çok kendileriyle savaşanlardır. Birgün 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bu büyük savaşçıların romanı yazılırsa, büyümenin her uğrağında tüketilmiş 'kayıp bir zaman'ın ve unutulmaya terk edilen bir belleğin, ilkini ifşasıyla belki de başlayacaktır. Yine de sitemin kinik tavrına sığınabileceğimiz bir boşluk var: O da hiçbir sözün ve hükmünün, 
Soro Amed'i ve dava arkadaşlarını anlatmaya kudretinin yetmeyeceğidir. 

Bu yazımızın amacı yaşamın doğal rutini içinde unutulmuşa terk ettiğimiz bir belleğin çağrışımlarını, bir parça geri çağırmaktır. Bu bellek çağrısına, Soro Amed'in şahadete ulaştığı Mêrdîn Eyaleti üzerine bir bölüm ekleyerek yazımızı sonlandıracağız. 

Soro Amed'in grubuyla 
Mârdin'e ilk girişi olaylı ve çatışmalıdır. 
Sınırda onları bekleyen bir pusunun içine girerler. Çatışmanın başlamasıyla grubun bir bölümü Rojava'ya geri çekilirken, Soro Amed tek başına pusuyu yarıp içeri girmeyi başarır. Ancak gruptan iki kayıpları da vardır. Daha sonra, Soro Amed bu olayı anarken, “Kıl payı kurtuldum” diyecektir. 

Mêrdîn Eyaleti, belki de kendi tarihinin en büyük yükselişini 2015-2016 yıllarında yaşadı. Bu yıllar gerilla direnişinin her yere yayıldığı, görkemle anılması gereken yıllardır. Nisêbîn kent savaşının ulaştığı sonuç, yazılmayı bekleyen bir destandır. Soro Amed, ARKG'den HPG'ye uzanan savaş deneyimini, büyük bir ustalıkla Nis&bin'de icra edecekti. 
Gerekli tüm koordineyi ve savaş planını o yönetti. Ancak Botan Yoldaş'ın beklenmedik acı kaybıyla tüm dengeler değişti. Soro Amed, koordine ettiği Nis&- bin'de Botan Yoldaş'ın bıraktığı boşluğu doldurmak için geri çekildi. Savaş son derece karmaşık bir matematiğin, insan iradesinin gücüyle olasılıkları lehe çevirme sanatı ise; Soro Amed ve arkadaşları bunu büyük bir başarıyla gerçekleştirdi. Gerillanın varlığı adeta bir korku seline dönüştü. Beton bariyerlerinin arkasına sığınmış, geriye çekilmiş bir düşman vardı artık. Deyim yerindeyse, düşman mevzisinden başını kaldıramıyordu. Mêrdîn belki de tarihinin hiçbir durağında bu denli bir savaşa tanıklık etmedi. Bu savaş bir takım işiydi. Her arkadaşın payının olduğu, muazzam bir uyumun sonucuydu. Botanların, Kawaların, Xebatkarların, Dirokların, Şevgerlerin ve Zinarinlerin birleşen emek ve cesaretlerinin toplamıyla oluşan görkemli bir savaştı. 

Soro Amed'i bir çoğumuz tanıdı ve duydu. Ancak her görüş ve duyuş, sınırlı bir an'ın ürünüdür son tahlilde. Bir insan için bütün parçalar kolektif bir bellekle bir araya gelebilir ancak. Tanıklığını ettiğimiz benzersiz tüm an'ların bugün bizim için birleşik bir çehresi var. 

Yazımızın ilk girişini Hannah Arendt'in bir sözüyle yaptık, “Ölüm, varlıkla aramıza giren bir hiçlik düzlemidir.” Ama biz yine de ölümün değil, yaşamın bize duyurduğu hakikate açığız. Çünkü; yitirdiğimiz tüm yoldaşlarımız, uğruna savaş verdikleri bir yaşamın sevgisi için canlarını feda etti. Yaşamdan ve dünyadan yanaydılar. Geriye bize devredilen bir yaşamı çoğaltmak ve sürdürülebilirliğini sağlamak kaldı. 
Bu, kaçınılmaz bir ödev hakkı. Bu yolla ölümün sınırlarını çizdiği yaşamları anlayabiliriz belki de. Sonsuzluğa uğurladığımız hiçbir yoldaşımızı ve Soro Amed'i ne bir başına savaş sahneriyle ve övgüyle eşik eden betimlemelerle ne de fedakarlıklarının sınırsızlığını anlatabiliriz. Kaldı ki, unutuluşun reddi, salt tekil kahramanlıkları anarak değil, 


tüm sonuçları ve kökleşmiş bu yazgıyı değiştirerek mümkündür. Walter Benjamin'in dediği gibi, “Yenilgiden ölüler de payını alır.” Yine de hakikat yolun sonunda vardığımız bir uğraktan daha fazlasıdır. Ona varış biçimimiz, yolu aşkla, sebatla, yürüyen şen tavrımız tekil ve kolektif öykülerimiz de hakikatle içkin bir bütünün parçasıdır. 

Soro Amed, salt tekil bir öykünün serimi içinde kendini var etmedi. Boşluğu doldurulması güç yüzlerce gerillanın anısı onu bir hale gibi kapladı, büyüttü. Belki de tüm kişisel ve tekil değerlerin toplamı, etkileşime açık olduğumuz toplumsal matrisin büyüsüyle ilgilidir. Soro Amed de, karşılaştığı ve yoldaşlık ettiği her insanla bazı değerleri en üst düzeyde yaşadı ve yaşattı. 

Yine de biz gördüğümüz her insanı içine doğduğu ve içinden geçtiği bir karmaşanın hikayesiyle değil, görme biçimimizin sınırlı açılarıyla bakmaya, yorumlamaya daha fazla açığız. Oysa her gerilla, sıradan bir insanın asla kaldıramayacağı trajik olaylar silsilesi içinde, kişisel tarihi örer. Soro Amed'in 
22 yıl içinde görüp karşılaştığı, yeni 
insanlar, yeni öyküler, yeni olaylar onu farklı bir boyuta taşımıştı. Soro Amed, tüm geçmişine sadık biriydi. Geçmişte kalan birinden söz ettiğinde, özellikle de şehit yoldaşlarını andığında gözleri yaşarır, duygulanırdı. “Geriye yapabileceğim hiçbir şey kalmazsa tüm yaşamımı şehitlikte çalışarak geçirebilirdim” diyordu. Ölülerin anılarıyla ve görülmez gölgeleriyle yaşamak ve bazen de o belirsiz boşlukta, birgün tüm varlığınla içinde yüzebileceğini bilmenin dayanılmaz ağırlığını yüklenmek... 

Şehitlikte yan yana sıralanmış soğuk mermerlerin ardında, yaşamın ve dirimin sıcacık elleri vardı. Bir tarihti, yaşanıp geçilen, imgelerin belirsizliği değil, capcanlı bir anımsamanın gücüyle hep olan ve olacak olan bir tarihin uzantısıydı. 

Soro Amed, vasiyeti gereği; yoldaşları Rizgar Dêrxust ile Serxwebûn Amed'in yanına gömüldü. Bu vasiyet üçünün de sağ olduğu dönemde birlikte aldıkları bir karardı. Rizgar Dêrxust ve Serxwebün Amed, Amed Eyaleti'nin iki değerli komutanıydı. Bu iki isimle Satranç romanını (gerilla anısı) okuyan mutlaka karşılaşmıştı. Çünkü, kitabın her yerinde en ön saflarda sürekli savaşır olarak yazılmışlardı. Şimdi bu üç yiğit gerillanın vasiyeti yerine geldi. Yaşamda güçlü bağlarla yan yana olmak ölüme de eşlik etti. 

Son olarak şunu demek istiyoruz: bu yazının amacı Soro Amed'in öyküsünü anlatmak değildi. Mümkün olduğu ölçüde onun şahsında tüm yoldaşlarını derin bir şükranla anmaktı. 
Ruhu şad olsun. 

Şehid Namirin! 

LL 
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Armanc Amed 


annah Arendt' bir insanın tam 

anlamıyla yaşam öyküsünün 

konturlarını belirleyen şeyin, 

o insanın -ancak geriye dönüşü mümkün olmayan bir eşik olarak- ölümü olduğunu belirtir. Ölüm, tüm trajik içeriğiyle ve kesinliğiyle yaşam sahifelerimizi görünür kılan bir ayraç işlevini görür. Ancak ölümü nasıl karşıladığımız en az ölüm biçimimiz kadar önemlidir. Ne ki, ölümü karşılamada ki tavrımız -vakar olduğu ölçüde- tüm geçmişimize yöneltmiş, etik bir yargının dağarı içinde, olumlama ya da olumsuzlama kudretindedir. 

Biz de, Soro Amed'in yaşamına, yine onun eyleme kudretinin sınırları içinde, dilimiz döndüğünce, bir ayna tutmak istiyoruz. Soro Amed'i bir yazı dağarcığıyla anlatmanın mümkün olmadığını biliyoruz. Ki, bir insanı hele ki bahsi geçen kişi Soro Amed ise, anlatmanın kısmen olanaklı olduğu yazı türü ancak romandır. Bundandır ki, biz başka türlü bir yazma olanağını, belirsiz bir zamana ve belirsiz kişilere bırakıyoruz. Umarız ki, Soro Amed'in yaşamının tanıkları, dava yoldaşları, kendi tanıklığına müşterek yapar bir gün. 

Soro Amed, 1976'da dünyaya geldiğinde Parti henüz grup aşamasında, Kürdistan sorunu üzerine hummalı bir tartışmanın içindeydi. 
Soro Amed'in aile seceresi Fargin'e dayansa da, bu secere unutulmaya yüz tutmuş bir geçmiş olarak dururdu. Çocukluğu, Çinar'a bağlı yerleşim alanı iki tepe arasında basık bir görünüm veren Nivê köyünde geçti.1990'lı yıllara kadar, Niv& genel siyasetin dışında - deyim yerindeyse- bir ada gibi yaşadı. Köyün eski bir Ermeni yerleşim yeri olduğu tahmin edilir. Kürdistan'ın bütün sathı üzerinde Ermenilere dair dramın izleri vardır da bir heyelan gibi başka bir yerden izlerinin kendini duyurduğu bir alan daha vardır: O da -bir söylence olarak- Ermenilerin gerilerinde bıraktıkları, toprağın derinliklerindeki hazinelerdir. 
Siyaset henüz toprak damlı evlerin bacasından içeri girmemiştir. Soğuk kış gecelerinde, gaz lambalarının ölgün ışığı altında bütün sohbetler, varsıl düşlere batırılmış istek kiplerinden oluşur. Bu dönemde Kürdistan'ın her yeri arazi anlaşmazlıklarının gerilimi ve kavgası içindedir. Dinsel söylemin formunda bile pagonik anekdotlar vardır: Eni konu her yerde cin ve peri hikayeleri, adeta sözel edebiyatın büyülü gerçekliğini örtmektedir. Devlet ve devletin ideolojik aygıtları bu büyülü gerçeklik içinde yapay” bir sınırı ifade ediyordu. Bir dönemin kapanıp yeni bir dönemin başlama- 


sına yol açan gerillanın varlığı, kendi üzerine çöken bu topluluğun ruhsallığını değiştirecek ve yerine yeni bir gerçekliği inşa edecekti. 

Soro Amed, çocukluğunda uysal bir karaktere sahipti. Kavgacı tutumlardan, rekabet üreten ortamlardan uzak, akranlarıyla tam bir uyum içindeydi. Bu özellikleriyle yine de herkesi sevdiği söylenemezdi. Kötücül bulduğu akranlarına ve yetişkinlere mesafeli bir tavır içindeydi. Kibirli insanları, içten pazarlıklı her tutumu ve kurnazlığı sevmezdi. Doğayı, doğada zaman geçirmeyi bağ ve bostanda çalışmayı severdi. Bostan mevsimi geldiğinde, sabahları erkenden uyanır, bostanın yolunu tutardı. Bostanı korumasını da kendi üstlenir, bostanın etrafında derme çatma ağaç dallarından çardak yapardı. Bu yolla sevdiği arkadaşlarını etrafında toplar, kendi eliyle yaptığı çardakta ağırlardı. Pastoral bir dünyanın sınırları içinde çocukluğunu yaşadı diyebiliriz. 
Soro Amed, oyun oynamayı çok severdi. Dolunayın bakırdan bir tepsi gibi durduğu yaz gecelerinde açık havada geç saatlere kadar oyun oynardı. Devletle ilk çatışması da askerlere sattığı karpuzun parasını alamaması üzerineydi. Yaşının küçüklüğüne ve askerin otoriterlikle özdeş imgesine rağmen, Soro Amed bu duruma tepki göstermişti. Babaannesi ile bağı çok derindi. Babaannesi -benzetmemiz yerindeyse- Yüzyıllık Yalnızlık romanındaki Ursula karakterine yakın, geniş ailenin bütün acılarıyla yüzleşmiş engin bir bellekti. Hem hayat hikayesini hem de havsalasında biriken, geçmişe ait bütün bilgileri Soro Amed'e anlatırdı. Bir bakıma babaannesi Soro Amed için geçmişle organik bağ kurduğu bir köprüydü. 

Soro Amed daha çocukluğunda bağımlı ilişkileri sevmezdi, özgür bir ruha sahipti. Çocukluk evresinde, köyde iki yetişkinden hoşlanmazdı. Devletçe bir yardım yapılacağı durumlarda, Soro Amed ısrarla adlarını listeden silerdi. Bu iki köylü de köy gelirinin ortalamasına göre yoksul sayılırdı. Ancak her iki köylü de tam bir hayvan düşmanıydı. Biri ucuna sapladığı çivilerle eşeğini sopalar, diğeri yaz güneşinde eşeğini tüm gün bekletir, işkence ederdi. Diğer taraftan nasıl bir rastlantıysa her iki köylü de gerillacılığın en yaygın döneminde bile yurtseverleşmedi. Soro Amed bir insandaki kötücül potansiyeli gerçekten de daha o yaşında farkediyordu. Hınç ve nefret yüklü insanın herşeye düşman olduğu bilgisine -bir sezgi olarak- vakıftı. Bu özelliğini hep korudu ve derinleştirdi sonraki yaşamında. 

Soro Amed'in çocukluk evresi işte böyle 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bir atmosferde geçti. Kendisi için 'rol model' olarak edindiği kişi dedesiydi. Abdurrahman Kaplan. Dedesi, dönemin zamanı içinde şen ve kudretli birisiydi. Köyde ve geniş ailede bir tür kanaat önderiydi. Aynı zamanda köy muhtarıydı. Zamanın değerleri içinde bu durum, eve birbirinden farklı misafirlerin gelmesine yol açıyordu. Soro Amed çocukluk evresinde, çingene kafilelerinden, sarıklı şeyh, imamlara, 'gerok' olarak tanımladığımız, 'munzevi' kişilerden dengbâjlere, Ezidilerden devlet memurlarına değin farklı ve geniş toplumsal skalayla karşılaştı. İnsana dair sezgisel tavrının gerisinde bu geçmişin payı olduğu tartışmasızdır. Rol model aldığı dedesi de zamanın define arayıcısıydı. Büyülü define hikayelerinin bir heyelan gibi dolaşıma sokulduğu bu dönemleri -teşbih bizi yanıltmasın- edebiyatta romantizm akımının modernizmle olan çatışmasına benzetebiliriz. 
Tekrarda bir sakınca görmüyoruz: Gerillanın varlığı, yaşamın üzerinde inşa edildiği rasyonalite dışı tüm yüzeyleri radikal bir biçimde dönüştürdü. 

Tarih 1988'in serin bir sonbahar akşamını işaret ettiğinde, Soro Amed henüz 12 yaşındaydı ve eve konuk olan yabancılardan tümüyle habersiz, derin bir uykudaydı. Konuklara gelince; konuklar, bir dönemin aralanıp başlamasını fitilleyen, sonradan şehit düşen ARGK komutanlarından, Ahmet Güden (Davut) ve yoldaşlarıydı. PKK'nin bölgeye gelmiş ilk gerillalarıydı. Gerillanın o döneme değin adlandırma biçiminin talebe" ya da 'kaçakçı' olduğunu belirtmiş olalım. Şüphesiz ki, o serin gecede ne Ahmet Güden ne de beraberindeki arkadaşları uykunun pencesindeki o kızıl çocuğun, bir gün Soro Amed olacağından haberi vardı. Yine de güvercin adımlarıyla atılan her adımın ağırlığının farkındaydılar. İncil'in başındaki tohumcu bizzat kendileriydi. Ahmet Güden ve grubu ardından, bölgede dengeler hızla değişti. Artık her yerde gerilla birlikleri vardı. Soro Amed'in dedesi de devrimin rüzgarından payını alacak ve değişecekti. Devrimin milisi olacaktı. PKK güçlü bir selin akıntısı gibi herşeyi önüne katıp sürükledi. Bu akıntıda Soro Amed'in ailesi de vardı. Toprak uyanmıştı ve yüzeyinde derin bir yaşamın soluğu hissediliyordu. 

Soro Amed, yine de devrimin bu verimli ikliminden, okul yaşamından ötürü yeterince yararlanmadı. Okuldaki başarısı ve gözle görülür çalışkanlığı nedeniyle, dedesi onu okutmak için şartları zorladı. Fakat bu istek de Çinar'da yatılı bölge okulu olmadığı için neredeyse gerçekleşmiyordu. Çare olarak geçici bir süreliğine bir akraba evinde kalmasına karar verildi. Soro Amed'in okul hayatına başlamasında pay sahibi bu akraba Cemal Çam'dı. Cemal Çam daha sonra 1996 yılının sonbaharında Diyarbakır Zindanı'nda 10 arkadaşı ile birlikte katledilecekti. Soro Amed bir yıl Çinar'da kaldıktan sonra okul yaşamına devam etmek için İzmir'e başka bir akraba evine gitti. Ancak tam da bu dönemlerde (1990'lı yıllar) Kürdistan'daki siyasetin kabından taşan yeğinliği ve buna karşı, Türk devletinin kolonyal tavrındaki sertlik son sınıra dayandı. Ve bundan ailesi de payını aldı. 
1993 Mayıs'ında dedesi ve babası gözaltına 
alındı. Dönemin işkence uygulamalarının sınırsızlığı, gözaltı süresinin uzunluğuyla (yaklaşık bir ay) birleşince dedesi ölümün eşiğine geldi. Dedesi bu gözaltı süresinin uygulamalarının sonucunda bir yılı aşkın yatalak kaldı, ardından da yaşama veda etti. Bu olay kuşku götürmez bir ağırlıkla Soro Amed üzerinde büyük bir etki uyandırdı. Bir yönüyle okul yaşamının zorunlu sonucu olarak uzaklaştığı okul gündemine yeğinliği çok yüksek duygusal bir şokla geri gelmişti. Direnişiyle tarihte yer edinmiş, iz bırakmış her insanın bir nirengi noktası vardır, Soro Amed için de bu ölüm trajik bir sondu. Dedesinin vaktiyle ona vasiyet niteliğinde bir sözü vardı: “Gittiğiniz her yere cesaretinizi ve onurunuzu taşıyın. Hiç kimseye üstünlük taslamayın ancak hiçkimseye de boyun eğmeyin!” Bu söz Soro Amed'in ruhunda bir ağırlık noktasıydı. Nitekim Soro Amed daha sonra Parti'ye katılımını üç nedene dayandıracaktı: İlki, bir ana nehir gibi kopmadığı/kopamadığı dedesinin trajik, politik ölümüydü. İkinci nedeni; kuzeni Selman Amed'in (Aydın Kaplan) bir çatışmada son kurşununa kadar çatışıp şahadete ulaşmasıydı. Üçüncü neden de; hiç karşılaşmadığı halde, anlatının büyüsüyle duyduğu Resul Amed'in yaşam hikayesiydi. 

Resul Amed, Mârdin Eyaleti'ne bağlı GAP Eyaleti 2. Bölge komutanıydı. Bu üç olayın, ruhunda büyük bir yankı uyandırdığı tartışmasızdır. Her üç olay birleşerek onun belleğinde büyük bir yer edindi, öfkesini sürekli diri tutmasını sağladı. Bunun bir sonucu olarak da 'TOL' (intikam) onun için vazgeçilmez bir uğraş oldu. Soro Amed'in 22 yıllık gerillacılık hayatının arka planını oluşturan ve besleyen bu duygular oldu. TOL, bu coğrafyanın kaçınılmaz bir yazgısı kadar, bedenin ve belleğin de bir tür terapi yöntemi oldu. 


Devamı 27. sayfada 


